Sjaloom!

met hart en ziel geloven

¢ Schrijven in het zand
e Actie Kerkbalans

e De winkel van God

PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN



«“ oo e ” “God verhoede dat er iemand
SChrljven In hEt zand in de liefde wordt gekrenkt.
By Ware liefde oordeelt niemand,
bij Johannes 8: 1-11 maar aanvaardt haar als geschenk”
Matthijs Glastra
Sytze de Vries, “Ongestraft mag liefde
bloeien”

En Jezus schreef in 't zand

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.

Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van Zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftegeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

Gerrit Achterberg.

Jezus heeft geen letter geschreven, geen boek, geen brief - tenminste: wij weten daar niets van.

Alleen daarover zou je al vele meditaties lang kunnen mijmeren. Wees voorzichtig met geschreven
woorden. Pas op met zwart op wit. Al die ruzies die ontstaan omdat iemand te snel met een emailtje of
whatsapp reageert. Het is soms zo makkelijk: van je afschrijven, zonder de ander in de ogen te zien.
Woorden kunnen doden, woorden kunnen levend maken.

Het ging Jezus om de levende kracht van het gesproken woord, van woorden waarmee mensen elkaar
ontmoeten. Als ik dat met andere woorden zou zeggen: het gaat Jezus niet om de waarheid, maar om de
wijsheid van leven. Leven is geen opgelegde leer van buitenaf, maar een lied dat van binnenuit opwelt in
jouw hart. Het lied van barmhartigheid, vrijheid, genade. Dat ik en jij, wij samen , de anderen en de
Ander, het geleefde leven als geschenk delen. Hoe kan ik zo met jou spreken dat de wijsheid gediend
wordt en niet (mijn) eigen gelijk en de eigen waarheid bevestigd worden?

“Wijsheid is niet iets voltooids, je bereikt nooit een eindpunt. Dat is het verschil met waarheid. Wijsheid is
niet intellectueel, maar gaat over praktische levenswijsheid.. Het streven naar vrijheid en liefde sturen de
vragen die je aan het leven stelt. Daarvan word je nooit wijs, maar wel wijzer. ledereen kan ernaar
streven en iedereen kan erin groeien. (vrij naar filosoof Toine Janssen van de filosofische praktijk de
Wijsmakerij — wat een prachtig dubbelzinnig woord!!)
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Jezus geeft geen antwoord met woorden. Hij schrijft met zijn vinger in het zand . Zo schept hij in die
opgewonden en opgefokte discussie en redetwisterij een verrassende stilte en in die stilte gebeurt het.
Hij schept een ruimte waarin de omstanders zichzelf tegenkomen. Horen jullie wel wat je zeggen? Wie
ben jij dat jij een ander veroordeelt? De mannen die een vrouw op heterdaad betrapten worden door
Jezus zelf op heterdaad betrapt. Jezus kaatst de bal terug waar die hoort: bij die wettische beoordelaars
die op een afstandje alles lijken te weten. Op een volkomen onverwachte manier betrekt Jezus hen
persoonlijk bij hun eigen woorden: goed dan, wie van jullie zonder zonde is werpe de eerste steen... Een
zin die niet alleen die anderen, maar ook mijzelf raakt: ik zou best wat vaker mogen dimmen. Ik vind wel
heel snel iets van een ander. Pas toch op met je woorden en oordelen, want te vaak zijn mijn meningen
te snel en oppervlakkig.

Ex-minister Edith Schippers hield een jaar geleden een ‘preek van de leek’ over dit bijbelverhaal. Een
fragment: Gelukkig, wij doen dat niet meer, met stenen gooien. Maar wat als we die stenen niet letterlijk
nemen, maar figuurlijk? In mijn optiek staan ze voor het oordeel over de keuzes van een ander. Voor
meteen reageren, zonder na te denken. Zonder eerst naar jezelf te kijken.

Nee. Wij stenigen niet. Wij twitteren gewoon wat in ons opkomt.

Wij stenigen niet, maar we oordelen hard over iedereen die niet precies zo denkt zoals wij.

We stenigen niet, maar wie het niet met ons eens is, die kan geen goede intenties hebben. En in het
meest extreme geval: wie niet precies zo denkt of gelooft als ik, moet dood. Dan gaat het eigen gelijk
over in dreigementen en zelfs in terreur. Wordt het recht van de ander om zichzelf te zijn, om anders te
zijn dan ik ben, gesmoord. Zo nemen wij elkaar voortdurend de maat. Daar zit de oorzaak. We praten
niet met elkaar. Alleen over elkaar”

Wat schreef Jezus? We weten het niet. Soms zijn er geen antwoorden, geen woorden. Zijn er mensen
die leven in lief en leed. Leven is niet in beton gegoten. God heeft geen hart van steen. Leven is voor
meer dan één uitleg vatbaar. Het gaat niet om de letter, maar om het lied. De betekenis ligt niet in de
woorden, maar in het gebaar zelf. Luister en zie: zoals God ooit zijn tien woorden van liefde en leven
schreef in steen, schrijft Jezus nu in het zand. Leven voor mensen onderweg, zwervers in weer en wind,
vreemden en vrienden. Geen gesloten , kant-en-klare recepten voor een geslaagd leven.

Dit gebaar is wat anders dan zand erover. Is niet: ga nu allemaal stilletjes naar huis, houd het maar stil,
probeer het te laten verdwijnen. Jezus opent een radicale eerlijkheid. Vrouw, jij hoeft niet beschaamd
en stilletjes weg te kruipen. En jullie mannen: kom tevoorschijn, laat zien wie je echt bent en wat jullie
beweegt! De goede vragen halen de wijsheid , halen het leven naar boven.

En gebruik de bijbel dan niet als wapen. Door te schrijven in zand laat Jezus zien hoe de Thora
geinterpreteerd wil worden. Een Thora in steen gebeiteld wordt versteende religie, wordt niet ter
discussie staande waarheid, wordt een wapen. Alleen het fundament staat in steen geschreven: tien
woorden en de rest is toepassing, uitleg, interpretatie. Geschreven in zand en aarde, omdat het telkens
opnieuw, in elke situatie weer bekeken en besproken moet worden.
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Van de redactie

Jan Willem Faasse

Hiphop in Elst? In deze Sjaloom! zitten meer
verrassingen. Je kunt shoppen in de winkel
van God. Of lezen waar Bijbelse
miniatuurtjes te verkrijgen zijn. Wil je meer
weten over Psalmen? Ook antisemitisme
kan onder de loep worden genomen. Wil je
liever naar het gemeentecafé? Het kan.
Schrijven in het zand of toch meer iets
actueels? Nashville? Uit de kerkenraad.
Hopen na Kerst! Giften en collectes. De
agenda en de kerkdiensten.

Kerkbalans is een vertrouwde gast. Samen
werken om ‘onze’ kerk in stand te houden.

Soms verwijzen wij naar de website omdat
anders Sjaloom! uit zijn voegen barst.
Veel leesplezier.
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"Schrijven in het zand"

Van de redactie - Agenda - inhoud -
"Bijbelse miniaturen"

Kerkdiensten - Studieavonden Psalmen
Nashville - Kerkasiel

Bezoek Bethelkerk - Madonna del Mare

Nostrum
Ontmoetingsmiddagen - Save the date

Pastoraat - Bedankje - Boek Reformatie
Kerstviering - Mensenkinderen Oost Europa

Adventsbrief Brandenburg

Rodolfo - Collecte doelen

Actie Kerkbalans

Vanuit de Kerkenraad - Antisemitisme
Uit de pers

Wij gedenken

Ledenadministratie - Collecte bonnen
Collecte opbrengsten - Giften
Colofon

De winkel van God - Eten in de kerk -
Kliederkerk

Gedicht

Agenda

Zie ook zondagsm@il

24 januari Voorbereiding Kerkasiel - Kerk 19.00
uur (zie blz.7)

25 januari Eten in de Kerk 17.00 - 19. 00 uur

26 januari Bezoek Bethelkapel in Den Haag
20.00 - 22.00 uur (zie blz. 7)

27 januari Bijbelse miniaturen. Kerk 16.30 -
18.00 uur

28 januari Film middag, Kerk 14.00 - 17.00 uur
(zie blz. 8)

31 januarien Studieavonden Psalmen, Kerk 19.30

21 februari -21.00 uur (zie blz. 5)

9 maart Maria Passie, Zandse Kerk, aanvang
19.30 uur (zie blz. 8)

25 maart Ontmoetingsmiddag, Kerk 14.00 -
17.00 uur (zie blz. 8)

30 maart Feest met Damascus Hiphop,
jeugdruimte Elst 20.00 - 22.30 uur
(zie blz. 8)

31 maart Kliederkerk 14.00 - 1600 uur, Kerk

“Bijbelse miniaturen”

Matthijs Glastra

Carel ter Linden schreef een nieuw boek “Bijbelse
miniaturen”. Over de verborgen boodschap van
oude bijbelverhalen. Een boek vol kleine (hoofd)
stukjes die je alleen kunt lezen. Wat ook kan: bij
en van elkaar horen welke boodschap/betekenis
hebben die oude verhalen voor jou, voor mij, voor
mensen samen?

Van tijd tot tijd is er in de kerk op zondagmiddag
een moment om samen een klein stukje te delen.
Zondag 27 januari: “Opnieuw beginnen”, het
verhaal van de verloren zoon.

Zondag 17 maart: “Vergeven” en “Ongelooflijk”,
over de kruisiging en het lege graf.

Tijd: van 16.30 — 18.00 uur. Een uur om over het
verhaal te praten, daarna een half uurtje napraten
met een drankje erbij.

Info/opgave (u kunt het miniatuurtje van te voren
thuis ontvangen): Matthijs Glastra,
matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143
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Kerkdiensten Studieavonden

aanvang 10 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il) OVE I' d e Psa I me n

. . Drs. Theo de Zwart
Zondag 20 januari

2e zondag van de Epifanie Het boek Psalmen is een verzameling geloofsliederen
Voorganger: Ds. B. Grandia (Doesburg) uit de oude geschiedenis van Israél. Wanneer en door
Collectes: Mensenkinderen Qost-Europa / Pastoraat Wie de uiteindelijke samenstelling van Psalmen heeft

en Eredienst / Oecumene plaatsgevonden is niet bekend; het moet na de

Babylonische ballingschap zijn geweest, omdat
sommige psalmen dateren van na deze periode
(bijvoorbeeld Psalm 126). Het woord ‘psalm’ is
afkomstig van de Griekse vertaling van een Hebreeuws
woord, dat 'lied dat begeleid wordt op een
snaarinstrument' betekent. Dit woord komt regelmatig
Zondag 3 februari in het opschrift van een psalm voor.

Zondag 27 januari

3e zondag van de Epifanie

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland /
Pastoraat en Eredienst / JOP

4e zondag van de Epifanie

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. Th. De Zwart (Arnhem)

Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst /
Kerk in Actie — Veeteelt in Bangladesh

De ontstaansgeschiedenis van het boek Psalmen is
ingewikkeld. Vermoedelijk waren er voor de definitieve
samenstelling al verzamelingen van afzonderlijke
psalmen in omloop. In de meeste boeken van de Bijbel
spreekt God tot de mens, of worden gebeurtenissen

Zondag 10 februari verhaald. In het boek Psalmen spreken mensen tot God.
5e zondag van de Epifanie Mensen komen tot God met geloof, aanbidding en
Voorganger: Ds. M. Glastra dank, maar ook met schuld, verdriet en wanhoop. De
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en Psalmen laten zien dat God persoonlijk met mensen om
Eredienst / Catechese en educatie wil gaan. Hij wil graag dat zij eerlijk, met alles wat hen

raakt, tot Hem komen.
Zondag 17 februari

6e zondag van de Epifanie In de afgelopen ‘Sjaloom!” werd informatie gegeven
Voorganger: Ds. M. Glastra over de studieavonden over de Psalmen van de
Collectes: Leprazending Project Aly Myanmar / Korachieten onderleiding van Theo de Zwart. Maar
Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie — Landbouw Vanwege het feit dat er een paar data voor de
in Ethiopié studieavonden over de Psalmen overeenkomen met
andere activiteiten in de gemeente op dezelfde data is
Zondag 24 februari in overleg met de scriba besloten om de data van de
7e zondag van de Epifanie bijeenkomsten over de Psalmen te wijzigen.

Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst Data avonden over de Psalmen:

/Bijbel dichterbij le les: 10 januari 2019
2e les: 31 januari 2019

Zondag 3 maart 3e les: 21 februari 2019

Dienst van Schrift en Tafel 4e les: 4 april 2019

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: Kinderhospice Binnenveld te Barneveld / Van harte welkom. Mocht je dat nog niet gedaan
Pastoraat en Eredienst / Mensenkinderen Oost- hebben, je kunt je vrijblijvend aanmelden bij Theo de
Europa Zwart, mobiele nummer 06-33104010.

E-mail: thardezwart@gmail.com
Zondag 10 maart

Infocabit

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: Stichting Het Kruispunt Arnhem /
Pastoraat en Eredienst / Project Rodolfo
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Nashville

Jan Willem Faasse

Zijn de Verenigde Staten van Amerika wel een
goed voorbeeld?

Amerika is lang een aansprekend voorbeeld voor
Europeanen geweest.

Via films en tv-series zijn wij getuige van de
Amerikaanse stijl van leven. Zij leven daar ‘groots’
en alles is beter. Je kan alles bereiken.

Ook qua democratie willen zij hun voorbeeld
verspreiden over de wereld.

Echter, we zien ook dat de Amerikaanse droom
zijn beperkingen heeft. De rijken worden rijker.
Niets mis mee, maar de armen krijgen steeds
minder kansen. Schietpartijen op scholen.
Verdrukken van zwarte medeburgers.
Verslavingen. Onbarmhartig voor vluchtelingen.
‘IK, AMERIKA, EERST’. Egoisme. Liever een muur
dan goede gezondheidszorg voor de armen.

En nu geen muziek uit Nashville, maar harde taal
over mensen die ‘anders’ zijn.

Het mag misschien een beleidsstuk voor
predikanten zijn, maar het afwijzen van
medemensen is reden om deze Amerikaanse
droom verre van ons te houden.

Als wij als christenen niet barmhartig kunnen zijn,
wie dan wel?

Overgenomen uit de
Zondagsmail 13 januari 2019

Een paar fragmenten uit
“Ongestraft mag liefde bloeien”

God verhoede dat er iemand

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vliammen doofft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

Leg de liefde niet aan banden,

gun haar gang de vrije loop.

Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

Sytze de Vries

Kerkasiel voor de

familie Tamrazyan
in de Bethelkapel te Den Haag,
vanaf 26 oktober 2018.

Heleen van der Honing

Dit gezin woont bijna negen jaar in Nederland en
heeft slechts één procedure achter de rug.
Tweemaal heeft de rechter hen in ‘t gelijk gesteld.
Waarop vervolgens de Nederlandse Staat

weer in beroep ging. Zij moesten bijna twee jaar
wachten op een antwoord op het beroep dat het
gezin had gedaan op het Kinderpardon.

Vlak voor het feest van Gods barmhartigheid en
Vrede in deze wereld, maakt staatssecretaris
Harbers dit harde en onrechtvaardige besluit
bekend.

De Protestantse Kerk Den Haag kan afwijzing niet
rijmen met aangedragen nieuwe feiten

en gaat door met kerkasiel.

Kerkelijke Vluchtelingenorganisatie INLIA, die het
gezin en de kerk juridisch bijstaat, leverde

een uitvoerig dossier met nieuwe informatie. De
gronden waarop staatssecretaris dit nu terzijde
schuift, zijn inhoudelijk dermate te betwisten dat
de kerk niet anders kan dan doorgaan met het
kerasiel.

Daarmee wordt onmiddellijke uitzetting van het
gezin Tamrazyan voorkomen en blijft er ruimte
voor voortgaande dialoog met de overheid.

Dit betekent dat het ADVENT blijft in Bethel.

Wij hopen dat steeds meer politici van
regeringspartijen in de Tweede Kamer, en ook
lokaal, gaan inzien dat uitzetting van deze kinderen
een inhumane en onrechtvaardige maatregel is.

Hayarpi schreef speciaal voor Kerst een gedicht dat

de Advent vasthoudt en volhoudt. Dit gedicht staat
op de achterkant van dit nummer
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Kerkasiel

MatthijsGlastra

Hopelijk komt de politiek na het
kerstreces gauw in actie m.b.t. het
kinderpardon. Sinds oktober verblijft de
familie Tamrazyan in de Bethelkapel in
Den Haag. Hier vinden zij een vrijplaats
omdat hier een doorgaande viering
door voorgangers en gemeentes uit
heel Nederland wordt voortgezet.
Zaterdagavond 26 januari a.s. ga ik van
20.00 — 22.00 uur voor in deze viering.
Wie mee wil gaan, of mee wil denken
over een lied, gedicht, tekst, voorbede,
gedachte of een andere actie, geef het
aan mij door.

Donderdagavond 24 januari ben ik
daarvoor tussen 19.00 — 20.00 uur in
de kerk aanwezig.

Hansa Versteeg, 2017, olieverf op doek

“Madonna del Mare Nostrum”,

of “ Mantel der liefde”
Matthijs Glastra

Op 1 januari hield Erik Borgman in de Bethelkapel in Den Haag
een meditatie bij dit schilderij van Maria.Een voorstelling van
een vrouw met haar kind, gewikkeld in isolerend folie om hen
beiden warm te houden zoals dat gebeurt met drenkelingen
en vluchtelingen die uit het water worden gered. Een hyper-
realistisch schilderij: je zou bij eerste blik denken dat het een
foto is. Niet bedacht of verbeeld, dit is écht!

Erik Borgman voelde dat in het kijken naar dit schilderij iets
wordt omgekeerd. Het schilderij werkt als een icoon. Meestal
kijken wij naar het schilderij — nu wordt er door het schilderij
naar mij gekeken. Met een neutrale blik. Ze vragen niet om
hulp, er is geen angst in hun ogen — ze zijn er gewoon. Ze
bestaan. Maar juist het realistische feit dat deze mensen
bestaan verandert de wereld en het is aan mij kijker hoe ik
daarop reageer. Wat gebeurt er met mij als jij mij aankijkt?

Een neutrale blik, geen vraag om hulp, maar veel meer de
vraag om betrokkenheid. Want wij weten toch dat wij Maria
niet hoeven te helpen — het is Maria die ons zal helpen. Zij
draagt het kind, de Messias, en zij zal ons dragen. Een mantel
van goud en zilver, geel en wit, koningskleuren. Maria is zelf
de mantel tegen de kou, mantel van liefde. Als er redding
nodig is, dan zijn wij het die gered moeten worden van onze
kou, de zee van regels waarin wij mensen laten verdrinken. Zij
draagt het kind de wereld in. Mogen wij daarin haar kinderen,
haar verwanten worden.
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ONTMOETINGSMIDDAGEN

2019 - FILMMIDDAG 28 JANUARI
Matthijs Glastra

Wegens succes geprolongeerd! Ook in 2019 zijn er
weer de ontmoetingsmiddagen. Waar we vorig jaar
mee begonnen zijn verdient een vervolg. We
kunnen terugzien op goede middagen met tijd om
anderen te ontmoeten, bij te praten, iets te drinken
en elke keer een boeiend en verrassend thema.

We starten maandag 28 januari het nieuwe jaar
met een filmmiddag, “Een man die Ove heet”. Na
het overlijden van zijn vrouw heeft Ove genoeg van
het leven. Maar het leven en de mensen om hem
heen niet van hem. Langzaam wordt duidelijk wat
de dieperliggende reden is waarom Ove de mensen
op een afstand wil houden. Bitter, ontroerend en vol
humor.

14.00 uur : inloop, kopje koffie of thee
14.30 uur : start van de film
16.30 —17.00 uur : uitloop

Als u vervoer nodig hebt, laat het ons weten
Graag tot ziens!

Christien van Beers,tel 026-3255652, christien.van.
beers@hetnet.nl

Janny Nienhuis, tel 026 3252176, jannynienhuis46@
gmail.com

Matthijs Glastra, tel 062129414 , matthijsglastra@
kpnmail.nl

Andere middagen:

25 maart: De Matthaus-Passion, met Stan de Korte
24 juni: Oud Hollandse Spelletjesmiddag
september: Bezoek aan het Dominicanenklooster in
Huissen (datum volgt)

4 november:“Er is geen medicijn tegen oud en
eenzaam zijn”, een ontmoeting met huisarts
Annemarie Pons uit Huissen

Save the date (2x)

Herman Joling
1. Maria Passie

De Maria Passie is een klein-

schalige theatervoorstelling.

In de Maria Passie komen de

volgende aspecten onder

andere aanbod: Familie —

Geboorte van Jezus —

Het moederschap —

Aspecten zoals twijfel,

angst, hoop — Voor je kind blijven kiezen —
Meelijden — Verliezen van je kind — Rouw en
verdriet — Maria als bron van kracht — Geloof.
Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019
Aanvang: 19.30

Locatie:  Zandse kerk van Wijkstraat 33
Kosten:  Kaarten zijn € 10,00 per stuk in de
voorverkoop

Kaarten zijn te bestellen via www.demariapassie.nl

2. Vooraankondiging FEEST met
DAMASCUS HIPHOP

Op zaterdag 30 maart 2019 is er een feest
voor jeugd vanaf 12 jaar. Een feest met de
(christelijke) hiphopband Damascus. Kijk op
Youtube en http://www.damascushiphop.nl.
Locatie: jeugdruimte Protestantse Gemeente
Elst.

Tijdstip: 20.00 - 22.30 uur (zaal open om 19.30
uur).

Alle jongeren uit de gemeenten van de Ring
(v/h Classis) Nijmegen zijn uitgenodigd voor dit
feest.
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“Plankstukje”
Pastoraat voor Sjaloom!

Riek Siekman en Mariette van Herwijnen

Pastoraat: Wat verstaan we daaronder?

Onder pastoraat verstaan we het ondersteunen
van gemeenteleden, zowel jong als oud, niet
alleen bij verdriet of in moeilijke tijden, maar
ook in goede tijden. Samen leuke dingen doen
en wat vreugde brengen is namelijk ook
pastoraal werk!

Pastoraat: Wie verzorgen het?

Het pastoraat wordt binnen onze kerk verzorgd
door een groep gemeenteleden, de pastorale
medewerkers. Zij hebben de zorg voor
gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.

Pastoraat: Wat het houdt het in?

Als pastoraal medewerkers werken we samen
met de diaconie bij ouderenvieringen, zoals de
Kerst- en Paasviering. Wij bezoeken ouderen en
zieken, maar ook bij blijde gebeurtenissen zijn
we aanwezig. Nieuw ingekomen gemeenteleden
worden bezocht, welkom geheten en wegwijs
gemaakt in onze kerkelijke gemeenschap. Wij
zijn dus veelzijdig bezig. Maar bovenaan staat
het “samen zijn”. Dat komt ook sterk naar voren
in onze themamiddagen. Afgelopen jaar gingen
die over: kruiswegstaties, film, muziek en dans.

Bedankje

Margreet en Wolter Rensink

Langs deze weg willen wij allen bedanken
voor de hulp, medeleven en attenties
gedurende de afgelopen 7 maanden. Ook
zijn wij verrast door de vele goede wensen
voor een gezond en goed 2019.

Zo voelen wij ons echt opgenomen in de
gemeente.

Van onze kant uit wensen wij een ieder ook
een goed. gezond en gelukkig nieuwjaar.
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Terugblik 2018,

Reformatie in Huissen.
Sipkje Schimmel

Afgelopen november is Terugblik 2018
uitgebracht. Het boek kreeg de titel mee: 'Strijd
om de Kansel' en gaat over de Reformatie in de
Betuwe.

Jan Zweers heeft het hoofdstuk over de
reformatie in Huissen geschreven. Hij gaf de titel
mee: De Heymelijke gemeynte tot Huyssen, de
ontstaansgeschiedenis van de protestante
gemeente te Huissen 1548-1660. Geert Visser
heeft een hoofdstuk geschreven over: Perikelen
rond de restitutie van kerken in oostelijk Over-
Betuwe. Gerrit Mentink heeft een hoofdstuk
geschreven over de reformatie in Elst en ds. Dick
Kruyt heeft met enkele anderen een hoofstuk
geschreven over de reformatie in Lent.

Terugblik is een uitgave van de stichting Tabula
Batavorum, een overkoepelende organisatie van
historische kringen in de hele Betuwe, die
eenmaal per jaar het boek Terugblik uitgeeft.

Het boek is verkrijgbaar via de historische
kringen of via de boekwinkel en kost 19 euro.

Meer informatie: www.Tabulabatavorum.nl of
via Sipkje Schimmel, vertegenwoordigster
namens de Elster historische kring Marithaime
in de Stichting Tabula Batavorum.



Kerstviering op de
maandagmiddag

Ada van Arkel

Zoals ieder jaar op de maandag voor Kerst staat de
deur van onze kerk open voor (oudere)
gemeenteleden. Zij komen om kerst te vieren en
elkaar te ontmoeten. Gelukkig is er dit jaar weer
door zo’n 25 gemeenteleden gehoor gegeven aan
de uitnodiging. Helaas waren er een tiental
afmeldingen door ziekte of andere ongemakken. Zij
hebben een kaart gekregen als kerstgroet en met
beterschapswensen namens de diaconie.

Alle voorbereidingen zijn getroffen; iedereen heeft
een plekje gevonden en het gesprek komt op gang
onder het genot van een kopje koffie of thee.

De kern van de viering was Hoop. Matthijs gebruikt
hiervoor als beeld een oud Joods gebruik.

Bij het begin van een ontmoeting of feest geeft
men elkaar een attentie. Allemaal een fles wijn of
een bos bloemen is nogal gewoon en vaak weinig
zeggend. Bij genoemd gebruik geeft men elkaar
een glas met een zakdoek daarin gevouwen. Uit
het glas kan je wijn of iets anders drinken en vrolijk
zijn. De zakdoek is om tranen te drogen als
vrolijkheid ver te zoeken is. Je kan die zakdoek ook
nog voor later bewaren. Neem je de zakdoek eruit
dan is het glas gereed om gevuld te worden.

De vraag was wie van de aanwezigen zou kiezen
voor een glas met de zakdoek. Dat waren er
enkelen. Hierop werd door Matthijs op mooie wijze
ingehaakt en de mensen, die genoemd zijn werden
bij het daarop volgende gebed betrokken.

Het optreden van het trio JER: Juliette Renaud,
Eddy Loth en Ralf Gerritsen oogstte grote
bewondering. Zij zongen prachtig a capella; minder
bekende liederen voor kerst en tot slot een
zegenbede.

Het eten was heerlijk met als klapper een broodje
kroket en een smakelijke kerstkrans als toetje.
Voldaan en tevreden ging iedereen daarna naar
huis. Het was een erg geslaagde middag met veel
positieve reacties zowel voor de organisatie als
voor de saamhorigheid.

ledereen die een bijdrage heeft geleverd op wat
voor manier dan ook: onze hartelijke dank!
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Mensenkinderen
Oost-Europa

Jan Rietveld

Een nieuw jaar: een nieuw collectedoel, voor een
inmiddels lang bestaande stichting met Anbi-status
en CBF-keurmerk. De Stichting Mensenkinderen
werkt in de landen Moldavié, Armenié, Albanié en
Bulgarije.

Het gaat om een grote groep mensen die veelal
wonen op het platteland en door ziekte,
werkloosheid, ouderdom en andere oorzaken in de
armoede zijn vervallen. De staatsondersteuning,
waar die gegeven wordst, is vaak niet toereikend
om voldoende voeding en kleding te kopen, laat
staan in geval van ziekte een arts te betalen.
Kinderen blijven soms tot laat in het jaar op
slippers lopen en kunnen niet naar school wegens
kou en honger. De winters in deze landen zijn
nauwelijks te vergelijken met de winters in West-
Europa. Recent sneeuwde het heftig in het
Alpengebied en vakantiegangers uit Nederland,
Duitsland en Belgié werd geadviseerd, ongetwijfeld
tegen betaling, een nacht langer in hun
comfortabele hotel te blijven. Misschien wel twee
nachten.

In de hiervoor genoemde landen weten de mensen
waar het hier om gaat niet of ze het einde van de
week halen.

Zo maakt Mensenkinderen het verschil:

* Geen dure organisatie of dure kantoren.

* Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht,
waardoor geen kostbare transporten nodig zijn.

* Snelle effectieve hulp.

* Samenwerking met lokale organisaties en kerken.

In de loop van het jaar zal dit collectedoel namens
de diaconie worden geévalueerd.
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Adventsbrief naar Brandenburg

Ada van Arkel

Lieve vrienden in Brandenburg

Alle goede dingen bestaan in drieén. In deze Adventsbrief, die voortkomt uit alle goede dingen van onze

Partnergemeinschaft, willen we daarom drie gedachten met jullie delen. Alle drie zijn ze verbonden met
wat ons inspireert in de komende Adventstijd en Kersttijd: dat mensen de hoop niet verliezen, maar dat

hoop mag groeien.

In een regionaal dagblad stond een gesprek met Anwar, een Syrische vluchteling. Hij probeert in
Nederland een nieuw thuis te vinden en vertelt over het zoeken en vinden van nieuwe contacten en
vrienden. In Syrié bestaat het spreekwoord “kies een vrouw met dezelfde huid”. Dat zit diep in ons. We
verbinden ons met wie op ons (ge)lijkt. Anwar vertelt dat hij door de jaren heen geleerd heeft om verder
te kijken dan de eigen binnen-kring. Hij maakt nieuwe Nederlandse vrienden en hoort dan vaak achteraf:
“Ik had een heel ander beeld van Syriérs. De werkelijkheid blijkt veel mooier te zijn!” In een wereld
waarin conflicten, dreiging en angst ons omgaan met elkaar lijken te bepalen, is dit een prachtig teken
van hoop: de werkelijkheid blijkt veel mooier te zijn.

Anwar gebruikt het beeld van een bos bloemen. Je kunt dezelfde bloemen bij elkaar in een vaas zetten
en dan heb je een mooie grote bos. Maar is het niet veel mooier als je allerlei kleuren en types bij elkaar
zet. Dan heb je geen bos, maar een mooi boeket.

Maarten Luther — zegt men — hield van een goede maaltijd en een goed glas. Of hij ook van bloemen
hield? Een van zijn meest bekende uitspraken heeft te maken met het groeien en bloeien van de hoop.
“Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik toch vandaag nog een appelboom planten”. Het is
goed dat wij samen in de tuin van de Aufstehungskirche een lindeboom geplant hebben die stevig
wortelt en groeit. Wij ervaren die boom als een teken van hoop die de wereld mooier maakt.

Wij lezen op de derde Adventszondag Filippenzen 4: 4-9. “ Laat iedereen u kennen als vriendelijke
mensen. De Heer is nabij”. Wat een hoopvol teken dat in de vriendelijkheid van mensen de Heer nabij
komt. Dat God steeds opnieuw geboren wordt daar waar liefde is en vriendschap. Dat maakt onze
wereld mooier.

Met deze drie gedachten wensen wij jullie een goede Adventstijd en Kersttijd. Ons contact maakt de
werkelijkheid mooier. We zijn een mooi boeket! We hopen elkaar in 2019 in gezondheid en vrede te

ontmoeten,

namens de Protestantse Gemeente Huissen en de Brandenburg-groep,
Matthijs Glastra

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen
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Rodolfo de Cuba Collectedoelen
Jan Rietveld Diaconie: eerste en derde
collecte

Met de door onze gemeente opgebrachte
financiéle bijdragen worden onder meer de 20 jan. 2019:
kosten gedekt van de lessen in de Engelse taal ~Mensenkinderen Oost-Europa en Oecumene

aan een aantal van de Spaans sprekende 27 jan. 2_019:

. . . Vluchtelingenwerk Oost Nederland - JOP
jongeren in La Marina. De taallessen worden 3 febr. 2010:

geg(.-:‘ven door een bevoegde lerares en Project Rodolfo en Kerk in Actie — Veeteelt in
beginnen steeds meer vruchtbaar te worden. Bangladesh

Cuba is een land, waar een groot deel van de 10 febr. 2019:

bevolking financieel erg krap moet leven. Voedselbank Arnhem e/o en Catechese en
Hiertegenover bestaan in Cuba luxe resorts, Educatie

waar hoofdzakelijk buitenlandse bezoekers 17 febr. 2019:

verblijven, komende vanuit alle (rijke) delen Leprazending project Aly Boven, Myanmar en Kerk
van de wereld. Een enkele maal worden de in Actie — Landbouw in Ethiopié

24 febr. 2019:

Rudolphstichting, De Glind en Bijbel dichterbij
3 maart 2019:

Kinderhospice Binnenveld, Barneveld en

studenten in La Marina in de gelegenheid

gesteld een van deze resorts te bezoeken met
de bedoeling daar contacten te leggen. Hierbij
is de Engelse taal essentieel. Het geeft Mensenkinderen Oost-Europa

praktlsch(? oefening in taalgebruik en 10 maart 2019: Stichting Het Kruispunt, Arnhem en
presentatie en verbreedt zo het Project Rodolfo

toekomstperspectief van de studenten. 17 maart 2019: Stoelenproject De Duif, Arnhem en
Kerk in Actie — Verlaat de gevangenis

In december ontvingen wij van Rodolfo een

kerstgroet. Deze is voorgelezen op le Kerstdag.

Met deze groet gaf Rodolfo een verwijzing naar

1 Johannes 4 de verzen 9 en 11. Omdat de

inhoud hiervan de kern raakt, geven wij de

groet ook nog even op schrift.

“Wij waarderen met heel ons hart Gods liefde,

die vorm heeft gekregen met jullie allen in

Huissen. Hierdoor voelen wij zo’'n weldadige

liefde van God en van jullie, wanneer wij

telkens weer mogelijkheden ontvangen om

speciale acties mogelijk maken, en daarmee de

hoop ontvangen op een betere leefomgeving

in Cuba. In ons land wordt het kerstfeest niet

gevierd, maar jullie allen in Huissen zijn voor

ons het echte kerstfeest en werkelijke liefde.

Halleluja!!!
Jullie Cubaanse broeder en vriend, Rodolfo”
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Uit de kerkenraad

Marja Huson

Op donderdag 13 december opende Ruud Viétor
de kleine kerkenraadsvergadering met een notitie
van de PKN uit 2012 over de visie van de kerk.
Vanuit de werkgroepen en colleges werd o.a. het
volgende besproken:

e Werkgroep pastoraat: er wordt gezocht naar
mogelijkheden voor het naar Huissen halen van
de voorstelling van het Dementietheater.
Daarnaast zijn er nieuwe ontmoetingsmiddagen
gepland (zie agenda).

e College van diakenen: de looproute bij
tafelvieringen is gewijzigd; organisatie van de
ouderenviering kerst; collectedoelen 2019;
en de kalender voor advent en 40-dagentijd zal
via een intekenlijst worden besteld.

e College van kerkrentmeesters: er is een
mondelinge toezegging van de gemeente
Lingewaard over het verkeersplan. De kerk blijft
op zondag per auto bereikbaar. De organisatie
rondom de actie Kerkbalans is gereed.

Het perceel grasland is openbaar aanbesteed
vanwege transparantie en inmiddels verkocht
aan de hoogste bieder.

e Werkgroep vieren: tijdens de advents- en 40-
dagenperiode is de stilte voor de dienst
liturgisch bepaald. Dat wil zeggen: er is geen
orgelspel voor de dienst en geen gloria in
verband met de tijd van inkeer en voorberei-
ding op de komst van God in ons midden. Ont-

moeting zou hieraan ondergeschikt moeten zijn.

e (Werkgroep) leren en beleven: nieuwe
gespreksgroepen zullen worden geinitieerd via
de werkgroep pastoraat. Uitgangspunten zijn
0.a. ontmoeting, geloof en levensvragen.

e Moderamen: inmiddels is het predikantenbord
in ere hersteld en zal worden opgehangen in de
consistorie.

Voor wat betreft de Classis hebben we gesproken
over de organisatie en het doel van de Ring,
voorheen classisgemeenten. Onze voorkeur gaat
uit naar ontmoeting via buurgemeenten in plaats
van via de Ring. Marja Huson is een van de vier
afgevaardigden vanuit de ‘oude classis’ naar de
Classis Gelderland Zuid & Oost. Door de nieuwe
landelijke structuur lijkt een en ander verder van
ons af te staan.
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Vanuit de Classicale Vergadering zal steeds een
terugkoppeling worden gegeven in de kerkenraad.
Matthijs Glastra is via de werkgemeenschap van
predikanten betrokken bij de classis. Vanuit
missionair perspectief zijn destijds pioniersplekken
gestart. Men vraagt zich nu af of bijvoorbeeld kan
worden gedoopt in een kring van mensen die
geloven zonder dat daar een predikant aan te pas
komt. Of cola en chips in de kroeg als avondmaal...
Een mozaiek aan kerkplekken geeft wat ons betreft
nieuwe impulsen en ruimte. Het laat mensen tot
hun recht komen. Als dat gebeurt in de geest van
kerk-zijn kan dat zonder regels. Betreffende de
keuze voor inzegenen of zegenen van een
levensverbintenis tussen mensen van gelijk
geslacht: als classis en synode zullen we duidelijk
stelling nemen. In een reactie namens onze
gemeente op de brief van praeses René de Reuver
zullen we ons onbehagen, onze teleurstelling en
verbazing te kennen geven.

Het gemeentecafé op 11 april a.s. zal in het teken
staan van concretisering van ons beleidsplan via
werkgroepen en colleges. Noteer vast de datum en
het tijdstip: 18.00 - 21.30 uur. De bedoeling is dat
we als gemeenteleden samen eten en samen
praten over wat we de komende vier/vijf jaar gaan
doen. Uiteraard gekoppeld aan de mogelijkheden
in onze gemeente. Na het gedicht van Jesse Kersten
‘Houd je hoofd omhoog... bewaar de hoop’ van
Klaas Nienhuis sluit Ynke Faber de vergadering.

Antisemitisme

Marja Huson

Al enkele jaren maak ik deel uit van de Commissie
Kerk en Israél in Arnhem. Een keer per jaar nodigen
we een bekende spreker uit om een avond te
verzorgen over een onderwerp dat met kerk en
Israél te maken heeft. Op 12 maart a.s. zal Bart
Wallet over antisemitisme spreken. Tijdstip 20.00
uur, in de Diaconessenkerk of de Bethlehemkerk in
Arnhem. De toegang is gratis.

Bart Wallet, docent aan de VU, vertegenwoordigt
de jongere generatie onderzoekers in de
religiegeschiedenis. Hij heeft een sterk profiel in de
Joodse geschiedenis en combineert dat met
vergelijkend religie-historisch onderzoek naar
onder meer Christendom en Islam. Hij >>blz 18
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Vervolg blz 17.

Hij schreef een boek met de titel: ‘Christendom
en antisemitisme’ met als ondertitel: 2000 jaar
confrontatie.

Hij schrijft in de inleiding van zijn boek: ‘Weinig
onderwerpen weten zozeer de gemoederen te
beroeren als het thema ‘antisemitisme’, dat een
open zenuw is van de moderne, westerse
samenleving. De afgelopen decennia vatte bij
velen de gedachte post dat antisemitisme een
naar verschijnsel was uit donkere, sterk religieuze,
maar gelukkig steeds meer verleden tijden.
Langzamerhand zou deze Jodenhaat overwonnen
worden, in ieder geval in West-Europa’.
Ondertussen is dat optimisme grotendeels weer
verdwenen. De krantenpagina’s vullen zich met
meldingen van antisemitische uitingen en
incidenten en op ‘social media’ blijken
eeuwenoude anti-Joodse stereotypen in nieuwe
contexten bijzonder taai te zijn. Bij thema’s zo
uiteenlopend als de financiéle crisis, de aanslagen
op het World Trade Center in New York op ‘9/11’,
het Arabisch-Israélisch conflict en het onderwijs
over de Tweede Wereldoorlog komen oude
ideeén over joden als samenzweerders en
bloeddorstige duivelskinderen vaak uit
onverwachte hoek naar voren. Dat maakt
‘antisemitisme’ tot een bijzonder actueel thema,
dat veel zegt over de huidige samenleving en de
plaats van joden daarin.

Tegelijkertijd is het een verschijnsel met diepe
historische wortels, die minimaal tot in de
oudheid teruggaan. In vrijwel alle analyses wordt
al snel een verband gelegd met de opkomst en de
geschiedenis van het christendom en de wijze
waarop in de christelijke theologische traditie
over ‘joden’ en ‘jodendom’ is gesproken, gedacht
en geschreven. Voor sommigen is zelfs sprake van
een oorzakelijk verband: het christendom is de
bron van het antisemitisme, zonder de kerk zou
het verschijnsel niet bestaan. Daartegenover staat
de opvatting van de huidige paus Franciscus die,
terwijl hij stellig afstand nam van de geschiedenis
van christelijk anti-Joods denken en handelen,
betoogde: ‘door onze gemeenschappelijke wortels
kan een oprecht christen nooit antisemitisch zijn’.

Uit de Pers 1/19

Gelezen en geschreven
door Aat van Rijn

Eén jaar cel te weinig voor poging dominee te doden.
Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de rechtbank
pianostemmer Wijnand B. te mild heeft gestraft voor
de poging ds. Ebi Wassenaar uit Rhenoy te doden. Het
OM gaat in hoger beroep omdat de rechtbank poging
tot moord niet bewezen acht.

Wereld kijkt toe terwijl Jemen wordt vernietigd!

“Het is genoeg geweest!” Deze noodkreet komt van
een mensenrechtenstrijdsteruit Jemen die in 2011 de
Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De kinderrechtorga-
nisatie “Save the Children” meldt dat tienduizend
jonge kinderen in Jemen zijn overleden aan de
gevolgen van ernstige ondervoeding.

Kerstboom in Rome was weer mikpunt van spot.
Opnieuw dreigde een grote kerstboom die het Piazza
Venezuela in Rome versierde het mikpunt van spot en
kritiek te worden. Ogenschijnlijk ontbraken enkele
takken van de boom en werd deze ironisch
“Spelacchio”(naaldloze) i.p.v. “Spezzacchio”.
Commandant “Leger des Heils”gaat voor overwinning.
Hannelise Tvedt is nu al enkele maanden de nieuwe
commandant van het Leger des Heils en ze spreekt
duidelijke taal: “Er is veel ellende en onrecht en dat
moet bestreden worden”. Voor het eerst waarschuwt
ze voor een toename van “eenzaamheid” als volks-
ziekte nummer één!

Kerstviering in Engelse stijl in Dominicanenklooster.
Op 23 december gaf Vocaal ensemble Capella Phos -
Hilaron een Festival of Lessons and Carols. Dit was een
traditionele Engelse Kerstviering waarbij lezingen
werden afgewisseld met kerstliederen.

Actieve nonnen in Californié “op non-actief”.

Ze hadden in totaal een half miljoen dollar verduisterd
van giften die voor de school waar zij werkten bedoeld
waren. Hun werkgever besloot hen niet te vervolgen
omdat zij spijt betuigden en inmiddels allebei met
pensioen zijn.

Kerk in Griekse hoofdstad Athene doelwit aanslag.
Opnieuw een aanslag met de ontploffing van een
explosief bij een kerk in het centrum van Athene. Een
koster en een agent raakten gewond. Een metalen
doos bij de ingang van de kerk werd door de koster
verplaatst . Deze en de daarna gewaarschuwde agent
werden bij het weghalen getroffen door een bom.
Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd, er is geen
levensgevaar.

Sjaloom! Winter 2019




In memoriam —

Atie van der Ent — Snikkers
13 juni 1934 — 23 december 2018

“Wat is mijn wereld wazig, wat wordt mijn leven
klein

ik kan mij soms niet herinneren wie jullie allemaal
zijn.

Soms zie ik iets bekends, voel ik wat vertrouwds

en dan is het weer heel even net zoals vanouds.”

Heel langzaam dreef Atie weg uit de wereld die zij
kende , waar ze de weg wist en die ze kon delen
met anderen. “Verdwaalde ik”, indrukwekkend
heeft Jurgen die onzekerheid, onmacht en verdriet
van zijn moeder verwoord. Alzheimer maakt alleen,
voor iedereen. Door die ziekte heen verscheen en
bleef Atie zoals zij altijd was: vriendelijk en
betrokken.

Atie en Kees, Jozef en Maria — verhalen vertellen
ons leven. Zoals Maria ‘die alle woorden te zamen
bewaarde, die overleggende in haar harte’, zo heeft
Atie de goede en kwade dingen, het lief en het leed
van alles wat er in haar leven gebeurde ‘ergens
neer moeten leggen’. Niet alles is uit te leggen,
soms mag je dingen ergens neerleggen... in je hart,
bij mensen, bij God. Ze vond het fijn om zo lang als
het kon in de kerk te komen, daar kon je zelf
openleggen. Vanuit die vertrouwde plek hebben
we haar uit handen gegeven en gelegd in de
handen van de levende God. Het leven schuift een
generatie op, we gedenken met liefde het leven
van Atie en Kees . Dat de liefde van God en mensen
ons nabij mogen zijn nu we verder gaan.

Matthijs Glastra

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

wij gedenken

Marjan Reijngoud
7 april 1926 — 29 december 2018

Kun je de liefde van iemands leven tellen? Liefde
en dankbaarheid zijn nooit in getalletjes uit te
drukken, geen tellen maar vertellen en ervan
zingen! Met het lied “Tel uw zegeningen”
hebben we onze dankbaarheid gedeeld. Eén
voor één: de dochters, kleinzoons, kleindochter,
de dominee, de muziek, de foto’s van haar leven.
En steeds zagen we een opgewekte, dappere,
lachende Marjan. Door de pijn en over de
grenzen van haar reuma heen. Met een
loftrompet bij het graf, “Daar juicht een toon”. In
een leven getekend door de vroege dood van
innig geliefden, de pijn van niet-gelukt leven,
bleef Marjan haar leven en haar gezin vanuit de
kracht van de liefde oppakken. We lazen bij het
afscheid het danklied van Mozes, vlak voordat hij
stierf: “God is een woning, een schuilplaats, zijn
armen zullen jou dragen voor altijd en eeuwig”.
En bij het verlaten van Moscowa lag er een
kaartje met woorden van Dietrich Bonhoeffer,
woorden om verder te gaan. “Afscheid is met
zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en
verpakken in goede gedachten der herinnering”.
Zo mogen wij haar herinneren en bewaren, ons
tot zegen.

Matthijs Glastra
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Ledenadmistratie Collectebonnen
12-11-2018 t/m 5-1-2019 Ruud Viétor, penningmeestercvk@pknhuissen.nl

ledenadministratie@pknhuissen.nl

leder jaar eindigt met allerlei overzichten. Ik wil
het jaar nu eens beginnen met een jaaroverzicht
en wel die van de collectebonnenverkoop. Zoals
wellicht bekend is het college een voorstander van
het gebruik van collectebonnen zodat er minder
“los” geld binnenkomt wat we moeten storten bij
de bank. Minder kosten en voor u makkelijker
want u hoeft nooit zonder te zitten als u de
bonnen tijdig bestelt. De verkoop van
collectebonnen ziet er de afgelopen jaren als volgt
uit :

€ 20,00 €10,00 Totaal
2015 186 € 3.920,00 86 € 660,00 € 4.580,00
2016 171 € 3.420,00 68 € 680,00 € 4.100,00
2017 186 € 3.720,00 66 € 660,00 € 4.380,00
2018 185 € 3.200,00 52 € 520,00 € 4.420,00

Mooi dat er sinds 2016 een stijgende lijn te zien is.
Gebruikt u nog “los” geld en wilt u overgaan tot
het gebruik van collectebonnen dan zijn wij u daar
zeer erkentelijk voor. Er zijn bonkaarten van 20 x €
1 en 20 x € 0,50. Heeft u van allebei een kaart
nodig dan maakt u€20+€10is

€ 30 over op rekening NL23 RABO 0124 0915 47
tnv. Protestantse Gemeente Huissen o.v.v.
bonkaarten. Als het geld op de rekening staat
breng ik de bonnen bij u thuis of geef ze af op
zondag voor de dienst.

Het zou fijn zijn als we, net als in het openbaar
vervoer, géén contant geld meer in de
collectzakken krijgen maar dat gaat niet van de
ene dag op de andere. Wilt u ook overstappen
maar weet niet zo goed hoe dan helpen wij u
graag. Maar we blijven ook heel blij met uw
collectebijdragen met “los” geld.
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Opbrengst collectes

Diaconie
Roelof Smelt administrateur@pknhuissen.nl

Speciale giften:

Stichting het Rentambt van
Over-Betuwe € 1.500
Stichting Protestante Verening
voor Over Betuwe € 3.000

Alle gevers hartelijk dank! Mede

door uw gift kunnen wij ons werk
voortzetten.

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Opbrengst collectes

College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt administrateur@pknhuissen.nl
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Verschijningsdata: 14/3, 16/5, 11/7, 5/9
Coordinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
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Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,-
Sjaloom! digitaal: opgeven: sjaloom@pknhuissen.nl
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Adressen

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson - ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viétor 06-15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl

Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coordinatie: Anja van Donselaar 3256232

Rooster kosters:

16/01 - 22/01
23/01-29/01
30/01 - 05/02
06/02 - 12/02
13/02 - 19/02
20/02 - 26/02
27/02 - 05/03
06/03 -12/03
13/03 - 19/03
20/03 - 26/03

Huub Langeweg
Yolanda de Wit
Gerdine Dijkstra
Daniélle en Jonathan
Huub Langeweg
Gerdine Dijkstra
Yolanda de Wit
Huub Langeweg
Daniélle en Jonathan
Yolanda de Wit

Kerkenraad
Scriba: Marja Huson - Ter Avest 3256250 scriba@
pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06-21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl

Telefonisch een afspraak maken kan ma, di, do, en
vr tussen 9.00 - 9.30 uur.

Vrijdag van 12 - 13.30 uur aanwezig in de kerk
(afwijkingen staan in de Zondagsm@il)

Diaconie: Willianne Langeweg 06-27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl

Collectebonnen:
per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-)
of €10,- (20 bonnen €0,50)

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:

o Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
o Bijdrage kerkbalans
o Bestellen collecte bonnen

NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
o Werk aan de kerk 2.0

NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor
o Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij:

Repetitie sept - mei op vr 19.00 - 19.45 uur o.l.v.
Herman Schimmel 0481-37 61 25, organist@
pknhuissen.nl

Promises:

Repetitie ma 20.00 uur o.l.v. Marieke Peters;
contact: Ruud Viétor 06-15858293, ruudvietor@
online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl

Naam telefoon mobiel

Gerdine Dijkstra 3255658 0611872505
Huub Langeweg 3252347 0612444413
Yolanda de Wit 3252959 0654954070
Daniélle van Deutekom 0657214070
Jonathan van Deutekom 0645674960
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De winkel van God

Matthijs Glastra

Er was eens een man die de winkel
van God binnenging.

Achter de toonbank stond een engel.
'Wat verkoopt u?', wilde hij weten.

De engel antwoordde vriendelijk: 'U
kunt het zo gek niet bedenken, maar
wij verkopen bijna alles’.

‘Als dat zo is, dan wil ik graag vrede op
aarde, dat er eten is voor alle mensen,
dat vluchtelingen een huis krijgen, en
verderdat...."’

‘Wacht even, zei de engel, ik denk dat
u niet goed begrijpt hoe het in de
winkel van God toegaat. Wij verkopen
hier geen vruchten, wij verkopen
alleen de zaden en de uitnodigingen
om eraan te beginnen werken.'

Op kerstmorgen hebben de engelen
(letterlijk: boodschappers) in Huissen
het winkelwagentje met kerstzaden
opgehaald. U krijgt ze in deze
“Sjaloom!” thuisbezorgd. Om te geven
& te ontvangen & vrucht te dragen.
Een gezegend 2019!

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen
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Kerkasiel
Hayarpi schreef speciaal voor Kerst
een gedicht dat de Advent vast houdt en vol houdt.

Een Kerstster

Ik heb een kerstster in mijn handen
Deze gaat niet uitvoerig

Het brandt in de nacht

Het brandt in mijn hart

Onze kaarsen gaan een keer uitvoerig
Onze harten zijn een keer bevreesd
Onze zielen zijn zo verslagen

Onze hoop dooft soms

Ons vertrouwen gaat op en neer.

Maar het licht van de Geest
De kerstster in onze harten
Blijft schijnen

Verlichten wat duister is
Verwarmen wat kil en koud is
In de donkere nachten

in de duisternis van het leven.

Ik heb een kerstster in mijn handen
En zo houd ik stand

Zo overleef ik steeds

Mijn kerstster brandt nog

En zal blijven branden

Het blijft mijn wegen verlichten
Het blijft mijn hart verwarmen
Verwonderd over dit licht
Aanbid ik U

Soms hardop

Maar soms ook

Stilletjes in mijn hart.





