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“Mijn hart losmaken”
Matthijs Glastra
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Vrijdag 17 mei jl. waren Klaas en ik bij de conferentie van het grote steden beraad over het kerkasiel in 
de Bethel (gewoon gaan, niet te klein denken over onze grote stad Huissen!). De eerste inleider begon 
met iets te vertellen wat mij bij is gebleven. Hij wilde niet zozeer terugkijken op de dingen die wel of niet 
waren gebeurd, maar vooral proberen een beeld te vinden om zijn ervaringen in onder te brengen, de 
verbinding en samenhang met zijn leven nu. Mooi om juist dáár bij stil te staan: niet de ervaringen op 
zichzelf, maar de onderlinge samenhang. We gaan vaak van het ene moment naar de volgende 
gebeurtenis naar weer een andere activiteit – ervaringen worden talloze losse stukjes, zonder tijd om te 
laten bezinken. Derk Stegeman zocht naar een beeld om ervaringen voor zichzelf te duiden en daarmee 
ook te delen met anderen. Alleen maar vertellen wat je gedaan hebt klinkt als het oplezen van een 
boodschappenlijstje. We hebben beelden, een metafoor nodig om samenhang te geven aan de veelheid 
van ervaringen.

Hij kwam met het boekje van Frits de Lange, “Heilige onrust”. Over pelgrimeren. Het kerkasiel in Bethel 
als pelgrimage. Leven en geloven als grensoverschrijding. De driedeling van opbreken en weggaan - 
het reizen zelf - het thuiskomen. De auteur geeft veel aandacht aan het onderscheid tussen toerist en 
pelgrim. Een toerist komt thuis gaat weer verder gaat waar ie gebleven was. Een toerist blijft zichzelf 
en treft bij thuiskomst met een frisse blik alles weer onveranderd aan; een pelgrim ervaart in zijn 
wandelen iets dat boven hem zelf uitstijgt en komt anders thuis. Ik dacht “ik loop en neem de Camino 
(de weg )”, maar de ervaring is “de Camino neemt mij”. 

Kerkasiel was opbreken en uittrekken: waarom zouden we eigenlijk meedoen, waarom naar Den Haag 
reizen? En thuiskomen: hoe gaan we hier verder mee, heeft de reis ons veranderd? Derk Stegeman 
bleef het langste stil staan bij die tussenfase van die lange lange marathon-viering. Wat gebeurde 
daar? Je kwam in de Bethel en er was geen vaste liturgie, geen vaste route of kaart. Je wist niet wie er 
was. We konden niet gewoon Huissen kopiëren. We konden niet ergens op teruggrijpen ‘zo doen wij 
dat in Huissen’. En zo werd de viering zelf de weg. Een ruimte die zichzelf vulde met de ervaring van 
nabijheid en gemeenschap. “Waar twee of drie bij elkaar zijn in mijn naam, daar zal ik zijn”. Een 
madonna die ons verbond met alle bootvluchtelingen. Zo werd die plek in Den Haag een tussenruimte. 
Het beeld van de pelgrimage gaf samenhang en dat beeld helpt om verder te denken wat dit betekent. 
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Het bracht ook bij de kern van die heilige onrust: een liturgische viering waar God en mens, wereld en 
traditie elkaar ontmoeten. En dat gebeurt op zo veel meer plekken dan alleen toen, daar, in Den Haag. 
Niet wij maken de viering, maar de viering maakt ons – een intense ervaring van geloven als 
grensoverschrijding. In de toewijding aan kwetsbare mensenlevens wordt zuiverheid de kracht van de 
kerk. Vieren geeft creativiteit, intimiteit, ons leven wordt geheiligd.

Waarom raakte de Bethel-marathon zo veel mensen? Juist omdat we vooraf niet goed wisten hoe het 
verder zou gaan. Omdat deze ons bracht bij de kern van ons leven: onzeker, onduidelijk. Precies in die 
tussenfase ontstaan er nieuwe verbanden, andere contacten. Worden mensen elkaar gegeven als een 
weg om te gaan. Leven is geen simpel van A naar B scenario. Juist in onzekerheid, op momenten dat ons 
rationele gedachtegoed en onze normen en overtuigingen tekort schieten, bij dood, verlies, scheiding, 
ziekte, verdriet, intense verliefdheid veranderen we als persoon. Je wordt er niet per se gelukkiger van, 
maar wel wijzer. Je bent iemand anders dan ervoor. Ik ben wezenlijk veranderd. Misschien passen oude 
vrienden niet meer bij je. Ga je jouw leven anders inrichten. 

Reizen gat niet alleen met de voeten. Mijn ziel is op reis. De Joden zeiden het al: je kunt met je voeten 
naar Jeruzalem reizen, maar ook met jouw lied. De Psalmen van het opgaan (120-134) kun je zingen op 
weg, maar ook thuis, de plek waar ik vandaag ben. Pelgrimeren is het openlaten van de tussenruimte.
Tussenruimte: dat is deze tijd natuurlijk op vakantie gaan. Geniet er van! Maar het kan net zo goed thuis. 
In al die dagelijkse dingen. Een goed gesprek maakt de rest van de dag anders. Een ruzie. Een moeilijke 
keuze die je moet maken. Een goed woord, een vriendelijke groet. Bijbelverhalen. Een mooi lied. 
Spelletjesmiddag. De bloemengroet. Inloop. Erwin Olaf. Allemaal tussenruimtes. In die tussenruimte is 
God, soms is ‘tussenruimte’ een ander woord voor God en dat moeten wij open laten, niet volstoppen, 
niet te veel organiseren. Heel veel theologische discussies over de ruimte waarin we God kunnen denken 
gaan over het bovennatuurlijk (transcendente) of in dit aardse leven (immanente). God is voor mij steeds 
vaker ‘tussenruimte’. De momenten dat we even niet weten hoe te leven. Juist in die momenten is er 
een heilige stilte. Krijgen woorden een nieuwe lading. Wordt mijn leven teruggebracht tot een paar 
kernwoorden. In het openhouden van de tussenfase, in het wachten sluimert levenskracht. Is God met 
ons op weg. Goede vakantie, goede zomertijd!

Reizen, het is zijn hart losmaken
van het anker der kleine vaart,
om het vlot te laten geraken
op de zeeën der wereldkaart.
Het is zijn hart van het beminde
losrukken, fier en onbevreesd.
Om het schoner nog weer te vinden
dan het ooit voordien is geweest.

Uit “voetreis naar Rome”, Bertus Aafjes
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Inhoud

Agenda 
Zie ook zondagsm@il 

30 augustus
7 sept.
9, 11, 12 en
15 sept.
10 sept.
16 sept.
14 oktober
14 nov.

Eten in de kerk
Boekenmarkt
Samen aan de slag in een nieuw
seizoen zie pagina 5
start Rafaëlgroep zie blz. 11
Bezoek Klooster 15.00 uur
Dementie Muziektheater  zie blz. 11 
Cubaanse avond zie blz. 9

2/3
4

         5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zondag 14 juli
Voorganger: Ds. W. Blanken (Zutphen)
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / 
Orgelfonds

Zondag 21 juli
Voorganger: Ds. B. Woord
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Project Rodolfo

Zondag 28 juli
Voorganger: Ds. J. Franken (Elst)
Collectes: Voedselbank Arnhem e. O. / Pastoraat 
en Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 4 augustus
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / 
Mensenkinderen Oost-Europa

Zondag 11 augustus
Voorganger: Mw. I. van Cuijck
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie: Zuid-Afrika

Zondag 18 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 25 augustus
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Leprazending

Zondag 1 september
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. T. Hoekstra
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O. / Pastoraat 
en Eredienst / Missionair werk

Zondag 8 september
Voorganger: Ds. J. ter Avest (Rheden)
Collectes: St. Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Orgelfonds

Zondag 16 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie: Midden Oosten

"Mijn hart losmaken"
Van de redactie - Agenda - Kerkdiensten
Samen aan de slag - Vakantie
Ontmoetingsmiddag - Boekenmarkt
't Hijgend Hert - Eten in de kerk
Gemeentecafé 
Cuba
Wij gedenken - Geboren - Het wonder van
Rafaëlgroep - Dementie in Theater
Opbrengst collectes
Verkorte jaarrekening 2018
Jaarrekening Kerkrentmeesters
Jaarrekening Diaconie
Uit de Pers - Boek meelezen - De Herberg
Ledenmutaties - Adreswijziging - Synode
Colofon - adressen
Vanuit de kerkenraad
“Ga maar gerust” , Sytze de Vries

Van de redactie
Matthijs Glastra

“Tijd is geld”, zegt de bezige zoon. ‘Tijd is genot, 
zegt de wandelaar van alle eeuwen’. Het is 
dominee Craandijk uit Haarlem geweest die de 
tweede helft van de 19e eeuw wandelen als 
vrijetijdsbesteding met wandelgidsjes populair 
heeft gemaakt. Zomaar, wandelen om te 
wandelen, wat mijmeren? Dat was toentertijd 
alleen weggelegd voor mensen met te veel vrije 
tijd. Zoals dominees . . .

Die bezige zoon vindt u terug in de jaarrekening. 
En vast ook wel in een paar andere artikelen. 
Bovenal wenst de redactie u toe dat dit 
vakantienummer uitnodigt tot genoeglijk 
mijmeren en veel genieten. Goede vakantie!
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Samen aan de slag in een 
nieuw seizoen
Matthijs Glastra

Wat zoek jij in onze gemeenschap? Wat zou jij graag 
in het kerkgebouw zien gebeuren? Waar ben jij naar 
op zoek als het gaat om geloven, zingeving, 
levensvragen?
Waar de een vooral voor de viering op zondag 
komt, vindt een ander het in de inloop op de 
vrijdagmiddag. De een maakt zich sterk voor een 
groene kerk, de ander zou willen dat de kliederkerk 
meer aandacht zou krijgen. Of vluchtelingenwerk. 
Een stilteviering of meditatiegroep of samen een 
boek lezen over geloof en zingeving. Sacraal dansen 
of schilderen. Een bijbelgespreksgroep of een 
kerkcafé. Een filmavond of een spreker van buiten. 
Meer activiteiten in verbinding met mensen buiten 
de kerk: een expositie, een concert.
Plannen genoeg, inspiratie genoeg, maar ergens 
zullen we ook moeten kiezen, want tijd blijkt een 
schaars goed te zijn. Moeten we proberen onze 
talenten vruchtbaar te maken. Om de goede dingen 
te doen die ons helpen om te leven en geloven. En 
is het dus belangrijk dat een ieder zo veel als 
mogelijk inbrengt wat hem of haar ter harte gaat.

Ik ben begonnen (zie tekening hierboven) en jullie 
zien het: ik heb dringend assistentie nodig van 
iedereen die een ideetje heeft, een gummetje, een 
kruis erdoor, tijd om iets op te zetten, om mee te 
denken over het nieuwe seizoen. I

Ik hoop jou/jullie begin september te ontmoeten 
op een middag, een avond, een maaltijdgesprek of 
op zondag na de viering. Als dat niet gaat lukken, 
maar je hebt wel een bijdrage voor het nieuwe 
seizoen: laat het me weten.
maandag 9 sept: ’s middags van 15 – 16.30 uur
woensdag 11 sept: ’s avonds van 20.00 – 21.30 uur
donderdag 12 sept:  maaltijdgesprek van 18.00 
– 20.00 uur  (graag opgeven!)
zondag 15 sept: na de kerkdienst

Matthijs Glastra, predikant@pknhuissen.nl, 
06 2129 4143

Vakantie

Maandag 8 juli t/m zondag 4 augustus is 
mijn vakantietijd. Als het gewenst is dat er 
een contact met een predikant is, kunt u 
contact opnemen met Wijchert de Wit, 
06 1313 7783, of Ynke Faber , 06 5549 0973. 
Zij weten welke predikanten er in onze  
regio (classis) bereikbaar zijn.

Matthijs Glastra
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ONTMOETINGSMIDDAGEN 2019   
Bezoek aan klooster 16 september  
Matthijs Glastra

Op maandag 16 september gaan we op bezoek bij 
de buren: de broeders van het Dominicaans 
klooster in Huissen.
Van 15.00 – 15.30 uur verzamelen in de 
Protestantse Kerk.
Om 15.30 uur gaan we naar het klooster toe voor 
een rondleiding die rond 17.00 uur wordt 
afgesloten. Voor wie wil is er na de rondleiding 
een eenvoudige broodmaaltijd en aansluitend 
deelname aan de vesper in het klooster (tot ca. 
19.00 uur).
Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt. En als u 
vervoer nodigt hebt, kunt u dat ook doorgeven.

Christien van Beers, 026-3255652, 
christien.van.beers@hetnet.nl
Janny Nienhuis, 026-3252176, 
jannynienhuis46@gmail.com 
Matthijs Glastra, 0621294143, 
matthijsglastra@kpnmail.nl

BoEkEnMaRkT
bOeKeNmArKt
Joke van de Belt

Onze kerk heeft een kraam op de jaarlijkse 
boekenmarkt in Huissen vlak voor de oude ingang 
van de kerk. 
We zamelen boeken in welke we op de markt 
kunnen verkopen. 
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de 
nieuwe “gedenkplek” in de kerkzaal. 
Als u boeken hebt welke wij voor dit mooie doel 
kunnen verkopen, kunt u deze vanaf 1 augustus 
2019 tijdens de vrijdagmiddaginloop (14.00 -16.00 
uur) in de kerk brengen of op afspraak. 
De boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 7 
september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Everdien 
Koekman, telefoon: 026-3254059 of Joke van de 
Belt, telefoon 026-3253535. 
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’ t Hijgend Hert” 
en andere Psalmen
Herman Schimmel

Het was Mozes die ongeveer 3000 jaar geleden de 
eerste psalm schreef: “Heer u bent ons een 
toevlucht geweest van geslacht op geslacht” (Psalm 
90). Koning David schreef er zeker zeventig. De 
dirigenten van de priesterkoren in de tempel, zoals 
Asaf, Heman en Ethan schreven ook psalmen. Zij 
waren verantwoordelijk voor de muziek in de 
tempel. Noem ze maar cantor. Het woord psalm 
komt uit het Grieks en betekent eigenlijk 
‘spreekgezang met snaarbegeleiding’. Dat 
herkennen we wel omdat David in de Bijbel ook als 
harpspeler wordt genoemd. 

Zo ontwikkelde de kerk de gregoriaanse psalm 
melodieën verder tot een kenmerkende chant 
waarop psalmen meerstemming en harmonisch 
gereciteerd worden. Met die achtergrond 
ontwikkelde Wiebe Tilstra en prachtige bundel met 
alle psalmen in zowel Gregoriaanse psalmtonen als 
Anglicaanse chants. 
En waarom schrijf ik dit? Ik hoop samen met de 
cantorij en met belangstellenden nog eens een 
‘psalmenproject’ te doen om belangstellenden 
kennis te laten maken met de rijke variaties aan 
psalmen. Als je daar belangstelling voor hebt, laat 
het me weten!

Illustratie: David met harp (Museum voor 
Kloostercultuur, Weingarten)

Wij kennen vanuit onze traditie vooral de 
zogenaamde Geneefse psalm melodieën, die 
ontstonden op de berijmingen die op initiatief van 
Calvijn door Datheen (1566) werden gemaakt bij 
de Reformatie. Maar er zijn meer vormen bij 
psalmen die we niet of nauwelijks gebruiken. In 
2008 maakt bijvoorbeeld Pieter Oussoren een 
bundel met onberijmde psalmen uit de Naardense 
Bijbel onder de titel Voor de liefste een lofzang. 
Met eenvoudige, bijna antifonale muziek, komt er 
veel nadruk op de tekst.
Er ontstond in 2014 ook, onder de titel Psalmen 
voor Nu, nieuwe muziek voor alle 150 psalmen, 
eigenlijk 149 want psalm 42 en 43 werden 
gecombineerd. 
Terwijl wij na de Reformatie de berijmde psalmen 
gingen zingen, bleef men in de Anglicaanse kerk 
trouw aan het zingen van onberijmde psalmen.



8 Sjaloom! Zomer 2019

Gemeentecafé, terugkoppeling stellingen
Marja Huson-ter Avest

Een terugblik op een zeer geslaagde avond. Uitermate gezellig tafelen
 in zeven groepjes van zes personen. De gesprekken verliepen 
geanimeerd. Er werd enthousiast en druk gediscussieerd aan de hand 
van een drietal stellingen. Ieder kon zijn  mening, ideeën en opvattingen kwijt. De stellingen:

Stelling 1 Verbinding
 In onze gemeente werken het college van diakenen en de werkgroep pastoraat steeds meer samen 

Stelling 2 Ontmoeting
In het pastoraat heeft heel lang het persoonlijke huisbezoek centraal gestaan. De kerk kwam bij de 
mensen thuis. 
Met een kleiner wordende groep van ambtsdragers en pastoraalbezoekers wordt de beweging 
omgekeerd. Steeds meer zal de kerk de plek zijn waar we elkaar, in groepen, ontmoeten en in 
gesprek  gaan.  

Stelling 3 Delen 
De diaconie ontvangt vele verzoeken om ondersteuning. Soms worden aanvragen met een korte 
toelichting gepresenteerd, soms wordt aan een collecte een project verbonden (Rodolfo, lepra). 

De stellingen waren bedoeld om te peilen of de weg waarop we ons bewegen een goede manier is om 
gemeente-zijn vorm te geven. Het algemene beeld van de avond was (h)erkenning en instemming. Een 
bevestiging om in harmonie de ingeslagen weg te vervolgen. 

Veel van de aanwezige gemeenteleden dragen actief een steentje bij aan het functioneren en zijn 
betrokken en bevlogen. Als dingen niet kunnen zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Pastoraat 
gaat vooraf aan diaconaat en is kerkordelijk gescheiden. Tegelijkertijd kunnen beide niet zonder/los 
van elkaar functioneren. Intensievere samenwerking is een goede zaak. 

Pastoraat is vaak min of meer onzichtbaar, functioneert dikwijls op de achtergrond. Persoonlijk contact 
is belangrijk. Dat kan ook in een gemeentecafé maar bij voorkeur in een op een situaties. Diaconaat is 
steeds meer zichtbaar. Er is een grote voorkeur voor kortlopende diaconale projecten met een 
duidelijke afbakening. Gewoon iets kunnen doen, een eenvoudige bijdrage kunnen leveren anders dan 
financieel wordt heel positief ervaren. 

Het volgende Gemeentecafé is op donderdag 14 november a.s. Een Cubaanse avond die door de 
diaconie wordt georganiseerd. Om alvast te noteren!
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Rodolfo woont en werkt er. Hij doet heel goed werk in zijn gemeente en zorgt met behulp van onze 
financiële ondersteuning voor kleine stapjes voorwaarts.
Maar Cuba is zoveel meer. Sommigen zijn er op vakantie geweest. Als vakantieganger zie je meestal 
een rooskleurig beeld van het land en z’n inwoners. De keerzijde, die minder rooskleurig is, is de 
dagelijkse werkelijkheid voor bijna alle Cubanen. Waar heeft de Cubaanse bevolking dan ‘last’ van? 

Wist u dat de cultuur van Cuba is ontstaan uit een complexe mengeling van verschillende 
bevolkingsgroepen met hun eigen diverse roots. Het Cubaanse volk en hun gewoonten zijn gebaseerd 
op de Afrikaanse, Europese en inheemse Indiaanse invloeden. Afrikaanse slaven en de Spanjaarden 
namen hun eigen cultuur en muziek mee naar Cuba. Wat is daar nog van te merken in het huidige 
Cuba?

De Cubaanse Revolutie was een revolutie in de eilandstaat Cuba. De revolutie werd geleid door Fidel 
Castro en diens Beweging van de 26ste Juli en resulteerde op 1 januari 1959 in de val van de dictator 
Fulgencio Batista en de vestiging van een communistisch regime. Wat heeft dat nu nog voor gevolgen 
voor de samenleving?

Haal de echte smaak van Cuba in huis: hij ziet er goed uit, is fris en is super simpel om te maken: de 
Mojito Cocktail. Het is wel duidelijk waarom deze zomerse cocktail zo'n internationaal succes is. Naast 
populair is de Mojito ook gewoon heel lekker om te drinken. Zin gekregen in zo’n Mojito? 

Op alle bovenstaande vragen krijgt u antwoord op de Cubaanse avond die de diaconie organiseert op 
14 nov. 2019. Noteer de datum vast!!

Soms zou je zeggen dat de regelmatig terugkerende informatie 
van het diaconale project “Rodolfo” veel op hetzelfde lijkt. Het 
lijkt soms inderdaad zo. Maar een achterstandswijk als La 
Marina, een deel van de havenstad Matanzas, kan ook met onze 
zo bijzonder gewaardeerde donaties niet binnen een korte 
termijn worden gemoderniseerd. Wel is er een gestage 
vooruitgang: zo kon zuster Lisset recent een klein bedrijf starten 
vanuit huis. De andere eerder genoemde jonge ondernemingen, 
zoals twee kapperszaken en een wasserij, ontwikkelen zich naar 
tevredenheid. Dit gebeurt in feite op basis van “micro” 
microkrediet. Met de door onze gemeente verstrekte bijdragen 
wordt op deze manier langzaam de armoede in La Marina opzij 
geschoven. Rodolfo geeft ons namens de inwoners van La 
Marina regelmatig uiting van hun waardering. Zendingswerk 
zoals het is bedoeld!

La Marina
Jan Rietveld

Wat weet u van Cuba?
Ada van Arkel
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Wij gedenken 
Ger Broersma

16 juni 1941 – 28 mei 2019

“Onze lieve, humoristische en zorgzame man, 
vader en opa is thuisgehaald door God”. Op 28 mei 
is Gerrit Leeuwe – Ger– Broersma overleden, 77 
jaar. In de laatste maanden van zijn leven en in het 
langzaam aan afscheid nemen was het terugkerend 
thema: afscheid nemen is je dankbaarheid 
uitspreken. Gelukkig was er volop tijd om alles uit 
te spreken en te delen. Zoals Ger het zelf in 
verwondering verwoordde: ik wist niet dat het zo 
goed was. In al dat goede wat gedeeld is, zit ook de 
pijn en verdriet dat we dit met elkaar gaan missen.
Boven de kaart stonden woorden uit Psalm 23 
‘’Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn 
leven”. Een herderspsalm: vrijbuiters, zwervers 
door de natuur, niet vooroplopend maar bewust 
aanwezig. Af en toe een steentje gooien, een grap, 
een verhaal, een kwinkslag – zo liet Ger merken dat 
hij naar de mensen om hem heen omzag. Voor 
Joke, kinderen en kleinkinderen bidden we om de 
kracht en liefde van God en mensen voor de tijd 
die komen gaat. In diepe dankbare herinnering.

Matthijs Glastra 

Het wonder van Pinksteren
Bartje Abbo-Tilstra 

Geboren

De torenbouw van Babel werd verijdeld. Hoewel 
het mensdom de bedoeling had om bij elkaar te 
blijven, zich samen sterk te maken, toch gingen de 
bewoners zich uiteindelijk over de aarde 
verspreiden. God greep namelijk in door een 
spraakverwarring toe te passen. Diegenen die 
elkaar verstonden, bleven bij elkaar en zo 
ontstonden ten slotte afzonderlijke volken. 
Een omgekeerde beweging zien we met Pinksteren 
tijdens de uitstorting van de Heilige Geest. In die 
dagen waren mensen uit allerlei windstreken naar 
Jeruzalem gekomen. Aanvankelijk verstonden ze 
elkaar niet, maar de Blijde Boodschap kregen ze in 
hun eigen taal aangeboden. Sindsdien wordt deze 
Blijde Boodschap in vele talen en langs allerlei 
media doorgegeven.

Op 17 mei is Tibbe Janne Evert Springer 
geboren. Ietsjes te vroeg, ietsjes 
ondergewicht, maar al die ‘ietsjes’ heeft 
Tibbe goed opgepakt. Hij is klaar voor het 
avontuur dat leven heet. Wij feliciteren 
Arjan en Cathy (Beemd 21A) die intens 
dankbaar en gelukkig zijn met dit kleine 
mannetje. Veel geluk met en voor elkaar!

Matthijs Glastra
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Rouwverwerking: Rafaëlgroep
Rouwen kun je samen…..

In de R.K. parochie H. Maria Magdalena start ook 
dit jaar rond oktober de Rafaëlgroep. Deze 
gespreksgroep richt zich met name op mensen die 
ongeveer een jaar of nog wat langer geleden een 
dierbare hebben verloren en die graag met 
lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen 
delen. Een van de deelneemsters aan de groep 
verwoordde het zo: ‘Het voelde als een warme 
deken, iedere keer als ik binnenkwam, 
verwelkomd werd en aandacht kreeg. 
Saamhorigheid, open naar elkaar en vertrouwen, 
een ervaring die me altijd bij zal blijven. Ik had zo 
mijn twijfels toen ik eraan begon, maar ik kan nu 
zeggen: het is het beste wat me is overkomen 
sinds de dood van mijn man.’

Ook u als lid van de Protestantse Gemeente, die 
een dierbaar mens hebt moeten missen, bent van 
harte welkom. De gesprekken rond een bepaald 
thema vinden plaats onder begeleiding. De 
gespreksgroep wordt aangeboden op twee 
verschillende locaties.
Er zijn 8 bijeenkomsten op de maandagavond van 
19.00-21.00 uur in Elst. De eerste bijeenkomst is 
op 30 september. Er zijn 8 bijeenkomsten op de 
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in Bemmel. 
De eerste bijeenkomst is op 1 oktober. Deelname 
aan alle bijeenkomsten is gewenst. Kosten 
deelname 
€ 40,--.

Voor de data zie de folder of kijk op de website 
van de parochie. 
Opgave deelname vóór 23 september 2019. 

Graag informeren wij u nader over deze 
gespreksgroep en heten u daarom welkom op	  
dinsdag 10 september 2019 van 19.30 – 20.30 uur 
in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. 
Irenestraat 58, 6661 EA Elst.
Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep 
begeleiden aanwezig. Komt u graag in gezelschap 
van een familielid of bekende, dan is daar geen 
enkel bezwaar tegen. Integendeel! Iedereen die 
belangstelling heeft, is van harte welkom. Wij 
hopen op een fijne avond met elkaar!

Opgave Informatieavond
graag vóór 10 september 2019 via het Secretariaat 
R.K. parochie H. Maria Magdalena, 
tel. 0481-451371 (keuze 1) of e-mail: 
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
website: www.rkparochiemariamagdalena.nl 
‘Pastorale zorg’

“DAG MAMA” 
bijzondere muziektheater 
voorstelling over dementie !!
Wijchert de Wit
tekst aangepast door redactie

Deze avond vindt plaats in theaterkerk Bemmel. 
Gemeente Lingewaard, maatschappelijke 
instellingen en samenwerkende kerken maken deze 
voorstelling mogelijk. Reserveer daarom nu alvast 
de datum: maandag 14 oktober 2019, van 19.00 – 
22.00 uur. Kaarten zijn vanaf 1 september 
verkrijgbaar, nader bericht volgt!
Door middel van de prachtige muziek en 
levensechte scènes kruipt u in de huid van de mens 
met dementie. U beleeft én begrijpt als nooit 
tevoren wat dementie met mensen doet. En wat 
ook een rode draad in de voorstelling is: omgaan 
met dementie is ook omgaan met jezelf, met uw 
eigen reacties in de omgang met mensen met 
dementie.
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Bedankje
Diaconie

Van de Stichting Mensenkinderen ontvingen wij 
naar aanleiding van het prachtige resultaat van de 
40-dagen actie het volgende bericht:
"Dank u wel voor uw bericht, en wat een bijzonder 
mooi bedrag is er bijeen gebracht. Graag willen wij 
de gemeenteleden en een ieder die op welke wijze 
dan ook zich hiervoor heeft ingezet en/of aan heeft 
bijgedragen, heel hartelijk bedanken.
Wanneer het project is afgerond, en de geiten bij 
de gezinnen zijn bezorgd en wij alle rapportages 
binnen hebben, krijgt u van ons een uitgebreid 
verslag."

Opbrengst collectes
College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt 
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen

Opbrengst collectes
Diaconie
Roelof Smelt 
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen

Allen hartelijke dank namens 
de uiteindelijke ontvangers!

Dank aan alle gevers.
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Verkorte jaarrekeningen 2018 
plus toelichting van de diaconie en kerkrentmeesters
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De volledige jaarrekeningen zijn in de week van 19 t/m 23 
augustus in te zien bij de administrateur.  Wel graag eerst 
telefonisch of via de mail een afspraak maken.. 
Roelof Smelt 
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen
Tel +31620391482 email: administrateur@pknhuissen.nl
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Uit de Pers 4/19
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Voor getrouwde priesters geen taboe meer. (?).
De rooms-katholieke kerk moet overwegen om oudere,
gehuwde mannen in afgelegen Amazonegebieden tot
priester te wijden. Dit staat in een document dat op
17 juni 2019 door het Vaticaan is vrijgegeven. Het zal
het tekort aan celibatair levende bejaarde priesters in 
deze gebieden moeten tegenhouden. Het document 
spreekt hierbij over het wijden van “viri probati”, 
getrouwde mannen die voorbeeldige katholieken 
moeten zijn.
Formele klacht tegen dominee met relatie.
Tegen de getrouwde Veenendaalse dominee die een 
relatie had met een getrouwd vrouwelijk lid van de 
Hervormde Kerk in Veenendaal is kortgeleden een 
klacht ingediend wegens ambtsmisbruik. De klacht 
behelst ambtsmisbruik: door de relatie die uitmondde 
in zwangerschap heeft de predikant zijn 
vertrouwenspositie geschonden, meent de kerkenraad.
Omstreden pastor vertrekt uit West Maas en Waal.
Pastoor Marc Massaer vertrekt bij de St. Christoffel 
Parochie waar hij bekend stond als “strikt in de leer” en 
waar hij vorig jaar onder vuur lag vanwege een homo-
onvriendelijke kerstpreek in de kerk van Wamel. 
Pastoor Marc Massaer is per 1 juli aan de “slag gegaan” 
in een andere Parochie.
Er was een Openluchtdienst bij kasteel “Ophemert.
Zondag 23 juni was Kasteel Ophemert weer het decor
voor een openluchtdienst. De dienst is dit jaar voor de 
negende keer gehouden op het plein van het kasteel.
Het initiatief is afkomstig van de PKN gemeentes 
Ophemert & Zonnewijnen en Varik-Heesselt. De 
kinderen konden meedoen aan een apart programma 
bij het kasteel. Voorgangers waren Marjolein Cevaal-
Erbrink van Varik-Heesselt en Annemieke de Bruijn van 
Ophemert. Muzikale leiding was in handen van de 
band: Four-Tune.
Verkeersboete geschrapt door “Goddelijke 
interventie”.
De “Heilige Geest” is afgelopen Pinksteren neergedaald 
bij een Duitse automobilist! De politie moest een 
snelheidsboete schrappen omdat het gezicht van de 
automobilist door een plotseling aanvliegende duif op   
    de gemaakte foto niet herkend kon worden.

Boek : Naar een Kerk met 
Verbeelding 
Heleen van der Honing 
(ingekorte tekst redactie)
Bij Uitgeverij Narratio verscheen het digiboek ‘Naar 
een kerk met Verbeelding’ van Dick Tieleman, 
oorspronkelijk een uitgave van Kerk en Vrede. 
Je kunt het gratis downloaden van 
redactieservice.nl of gewoon bestellen
bij de boekwinkel. 

Heleen van der Honing
zoekt mensen die na het
zomerseizoen 2019 dit 
boek mee willen lezen.
Je kunt je daarvoor aan-
melden bij Heleen van 
der Honing, 
tel.026-3253293 
e-mail h.van.der.honing@online.nl

In dit boek staan schetsen over geloof en kerk, 
cultuur en theologie zijn, hier en daar wat bewerkt. 
Ze verschenen over een aantal jaren in ‘Kerk in 
Stad’, het PKN-kerkblad van de stad Groningen. 
Daaraan ontlenen ze het schetsmatige karakter, 
maar mogelijk ook hun verstaanbaarheid.

‘Dr. Dick Tieleman (1940) was van 1969-1973 
gereformeerd predikant te Heinkenszand (Zld), van 
1973-1988 studentenpredikant in Groningen en 
van 1988-2001 docent praktische theologie 
(pastoraat) aan de Protestantse Theologische 
Universiteit. Vanaf 2001 begeleidt hij in de 
noordelijke regio als pastoraal supervisor 
individuele leertrajecten voor predikanten en 
geestelijk verzorgers.

Tussenjaar 
Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en 
je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken 
en je te bezinnen op de toekomst, bekijk onze 
website voor meer informatie. 
www.pdcdeherberg.nl
Vakantiewerk
Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. 
Geef je op. www.pdcdeherberg.nl
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Ledenmutaties 
periode 06-05-2019 t/m 29-06-2019
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Boek : Naar een Kerk met 
Verbeelding 
Heleen van der Honing 
(ingekorte tekst redactie)

Adreswijziging Ds. Theo de Zwart 
Ik ben onlangs verhuisd. Mocht u in de buurt zijn 
van de Schuytgraaf dan bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee. Bel eventjes, dan 
kunnen we een afspraak maken. 
Mijn nieuwe woonadres is:
Ds. Th.A.R. (Theo) de Zwart
Frankenveld 30
6846 CL  Arnhem (Schuytgraaf)
Tel. 026-3271195
Mob. 06-33104010
thardezwart@gmail.com 

Slotmanifestatie van de Nationale 
Synode te Dordrecht.
Op 29 mei 2019 is Peter Aagenborg naar de 
slotmanifestatie van de Nationale Synode te 
Dordrecht geweest. Daar hebben  
vertegenwoordigers van een 40-tal nationale en 
internationale kerk- en geloofsgemeenschappen 
een Verklaring van Verbondenheid ondertekend:

-Wij horen bij Christus en daarom bij elkaar
-Wij sluiten een verbond
-Wij aanvaarden samen
onze roeping in de
samenleving

Het volledige verslag van 
Peter Aagenborg vindt 
u op onze website
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Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson - Ter Avest 3256250 
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06-21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl 

Telefonisch een afspraak maken kan ma, di, do, en 
vr tussen 9.00 - 9.30 uur. 
Vrijdag van 12 - 13.30 uur aanwezig in de kerk 
(afwijkingen staan in de Zondagsm@il)

Diaconie: Willianne Langeweg 06-27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl 

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-) 
of €10,- (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
•	 Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
•	 Bijdrage kerkbalans 
•	 Bestellen collecte bonnen 
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
•	 Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij: 
Repetitie sept - mei op vr 19.00 - 19.45 uur o.l.v. 
Herman Schimmel 0481-37 61 25, 
organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie maandag van af 19 augustus 20.00 uur 
o.l.v. Marieke Peters;
contact: Ruud Viëtor 06-15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam	                      telefoon	 mobiel
Gerdine Dijkstra	       3255658	 0611872505
Huub Langeweg       3252347	 0612444413
Yolanda de Wit	        3252959	 0654954070
Daniëlle van Deutekom                0657214070
Jonathan van Deutekom              0645674960

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson - ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06-15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Rooster kosters:
     

         10/07 - 16/07     Daniëlle en Jonathan
         17/07 - 23/07     Yolanda de Wit
         24/07 - 30/07     Gerdine Dijkstra
         31/07 - 06/08     Huub Langeweg
         07/08 - 13/08     Gerdine Dijkstra
         14/08 - 20/08     Daniëlle en Jonathan
         21/08 - 27/08     Huub Langeweg
         28/08 - 03/09     Yolanda de Wit
         04/09 - 10/09     Daniëlle en Jonathan
         11/09 - 17/09     Gerdine Dijkstra

Colofon
Nr 4 Zomer 2019 jaargang 40
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Druk: BladNL Utrecht Oplage 310 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo-Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman Schimmel, 
Herman Joling,

Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 24/8, 5/10 en 9/11.
Verschijningsdata: 12/9, 17/10 en 21/11.
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,-
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl
of op de site: www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom
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Vanuit de kerkenraad
Marja Huson - ter Avest

Op 6 juni jl. komen we voor de laatste keer dit 
seizoen bij elkaar in een (bijna) voltallige bezetting. 
Roelof Smelt is als administrateur aanwezig i.v.m. 
de bespreking van de jaarrekeningen 2018 van het 
college van kerkrentmeesters en het college van 
diakenen. De kascommissie bestaande uit Jan 
Willem van Donselaar en Cor Kaastra heeft zich 
hier kritisch over gebogen en een aantal 
aanbevelingen gedaan die we van harte 
overnemen. Met een compliment aan Roelof 
worden de jaarrekeningen voorlopig vastgesteld. In 
deze Sjaloom! een verkorte weergave.

Vanzelfsprekend is ook de voortgang van de 
nieuwe indeling van de kerkzaal onderwerp van 
gesprek. Het streven is om het uiteindelijke 
resultaat voor de gedachtenisdienst van 3 
november a.s. gereed te hebben. We constateren 
dankbaar dat de inrichting weliswaar door 
gemeenteleden is opgebracht maar op deze 
manier ook weer wordt teruggegeven aan de 
gemeente. Het wordt door ons en voor ons 
gerealiseerd en is niet zomaar een projectje van de 
kerkenraad. De kerkzaal komt weer naar ons toe, 
wordt weer van ons. Daar zijn we oprecht blij mee. 
 

Voor Jan Rietveld is het de laatste vergadering als 
diaken. Ynke Faber spreekt hem namens de 
kerkenraad toe voor zijn inzet en het gegeven en 
ontvangen vertrouwen. We sluiten het seizoen 
met een terugblik op een bewogen jaar af met een 
drankje en een hapje in de kelder. 
NB. Mocht je prijs stellen op een uitgebreid 
verslag van (een van de) 
kerkenraadsvergadering(en) dan kun je deze te 
allen tijde opvragen bij de scriba 
(scriba@pknhuissen.nl). 



Ga maar gerust

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Sytze de Vries


