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Kinderen weten . . . . wat veel mensen vergeten zijn
Matthijs Glastra

Voor het raam van de kerk hangt sinds september een nieuwe poster met informatie over de vieringen. Het 
is de derde poster sinds de coronacrisis uitbrak. Wat duurt die crisis toch vreselijk lang, véél te lang – en hoe 
lang gaat het allemaal nog duren? Er worden grote hoeveelheden informatie, richtlijnen en meningen over 
ons uitgestort. Daarom proberen we aan onze poster met informatie een opwekkende en positieve toon en 
kleur te geven voor al die mensen die langs ons kerkgebouw lopen. We blijven solidair ‐ houd afstand en 
houd vol – heb het leven lief! Na de bloeiende narcissen van David Hockney en het vrolijke zoekplaatje van 
de Church of England met allemaal vindplaatsen van de kerk is er nu een kunstwerk van de Belgische 
cartoonist O’ Sekoer. Hij maakte deze poster, geïnspireerd door Keith Haring (1958 – 1990), een bekende 
Amerikaanse graffiti kunstenaar. In 1988 hoort hij dat hij besmet is met het aidsvirus en sterft in februari 
1990, 31 jaar jong. 

Laat ik direct maar uitspreken wat mij in Haring raakt. Naast zijn open en eerlijke strijd tegen het AIDS‐virus 
is er zijn zoeken naar een taal die iedereen verstaat. Racisme, homohaat, klimaatcrisis, AIDS en Corona‐
virussen zijn zware onderwerpen waarbij kilo’s informatie over menen wordt uitgestort. Hoe kun je omgaan 
en leven met die informatie en dan tóch kleur, hoop en weerstand aan mensen bieden? Hoe vind ik een taal 
die iedereen verstaat? Ik moet bij hem vaak aan Jezus denken die het geloof van de elite (tempel en 
farizeeën) wilde teruggeven aan het volk, de schare. Die over God en geloven sprak in kleine alledaagse 
verhaaltjes en gelijkenissen. Niet in de synagoge, maar de straat op, de marktpleinen, daar zijn waar 
mensen leven. En dat moet dan in een taal die niet al te ingewikkeld is. 

Keith Haring zoekt naar eenvoudige en toegankelijke beeldtaal. ’De stad is het doek waarop ik schilder, de 
metro is mijn canvas’. Kunst moet je niet opsluiten in musea, de straat is zijn atelier. Reclameborden, 
schuttingen of de motorkap van een auto. Kunst is soms illegaal, radicaal ‐ iets moet gezegd worden, ook als 
het niet gewaardeerd wordt. Dus spreek ik en schilder ik soms waar het niet mag. Zo bracht Keith Haring 
zware thema’s binnen handbereik van iedereen. En liet hij zien: wat je tekent, moet ook voor jouzelf iets 
betekenen. ‘Practice what you preach’ – doe wat je schildert. Een kunstenaar hoort woordvoerder van een 
samenleving te zijn. 

Haring had een unieke affiniteit met kinderen, want ‘kinderen weten iets dat de meeste mensen zijn 
vergeten en kwijtgeraakt. Vaak maakte hij samen met hen een kunstwerk. Hun onbevangen kijk op het 
leven inspireerde hem. Waar volwassenen vaak de veilige afstand van toeschouwer bewaren, stappen 
kinderen spontaan en onbevangen naar voren en worden deelnemer in een creatief proces. Een steeds 
terugkerende afbeelding is een baby, de meest zuivere en positieve ervaring van het menselijk bestaan. Een 
mensenkind, zoeken naar eerlijkheid en oprechtheid in deze wereld. Bij wie ben ik welkom? Hij wordt voor 
het Schneiders Children Hospital in NY gevraagd: kunst als medicijn, vrolijke heldere lijnen en grappige 
figuurtjes spreken kinderen aan en vrolijken hen op. 

Er is een taal met woorden. Hij zoekt een taal in beelden, de beeldtaal van de primitieve kunst. Dwars door 
bevolkingsgroepen en over culturen heen wordt hij verstaan. Hij weet mensen over de hele wereld aan te 
spreken. In zijn tekenstijl worden mensen tweedimensionale poppetjes, zonder uitgewerkte achtergrond of 
een uitgewogen beeldcompositie. Eenvoudig en onbevangen verbeeldt hij wat hij ziet. “Geef mij terug de 
ogen van een kind, dat ik zie wat is en mij toevertrouwd” 

Er is veel geschamperd of dit wel kunst was/is. Geen verademing, maar een verarming. Oppervlakkig en 
commercieel. Een simpele huisschilder zonder diepgang met goedkope sociale kritiek. Een straatmuzikant 
en straatartiest. Zijn werk leidt tot een fel kunstdebat: de smaak van de elite tegenover het volk. Wie 
bepaalt wat kunst is? Wie bepaalt wat leven is? In vroeger tijden zocht de kerk contact met kunstenaars, 
musici en schrijvers om die vraag met hun verbeelding vorm te geven. De kerk als een podium voor het 
zoeken naar een taal van verbeelding. Zo jammer als kerk en kunst gescheiden werelden worden!

Onlangs verscheen er na een enquête onder predikanten een lijstje met het beste theologische boek. Frits 
de Lange schreef in een reactie ‘een mooi, maar toch wat een belegen lijstje’. Het zijn grotendeels 
gedateerde boeken in een taal waarmee wij de turbulente tijden waarin we nu leven niet theologisch 
tegemoet kunnen treden. We staan namelijk voor twee enorme uitdagingen: de klimaatcrisis én het 
mondiaal samenleven met mensen die totaal anders denken en geloven dan wij. Een theologie die vandaag 
niet aan die agenda werkt en niet in staat is daar taal aan te geven, draagt te weinig bij. We moeten nu een 
krachtig ecologisch en geopolitiek bewustzijn ontwikkelen en niet bang zijn dat we daarbij soms onze 
‘klassieken’ achter ons moeten laten. We kunnen ons in elk geval de luxe van kerk centrische, binnen 
christelijke taal en theologie niet langer veroorloven. Waar klinkt die heldere verstaanbare taal die 
uitdrukking geeft aan de urgentie van het leven? 

De poster voor het gedachtenisweekend is ook geïnspireerd op een werk van Keith Haring, ‘de boom des 
levens’. Het is gemaakt door 175 leerlingen van een VMBO‐school. Samen schilderen en ondertussen elkaar 
vertellen wat de betekenis is van jouw eigen levensboom/stamboom. Luisteren naar de levensbronnen in 
diverse culturen en religies. Goede kunst is van iedereen – onderaan het kunstwerk stonden alle 175 
namen. Samenleven doen we samen!
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Van de redactie
Herman Joling

Zondag 18 oktober
Voorganger: Ds. B. Woord, proponent
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O. / Pastoraat en 
Eredienst / KIA Rwanda

Zondag 25 oktober
Scheppingszondag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. Het Kruispunt / Pastoraat en Eredienst / 
Pastoraat eigen Gemeente

Zondag 1 november
Gedachteniszondag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e/o / Pastoraat en 
Eredienst / KIA Indonesië

Zondag 8 november
Voorganger: Ds. Wim Blanken uit Zutphen
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Orgelfonds

Zondag 15 november
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Mensenkinderen Oost‐Europa / Pastoraat 
en Eredienst / Muziekfonds

Zondag 22 november
Voorganger: Ds. J. ter Avest
Collectes: Rodolfo La Marina/ Pastoraat en 
Eredienst / Bijdrage keukeninrichting

Zondag 29 november 
1e  advent
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Stichting Mensenkinderen Oost‐Europa

Zondag 6 december
2e  advent
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en 
Eredienst / Voedselbank Arnhem

Kerkdiensten Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen met aanmelden via 
aanmelden@pknhuissen.nl of te volgen via 
Kerkomroep.nl

Agenda  Zie ook zondagsm@il

 Oktober  November

Inhoud
2‐3     Column Ds. M. Glastra
4.        Van de redactie
5.        Kerkdiensten / Agenda 
6.        Gedachtenisweekend
7.        Brief van de oude paaskaars
8.        Het groene normaal legende van Kroetwösj
9.        Niet alleen
10.      Kerkenraad / Kerkrentmeesters
11.      Ledenmutaties
12.      Waarom is zingen zo belangrijk in de kerk
13.      Reisverhalen
14.      Berichten uit Rotterdam
15.      De Herberg / Briging Gaps 25 jaar
16.      Kerk in beeld
17.      Gedichten / Collecten in Coronatijd
18.      Colofon / Adressen
19.      Gedachtenisweekend programma
20.      Gedicht

Bridging Gaps 16 en 17 oktober zie blz. 15

Vrijdagmiddaginloop
Vrijdagmiddag van 14 ‐ 16 uur in de pleinzaal. Op 
1,5 m afstand, desinfecteren van de handen bij 
binnenkomst en voldoende ventilatie! 
NB. Mocht het aantal besmettingen verontrustend 
hoog worden in de Gemeente Lingewaard dan 
stoppen we uiteraard weer. 

Zondag 25 oktober Scheppingszondag 10.00 uur

Vrijdag 30 oktober Gedachtenisweekend 
Zaterdag 31 oktober Gedachtenisweekend
Zondag 1 november Gedachtenisweekend

zie blz 19

18 – 20 november 2020  Kom‐op‐adem midweek – 
Leven met verlies Herberg Oosterbeek

Gedachtenisweekend, paaskaars en kunst in 
dit herfstnummer van Sjaloom!
Ook nog nieuwe software van de drukker van 
dit blad. Toch hebben we ons best gedaan als 
redactie. Het kost ons de nodige moeite om 
kopij te verkrijgen, die direct  betrekking op 
onze gemeente en gemeenteleden.  Maar met 
de vele bijdragen van Matthijs Glastra is het 
gelukt om een nieuw nummer bij u af te 
leveren.
Vlak voor Pasen is alles anders geworden door 
corona. We ontmoeten elkaar steeds minder 
en op afstand, ook in de kerk. De paaskaars 
2020 is nog niet ontstoken. Herdenkingen in 
mei, september en oktober aan de Tweede 
Wereldoorlog moesten aangepast gevierd 
worden. Onze gedachtenisdienst is veranderd 
in een gedachtenisweekend. In dit hele 
weekend – van vrijdagavond tot 
zondagmiddag – is er tijd en gelegenheid om 
dierbaren te gedenken. Dit rond het licht van 
de nieuwe paaskaars. Ik hoop oprecht dat het 
Licht van Pasen, waarmee de dood en 
opstanding van Jezus gevierd wordt, u de 
moed en kracht geeft om door te gaan en vol 
te houden. Blijf op elkaar letten!
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Van de redactie
Herman Joling

Zondag 18 oktober
Voorganger: Ds. B. Woord, proponent
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O. / Pastoraat en 
Eredienst / KIA Rwanda

Zondag 25 oktober
Scheppingszondag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. Het Kruispunt / Pastoraat en Eredienst / 
Pastoraat eigen Gemeente

Zondag 1 november
Gedachteniszondag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e/o / Pastoraat en 
Eredienst / KIA Indonesië

Zondag 8 november
Voorganger: Ds. Wim Blanken uit Zutphen
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Orgelfonds

Zondag 15 november
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Mensenkinderen Oost‐Europa / Pastoraat 
en Eredienst / Muziekfonds

Zondag 22 november
Voorganger: Ds. J. ter Avest
Collectes: Rodolfo La Marina/ Pastoraat en 
Eredienst / Bijdrage keukeninrichting

Zondag 29 november 
1e  advent
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Stichting Mensenkinderen Oost‐Europa

Zondag 6 december
2e  advent
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en 
Eredienst / Voedselbank Arnhem

Kerkdiensten Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen met aanmelden via 
aanmelden@pknhuissen.nl of te volgen via 
Kerkomroep.nl

Agenda  Zie ook zondagsm@il

 Oktober  November

Inhoud
2‐3     Column Ds. M. Glastra
4.        Van de redactie
5.        Kerkdiensten / Agenda 
6.        Gedachtenisweekend
7.        Brief van de oude paaskaars
8.        Het groene normaal legende van Kroetwösj
9.        Niet alleen
10.      Kerkenraad / Kerkrentmeesters
11.      Ledenmutaties
12.      Waarom is zingen zo belangrijk in de kerk
13.      Reisverhalen
14.      Berichten uit Rotterdam
15.      De Herberg / Briging Gaps 25 jaar
16.      Kerk in beeld
17.      Gedichten / Collecten in Coronatijd
18.      Colofon / Adressen
19.      Gedachtenisweekend programma
20.      Gedicht

Bridging Gaps 16 en 17 oktober zie blz. 15

Vrijdagmiddaginloop
Vrijdagmiddag van 14 ‐ 16 uur in de pleinzaal. Op 
1,5 m afstand, desinfecteren van de handen bij 
binnenkomst en voldoende ventilatie! 
NB. Mocht het aantal besmettingen verontrustend 
hoog worden in de Gemeente Lingewaard dan 
stoppen we uiteraard weer. 

Zondag 25 oktober Scheppingszondag 10.00 uur

Vrijdag 30 oktober Gedachtenisweekend 
Zaterdag 31 oktober Gedachtenisweekend
Zondag 1 november Gedachtenisweekend

zie blz 19

18 – 20 november 2020  Kom‐op‐adem midweek – 
Leven met verlies Herberg Oosterbeek

Gedachtenisweekend, paaskaars en kunst in 
dit herfstnummer van Sjaloom!
Ook nog nieuwe software van de drukker van 
dit blad. Toch hebben we ons best gedaan als 
redactie. Het kost ons de nodige moeite om 
kopij te verkrijgen, die direct  betrekking op 
onze gemeente en gemeenteleden.  Maar met 
de vele bijdragen van Matthijs Glastra is het 
gelukt om een nieuw nummer bij u af te 
leveren.
Vlak voor Pasen is alles anders geworden door 
corona. We ontmoeten elkaar steeds minder 
en op afstand, ook in de kerk. De paaskaars 
2020 is nog niet ontstoken. Herdenkingen in 
mei, september en oktober aan de Tweede 
Wereldoorlog moesten aangepast gevierd 
worden. Onze gedachtenisdienst is veranderd 
in een gedachtenisweekend. In dit hele 
weekend – van vrijdagavond tot 
zondagmiddag – is er tijd en gelegenheid om 
dierbaren te gedenken. Dit rond het licht van 
de nieuwe paaskaars. Ik hoop oprecht dat het 
Licht van Pasen, waarmee de dood en 
opstanding van Jezus gevierd wordt, u de 
moed en kracht geeft om door te gaan en vol 
te houden. Blijf op elkaar letten!
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Gedachtenisweekend 2020
vrijdag 30 oktober – zondag 1 november
Ada van Arkel

Zoals ieder jaar, gedenken we op de Gedachteniszondag de overledenen uit onze gemeente. We doen 
dit samen met familieleden van de overledenen. Dit jaar is er naast de viering op de zondagmorgen in 
het hele weekend – van vrijdagavond tot zondagmiddag – tijd en gelegenheid om dierbaren te 
gedenken. We verruimen daarmee de mogelijkheid om stil te staan bij het verlies van dierbaren door 
overlijden of het verlies van gezondheid of vrijheid om te gaan waarheen u graag zou willen. 

Op vrijdagavond is er een Avondgebed rond het licht van de paaskaars. De nieuwe paaskaars wordt in 
de kerk gebracht. Ieder kan zijn/haar kaars ontsteken aan het licht van de paaskaars. In deze viering zal 
het Avondmaal weer gevierd worden. Uiteraard met aanpassingen zodat het uitdelen van brood en 
beker (druivensap) veilig en verantwoord is. Het uitdelen gebeurt zittend en de ambtsdrager, die brood 
en beker uitdeelt, draagt een mondkapje. 
Na de viering is er koffie. De kerk blijft open en is vrij te bezoeken voor iedereen. U kunt dan een kaars 
aansteken aan de paaskaars en deze kaars gebruiken bij de thuisviering.

Zaterdagmiddag is de kerk open voor vrije inloop. Dat kan zijn voor een moment van bezinning, rust of 
een gesprekje met de predikant. Ook kan er een kaars aangestoken worden aan de paaskaars. 
Er zijn twee ‘kleine’ vieringen van brood en beker voor maximaal 10 personen. De viering duurt 
ongeveer 15‐ 20 minuten. Uiteraard met aanpassingen zodat het uitdelen van brood en beker veilig en 
verantwoord is. 
De viering op zondagmorgen staat in het teken van gedenken. Namen 
van de overledenen worden genoemd en er worden kaarsen voor hen 
aangestoken. Voor deze viering wordt de familie van de overledenen 
uit onze gemeente uitgenodigd. Voor andere gemeenteleden is er een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is aanmelden vereist.

Zondagmiddag is de kerk open voor vrije inloop. Dat kan zijn voor een 
moment van bezinning, rust of een gesprekje met de predikant. Ook 
kan er een kaars aangestoken worden aan de paaskaars. 
Om vijf uur is er een ‘kleine’ viering van brood en beker voor maximaal 
10 personen. De viering duurt ongeveer 15- 20 minuten. Uiteraard 
met aanpassingen zodat het uitdelen van brood en druivensap veilig 
en verantwoord is.

De zondag eindigt met een Avondgebed, dat het weekend van 
gedenken afsluit en waarin vooruit gekeken wordt naar dat wat gaat 
komen. 

Op alle momenten in dit weekend zijn onze predikant, ds. Matthijs 
Glastra en een ambtsdrager aanwezig in de kerk. Tijdens de vieringen 
wordt er muziek gespeeld of gezongen door voorzangers. 
Vanzelfsprekend gelden ook alle andere maatregelen voor hygiëne en 
veiligheid. 

Er is een kaars voor u, die u kunt aansteken en meenemen naar huis 
als herinnering.

Dag lieve gemeente in Huissen, 

Ik ga afscheid van jullie nemen. En nu jullie dominee zich 
zo druk maakt met Paulus en zijn brieven dacht ik: laat ik 
het met een briefje doen. Ik wil jullie bedanken dat jullie 
mijn licht hebben ontvangen en met jullie hebben 
meegedragen. Dat ik in jullie kerk mocht branden en 
daar licht geven, maar ook steeds voelde dat ik met jullie 
mee mocht naar jullie huizen, jullie levens, de wereld in. 
Toen de kerk en het leven op slot gingen en alles kleiner 
en donkerder werd zag ik hoe jullie volhielden. Dat het 
vlammetje branden bleef. Jullie bleven komen. 
Voorzichtig, in kleine groepjes. Maar wat niet 
veranderde: dat ik mocht branden in jullie leven.

Brief van de oude paaskaars
Ada van Arkel

Ik heb jullie leren kennen als een kleine gemeente die niet opgeeft. Dat herken ik! Want ik heb een heel 
apart gevoel van binnen: ik ben de paaskaars die het langst in jullie midden heeft mogen branden. Daar 
zitten ook wel verdrietige kanten aan, want ik zou ook de paaskaars worden die in een feestelijke viering 
het Licht van Christus naar jullie nieuwe gedachtenisplek zou mogen brengen. Wat werd het steeds maar 
mooier om mij heen in jullie kerkruimte! Ik zag jullie veranderen, het orgel verhuisde, een nieuwe 
inrichting rond de tafel van het delen – en ik mocht het licht zijn. Ik heb een jaar lang mogen luisteren 
naar jullie gebeden, liederen en muziek. En heel veel woorden. En voor alles wat niet met woorden 
gezegd kon worden was er mijn licht. Bij jullie verdriet, zorgen, het afscheid van geliefden. Soms valt er in 
het leven niet veel te zeggen en ben ik blij dat ik jullie licht mocht zijn en geven. Gods liefde heb ik daarin 
met jullie gedeeld en ervaren.

Ik ben blij dat jullie toch besloten hebben dat ik weg mag. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe 
paaskaars. Licht heeft alles van doen met geduld. Jullie wilden wachten totdat iedereen er weer was. De 
paaskaars is van de hele gemeente. Steeds weer werd het uitgesteld. Maar nu straks de 
gedachtenisdienst komt, over dood en leven en liefde die sterker is dan de dood – dan is het net een 
beetje Pasen. Dan mag in ons verdriet het licht schijnen in het donker. In het verdriet en pijn van alles wat 
we dit jaar hebben gemist. Ik geloof dat je juist dan mag geloven in een nieuw begin. De nieuwe 
paaskaars staat te popelen om het jullie in te fluisteren en toe te schijnen. Hij heeft zo lang moeten 
wachten – wat mooi dat hij dan bij zijn begin direct een heel weekend bij jullie mag zijn en jullie bij hem!

Vergeet mijn kleine vriendje niet. Het tussenkaarsje dat als een lichtend vonkje en teken van belofte oud 
en nieuw heeft verbonden. Zorg goed voor hem, laat hem af en toe nog eens branden. Hij is best wel een 
beetje veel van jullie gaan houden. Hij was zo trots en dankbaar dat jullie hem gevraagd hebben om dit 
te mogen doen!

Ik ga niet echt weg. Ik mag straks bij iemand van jullie thuis verder branden. Zo zien jullie maar: Licht 
krijg je de wereld niet uit. Ik straalde altijd ietsjes extra als jullie dat zongen: “Licht dat terugkomt, hoop 
die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft”. Ik heb daarom zo’n gevoel dat ik voor altijd bij jullie blijf. 
Dank jullie wel, lieve gemeente in Huissen,

De paaskaars van 2019



6
7

Sjaloom! Herfst 2020 Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Gedachtenisweekend 2020
vrijdag 30 oktober – zondag 1 november
Ada van Arkel

Zoals ieder jaar, gedenken we op de Gedachteniszondag de overledenen uit onze gemeente. We doen 
dit samen met familieleden van de overledenen. Dit jaar is er naast de viering op de zondagmorgen in 
het hele weekend – van vrijdagavond tot zondagmiddag – tijd en gelegenheid om dierbaren te 
gedenken. We verruimen daarmee de mogelijkheid om stil te staan bij het verlies van dierbaren door 
overlijden of het verlies van gezondheid of vrijheid om te gaan waarheen u graag zou willen. 

Op vrijdagavond is er een Avondgebed rond het licht van de paaskaars. De nieuwe paaskaars wordt in 
de kerk gebracht. Ieder kan zijn/haar kaars ontsteken aan het licht van de paaskaars. In deze viering zal 
het Avondmaal weer gevierd worden. Uiteraard met aanpassingen zodat het uitdelen van brood en 
beker (druivensap) veilig en verantwoord is. Het uitdelen gebeurt zittend en de ambtsdrager, die brood 
en beker uitdeelt, draagt een mondkapje. 
Na de viering is er koffie. De kerk blijft open en is vrij te bezoeken voor iedereen. U kunt dan een kaars 
aansteken aan de paaskaars en deze kaars gebruiken bij de thuisviering.

Zaterdagmiddag is de kerk open voor vrije inloop. Dat kan zijn voor een moment van bezinning, rust of 
een gesprekje met de predikant. Ook kan er een kaars aangestoken worden aan de paaskaars. 
Er zijn twee ‘kleine’ vieringen van brood en beker voor maximaal 10 personen. De viering duurt 
ongeveer 15‐ 20 minuten. Uiteraard met aanpassingen zodat het uitdelen van brood en beker veilig en 
verantwoord is. 
De viering op zondagmorgen staat in het teken van gedenken. Namen 
van de overledenen worden genoemd en er worden kaarsen voor hen 
aangestoken. Voor deze viering wordt de familie van de overledenen 
uit onze gemeente uitgenodigd. Voor andere gemeenteleden is er een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is aanmelden vereist.

Zondagmiddag is de kerk open voor vrije inloop. Dat kan zijn voor een 
moment van bezinning, rust of een gesprekje met de predikant. Ook 
kan er een kaars aangestoken worden aan de paaskaars. 
Om vijf uur is er een ‘kleine’ viering van brood en beker voor maximaal 
10 personen. De viering duurt ongeveer 15- 20 minuten. Uiteraard 
met aanpassingen zodat het uitdelen van brood en druivensap veilig 
en verantwoord is.

De zondag eindigt met een Avondgebed, dat het weekend van 
gedenken afsluit en waarin vooruit gekeken wordt naar dat wat gaat 
komen. 

Op alle momenten in dit weekend zijn onze predikant, ds. Matthijs 
Glastra en een ambtsdrager aanwezig in de kerk. Tijdens de vieringen 
wordt er muziek gespeeld of gezongen door voorzangers. 
Vanzelfsprekend gelden ook alle andere maatregelen voor hygiëne en 
veiligheid. 

Er is een kaars voor u, die u kunt aansteken en meenemen naar huis 
als herinnering.

Dag lieve gemeente in Huissen, 

Ik ga afscheid van jullie nemen. En nu jullie dominee zich 
zo druk maakt met Paulus en zijn brieven dacht ik: laat ik 
het met een briefje doen. Ik wil jullie bedanken dat jullie 
mijn licht hebben ontvangen en met jullie hebben 
meegedragen. Dat ik in jullie kerk mocht branden en 
daar licht geven, maar ook steeds voelde dat ik met jullie 
mee mocht naar jullie huizen, jullie levens, de wereld in. 
Toen de kerk en het leven op slot gingen en alles kleiner 
en donkerder werd zag ik hoe jullie volhielden. Dat het 
vlammetje branden bleef. Jullie bleven komen. 
Voorzichtig, in kleine groepjes. Maar wat niet 
veranderde: dat ik mocht branden in jullie leven.

Brief van de oude paaskaars
Ada van Arkel

Ik heb jullie leren kennen als een kleine gemeente die niet opgeeft. Dat herken ik! Want ik heb een heel 
apart gevoel van binnen: ik ben de paaskaars die het langst in jullie midden heeft mogen branden. Daar 
zitten ook wel verdrietige kanten aan, want ik zou ook de paaskaars worden die in een feestelijke viering 
het Licht van Christus naar jullie nieuwe gedachtenisplek zou mogen brengen. Wat werd het steeds maar 
mooier om mij heen in jullie kerkruimte! Ik zag jullie veranderen, het orgel verhuisde, een nieuwe 
inrichting rond de tafel van het delen – en ik mocht het licht zijn. Ik heb een jaar lang mogen luisteren 
naar jullie gebeden, liederen en muziek. En heel veel woorden. En voor alles wat niet met woorden 
gezegd kon worden was er mijn licht. Bij jullie verdriet, zorgen, het afscheid van geliefden. Soms valt er in 
het leven niet veel te zeggen en ben ik blij dat ik jullie licht mocht zijn en geven. Gods liefde heb ik daarin 
met jullie gedeeld en ervaren.

Ik ben blij dat jullie toch besloten hebben dat ik weg mag. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe 
paaskaars. Licht heeft alles van doen met geduld. Jullie wilden wachten totdat iedereen er weer was. De 
paaskaars is van de hele gemeente. Steeds weer werd het uitgesteld. Maar nu straks de 
gedachtenisdienst komt, over dood en leven en liefde die sterker is dan de dood – dan is het net een 
beetje Pasen. Dan mag in ons verdriet het licht schijnen in het donker. In het verdriet en pijn van alles wat 
we dit jaar hebben gemist. Ik geloof dat je juist dan mag geloven in een nieuw begin. De nieuwe 
paaskaars staat te popelen om het jullie in te fluisteren en toe te schijnen. Hij heeft zo lang moeten 
wachten – wat mooi dat hij dan bij zijn begin direct een heel weekend bij jullie mag zijn en jullie bij hem!

Vergeet mijn kleine vriendje niet. Het tussenkaarsje dat als een lichtend vonkje en teken van belofte oud 
en nieuw heeft verbonden. Zorg goed voor hem, laat hem af en toe nog eens branden. Hij is best wel een 
beetje veel van jullie gaan houden. Hij was zo trots en dankbaar dat jullie hem gevraagd hebben om dit 
te mogen doen!

Ik ga niet echt weg. Ik mag straks bij iemand van jullie thuis verder branden. Zo zien jullie maar: Licht 
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De paaskaars van 2019
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Niet alleen

 ‐ een tekst bij en voor scheppingszondag, 25 oktober 2020 ‐

Bezinning op onze manier van leven
De uitbraak van het virus heeft onze samenleving geraakt op een manier die we niet voor mogelijk 
hadden gehouden. Er kwam veel op ons af: zieken, stervenden, overvolle IC’s, gemiste contacten en de 
ontwrichting van veel levens. Het was ook een tijd om stil te staan bij onze manier van leven en de 
verbondenheid met de natuur om ons heen. ‘De toekomst heeft een naam,’ zei Paus Franciscus en wij 
kunnen die laten zien: ‘Hoop.’

Corona legt de weeffouten in onze samenleving bloot. Een doorgeschoten globalisering, schadelijk voor 
het klimaat en voor de mens. Corona maakte duidelijk dat onze manier van leven de schepping in 
verdrukking heeft gebracht. Laten we als christenen eerlijk kijken naar onze levensstijl en onder ogen 
zien waar die onrecht doet aan mensen, dieren en de natuur. Vanuit het besef van gebrokenheid en het 
verlangen naar herstel, ontstaat de motivatie tot een andere manier van leven. Een leven in 
verbondenheid met God en de natuur.

Nadenken over vernieuwing
Corona laat zien dat anders mogelijk is. We zagen naast verdriet en angst ook tekenen van hoop. Het 
water in Venetië werd al na een paar weken weer zo kraakhelder, dat de bodem zichtbaar werd. De 
hemel was door het ontbreken van vliegtuigstrepen blauwer dan ooit en omwonenden van Schiphol 
konden weer de vogels horen. Wilde dieren kwamen tot in de lege straten van onze wereldsteden. In de 
Indiase miljoenenstad Jalandhar zagen mensen voor het eerst van hun leven de Himalaya verschijnen.

Er ontstonden hartverwarmende initiatieven als #nietalleen waarin mensen hulp aanboden. Onze 
samenleving ging in een veel lagere versnelling en de natuur kwam letterlijk op adem toen de 24‐
uurseconomie stokte. En ondanks de afstand waren velen van ons meer op elkaar betrokken.

Dankbaar leven vanuit verwondering
Corona spiegelt ons voor om anders te leven, vanuit verwondering over de natuur om ons heen. Een 
leven in evenwicht met de natuur en onze naasten begint vanuit de verbondenheid met Gods liefde. 
Vanuit deze verbondenheid leren wij om te zien naar de armen en kwetsbaren op de wereld en de 
natuur. Willen wij onze stem voor een eerlijke wereld laten horen en aanhaken bij de wave van 
duurzaamheid die al langer is ingezet.

Samen sterk voor een eerlijke wereld
• We kopen alleen wat we echt nodig hebben 
• Bij onze aankopen letten we op een eerlijke prijs voor de arbeiders en de natuur 
• We eten gezond en met respect voor mens, dier en schepping.
• We genieten van onze eigen omgeving
• Alleen individueel onze levensstijl aanpassen is niet voldoende. We doen mee aan 
                   campagnes voor een eerlijke wereld en maken ons maatschappelijk sterk voor een 
                   duurzame toekomst. 

(Op www.hetgroenenormaal.nl is het volledige manifest lezen en tekenen)

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,
als een veldbloem in de wei,
die vandaag nog bloeit, stralend,
zorgeloos, morgen door de wind verwaait.

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,
als de angst ons overmant,
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:
“We zijn veilig in Gods hand.”

Je bent niet alleen.
Ik loop met je mee.
Dan ben je wel verdrietig,
maar je bent niet meer alleen.

En is het vandaag
mijn beurt om sterk te zijn:
morgen ben jij het misschien
die mij op handen draagt.
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Bericht van het college van kerkrentmeesters

Het mutatierapport t.b.v. Sjaloomblad editie okt 2020 

Nieuw Ingekomenen

Naam Adres Postcode

Dhr. C.M. Aagenborg Lanshof 9 6852TE HUISSEN

Mevr. J. Aagenborg - Stegeman Lanshof 9 6852TE HUISSEN

Mevr. E.H.R. Aagenborg Lanshof 9 6852TE HUISSEN

Dhr. S.C.S. Aagenborg Lanshof 9 6852TE HUISSEN

Mevr. C. Schimmel Karstraat 30 a 6851DJ HUISSEN

Inschrijvingen 

Mevr. J. Jeurissen - Hardenbol Dullert 11 6852MA HUISSEN

Mevr. S. Dingemans - Radosavljevic Langestraat 53 6851AM HUISSEN

Uitschrijvingen

Naam Adres Postcode

Dhr. G.E. Jansen van Beek Koperslagerstraat 15 6851CH HUISSEN 

Dhr. S.D. Blom Kuunskop 64 6852JV HUISSEN

Dhr. R. Derksen Holthuizerdreef 73 a 6852JJ HUISSEN 

Dhr. M.A. van Groezen Stadswal 24 d 6851CV HUISSEN

Mevr. A. Wagenmakers Maolderij 12 6687CG ANGEREN 

Dhr. D.J. van de Brug Limes 125 6852SH HUISSEN 

Mevr. R.D. van Streun Landouwen 21 6852GH HUISSEN 

Dhr. D. Flintrop Vroege van Tol 25 6851VR HUISSEN 

Dhr. T.M.A. van Groezen Margrietstraat 6 6991XH RHEDEN 

Mevr. E. Klomp Surastraat 14 6852SK HUISSEN 

Mevr. A.J. van Maldegem Waterlinie 20 6852CV HUISSEN

Dhr. M. Vonk Black Alicante 97 6851VJ HUISSEN 

Mevr. C.J. Kuik Rietbaan 22 6851MP HUISSEN 

Dhr. M.G. Ruhs Paalbalk 8 6852GS HUISSEN 

Mevr. R.A.A. Oppong Voerakker 45 6713SB EDE GLD

Mevr. E.V. de Koning - Schubert Langestraat 33 A 6851AL HUISSEN 

Overleden

Naam Adres Postcode

Dhr. H. Wilts Schans 19 6852CX HUISSEN 

Verhuizingen binnen en buiten wijkgemeente

Naam Oud adres Nieuw adres

Mevr. H.E. van Bochove Zwanenveld 24 , HUISSEN Gouden Appel 122 , 6681WP BEMMEL 

Mevr. G.H. de Jong - Schoonderbeek Biesdelselaan 89 , VELP Middelhagenhof 1 , kamer 25 , 6883JK VELP 

Mevr. M.F. Huson Kapiteinstraat 17 , HUISSEN Luitenantstraat 30 , 6852PA, HUISSEN

Mevr. R.M.M. van Ekeren Kapiteinstraat 17 ,  HUISSEN Luitenantstraat 30 , 6852PA, HUISSEN

Mevr. E.S. van Eekeren Kapiteinstraat 17 ,  HUISSEN Luitenantstraat 30 , 6852PA, HUISSEN

Vertrokken

Naam Oud adres Nieuw adres

Dhr. P. Berendsen Binnenveld 6 ,  HUISSEN Graslaan 1 3, 6833CA, ARNHEM

Dhr. A.M. Maters Hoeve 37 ,  HUISSEN Langstraat 34 , 6691EH GENT

Mevr. M.C. Rap Driegaardsestraat 34 ,  HUISSEN Eikhof 66 , 6691AE GENT 

1

Ledenmutaties t/m 03-10-2020

Het college heeft van de kopers van het huis van Van der Meijden het verzoek ontvangen de 
consistorieruimte als toekomstige hobby/atelierruimte aan hen te willen verkopen. Inmiddels is een bod 
ontvangen en heeft het college een makelaar opdracht gegeven een taxatie te verrichten om de 
werkelijke waarde te bepalen. Het college zal voordat toestemming gevraagd wordt aan de kerkenraad 
om de verkoop daadwerkelijk te effectueren een zorgvuldige afweging maken op basis van;
• Haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de financiële continuïteit van onze gemeente
                   op termijn en in dit specifieke geval de verkoopopbrengst versus de te maken 
                   herinrichtingskosten. 
• Mogelijke bezwaren of sentimenten vanuit onze gemeente.
• Het creëren van kwalitatieve interne alternatieven om het verlies van ruimte te compenseren
                   tegen verantwoorde kosten. De gestelde voorwaarde daarbij is dat er esthetisch en praktisch
                   geen  ’verrommeling’ van de andere ruimtes mag plaatsvinden. 
• Dat er een veilige en werkbare situatie voor de kosters gegarandeerd is met zo weinig mogelijk
                   gesleep van stoelen e.d.    
• Om e.e.a. in goede banen te leiden is Ruud Viëtor namens ons college verantwoordelijk voor
                   de interne communicatie en coördinatie, het maken van een plan van aanpak en het maken 
                   van een kostenbegroting van de te verwachten herinrichtingskosten. 

Het college van kerkrentmeesters wil op een transparante, heldere en eerlijke manier communiceren en 
heeft op 8 september jl. de kerkenraad volledige inzage gegeven in het tot dusverre gevoerde beleid. 

Namen het college van kerkrentmeesters,
Berend R. Smit

Destijds hebben we afgesproken dat we twee keer per jaar voltallig bij elkaar komen en de overige 5 
kerkenraadsvergadering als moderamen en een vertegenwoordiging uit colleges en werkgroepen. 
Corona heeft een enorme impact op iedereen en zo zijn we op 8 september toch praktisch voltallig. Ada 
van Arkel opent de vergadering met een reactie op ‘uit genade leven’, de grondtoon van de visienota van 
de PKN: ‘Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig’ (Korinthiërs). 

De bezoeken aan oudere gemeenteleden worden door de leden van de werkgroep pastoraat individueel 
ingevuld o.b.v. wat haalbaar is i.v.m. corona. In het college van diakenen is gesproken over de invulling 
van de gedachtenisdienst. Dit zal door een groepje ambtsdragers worden uitgewerkt. Het college van 
kerkrentmeesters bespreekt de consequentie van de verkoop van het naast de kerk gelegen pand. Het 
zal worden gesloopt en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen. 

In plaats van de gebruikelijke Kom Erbij Viering wordt gekeken naar alternatieven om de gehele groep 
tegelijk te kunnen ontvangen. Voor de mensen om wie het gaat, is er overduidelijk een voorkeur voor 
een bijeenkomst in de kerk. 

De agenda stond in het teken van ‘de toekomst tegemoet’. Corona beïnvloedt en versnelt (anders) kerk‐
zijn. Paaskaars, gedachtenis, tafelviering, kerkgebouw, interieur, rituelen en symbolen: we zijn in staat 
om het anders (en veilig) te organiseren qua vorm en inhoud. Leidend blijft de betrokkenheid en 
verbonden blijven. Dus onderzoeken we de mogelijkheden zonder direct terug te vallen in oude 
patronen. Veiligheid staat voorop bij alles wat wordt bedacht of gesuggereerd.

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson
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Ledenmutaties t/m 03-10-2020

Het college heeft van de kopers van het huis van Van der Meijden het verzoek ontvangen de 
consistorieruimte als toekomstige hobby/atelierruimte aan hen te willen verkopen. Inmiddels is een bod 
ontvangen en heeft het college een makelaar opdracht gegeven een taxatie te verrichten om de 
werkelijke waarde te bepalen. Het college zal voordat toestemming gevraagd wordt aan de kerkenraad 
om de verkoop daadwerkelijk te effectueren een zorgvuldige afweging maken op basis van;
• Haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de financiële continuïteit van onze gemeente
                   op termijn en in dit specifieke geval de verkoopopbrengst versus de te maken 
                   herinrichtingskosten. 
• Mogelijke bezwaren of sentimenten vanuit onze gemeente.
• Het creëren van kwalitatieve interne alternatieven om het verlies van ruimte te compenseren
                   tegen verantwoorde kosten. De gestelde voorwaarde daarbij is dat er esthetisch en praktisch
                   geen  ’verrommeling’ van de andere ruimtes mag plaatsvinden. 
• Dat er een veilige en werkbare situatie voor de kosters gegarandeerd is met zo weinig mogelijk
                   gesleep van stoelen e.d.    
• Om e.e.a. in goede banen te leiden is Ruud Viëtor namens ons college verantwoordelijk voor
                   de interne communicatie en coördinatie, het maken van een plan van aanpak en het maken 
                   van een kostenbegroting van de te verwachten herinrichtingskosten. 

Het college van kerkrentmeesters wil op een transparante, heldere en eerlijke manier communiceren en 
heeft op 8 september jl. de kerkenraad volledige inzage gegeven in het tot dusverre gevoerde beleid. 

Namen het college van kerkrentmeesters,
Berend R. Smit

Destijds hebben we afgesproken dat we twee keer per jaar voltallig bij elkaar komen en de overige 5 
kerkenraadsvergadering als moderamen en een vertegenwoordiging uit colleges en werkgroepen. 
Corona heeft een enorme impact op iedereen en zo zijn we op 8 september toch praktisch voltallig. Ada 
van Arkel opent de vergadering met een reactie op ‘uit genade leven’, de grondtoon van de visienota van 
de PKN: ‘Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig’ (Korinthiërs). 

De bezoeken aan oudere gemeenteleden worden door de leden van de werkgroep pastoraat individueel 
ingevuld o.b.v. wat haalbaar is i.v.m. corona. In het college van diakenen is gesproken over de invulling 
van de gedachtenisdienst. Dit zal door een groepje ambtsdragers worden uitgewerkt. Het college van 
kerkrentmeesters bespreekt de consequentie van de verkoop van het naast de kerk gelegen pand. Het 
zal worden gesloopt en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen. 

In plaats van de gebruikelijke Kom Erbij Viering wordt gekeken naar alternatieven om de gehele groep 
tegelijk te kunnen ontvangen. Voor de mensen om wie het gaat, is er overduidelijk een voorkeur voor 
een bijeenkomst in de kerk. 

De agenda stond in het teken van ‘de toekomst tegemoet’. Corona beïnvloedt en versnelt (anders) kerk‐
zijn. Paaskaars, gedachtenis, tafelviering, kerkgebouw, interieur, rituelen en symbolen: we zijn in staat 
om het anders (en veilig) te organiseren qua vorm en inhoud. Leidend blijft de betrokkenheid en 
verbonden blijven. Dus onderzoeken we de mogelijkheden zonder direct terug te vallen in oude 
patronen. Veiligheid staat voorop bij alles wat wordt bedacht of gesuggereerd.

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson
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Reisverhalen
Jan Rietveld

Waarom is zingen zo belangrijk in de kerk?
Herman Schimmel

Hoe komt het toch dat in de Protestantse Kerk zingen zo'n belangrijke plaats inneemt? Die vraag is 
ontstaan nadat minister de Jonge vertelde dat zingen in de kerken niet toegestaan was, vanwege 
besmettingsgevaar, en dat hij niet wilde optreden als "psalmenpolitie". Dat was wel even schrikken. In 
de eerste weken van april kwamen we in de Protestantse kerk in Huissen met hooguit 6 of 7 mensen bij 
elkaar. Toen durfden we nog wel te zingen, ruim verspreid zittend in de kerk. Twee maanden later 
mochten we weer met meer mensen in de kerk en was het advies: niet meezingen, alleen de 
voorzangers zingen voor u.

En juist dat is lastig. Immers al vanaf het eerste begin van de Christengemeente blijkt dat er gezongen 
wordt. Dat zit nu eenmaal bij regelmatige kerkgangers in de genen. Zo schrijft Paulus in Kolosssenzen 
3:16: "Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle 
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade 
ingeeft.” In Genesis 4 lees je dat Jubal al de harp en de fluit bespeelt. En hoewel het er niet staat, mag 
je ervan uit gaan dat de mensen meezongen. Dr. Hannah Rijken die in Nederland onderzoek deed naar 
Protestantse liedbundels zegt: "Mensen geven aan dat ze tijdens het zingen ervaren dat de hemel 
opengaat."

Een belangrijke omwenteling vormde de Reformatie. Voor die tijd werden ook psalmen gezongen maar 
alleen door het koor en dan ook nog in het Latijn. Het kerkvolk zong eigenlijk niet in de mis. De 
Reformatie bracht daarin een omkeer. Het volk moest zingen, in de eigen taal en niet alleen maar 
luisteren naar soms onverstaanbare teksten in het Latijn. Bij Calvijn waren het nog uitsluitend psalmen 
maar gaandeweg ontstonden er ook andere liederen. In Nederland hadden we al in 1540 een volledig 
Nederlands psalter, de Souterliedekens (souter=psalter). Er ontstonden "Enige gezangen", de 
liedbundel van Johannes de Heer, in 1973 het Liedboek voor de Kerken en nu het Liedboek, zingen en 
bidden in huis en kerk. Zingen is niet meer weg te denken in de kerk.

Ik doe echt een oproep aan gemeenteleden om je aan te melden om mee te zingen. Voorlopig zullen 
we nog wel even in deze modus zitten dat er maar drie of vier zangers in de dienst actief zijn. En omdat 
we eenstemmig zingen en voor de dienst nog even kunnen oefenen, is er geen reden om niet lekker bij 
toerbeurt mee te zingen. Gewoon even een mail sturen naar organist@pknhuissen.nl met een paar 
zondagen waarop je aanwezig kunt zijn. Je kunt mij ook even aanschieten voor of na de dienst. Doen!

Dit jaar stond er voor Rina en mij een caravanreis gepland naar Bretagne. Daarna verderop, richting 
Pyreneeën, en wie weet nog meer. Maar ja, die corona en quarantaines. Je zal maar geblokkeerd worden 
op een camping die je niet leuk vind. Frankrijk is tenslotte een land vol verrassingen. Dan Zeeland. 
Volgeboekt. En toen kwam zuidoost Drenthe. Het vlakke veengebied met uitzicht op de Hondsrug. Mooie 
fietstochten over kaarsrechte wegen, dromend over veenarbeid, turfschippers in smalle kanalen, 
vrijstaande woningen met rieten dekking, ook wel plaggenhutten genoemd, interessante lintbebouwing 
van de dorpen, en een ruim kerkelijk leven. In 2e Exloërmond op nog geen anderhalve kilometer vier 
kerken, waaronder PKN, geflankeerd door de Baptisten Gemeente en de Nieuw‐Apostolische Gemeente (in 
een nieuw gebouw). Een eind verderop aan dezelfde weg, maar nu een andere burgerlijke gemeente, een 
bord op het hek rond een kerkelijk centrum: “Voor wie Jezus volgt is alles mogelijk, niet makkelijker”. 
Vooral het tweede deel van deze zin viel mij op. En dan, ook op fietsafstand, maar liefst drie 
kringloopwinkels. Verhalen over mammoeten, hunebedden, ijstijden, en de daarna volgende 
klimaatopwarming. Sommige mensen namen een voorbeeld aan Rina, die kennelijk opviel door haar vrije 
gedrag ondanks de gereduceerde mobiliteit. Wie dat ook is opgevallen is Rodolfo, zoals ieder weet 
wonend in Matanzas in de havenwijk La Marina. Een enkele maal vertel ik in de brieven aan Rodolfo iets 
over ons huiselijk leven. Hij schreef onlangs: “Ik heb veel geleerd van de sterke geest van Rina. Ze 
inspireert mij om te blijven vechten tegen onze situatie. Ze zou een Cubaanse vrouw kunnen zijn! Sterk en 
vol initiatief. Rina is voor ons een licht in liefde en geloof op de weg door deze donkere tunnel van corona 
en armoede”. (Zoals er in onze gemeente in Huissen meer “Cubaanse” vrouwen zijn). In juli is een 
naaiatelier gestart door het gemeentelid Doris. Wéér een onderneming er bij in La Marina!! De dochter 
van Rodolfo, Elisabet, heeft deze zomer haar Master ‘degree’ gehaald in de Engelse en Franse taal als 
professionele tolk. Gedurende 20 minuten verdedigde zij haar proefschrift en werd vervolgens anderhalf 
uur lang ondervraagd door haar professoren, met een 9 als resultaat! Dit alles wegens de corona via 
Skype. Ze studeerde vanuit Matanzas via Skype, met een traag internet, bij een universiteit in Valladolid in 
Spanje. Over doorzetting en sterke vrouwen gesproken! 

Je kunt je afvragen wat onze bijdragen aan 
Rodolfo nu uitmaken. Een druppel op een 
gloeiende plaat? Rodolfo meldde ons, dat 
de vraag in zijn gemeente opkwam: waarom 
steunen die mensen daar aan de andere 
kant van de wereld ons in La Marina? 
Hebben ze er enig belang bij? Terwijl dit 
gewoon zendingswerk is, waar we ook nog 
eens resultaat van zien. Zoals 
ondernemerschap en groeiend 
“noaberschap”. 1 Korinthe 13 drukt het 
kernachtig uit. Of zoals een Drentse 
dominee zei: klein kan zo krachtig zijn. Sluit 
je maar eens een nacht lang op in een 
slaapkamer samen met een mug.

Tot zover ons reisverhaal.
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Berichten  uit Rotterdam 
Pauluskerk én lied van Ahmed Aboutaleb
 “ Overwin het Kwade door het goede “ 
Heleen van der Honing Kom‐op‐adem midweek – Leven met verlies

Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. En niet alleen raakt het jou, maar ook bijvoorbeeld 
je gezin en familie. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. 
Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust mee bezig te zijn. Dat is mogelijk tijdens een korte 
midweek in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. 
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en 
bemoediging vanuit de Bijbel. Dit alles onder deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een 
paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maaltijden en verschillende activiteiten vinden 
plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de natuur. 
Datum: 18 – 20 november 2020
Leiding: Jansje Spaan
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat‐bieden‐wij/kom op adem‐leven‐met‐verlies.

Herstelarrangement
We zijn heel blij dat Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg sinds juni weer gasten kan ontvangen.
Heb je belangstelling voor een verblijf, zou je wel vrijwilligerswerk of zelfs een tussen(half)jaar willen doen? 
Neem contact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 026‐3342225.  

In de Pauluskerk Geloofs gemeenschap wordt dagelijks geoefend in gastvrijheid en is iedereen van harte 
welkom aan de dagelijkse tafel waar niet de verhalen van succes een plaats hebben. Waar misère wordt 
gedeeld, doordat je onterecht als fraudeur wordt bestempeld en duimschroeven worden aangedraaid 
waardoor schulden de pan uitrijzen. De Pauluskerk luidt sinds kort elke dag om 12 uur de noodklok voor 
vluchtelingen. De ramp op Moria is een wake‐up call en we moeten nu handelen! Voor info zie: 
www.Pauluskerk.nl

En nóg een bericht uit Rotterdam. Een lied dat is ontstaan in januari 2015. De tekst komt uit een toespraak 
van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam waarin hij opriep tot eenheid na de gewelddadige 
gebeurtenissen in Parijs na de aanslag op Charlie Hebdo. "Niet verdeeld maar samen, niet met wapens 
maar met woorden, niet met haat maar met liefde”. De cantorij uit Almere‐Buiten zingt het voor, https://
www.youtube.com/watch?v=naE3eQdQZVQ&feature=emb_logo , daarna een lied om zelf / samen te 
zingen!

Deze herfst spreken schriftlezingen via de brieven en reizen 
van Paulus over verschillende steden in Azië. Wij hoeven deze 
reizen niet echt te maken, wij kunnen wel veel meenemen om 
gemeenten te vormen. Ons eigen reisverhaal erin te 
spiegelen. Mijn gedachten gaan uit naar de Pauluskerk in 
Rotterdam. Waar ik in jaren '50,'60 veel ben geweest. In de 
loop der jaren is mij het meest aan gaan spreken, dat dit een 
waar  gasthuis is waar  G'D  mensen tegemoet komt.
In mijn ogen is dit G'D van aartsvader Abraham. In deze 
gemeenschap komen vele mensen die hun land van 
oorsprong moesten verlaten en op weg zijn gegaan, om welke 
reden dan ook. Mensen zonder papieren, zonder dak boven 
het hoofd verstoken van een vaste woon‐verblijfplaats. Dan 
zijn in deze Geloofsgemeenschap menselijke richtingwijzers te 
vinden. Mensen met tijd, open oor om op verhaal te komen. 
Recht, rechtvaardigheid en barmhartigheid en troost 
resoneren mee in onderlinge ontmoeting. Nieuwe wegen 
worden geopend.

Dit jaar vieren we 25 jaar Bridging Gaps, en wel op vrijdagmiddag 16 oktober en zaterdagmorgen 17 
oktober. Het zal in verband met Corona op een andere wijze gevierd gaan worden. Met het scherm in 
onze kerk in Huissen staan we in verbinding met de VU in Amsterdam. 
Enkele deelnemers zijn indertijd bij onze gemeente op bezoek geweest: 

Vrijdag 16‐10 14.00 uur: 
Funlola Oluseyi Olojede in 2009 (Zuid‐Afrika) 
Tainah  Biela Dias in 2016 (Brazilië) 
Zaterdag 17‐10 09.00 uur: 
Ester Damaris Wolla Wunga in 2018 (Sumba, Indonesië) 
Funlola was hier samen met onze Rodolfo. Rodolfo is op de hoogte gesteld en bevestigde ons inmiddels 
ingeschreven te staan voor de digitale aanwezigheid. 

Voor allen die belangstelling hebben: van harte welkom in ons kerkgebouw op één of beide data, 16 en 
17 oktober a.s., aanvang resp. om 14 uur en 09.00 uur. 

Wel vragen wij als organisatoren u zich even te melden per email bij Huub Langeweg 
>halangeweg@gmail.com< of  Jan Rietveld >rietveld61.jj@kpnmail.nl<, zodat we voorbereidingen 
kunnen treffen. Er wordt niet gezongen, maar wellicht is het handig een coronakapje in de broekzak of 
handtas mee te nemen voor het geval er weer een nieuw "advies" bij komt. 

Tot ziens op één of op beide data! 

Uw Br.Gaps comité:  Jan Rietveld en Huub Langeweg 
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Kerk in beeld
Herman Joling

Open monumentendag vond plaats op 12 en 13 
september jl. Ik zag hiervoor een aankondiging op 
internet voorbij komen. Een van de monumenten 
was de Parkstraatkerk in Arnhem. Wat mij aantrok 
waren de glas‐in‐loodramen. Het gebouw lijkt aan 
de buitenkant een blokkendoos. Maar het is een 
zeldzaam voorbeeld van de Nieuwe Haagse 
School. Volgens het bordje aan de gevel is de kerk 
in 1926 gebouwd. De architectuur is van Berlage 
en de Amerikaan Wright. De glas‐in‐loodramen in 
of aan de zijgevels zijn gemaakt door de glazenier 
Kees Kuilen. 
Aan beide zijden zijn zeven ramen geplaatst met 
een prachtig kleurgebruik en telkens een 
herhalend patroon. Maar er is meer te zien. 
Bovenaan is een figuur in het paars zichtbaar met 
een zandloper: de Tijd. Onderin staan 
verschillende afbeeldingen die volgens de 
beschrijving zowel het Oude als Nieuwe Testament 
verbeelden. Afbeeldingen van o.a.: Priester die 
een offer brengt, Mozes en de Tien Geboden, 
Bergrede en Maria met het kind. 
De vormgeving van de kerk en de vormen in de 
ramen komen ook weer terug in de lampen in de 
kerk
Naast de glas‐in‐loodramen heeft de kerk ook nog 
een aantal gebrandschilderde ramen boven de 
ingang. Het gebouw wordt nu gebruikt door een 
samenwerkingsverband van remonstranten en 
vrijzinnige protestanten. De functie van predikant 
is op dit moment vacant. Hier heeft men ook te 
maken met een teruglopend aantal bezoekers van 
de kerkdiensten. 
Nog een stukje uit het  kerkblad van de 
Parkstraatgemeente: “Koffie na de kerk is méér 
dan koffie, het is het sacrament van de koffie. De 
betekenis ervan kan moeilijk worden onderschat. 
De kerkkoffie, dat is het gebaar van de gedane 
arbeid, van de uitgestoken hand met het bakje 
troost na het laatste Amen”.

Eenheid in het nodige, Vrijheid in het niet nodige
                             In beide de Liefde

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij..

                  Hanna Lam 

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij…

Toon Hermans In de periode vanaf 15 maart tot en met 21 
september hebben wij aan bijdragen rechtstreeks 
òf op de bankrekeningen van Diaconie en 
Kerkrentmeesters òf via de collecteschalen in de 
kerk ontvangen:
- Kerk in Actie - hulp ongedocumenteerden: € 40,-
- Rodolfo € 440,- 
- Specifiek diaconie:€ 50,- 
- Werk aan de kerk: € 50,-
- Noodhulp Beiroet (KIA):  € 252,-
- Algemeen: € 1.714,96

Door de diaconie en de kerkrentmeesters in 
afgesproken dat de gelden met algemeen doel 
worden verdeeld op basis van de verhouding 1 : 
2.Deze verhouding is gebaseerd op de collecte 
opbrengsten van voorgaande jaren.
Door de diaconie wordt de bijdrage voor noodhulp 
Beiroet verdubbeld (totaal € 504,-) en voor Rodolfo 
verdriedubbeld (totaal € 1.320,-). 

Roelof Smelt tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Actie spaardoosjes.
Opbrengst voor Stichting Mensenkinderen, 
Moldavië – geef gezinnen een geit en een betere 
toekomst

In de periode maart t/m september 2020 is door de 
diaconie een totaalbedrag van € 670,81 ontvangen 
(spaardoosjes € 160,81 en bijdragen via de bank 
€ 510,-).

Collecten in Coronatijd
Roelof Smelt
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troost na het laatste Amen”.

Eenheid in het nodige, Vrijheid in het niet nodige
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wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
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in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
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dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
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zijn in een ander weten.
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daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij..

                  Hanna Lam 

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij…

Toon Hermans In de periode vanaf 15 maart tot en met 21 
september hebben wij aan bijdragen rechtstreeks 
òf op de bankrekeningen van Diaconie en 
Kerkrentmeesters òf via de collecteschalen in de 
kerk ontvangen:
- Kerk in Actie - hulp ongedocumenteerden: € 40,-
- Rodolfo € 440,- 
- Specifiek diaconie:€ 50,- 
- Werk aan de kerk: € 50,-
- Noodhulp Beiroet (KIA):  € 252,-
- Algemeen: € 1.714,96

Door de diaconie en de kerkrentmeesters in 
afgesproken dat de gelden met algemeen doel 
worden verdeeld op basis van de verhouding 1 : 
2.Deze verhouding is gebaseerd op de collecte 
opbrengsten van voorgaande jaren.
Door de diaconie wordt de bijdrage voor noodhulp 
Beiroet verdubbeld (totaal € 504,-) en voor Rodolfo 
verdriedubbeld (totaal € 1.320,-). 

Roelof Smelt tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Actie spaardoosjes.
Opbrengst voor Stichting Mensenkinderen, 
Moldavië – geef gezinnen een geit en een betere 
toekomst

In de periode maart t/m september 2020 is door de 
diaconie een totaalbedrag van € 670,81 ontvangen 
(spaardoosjes € 160,81 en bijdragen via de bank 
€ 510,-).

Collecten in Coronatijd
Roelof Smelt



Druk: BladNL Utrecht Oplage 310 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo‐Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman 
Schimmel, Herman Joling.

De redactie van de Sjaloom! behoudt zich het recht 
voor artikelen wel of niet te plaatsen, dan wel 
aangepast.
Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 15 november
Verschijningsdata:  26 november
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,‐
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl

Adressen

Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson ‐ Ter Avest 3256250 
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06‐21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl 

Telefonisch een afspraak maken kan ma, di, do, en 
vr tussen 9.00 ‐ 9.30 uur. 
 (afwijkingen staan in de Zondagsm@il)

Diaconie: Willianne Langeweg 06‐27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl 

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,‐ (20 bonnen €1,‐) 
of €10,‐ (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
• Bijdrage kerkbalans
• Bestellen collecte bonnen
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij: 
Repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel 0481‐37 61 25, 
organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie tijdelijk gestopt
contact: Ruud Viëtor 06‐15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam telefoon mobiel
Yolanda de Wit 3252959  0654954070
Ruud Viëtor                                     0615858293
Daniëlle van Deutekom                 0657214070
Jonathan van Deutekom               0645674960
Dirk Haasnoot                                 0654698106
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Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson ‐ ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06‐15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Roosters kosters: (onder voorbehoud)  
         07/10 ‐ 13/10     Daniëlle en Jonathan
         14/10 ‐ 20/10     Yolanda de Wit
         21/10 ‐ 27/10     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         28/10 ‐ 03/11     Daniëlle en Jonathan
         04/11 ‐ 10/11     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         11/11 ‐ 17/11     Yolanda de Wt
         18/11 ‐ 24/11     Daniëlle en Jonathan
         25/11 ‐ 01/12     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot

Gedachtenisweekend 

30 oktober – 1 november 2020 
 

“De Levensboom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  In het weekend van Allerheiligen en Allerzielen zoeken mensen elkaar op. 

We gedenken wie we missen, steken een kaars aan, noemen hun namen. 

Met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften is de kerk dit weekend open, u bent welkom!  

Als u wilt deelnemen aan een viering wél van te voren opgeven: aanmelden@pknhuissen.nl 

Voor info: Ada van Arkel, 06 4472 0555 en Matthijs Glastra, 06 2129 4143 

 

    Vrijdag 30 oktober:  

   19.00  - 19.45 uur    avondgebed rond het licht van de nieuwe paaskaars 

      viering met brood en beker 

    20.00 – 21.00 uur  vrije inloop, muziek , een kaarsje aansteken  

 

         Zaterdag 31 oktober: 

     15.00 – 16.30 uur   vrije inloop, muziek , een kaarsje aansteken 

     17.00 – 17.30 uur   viering in kleine kring met brood en beker 

     19.00 – 19.30 uur  viering in kleine kring met brood en beker 

 

         Zondag 1 november: 

     10.00 – 10.45 uur  gedachtenisdienst 

  15.00 – 16.30 uur  vrije inloop, muziek , een kaarsje aansteken 

  17.00 – 17.30 uur   viering in kleine kring met brood en beker 

  19.00 – 19.30 uur  avondgebed 

 

 

 

 

Dit is een nieuw tekstkader. Deze tekst is bedoeld als 
voorbeeldtekst. Vervang deze tekst door uw eigen tekst.
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“Stap voor stap ga ik de wereld door” 

Stap voor stap ga ik de wereld door. 
stap voor stap ga ik de wereld door. 
Van wat ooit was naar wat komt, 
wees mijn reisgenoot, wijs mij het spoor. 

refrein: 
Ik verlaat wat was, op zoek naar wat nog komt – 
vol verlangen ga ik in uw spoor.

Telkens als ik weer een hoek omsla 
wordt de wereld groter waar ik ga. 
Hoeveel nieuws zie ik daar niet; 
ik weet dat uw oog dat alles ziet. 

Geef mij moed, wanneer de reis vertraagt, 
liefde, die de tegenslag verdraagt. 
Vrolijk zingend ga ik voort. 
Wees mijn reisgenoot, wijs mij het spoor. 

Voor de wereld was, was U er al! 
U bent het die na mij komen zal, 
telkens nieuw, de eeuwen door. 
Blijf mijn reisgenoot, wijs mij het spoor.

Sytze de Vries
.


