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“Iedereen en allemaal . . .  tegelijkertijd?”
Matthijs Glastra

Voor Paulus is het duidelijk: Jezus is niet geboren voor een klein 
groepje ingewijden, maar voor allemaal in héél de wereld. En dus 
gaat hij proberen zo veel mogelijk mensen te bereiken, in en buiten 
de synagoge. Meesters en de slaven, vrouwen en mannen. Paulus – 
het vliegend evangelie‘ per schip en brievenpost’. “Ik schrijf het 
jullie met grote letters, neem het ter harte en vertel het 
verder” (illustratie uit “Het hoogste woord”, Galaten 6:11).

Van Sinterklaas wordt verteld dat hij ook van grote letters houdt. 
Deze heiligman die in een wereld waarin zo veel niet rijmt en niet 
klopt ons graag aanspoort om elkaar een positieve spiegel  voor te 
houden. Barmhartig en betrokken. Wat zou het geweldig zijn als 
mensen daarbij Gods woorden van liefde en genade ter harte 
zouden nemen. Gods woord glijdt zo gemakkelijk aan de buitenkant 
van ons leven af. Sint bedacht de chocoladeletters, dat net zo Gods 
woord ons ook van binnen voeden mag.

Uitgangspunt in alle debatten over digitale vieringen blijft:  elkaar fysiek ontmoeten, dat kan online 
samenkomen nooit helemaal vervangen. Maar we merken: onzichtbare mensen zijn zichtbaar 
geworden. De mensen die altijd al thuis moesten meeluisteren. We realiseren ons nu pas wat dat 
betekent. Mensen in een ziekenhuis. Mensen die in het buitenland verblijven en vandaar contact willen 
onderhouden. Ik heb met kerst aan Rodolfo uit Cuba, onze vrienden in Brandenburg gedacht. We 
hadden ze een zichtbare plek kunnen geven. Maar zo denken en voorbereiden van een viering zit nog 
niet in mijn systeem merk ik.

Als geloofsgemeenschap zoeken we naar een ‘open verbinding’(!) In veel gesprekken gaat het dan 
vooral over de verbinding met elkaar en welke technische middelen daarbij behulpzaam kunnen zijn. 
Blijft natuurlijk die andere grote vraag: wat betekent de digitalisering voor de verbinding met God en 
het religieuze aspect van ons geloven? Kun je virtueel biechten? Kun je digitaal avondmaal vieren en 
Christus in jou ervaren? Zouden de digitale techniek en de media‐vormen  wellicht steeds meer de  
inhoud van een viering gaan bepalen? God ontmoeten heeft veel van doen met de ruimte en tijd, met 
stilte en zwijgen. In een digitale viering wordt dat vaak als lastig ervaren, ‘witjes’ die niet te lang mogen 
duren. Tomáš Halík blijft het zeggen: “Over God spreken betekent ook over God zwijgen. De gelovige 
dient de zwijgende communicatie met dit onuitsprekelijke mysterie, wat ook wel het geestelijk leven 
wordt genoemd, te onderhouden”.

Het wordt mij geregeld toegesproken en ik bevestig het graag: we zijn blij met de mensen die zich 
hiervoor inzetten. Gerdine, Roelof en Wijchert, de dankbare reacties voor de vieringen. Ik moet nog 
vaak zoeken ‘waar ik ben’: ik ben er wel én ik ben er niet. In de kerk ben ik bij de mensen thuis, maar 
als ik dat zeg ben ik niet bij jullie maar in de kerk. Ook naar de nieuwe mogelijkheden van vorm en 
inhoud blijft het zoeken. We doen globaal dezelfde oude dingen, maar nu met nieuwe digitale 
middelen. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’. Je zult écht dingen moeten loslaten om het nieuwe te vinden 
en de nieuwe wijn te proeven. Dat zal tijd vragen en het duidelijk aan elkaar laten weten wat ons 
verbindt en daarbij helpt.  Steeds zijn er onverwachte mooie kleine momenten. Mijn kleindochter van 
10 stuurt een app: “Goed uitgelegd opa!”. Een buurman in Malden keek thuis en zei: ik had nooit 
gedacht dat ik nog eens naar Huissen zou gaan, laat staan naar de kerk. Vond het fijn bij jullie!

Bij de intocht van Sinterklaas gebeurde er dit jaar iets bijzonders:  de televisie‐uitzending was niet 
live, maar van tevoren opgenomen! En wat bleek: een vooraf opgenomen uitzending gaat niet ten 
koste van de beleving van de kijkers. Interessant voor videoteams in kerken! Vooraf opnemen biedt 
de mogelijkheid om met scripts te werken, opnames te verfijnen, bij de preek passende beelden toe 
te voegen en van tevoren opgenomen filmpjes opnemen. Zondagmorgen kan er iets gedeeld worden 
wat al eerder is voorbereid en . . . dat net zo goed kan zijn als live! Sommige kerken doen dat al. 
Muziek, preek en lezingen worden soms  op een andere plaats opgenomen en in de livestream 
‘ingelast’. 

De Liberaal Joodse Gemeenschap in Amsterdam was bij het uitbreken van de epidemie binnen een 
week online en dat terwijl online gaan op sabbat niet meteen vanzelfsprekend is. Rabbijn Joram 
Rookmaaker: "Wij proberen op sabbat, in lijn met de joodse traditie, computer‐ en telefoongebruik te 
beperken. Maar dit is een bijzondere tijd die creativiteit vraagt."Wel werd er een keuze gemaakt: alles 
moet live zijn. De  diensten in de synagoge worden niet opgenomen en zijn ook niet terug te kijken. 
"We kiezen er bewust voor om niet op te nemen. Anders beleef je wel, maar verbind je niet. Alle 
beelden worden live geschakeld. Ook vinden we interactiviteit belangrijk: iedereen moet mee kunnen 
doen. Mensen in de synagoge kunnen ook de mensen thuis zien".

Alles live, iedereen tegelijkertijd ‐  alleen zo ontstaat er verbinding met elkaar. Allemaal op hetzelfde 
moment dezelfde viering, dan zijn we verbonden. Het is een doordachte positie, ingegeven door de 
betekenis die men aan de gemeenschappelijke waarde van de diensten én de geloofsgemeenschap 
toekent. Maar daar kun je ook anders naar kijken. Want een viering die opgenomen wordt biedt óók 
een wezenlijke mogelijkheid om je te verbinden.  Het ‘uitgesteld kijk‐ en luistergedrag’ maakt de 
gemeenschap groter dan enkel de mensen van de zondagmorgen. Ik kan, later, op een rustig moment 
dat mij schikt (en dat is niet voor iedereen zondagmorgen om 10 uur) mij verbonden voelen. Soms 
luistert iemand de dienst in de auto terug. En wat soms ook gebeurt: "Soms hoor je een mooie preek 
die je wel met iemand zou willen delen. Dat kon eerder niet. Nu stuur je gewoon het linkje door."
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Van de redactie
Jan Willem Faasse

Zondag 17 januari 
2e zondag van  Epifanie
Voorganger: Ds. C. Flobbe
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 24 januari 
3e zondag van Epifanie
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 31 januari 
4ezondag van Epifanie 
Septuaesima
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 7 februari
5e zondag na Epifanie 
Sexagesima
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Th. De Zwart
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 14 februari 
6e zondag na Epifanie 
Esto Mihi
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 21 februari 
1e zondag 40‐dagentijd 
Invocabit
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 28 februari 
2e zondag 40‐dagentijd 
Reminiscere 
Voorganger: Ds. L. van Laar
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Kerkdiensten Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen te volgen via 
Kerkomroep.nl of op www.pknhuissen.nl 
'Kerkdienst, uitzending met beeld'

Agenda: leeg  
Zie zondagsm@il

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Kerkdiensten
5.        Op weg zonder consistorie
6 .       Gedachten bij muziek in de kerk
7.        Bloemengroet
8.        Gedicht Typhoon
9.        Actie Kerkbalans 2021
10‐11 Lectoren
12.      Kerkbalans en de cijfers
13.      Vanuit de kerkenraad / collecte ontvangsten
14‐15  CUBA
16.      Voedselbank
17.      Ledenmutaties / Langs wegen van zegen   
18.      Colofon / Adressen
19.      Liturgisch bloemschikken
20.      Gedicht

 Jaargang 42 van Sjaloom! ligt voor u. 

Coronaproof samengesteld door uw redactie. Het 
eerste nummer bevat weer vertrouwde zaken, maar 
bovendien een modern gedicht van een rapper. 

Ook wat bloemschikkingen en een oproep om 
financieel de bloemetjes buiten te zetten. Anders 
gezegd, een verzoek om geld voor het werk van de 
levende kerk. Nu het collecteren in de kerk even niet 
mogelijk is wordt u verzocht dat via de vrijwillige 
bijdrage te doen. 
Kunt u zich Huissen voorstellen zonder kerk? Ook bij 
onze roomse vrienden leeft de angst dat hun kerk dicht 
moet omdat er geen geld is om de parochie draaiend te 
houden. 
Misschien dat het oecumenisch gedachtegoed 
belangrijker wordt dan we nu ervaren. 

Ik moet er niet aan denken dat het Zeeuwse kerkje in 
het Openluchtmuseum de laatste herinnering is aan de 
godsdienst in de Arnhemse regio. Dan maar liever een 
iets grotere bijdrage voor dat dappere kerkje in het 
stadje aan de Rijn. 

Veel leesplezier in 2021.

Op 31 december 2020 is de verkoopakte bij een notaris in Elst 
gepasseerd en daarmee is de consistorieruimte officieel verkocht 
aan onze toekomstige buren de familie Oosterbaan uit Ochten. 
De sleuteloverdracht vindt plaats op 1 februari aanstaande. Wij 
hebben tegen elkaar gezegd dat wij goede buren van elkaar 
willen zijn en de nieuwe eigenaren van de consistorieruimte zijn 
zich terdege bewust van de bijzondere bestemming, lees het 
gebruik van ons kerkgebouw. In de verkoopakte zijn aanvullende 
voorwaarden opgenomen om dit te waarborgen. Toen Ria 
Berends en ik de volmachten ondertekenden had ik toch nog 
even het gevoel van: doen wij dit wel goed, afscheid nemen van 
een ruimte waarin zoveel is gebeurd, zoveel woorden zijn gezegd 
tijdens kerkenraadsvergaderingen en misschien wel drie en half 
duizend (3500) maal het consistoriegebed is uitgesproken. Deze 
gedachten werden echter snel verdrongen door het besef dat wij 
als kleine vergrijsde kerkelijke gemeente naar voren moeten 

Op weg naar een toekomst zonder de consistorieruimte. 
Berend R. Smit

 moeten kijken en niet mogen verwachten dat wat eens voor ons normaal en vanzelfsprekend was 
ooit nog terugkomt. Nu de consistorieruimte is verkocht komen er financiële middelen vrij die o.a. 
worden aangewend om de Pleinzaal, apsis, eventueel de keuken en de kelder opnieuw in te richten 
en toekomstbestendig te maken. Niet alleen voor ons als eigenaar en eindgebruiker, maar ook voor 
de huidige en toekomstige huurders is dit van belang. Ik ben er van overtuigd dat het deskundige 
‘bouwteam’ onder leiding van Ruud Viëtor de opdracht van ons college op verantwoorde en 
succesvolle wijze tot volle tevredenheid van ons én hopelijk van u zal uitvoeren. 

Berend R. Smit 
Voorzitter college van kerkrentmeesters
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Van de redactie
Jan Willem Faasse

Zondag 17 januari 
2e zondag van  Epifanie
Voorganger: Ds. C. Flobbe
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 24 januari 
3e zondag van Epifanie
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 31 januari 
4ezondag van Epifanie 
Septuaesima
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 7 februari
5e zondag na Epifanie 
Sexagesima
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Th. De Zwart
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 14 februari 
6e zondag na Epifanie 
Esto Mihi
Voorganger: Ds. M. Glastra
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1e zondag 40‐dagentijd 
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Zondag 28 februari 
2e zondag 40‐dagentijd 
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Voorganger: Ds. L. van Laar
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Kerkdiensten Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen te volgen via 
Kerkomroep.nl of op www.pknhuissen.nl 
'Kerkdienst, uitzending met beeld'

Agenda: leeg  
Zie zondagsm@il

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Kerkdiensten
5.        Op weg zonder consistorie
6 .       Gedachten bij muziek in de kerk
7.        Bloemengroet
8.        Gedicht Typhoon
9.        Actie Kerkbalans 2021
10‐11 Lectoren
12.      Kerkbalans en de cijfers
13.      Vanuit de kerkenraad / collecte ontvangsten
14‐15  CUBA
16.      Voedselbank
17.      Ledenmutaties / Langs wegen van zegen   
18.      Colofon / Adressen
19.      Liturgisch bloemschikken
20.      Gedicht

 Jaargang 42 van Sjaloom! ligt voor u. 
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Bloemengroet
Marja Huson – ter Avest

Elke week staat er op de tafel in de kerk een liturgisch boeket. Met vorm en kleur verbeeldt een boeket 
het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Al jaren wordt dit verzorgd door Ria Smit. In 
de adventsperiode, 40‐dagentijd en speciale vieringen wordt ook een symbolische bloemschikking 
toegevoegd. Daarmee houden Mariette van Herwijnen, Bea van Groezen en Hennie Klaasen Bos zich 
bezig. De foto’s en uitleg zijn steeds in de Zondagsm@il en op onze website te vinden: https://
pknhuissen.nl/liturgische‐bloemschikking/. De website www.symbolischschikken.nl  biedt inspiratie en 
achtergrondinformatie over materialen, kleuren en symbolen. 

Het wekelijkse boeket blijft niet in de kerk staan. Op basis van de ledenlijst van onze gemeente kijken we 
wie er een kroonjaar heeft te vieren. Word je 80, 85, 90, 95 dan kun je rond je verjaardag het boeket uit 
de kerk verwachten. Een van de gemeenteleden c.q. ambtsdragers neemt de bezorging voor zijn of haar 
rekening. Ook als er huwelijksjaren te vieren zijn, kun je rond die datum het boeket uit de kerk 
verwachten. Dat geldt voor iedereen die 25, 40, 50, 55 of 60 jaar getrouwd is. 

Maar wat te doen als er geen kroonjaren te vieren zijn? Dan kiezen we ervoor om gemeenteleden die we 
een hart onder de riem willen steken te verrassen met het boeket. In lief en leed delen we zo onze 
verbondenheid met elkaar. De komende tijd kan het ook zo maar zijn dat je de bloemen uit de viering 
krijgt omdat je vanwege corona niet naar de kerk kunt of wilt komen. Om binding te blijven houden en te 
laten weten dat we aan je denken ook al kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten. 

Uiteraard staan we open voor suggesties bij de bestemming van de bloemen uit de viering. Je mag dit 
dan aan mij doorgeven (06 20 53 59 46 of scriba@pknhuissen.nl). 

Gedachten bij muziek in de kerk

Er wordt vaak gesproken over de donkere 
dagen rondom kerst. Ondanks dat de dagen 
langer worden lijkt dat nog niet zo. Terwijl ik 
dit schrijf, was het vanmorgen nog pikdonker 
toen ik opstond. Het feestgedruis van de 
kerstmuziek is wat weggeëbd. 

“Feestgedruis’? Jazeker. Ik heb eens 
rondgekeken op internet bij verschillende 
kerkdiensten tijdens de kerstdagen en dan blijkt 
dat er gelukkig in Nederland nog veel creativiteit 
is met feestelijke muziek. Formeel mochten we 
niet met een koor zingen maar dat gebeurde toch 
op een aantal plaatsen, ook op TV. In een lege 
kerk, dat dan weer wel. Zo mocht ik zelf in Elst 
meewerken in een dienst waar een dubbelkwartet 
zong en waarbij ik, op een andere plek in deze 
grote kerk, corona-proof, mocht meespelen in 
een koperensemble.
In onze eigen kerk in Huissen klonk gelukkig ook 
meerstemmige muziek. Hennie had als organiste 
met haar zangers op kerstavond mooie 
kerstmuziek laten horen en ik genoot zelf van het 
meerstemmig trio op kerstmorgen. 

En de komende tijd? Als u dit leest zitten we in de 
overbrugging naar de vastentijd. De liturgische 
kleur verandert van wit naar groen en op 21 
februari begint alweer de veertigdagen tijd met 
een tijd van bezinning en sobere aankleding.
Het zou mooi zijn als we tegen die tijd met meer 
mensen naar de kerk kunnen. En van harte hoop 
ik dat we dan ook weer met meer mensen 
kunnen zingen. Wat zou het geweldig zijn als we 
op 4 april, eerste Paasdag, met alle aanwezigen 
kunnen zingen. 
Maar voor dat het zover is doen we ons best om 
iedere zondag met maximaal drie zangers de 
lofzang gaande te houden. Aarzel daarbij niet om 
mij te laten weten dat je ook mee wilt zingen 
(organist@pknhuissen.nl). Bedenk dan ook dat 
we het hier hebben over ‘gemeentezang’ en geen 
uitvoering door een koor. “Wij zingen door de 
tranen heen, ver boven onze macht”, klinkt er in 
lied 502 van Sytze de Vries. Dus als je graag 
zingt, doe dan mee.

Herman Schimmel
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“Voorloper van Vrede”, kerstgedicht van Typhoon
Heleen van der Honing

Deze zomer was Imro Glenn Lubertus Emile de Randamie (1984), veel bekender onder zijn 
artiestennaam Typhoon, een van de zes VPRO‐zomergasten. Typhoon is een Nederlandse rapper/zanger 
van Surinaamse afkomst. Opgegroeid in een muzikale familie in het Veluwse dorpje 't Harde en volgens 
velen op dit moment ‘de meest interessante Nederlandse muziekartiest’.

De titels van zijn albums laten je voelen wat hem beweegt: “Lichthuis”, “Lobi da basi” (liefde is de baas) 
en “Tussen licht en lucht”. Van jongs af aan is Typhoon gefascineerd door God. Zijn laatste album 
“Lichthuis” ontstond na een lange zoektocht, een heftige burn‐out en het opnieuw vinden van de God 
die hij kende van vroeger. Met teksten over liefde, slavernij, religie en privacy is Typhoon geen standaard 
liedjesmaker ‘Wat ik interessant vind is om grote thema’s klein te maken, menselijk te maken.’ ‘Het gaat 
in het leven niet over gelijk hebben maar over de juiste vragen stellen’, het gaat ‘om minder doen en 
meer zijn’. ‘Als ik door mijn handelen en geduld iemand van inzicht kan doen veranderen, dan doe ik dat 
graag. Omdat dat effect vele malen groter kan zijn dan bij een voorspelbare boze reactie.’

Dagblad “Trouw” vroeg hem om voor Kerst 2020 een kerstgedicht te maken. In tijden van lockdown 
begin je dan natuurlijk ‘gewoon’ met  een simpel moment van contact  ‐‘Hey, hoe gaat het met je?’‐ om 
vervolgens de lezer even op adem en tot rust te laten komen; om de narigheid van het afgelopen jaar 
een moment los te laten. Wanneer die sfeer is gezet, deelt hij in de laatste vier regels een boodschap die 
hij lezers graag wil meegeven: 

‘Langer kijken doet ontmoeten /ontvankelijkheid boven rede 
 Het voordeel van de twijfel / is de voorloper van vrede.’

                                                         *****
Voorloper van Vrede

Hey,
Hoe gaat het met je?
Kom even op adem.
We hoeven niets om thuis te zijn.
Geen plus of min, geen stellingname.

Weet je nog? Tijd.
Momenten van open handen in elkaar gegrepen
die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven.

Hier,
van mij,
voor jou.

Wees voorzichtig, maar kom binnen.
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan,
rusten.
Kom kijken zonder te willen.

Hier zijn we dan.
Alleen nog een restje deurklink in de hand.
In een open veld.
Geen muren, scharnieren of barrières,
alleen de wind die ons zijn geheim vertelt:

“Langer kijken doet ontmoeten,
ontvankelijkheid boven rede.
Het voordeel van de twijfel
is de voorloper van vrede.”
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Lectoren

Mart Zijlema
Even voorstellen: Mijn naam is Mart Zijlema.
In 1967 zijn wij (Hilde, ik en de 3 kids) in Huissen komen wonen.
Werk: hoofd van de Julianaschool (bestuur Prot. Kerk!), in 1974 dir. van Het Tweespan 
(basisond.)  Nu al járen ABP‐“genieter”. 
Wij hebben vanaf het begin bewust gekozen, om actief mee te doen in de Prot. Gem. 
Huissen.
Daardoor voelden we ons al heel gauw thuis in Huissen.
Na diverse functies/ambten (beiden!) nu dus lector. Hoewel “actief?”In deze Corona‐tijd
hebben we (óók bewust!) gekozen, om niet naar de kerk te gaan, maar thuis de dienst te 
beluisteren/te bekijken. Gelukkig nemen “collega”‐lectoren de beurten in de kerk over. 
We missen de contacten zeker. Maar toch kiezen we (risicoleeftijd) ervoor om niet te 
komen, ondanks alle goede maatregelen van de kerkenraad, waarvoor we veel respect 
hebben. We voelen ons en blijven zo óók: toch betrokken.
Waarom lector?Eén van de dingen die ik op school graag deed, was verhalen vertellen. 
En voorlezen is toch ook een soort vertellen. De uitleg verzorgt de dominee wel…. In het 
verleden heb ik samen met ds. Johan Wijers een tijd de kindercatechese verzorgd.
Voorbereiding: Het te lezen gedeelte lees ik thuis altijd enkele keren door, meestal 
hardop. Ook als het een heel bekend stuk is.
Hoop: De verschillende vaccins tegen Corona voeden de hoop, dat we binnen korte tijd 
weer normaal kérk kunnen zijn. Weer kunnen zingen, elkaar ontmoeten en begroeten. 
Gemeente‐zijn zonder afstand. We misten het, we misten jullie! 

Hieke de Boer
In het team van de lectoren reken ik mij tot een van de ouderen. In deze Coronatijd hoor 
ik dus bij de meest kwetsbaren. Om deze reden heb ik alle groepsactiviteiten tot nu toe 
zoveel mogelijk  vermeden en ben ik sinds maart niet meer actief geweest als lector. 

Toen ik een aantal jaren geleden als lector werd gevraagd heb ik daarop positief 
gereageerd. Omdat ik mij reken tot de groep trouwe kerkgangers leek dit mij een mooie 
manier om af en toe ook een bijdrage te kunnen leveren aan het liturgisch gebeuren 
tijdens de kerkdiensten.  Als lector ben je min of meer gedwongen om de te lezen 
bijbelgedeeltes thuis van tevoren goed door te nemen. Al lezend word je 
nieuwsgierigheid geprikkeld en ben je benieuwd naar de uitleg over deze teksten. Zo 
beleef je als lector een kerkdienst intensiever. Ook een mooie manier om je betrokken te 
voelen bij het kerkelijk gebeuren. Hopelijk gaan we elkaar het komende jaar weer 
ontmoeten tijdens de kerkdiensten in ons kerkgebouw en hopelijk mag ik dan af en toe 
weer lector zijn!

Wilmy Viëtor
Mijn naam is Wilmy Viëtor‐van Veldhuizen. Samen met Ruud woon ik vanaf1979 in 
Huissen.wij hebben twee kinderen Marieke en Wouter. Marieke woont samen met Ted in 
Hoogkarspel en Wouter met zijn Maria in Arnhem.
Al 20 jaar werk ik bij de trombosedienst . Nog 10 maanden dan kan ik stoppen en gaan 
genieten van mijn pensioen.
Nadat Marieke in 1986 geboren was zijn wij in Huissen gaan kerken .
Omdat ik meer deel wilde uitmaken van de kerkdiensten ben ik lector geworden. Ik vind 
het een fijne manier om een bijdrage te leveren in de eredienst. Je raakt meer betrokken 
bij de viering. 
Omdat je de te lezen stukken goed moet bestuderen “hoor” je de woorden  veel beter.
In deze coronatijd is het helemaal waardevol om dit te kunnen doen, al blijft het vreemd 
om met zo weinig mensen een kerkdienst te vieren. 
Daarom hoop ik dat wij dit jaar dit virus kunnen overwinnen zodat wij elkaar weer in onze 
kerk kunnen ontmoeten, bij kerkdienst, koorrepetitie en alle andere activiteiten.

Joke van de Belt
Ik ben Joke van de Belt‐ De Groot en ik vind het een eer om lector te mogen zijn in deze 
warme,  ruimdenkende en met elkaar verbonden gemeente. Thuis bereid ik altijd voor 
en probeer ik mij in te leven in het te lezen bijbel gedeelte.
Tijdens de dienst voel ik mij sterk verbonden met jullie, de hoorders, en ik beschouw 
mijzelf eigenlijk ook als hoorder. 
Op dit moment is het wel wennen voor mij om via een camera mij tot jullie te richten. 
Toch goed dat we op deze manier verbonden kunnen blijven in de bizarre coronatijd. 
Belangrijk is dat we gezond blijven en ons zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen 
houden, zodat we hopelijk over niet al te lange tijd:
In onze kerk allemaal weer samen kunnen komen
Als oase waar we kracht op doen
Waar wij ons zoeken delen en onze dromen
En soms een glimp zien van Zijn visioen. 

Sipkje Schimmel
Ik ben Sipkje Schimmel‐ de Haan (Sippie of Sip), getrouwd met Herman Schimmel. wij 
hebben vier zonen, die allen een partner hebben. We hebben vijf kleinkinderen, de zesde 
wordt binnenkort verwacht. Wij wonen in Elst. Omdat Herman 21 jaar geleden cantor‐
organist werd, ging ik mee naar de kerk van Huissen. Al gauw werd ik gevraagd of ik lector 
wilde zijn, want de vrouw van de vorige organist was dat ook. Ik heb ja gezegd, maar zeker 
niet om die reden. Ik had al vaker ergens voorgelezen, filmpjes ingesproken en kerkblad in 
Elst op een bandje ingesproken. En als je veel zingt, wordt er altijd op de articulatie gelet. 
Onze trouwbijbel was gelijk aan de oude kanselbijbel en dat was makkelijker in de 
voorbereiding. Nu neem ik het nog een keer door vlak voor de dienst. Ik bereid mij meestal 
voor op zaterdag, maar soms vind ik het zo interessant dat ik het hoofdstuk ervoor of erna 
ook lees. In de auto, onderweg naar Huissen, lees ik het nogmaals en vraag soms aan 
Herman hoe ik het accent zou moeten leggen. Ik ben blij dat er sinds eerste advent 
beelduitzending is; je bent op deze manier meer betrokken en je kunt thuis net zo luid, 
vals, zacht, zuiver zingen als je wilt. Het geluid is overigens heel goed (vind ik). 

Anneke Riezebos
Wil je iets schrijven over jouw motivatie om lector te zijn en hoe bereid je jezelf daarop 
voor.
Deze vraag werd mij pas geleden gesteld ik ga proberen daar antwoord op te geven
De meeste van u kennen mij wel ,ik ben Anneke Riezebos en getrouwd met Huub 
Langeweg. Wij wonen 39 jaar in Huissen en sinds die tijd verbonden met deze gemeente .
Nadat ik 2 ambtsperiodes diaken ben geweest heb ik een poosje geen taken vervuld binnen 
onze gemeente .
Op een gegeven moment begon het weer te kriebelen en wilde ik weer iets doen .Er kwam 
een oproep om de groep van lectoren uit te breiden  en mijn belangstelling was gewekt .
Ik bereid me zo goed mogelijk voor door de lezing eerst globaal door te lezen om te weten 
waar het over gaat. Daarna ga ik me in de tekst verdiepen om te voelen waar de essentie 
ligt en dat doe ik ook door het voor mezelf een aantal keren hardop voor te lezen.
Het blijft bijzonder om u de woorden uit de bijbel te mogen voorlezen welke al eeuwen 
oud zijn .
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voor op zaterdag, maar soms vind ik het zo interessant dat ik het hoofdstuk ervoor of erna 
ook lees. In de auto, onderweg naar Huissen, lees ik het nogmaals en vraag soms aan 
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Actie Kerkbalans en de cijfers Vanuit de kerkenraad
Marja Huson – ter Avest

In de vergadering van 8 december jl. waar praktisch alle kerkenraadsleden aanwezig waren, was de 
tweede lockdown nog niet aan de orde. Net nu we het collecteren tijdens de viering weer oppakken en 
de plannen voor de kerstperiode zijn uitgewerkt, gooien de extra voorzorgsmaatregelen vanwege het 
coronavirus roet in het eten. Voor wat betreft het al dan niet door laten gaan van de vieringen hebben 
we een lastige maar zorgvuldige afweging gemaakt. Voorop staat dat we de richtlijnen van de overheid 
en de PKN volgen. Als kerk mogen we de vieringen fysiek door laten gaan. Toch hebben we na rijp 
beraad besloten om uit solidariteit met de samenleving dat niet te doen.

De vergadering staat in het teken van de huidige en komende vacatures. Een zorgelijke situatie waar we 
op dit moment geen directe oplossing voor hebben. Wel kunnen we naar elkaar toe uitspreken wat dit 
met ons doet en hoe we vanuit dit licht naar de toekomst kijken. Creatieve oplossingen en suggesties, 
ook vanuit de gemeente, zijn meer dan welkom. Na nog wat algemene agendapunten gaan we met 
elkaar naar de kerkruimte en vormen we een adventskring rondom de Paaskaars. Het thema van advent 
2020 ‐ ‘in Uw licht zien wij het licht’ ‐ is leidend voor het gesprek. 

In twee rondes spreken we uit wat ons bezighoudt over wat licht geeft in je geloof en hoe wij als 
geloofsgemeenschap vanuit dat licht de toekomst tegemoet leven. We luisteren naar het lied ‘Christus, 
gij zijt het licht in ons leven!’. Enkele kernwoorden uit de gedachtenwisseling: 
• Ronde 1: vertrouwen, geloven in het verhaal van God en mensen, de kracht van mensen, 
                   de ruimte vieren, verbinding, gezamenlijke identiteit, ontmoeting, huis van God en mensen
• Ronde 2: vertrouwen, respect, transparantie, samenwerken, bezorgdheid, verbinding, 
                   verwondering, herkerken.
Ter afsluiting klinkt het lied van Huub Oosterhuis ‘Soms breekt uw licht in mensen door’. De volgende 
vergadering zullen we concreter ingaan op de consequenties en mogelijkheden. 

NB. Mocht je prijs stellen op een uitgebreid verslag van (een van de) kerkenraadsvergadering(en) dan kun 
je deze te allen tijde opvragen bij de scriba (scriba@pknhuissen.nl). 

Onze aandacht wordt momenteel beheerst door Corona. 
Onzekere tijden en dat geldt ook voor de financiële verwachtingen voor dit jaar.

Wij merken in het afgelopen jaar dat inkomsten met betrekking tot de vrijwillige bijdragen 
“gewoon” doorlopen. Dat geldt echter niet voor de collecte ontvangsten. Geen of beperkte 
diensten zijn daar oorzaak van. 

Het resultaat van dit alles is dat we een tekort verwachten van € 50.347 voor het College 
van kerkrentmeesters en een tekort van € 4.080 voor het College van Diakenen. 

Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent 
bewust omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen daar waar het mogelijk is. 
Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet direct grote financiële zorgen 
hoeven te maken. Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen 
opvangen.

Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere 
offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust.

De stichtingen die wij vanuit de diaconie, evenals in 2020, zullen steunen zijn: Kruispunt 
Arnhem, Vluchtelingenwerk Oost‐Nederland, Stoelenproject De Duif, Rudolphstichting, 
Voedselbank Arnhem, Kinderhospice Binnenveld, Stichting Mensenkinderen, Leprazending 
en Rodolfo.

In de periode november – december 2020 is aan 
collecteontvangsten binnen gekomen:

1. Via collecteschalen in de kerk: € 479,40
2. Collectebonnen € 288,‐
3. Stiltehoek € 13,‐
4. Via bank diaconie € 70,‐
5. Via bank kerkrentmeesters € 725,‐
Totaal € 1.575,40

Van dit totale bedrag zijn een aantal bijdragen 
specifiek genoemd voor:
Diaconie € 70,‐
Kerkrentmeesters € 40,‐
Stiltehoek € 13,‐
Filmmiddag € 15,‐
Overige opbrengsten (€ 1.437,40) te verdelen tussen 

diaconie en kerkrentmeesters in de verhouding 
2:1. Dus diaconie € 958,27 en kerkrentmeesters 
€ 479,13

Alle gevers heel hartelijk dank!

Op 24 december heeft het College van 
Kerkrentmeesters een gift van € 1.500,‐ gekregen 
van Stichting Rentambt Over Betuwe. Deze gift 
ontvangen wij als bijdrage voor het algemene 
kerkewerk in onze gemeente.

5 januari 2021
Roelof Smelt
Tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Collecteontvangsten
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Ter compensatie verhoogt Díaz-Canel de pensioenen en vervijfvoudigt hij de lonen voor miljoenen 
ambtenaren. Maar volgens economen zal dit de prijsstijgingen niet compenseren. .Volgens de minister heeft 
een huishouden meerdere salarissen, maar dat klopt niet", zegt Everleny. "20, 25 procent van de bevolking 
staat er alleen voor; bejaarden, alleenstaande moeders." En miljoenen Cubanen werken niet voor de staat, 
dus krijgen geen loonsverhoging, zoals de vele eenpitters die de afgelopen jaren voor zichzelf begonnen.

"De hervormingen zijn gericht op staatsbedrijven, wie voor zichzelf werkt verliest", zegt Julio Roque, 
eigenaar van een bed and breakfast, telefonisch vanuit Havana. "Alle inkopen worden duurder, we moeten 
medewerkers meer betalen, maar de kamerprijzen kunnen niet omhoog."

Maar ook staatsbedrijven zijn niet veilig. Volgens analisten zal 40 procent het zonder subsidies niet redden, 
wat weer leidt tot werkloosheid. Dat de hervorming daarmee veel harder kan aankomen dan voorzien, 
erkende overigens ook president Díaz-Canel zelf, wederom in eufemistische termen: "Deze onderneming is 
niet zonder risico's".
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Cubanen in spanning over het afscheid van de 'toeristenpeso'
(bron: EDWIN KOOPMAN, Trouw, 31 december 2020)

Cuba staat aan de vooravond van een riskant economisch experiment: morgen komt er een einde aan 
het systeem van twee nationale munten die naast elkaar fungeerden.

Het wordt geen 'magische oplossing', waarschuwde de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel 
eufemistisch. Daarmee kondigde hij begin december de afschaffing aan van de CUC, ook wel de 
'toeristenpeso' genoemd. Deze munt werd in 1994 ingevoerd naast de gewone peso waarin 
ambtenaren hun salaris krijgen en eten kopen in de vrijwel lege staatswinkeltjes.

De CUC was een noodmaatregel. Cuba zat in een diepe crisis door het wegvallen van grote broer en 
donor de Sovjet-Unie. Het land opende de grenzen voor internationaal toerisme en tuigde daarvoor een 
parallelle economie op. Cubanen leefden met peso's, toeristen konden hun dollars inwisselen voor CUC 
en die besteden in hotels, restaurants en luxueuze winkels. Binnenkomende dollars kwamen zo direct 
in handen van de staat.

Maar inmiddels wordt de CUC samen met de peso door iedereen door elkaar gebruikt. Hij is dus 
overbodig en kost bovendien geld: terwijl hij bij wisselkantoren 25 peso's oplevert, rekenen 
staatsbedrijven slechts 1 peso af. Daarmee vloeien veel middelen weg als verkapte subsidies aan 
verliesgevende staatsondernemingen. "Dit moest een keer gebeuren", zegt econoom Omar Everleny 
Pérez vanuit Havana. "Geen enkel land heeft zo lang twee munteneenheden."

Hervormingen
De afschaffing van de CUC is onderdeel van een pakket aan hervormingen. Staatsbedrijven krijgen 
meer autonomie, mogelijkheden voor buitenlands kapitaal nemen toe. Het stoppen van subsidies moet 
staatsbedrijven tot efficiëntie dwingen, kleine zelfstandigen stimuleren en de Cubaanse economie 
competitief en gezond maken. 'Egalitarisme' maakt plaats voor 'motivatie voor het werk', zei Díaz-Canel; 
de staat trekt zich terug, competitiviteit wordt de leidraad.

De hervorming hing al jaren in de lucht, maar werd uit angst voor inflatie en faillissementen steeds 
uitgesteld tot 'een beter moment'. De vraag is hoe ideaal de huidige timing is. Cuba zit in de diepste 
economische crisis in dertig jaar door de rampzalige planeconomie, Amerikaanse strafmaatregelen en 
de crisis bij bondgenoot Venezuela, die Cuba jarenlang van goedkope olie voorzag. De genadeslag 
kwam van de coronapandemie, die de toeristenstroom drooglegde, een van Cuba's belangrijkste 
inkomstenbronnen. Net als dertig jaar geleden staan Cubanen weer uren in de rij voor de meest 
elementaire levensmiddelen.

Dat wordt vanaf januari niet beter. "Bedrijven gaan nu produceren zonder subsidie", zegt Everleny. "Dat 
gaat zich vertalen in een meervoudige prijsverhoging voor zaken als rijst, vlees en eieren. Een gastank 
van 7 peso's gaat 213 peso's kosten." Consumenten betalen het gelag, ook als het gaat om 
staatsdiensten. "Trouwen kost nu 50 peso's, straks 1500 peso's, scheiden gaat zelfs van 100 naar 3500 
peso's!"

CUBA

CUBA dezer dagen 
Jan J. Rietveld

Er is een vaccin tegen corona in ontwikkeling in Cuba! Licht aan het einde van de tunnel? Ook in Cuba 
wordt onder toezicht van de overheid goed werk verricht. Vaccins worden in eigen beheer ontwikkeld. 
Los van buitenlandse producties die niet worden ingekocht. Met vaccinatie zal nu naar verwachting in 
Cuba in de loop van de zomer een begin worden gemaakt. Tot zo lang heerst de voorzichtigheid, de angst 
voor besmetting, en alles wat armoede nog ondraaglijker maakt dan het al is. Met de bedoeling de 
economie te stimuleren is nu de CUC, de locale valuta naast de peso, opgeheven. De US‐dollar blijft het 
enige betaalmiddel. De directe gevolgen zijn gevoelige prijsverhogingen, faillissementen, werkeloosheid 
en lege schappen in de winkels. Het bijgevoegde artikel spreekt wat dit betreft voor zich. Piet Knol, onze 
financiële man voor Cuba vanuit Huissen, heeft wekelijks contact met Rodolfo over onder meer de 
bestedingen van de financiële bijdragen. Rodolfo helpt de armste families in La Marina rechtstreeks en 
financiert sociale activiteiten. De Engelse lessen hebben zijn aandacht. Nu zijn er al weer rond de 15 
leerlingen. Ook wordt geld gereserveerd voor hulp aan de inmiddels bestaande 1‐mans bedrijven en bij 
nieuw op te starten ondernemingen, volgens het systeem van micro‐krediet. Zeker gezien de huidige 
ontwikkelingen van groot belang! De actie van onze gemeente wordt dan ook telkens weer in 
dankbaarheid ontvangen. Ooit zal de bevolking in La Marina echt zelfredzaam zijn en de achterstandswijk 
een “gewone” wijk zijn in Matanzas. De kerstkaarten zijn aangekomen en in dank ontvangen! 
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Ter compensatie verhoogt Díaz-Canel de pensioenen en vervijfvoudigt hij de lonen voor miljoenen 
ambtenaren. Maar volgens economen zal dit de prijsstijgingen niet compenseren. "Volgens de minister heeft 
een huishouden meerdere salarissen, maar dat klopt niet", zegt Everleny. "20, 25 procent van de bevolking 
staat er alleen voor; bejaarden, alleenstaande moeders." En miljoenen Cubanen werken niet voor de staat, 
dus krijgen geen loonsverhoging, zoals de vele eenpitters die de afgelopen jaren voor zichzelf begonnen.

"De hervormingen zijn gericht op staatsbedrijven, wie voor zichzelf werkt verliest", zegt Julio Roque, 
eigenaar van een bed and breakfast, telefonisch vanuit Havana. "Alle inkopen worden duurder, we moeten 
medewerkers meer betalen, maar de kamerprijzen kunnen niet omhoog."

Maar ook staatsbedrijven zijn niet veilig. Volgens analisten zal 40 procent het zonder subsidies niet redden, 
wat weer leidt tot werkloosheid. Dat de hervorming daarmee veel harder kan aankomen dan voorzien, 
erkende overigens ook president Díaz-Canel zelf, wederom in eufemistische termen: "Deze onderneming is 
niet zonder risico's".
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Cubanen in spanning over het afscheid van de 'toeristenpeso'
(bron: EDWIN KOOPMAN, Trouw, 31 december 2020)

Cuba staat aan de vooravond van een riskant economisch experiment: morgen komt er een einde aan 
het systeem van twee nationale munten die naast elkaar fungeerden.

Het wordt geen 'magische oplossing', waarschuwde de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel 
eufemistisch. Daarmee kondigde hij begin december de afschaffing aan van de CUC, ook wel de 
'toeristenpeso' genoemd. Deze munt werd in 1994 ingevoerd naast de gewone peso waarin 
ambtenaren hun salaris krijgen en eten kopen in de vrijwel lege staatswinkeltjes.

De CUC was een noodmaatregel. Cuba zat in een diepe crisis door het wegvallen van grote broer en 
donor de Sovjet-Unie. Het land opende de grenzen voor internationaal toerisme en tuigde daarvoor een 
parallelle economie op. Cubanen leefden met peso's, toeristen konden hun dollars inwisselen voor CUC 
en die besteden in hotels, restaurants en luxueuze winkels. Binnenkomende dollars kwamen zo direct 
in handen van de staat.

Maar inmiddels wordt de CUC samen met de peso door iedereen door elkaar gebruikt. Hij is dus 
overbodig en kost bovendien geld: terwijl hij bij wisselkantoren 25 peso's oplevert, rekenen 
staatsbedrijven slechts 1 peso af. Daarmee vloeien veel middelen weg als verkapte subsidies aan 
verliesgevende staatsondernemingen. "Dit moest een keer gebeuren", zegt econoom Omar Everleny 
Pérez vanuit Havana. "Geen enkel land heeft zo lang twee munteneenheden."

Hervormingen
De afschaffing van de CUC is onderdeel van een pakket aan hervormingen. Staatsbedrijven krijgen 
meer autonomie, mogelijkheden voor buitenlands kapitaal nemen toe. Het stoppen van subsidies moet 
staatsbedrijven tot efficiëntie dwingen, kleine zelfstandigen stimuleren en de Cubaanse economie 
competitief en gezond maken. 'Egalitarisme' maakt plaats voor 'motivatie voor het werk', zei Díaz-Canel; 
de staat trekt zich terug, competitiviteit wordt de leidraad.

De hervorming hing al jaren in de lucht, maar werd uit angst voor inflatie en faillissementen steeds 
uitgesteld tot 'een beter moment'. De vraag is hoe ideaal de huidige timing is. Cuba zit in de diepste 
economische crisis in dertig jaar door de rampzalige planeconomie, Amerikaanse strafmaatregelen en 
de crisis bij bondgenoot Venezuela, die Cuba jarenlang van goedkope olie voorzag. De genadeslag 
kwam van de coronapandemie, die de toeristenstroom drooglegde, een van Cuba's belangrijkste 
inkomstenbronnen. Net als dertig jaar geleden staan Cubanen weer uren in de rij voor de meest 
elementaire levensmiddelen.

Dat wordt vanaf januari niet beter. "Bedrijven gaan nu produceren zonder subsidie", zegt Everleny. "Dat 
gaat zich vertalen in een meervoudige prijsverhoging voor zaken als rijst, vlees en eieren. Een gastank 
van 7 peso's gaat 213 peso's kosten." Consumenten betalen het gelag, ook als het gaat om 
staatsdiensten. "Trouwen kost nu 50 peso's, straks 1500 peso's, scheiden gaat zelfs van 100 naar 3500 
peso's!"

CUBA

CUBA dezer dagen 
Jan J. Rietveld

Er is een vaccin tegen corona in ontwikkeling in Cuba! Licht aan het einde van de tunnel? Ook in Cuba 
wordt onder toezicht van de overheid goed werk verricht. Vaccins worden in eigen beheer ontwikkeld. 
Los van buitenlandse producties die niet worden ingekocht. Met vaccinatie zal nu naar verwachting in 
Cuba in de loop van de zomer een begin worden gemaakt. Tot zo lang heerst de voorzichtigheid, de angst 
voor besmetting, en alles wat armoede nog ondraaglijker maakt dan het al is. Met de bedoeling de 
economie te stimuleren is nu de CUC, de locale valuta naast de peso, opgeheven. De US‐dollar blijft het 
enige betaalmiddel. De directe gevolgen zijn gevoelige prijsverhogingen, faillissementen, werkeloosheid 
en lege schappen in de winkels. Het bijgevoegde artikel spreekt wat dit betreft voor zich. Piet Knol, onze 
financiële man voor Cuba vanuit Huissen, heeft wekelijks contact met Rodolfo over onder meer de 
bestedingen van de financiële bijdragen. Rodolfo helpt de armste families in La Marina rechtstreeks en 
financiert sociale activiteiten. De Engelse lessen hebben zijn aandacht. Nu zijn er al weer rond de 15 
leerlingen. Ook wordt geld gereserveerd voor hulp aan de inmiddels bestaande 1‐mans bedrijven en bij 
nieuw op te starten ondernemingen, volgens het systeem van micro‐krediet. Zeker gezien de huidige 
ontwikkelingen van groot belang! De actie van onze gemeente wordt dan ook telkens weer in 
dankbaarheid ontvangen. Ooit zal de bevolking in La Marina echt zelfredzaam zijn en de achterstandswijk 
een “gewone” wijk zijn in Matanzas. De kerstkaarten zijn aangekomen en in dank ontvangen! 
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In een tijd waarin er vanwege de maatregelen tegen Covid‐19 veel niet kan is het de kunst om te zoeken 
naar wat wél kan en energie geeft. Veel mensen ontdekken opnieuw of voor het eerst hoe fijn het is om te
wandelen. En corona‐proof natuurlijk! Wandelen is trouwens al eeuwenlang een bekende en beproefde 
manier van je hoofd leegmaken, nieuwe inzichten krijgen en inspiratie opdoen. Wereldwijd gingen en 
gaan pelgrims op weg voor kortere of langere tijd en hun aantal neemt ook in onze tijd toe. 
Er is goed nieuws waarover u misschien al eerder iets heeft gehoord of gelezen: de Betuwe krijgt een 
unieke Pelgrimsroute die tot stand komt door een mooie samenwerking tussen de Protestantse Gemeente 
de Vierplek, de Rooms Katholieke Maria Magdalenaparochie en het Pelgrimshuis in Nijmegen. Een 
wandelroute van ongeveer honderdvijftig kilometer, in etappes of aaneengesloten af te leggen. De 
afgelopen zomer zijn er diverse wandelaars en kenners van de omgeving op pad gegaan om een deel van 
de route uit te zetten. Inmiddels is daarvan een voorlopig geheel gemaakt, maar de route zal nog door 
meerdere mensen worden nagelopen en eventueel aangepast. De bedoeling is dat er een goede 
bewegwijzering komt, een mooi boekje met behalve de route ook informatie over het landschap en de 
(religieuze) bijzondere plaatsen onderweg. Plekken om te pauzeren, te eten, te overnachten worden 
gezocht. Een website met meer informatie en suggesties wordt gemaakt en er wordt nagedacht over 
naam, logo, mogelijkheden om bijvoorbeeld kerken onderweg ook van binnen te kunnen bekijken. 
Natuurlijk kost zo’n project niet alleen heel veel mensuren, maar ook geld. Daarvoor zijn we bezig 
verschillende fondsen aan te schrijven. En er is goed nieuws: we hebben de eerste toezegging binnen! 
De naam van het Pelgrimspad wordt ‘Wegen met zegen’. Daarin verwijst ‘zegen’ zowel naar de zegen zoals 
we die kennen uit de Christelijke traditie, als naar de waterlopen die in de Betuwe ook ‘zegen’ worden 
genoemd. In het oud Saksisch betekent ‘zijgen’ zowel ‘laten wegvloeien van water’ als ‘optrekken/
voortbewegen’.  Dat is wel heel toepasselijk!
We hopen dat ‘Wegen met zegen’ een begrip wordt in de Betuwe. Een mooie manier om als kerken bij te
dragen aan zingeving en verdieping en om mensen op een nieuwe en positieve manier te laten 
kennismaken met pelgrimeren en met de prachtige (religieuze) pleisterplaatsen in de regio.

Namens de werkgroep,
Wilma Hartogsveld, predikant en pionier in de Vierplek
e‐mail wilma@4‐plek.nl 

Langs wegen van zegen

De Voedselbank Nederland heeft na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 het bericht 
ontvangen van de rijksoverheid, dat deze een bedrag van 4 miljoen euro aan de Voedselbank ter 
beschikking zou stellen. Met dit bedrag zou door de Voedselbank langs reguliere weg voedsel ingekocht 
kunnen worden, wanneer als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande groei van het 
aantal aanvragen een tekort aan voedsel zou ontstaan. Bij onvoldoende aanbod van “overtollig” voedsel 
zou een deel van het aantal cliënten van de Voedselbank met lege handen en een lege maag voor hen en 
voor hun kinderen naar huis gestuurd moeten worden. De voorwaarde van deze bijdrage was, dat indien 
er geen voedseltekort zou ontstaan, dit bedrag weer terug zou vallen aan de rijksoverheid. Door een 
goed doordachte werkwijze en logistiek gepuzzel lukte het in de loop van 2020 de aanvankelijk gesloten 
uitgiftepunten en distributiecentra weer te openen. De toestroom van voedsel bleek uiteindelijk 
toereikend te zijn. De toegezegde 4 miljoen euro is daardoor niet uitgegeven en vloeide terug naar de 
rijksoverheid. Ditzelfde bedrag is voor 2021 opnieuw ter beschikking gesteld onder dezelfde 
voorwaarden. Indirect koopt op deze wijze de overheid voedsel in, wanneer te veel mensen een beroep 
doen op de Voedselbank.

Het totale jaarbedrag waar we in 2021 over spreken, bedraagt 5 miljoen euro, nl. de genoemde 4 miljoen 
plus 1 miljoen van het Europees Sociaal Fonds. Zoals genoemd komt dit bedrag uitsluitend vrij, geheel of 
gedeeltelijk, als zou blijken dat de Voedselbank niet meer kan beschikken over voldoende voedsel om 
aan de vraag te voldoen. De logistieke kosten die nodig zijn voor het samenstellen en distribueren van de 
voedselpakketten, zoals huisvesting, transportmiddelen, brandstof en voedselveiligheid, vallen hier 
buiten. Deze kosten bedragen circa 5 euro per pakket. Het totale aantal cliënten van de voedselbanken in 
de regio Arnhem bedraagt momenteel circa 1.200 gezinseenheden. Landelijk is sprake van 172 
uitgiftepunten van de Voedselbank en 10 distributiecentra. 
Niet alles is zoals het klinkt. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand wordt betaald, 
leveranciers van voedsel noch medewerkers. Iedere bijdrage aan de Voedselbank is nog altijd hard nodig 
om effectief te blijven werken en de soms vergaande armoede in Nederland tegen te gaan.

Uitgifte punt Arnhem Zuid
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In een tijd waarin er vanwege de maatregelen tegen Covid‐19 veel niet kan is het de kunst om te zoeken 
naar wat wél kan en energie geeft. Veel mensen ontdekken opnieuw of voor het eerst hoe fijn het is om te 
wandelen. En corona‐proof natuurlijk! Wandelen is trouwens al eeuwenlang een bekende en beproefde 
manier van je hoofd leegmaken, nieuwe inzichten krijgen en inspiratie opdoen.  Wereldwijd gingen en 
gaan pelgrims op weg voor kortere of langere tijd en hun aantal neemt ook in onze tijd toe. 
Er is goed nieuws waarover u misschien al eerder iets heeft gehoord of gelezen: de Betuwe krijgt een 
unieke Pelgrimsroute die tot stand komt door een mooie samenwerking tussen de Protestantse Gemeente 
de Vierplek, de Rooms Katholieke Maria Magdalenaparochie en het Pelgrimshuis in Nijmegen. Een 
wandelroute van ongeveer honderdvijftig kilometer, in etappes of aaneengesloten af te leggen. De 
afgelopen zomer zijn er diverse wandelaars en kenners van de omgeving op pad gegaan om een deel van 
de route uit te zetten. Inmiddels is daarvan een voorlopig geheel gemaakt, maar de route zal nog door 
meerdere mensen worden nagelopen en eventueel aangepast. De bedoeling is dat er een goede 
bewegwijzering komt, een mooi boekje met behalve de route ook informatie over het landschap en de 
(religieuze) bijzondere plaatsen onderweg. Plekken om te pauzeren, te eten, te overnachten worden 
gezocht. Een website met meer informatie en suggesties wordt gemaakt en er wordt nagedacht over 
naam, logo, mogelijkheden om bijvoorbeeld kerken onderweg ook van binnen te kunnen bekijken. 
Natuurlijk kost zo’n project niet alleen heel veel mensuren, maar ook geld. Daarvoor zijn we bezig 
verschillende fondsen aan te schrijven. En er is goed nieuws: we hebben de eerste toezegging binnen! 
De naam van het Pelgrimspad wordt ‘Wegen met zegen’. Daarin verwijst ‘zegen’ zowel naar de zegen zoals 
we die kennen uit de Christelijke traditie, als naar de waterlopen die in de Betuwe ook ‘zegen’ worden 
genoemd. In het oud Saksisch betekent ‘zijgen’ zowel ‘laten wegvloeien van water’ als ‘optrekken/
voortbewegen’.  Dat is wel heel toepasselijk!
We hopen dat ‘Wegen met zegen’ een begrip wordt in de Betuwe. Een mooie manier om als kerken bij te 
dragen aan zingeving en verdieping en om mensen op een nieuwe en positieve manier te laten 
kennismaken met pelgrimeren en met de prachtige (religieuze) pleisterplaatsen in de regio.

Namens de werkgroep,
Wilma Hartogsveld, predikant en pionier in de Vierplek
e‐mail wilma@4‐plek.nl 

Langs wegen van zegen

De Voedselbank Nederland heeft na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 het bericht
ontvangen van de rijksoverheid, dat deze een bedrag van 4 miljoen euro aan de Voedselbank ter 
beschikking zou stellen. Met dit bedrag zou door de Voedselbank langs reguliere weg voedsel ingekocht
kunnen worden, wanneer als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande groei van het
aantal aanvragen een tekort aan voedsel zou ontstaan. Bij onvoldoende aanbod van “overtollig” voedsel 
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uitgiftepunten en distributiecentra weer te openen. De toestroom van voedsel bleek uiteindelijk 
toereikend te zijn. De toegezegde 4 miljoen euro is daardoor niet uitgegeven en vloeide terug naar de 
rijksoverheid. Ditzelfde bedrag is voor 2021 opnieuw ter beschikking gesteld onder dezelfde 
voorwaarden. Indirect koopt op deze wijze de overheid voedsel in, wanneer te veel mensen een beroep 
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buiten. Deze kosten bedragen circa 5 euro per pakket. Het totale aantal cliënten van de voedselbanken in 
de regio Arnhem bedraagt momenteel circa 1.200 gezinseenheden. Landelijk is sprake van 172 
uitgiftepunten van de Voedselbank en 10 distributiecentra. 
Niet alles is zoals het klinkt. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand wordt betaald, 
leveranciers van voedsel noch medewerkers. Iedere bijdrage aan de Voedselbank is nog altijd hard nodig 
om effectief te blijven werken en de soms vergaande armoede in Nederland tegen te gaan.

Uitgifte punt Arnhem Zuid



Druk: BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo‐Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman 
Schimmel, Herman Joling.

De redactie van de Sjaloom! behoudt zich het recht 
voor artikelen wel of niet te plaatsen, dan wel 
aangepast.
Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 14 februari/ 18 april
Verschijningsdata:  25 februari/ 29 april
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,‐
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl

Adressen

Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson ‐ Ter Avest 3256250 
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06‐21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl 

Diaconie: Willianne Langeweg 06‐27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl 

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,‐ (20 bonnen €1,‐) 
of €10,‐ (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
• Bijdrage kerkbalans
• Bestellen collecte bonnen
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij: 
Repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel 0481‐37 61 25, 
organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie tijdelijk gestopt
contact: Ruud Viëtor 06‐15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam                       telefoon mobiel
Yolanda de Wit 3252959  0654954070
Ruud Viëtor                                     0615858293
Daniëlle van Deutekom                 0657214070
Jonathan van Deutekom               0645674960
Dirk Haasnoot                                 0654698106
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Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson ‐ ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06‐15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Roosters kosters: (onder voorbehoud)  
         13/01 ‐ 19/01     Yolanda de Wit
         20/01 ‐ 26/01     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         27/01 ‐ 02/02     Yolanda de Wit
         03/02 ‐ 09/02     Daniëlle en Jonathan
         10/02 ‐ 16/02     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         17/02 ‐ 23/02     Yolanda de Wit
         24/02 ‐ 02/03     Daniëlle en Jonathan
         03/03 ‐ 09/03     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot

In de adventstijd is er door de dames van het liturgisch bloemschikken iedere week een ander 
bloemstuk gemaakt. Op deze pagina een impressie. De foto's zijn gemaakt door Huub Langeweg.

Liturgisch bloemschikken

De eerste Advent.
De eerste pijler(symbool van een zondag)is bekleed 
met kerstgroen.We gaan de Adventstijd in.

Tweede Advent.
De tweede pijler is bekleed met 
boomschors,symbool voor een nieuwe aarde.

Derde Advent.
De derde pijler is bekleed met mos.Dit staat voor een 
goed leven.

De vierde Advent.
De vierde pijler is bekleed met stro,er ligt nu ook 
stro onder het wiegje.De amaryllis geeft aan, 
dat er iets moois gaat gebeuren.

Kerstmorgen.
De pijlers vormen 
nu een mooi 
boeket,er is iets 
moois gebeurd.Het 
wiegje is gevuld.



Druk: BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo‐Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman 
Schimmel, Herman Joling.

De redactie van de Sjaloom! behoudt zich het recht 
voor artikelen wel of niet te plaatsen, dan wel 
aangepast.
Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 14 februari/ 18 april
Verschijningsdata:  25 februari/ 29 april
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,‐
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl

Adressen

Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson ‐ Ter Avest 3256250 
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06‐21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl 

Diaconie: Willianne Langeweg 06‐27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl 

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,‐ (20 bonnen €1,‐) 
of €10,‐ (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
• Bijdrage kerkbalans
• Bestellen collecte bonnen
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij: 
Repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel 0481‐37 61 25, 
organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie tijdelijk gestopt
contact: Ruud Viëtor 06‐15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam                       telefoon mobiel
Yolanda de Wit 3252959  0654954070
Ruud Viëtor                                     0615858293
Daniëlle van Deutekom                 0657214070
Jonathan van Deutekom               0645674960
Dirk Haasnoot                                 0654698106

1918 Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente HuissenSjaloom! Winter 2021

Colofon
Nr 1  Winter 2021 jaargang 42
Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson ‐ ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06‐15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Roosters kosters: (onder voorbehoud)  
         13/01 ‐ 19/01     Yolanda de Wit
         20/01 ‐ 26/01     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         27/01 ‐ 02/02     Yolanda de Wit
         03/02 ‐ 09/02     Daniëlle en Jonathan
         10/02 ‐ 16/02     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         17/02 ‐ 23/02     Yolanda de Wit
         24/02 ‐ 02/03     Daniëlle en Jonathan
         03/03 ‐ 09/03     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot

In de adventstijd is er door de dames van het liturgisch bloemschikken iedere week een ander 
bloemstuk gemaakt. Op deze pagina een impressie. De foto's zijn gemaakt door Huub Langeweg.

Liturgisch bloemschikken

De eerste Advent.
De eerste pijler(symbool van een zondag)is bekleed 
met kerstgroen.We gaan de Adventstijd in.

Tweede Advent.
De tweede pijler is bekleed met 
boomschors,symbool voor een nieuwe aarde.

Derde Advent.
De derde pijler is bekleed met mos.Dit staat voor een 
goed leven.

De vierde Advent.
De vierde pijler is bekleed met stro,er ligt nu ook 
stro onder het wiegje.De amaryllis geeft aan, 
dat er iets moois gaat gebeuren.

Kerstmorgen.
De pijlers vormen 
nu een mooi 
boeket,er is iets 
moois gebeurd.Het 
wiegje is gevuld.



Wintergloed

In deze dreigende getijden,
door persconferenties bedolven,
zijn er gekke golven van gevaar.
Met de natuur valt niet te strijden.
We zijn nog niet klaar,
maar na dit najaar doen we dit al een jaar.
Vind de warmte in deze winter
en ontdek de verbinding met elkaar.

Verwonder je over dit gedonder
terwijl bliksemflitsen de hele wereld verlichten.
Verbaas je over deze storm en het geraas, 
want het ontstane klimaat kent vele gezichten.

Laat je inspireren door de verschillen
zonder gelijkenis te zoeken of te vergelijken.
Vind wensen om te vervullen, plekken om te verstillen.
Vind mensen om te bekijken en we zullen herontdekken.
Luister en pel (maar huil wel) en verwijder de geschillen.

Het gemis van bepaalde aardse zaken
creëert ruimte voor meer dan we eerst zagen.
De stilte laat onze hersens hoorbaar kraken 
tot we doordringen in diepere bewustzijnslagen.
Het is bekend, er is een tijd om te klagen en te staken 
en dan is er dat moment dat we aan elkaar vragen 
om er gewoon het allerbeste van te maken.

Verder kijken.
Zelfs verder dan de lange termijn
als we hier ook echt willen zijn
voor die lange termijn.
Naar de toekomst kijken vereist moed.
Maar het moet.
We zijn al bijna daar.
Vind de warmte in deze winter
en ontdek de verbinding met elkaar.

Justin Samgar

.




