Sjaloom!

met hart en ziel geloven

PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN



Barmhartigheid

Matthijs Glastra

Alle vier de evangelisten laten Jezus voor zijn sterven nog een afscheidsrede uitspreken. Bij Mattheus
spreekt Jezus over de wederkomst van de Mensenzoon, wie wel en wie niet behouden zullen worden
en waar de Mensenzoon dan op zal letten. Na de gelijkenissen van de olielampjes en de talenten —
geef, leef en deel wat je hebt — zegt Jezus in Mattheus 25: ‘Je zult mij ontmoeten als je hongerigen te
eten en dorstigen te drinken geeft, vreemdelingen opneemt en naakten kleedt, en zieken en
gevangenen bezoekt’. Het zijn de werken van barmhartigheid die je doet zonder het te weten —
wanneer heb ik dat gedaan? Wanneer hebben mensen dat aan mij gedaan? Het gebeurt in stilte, niet
groots en nadrukkelijk met uiterlijk vertoon. “Barmhartigheid zit in het DNA van het christelijk geloof,
het is onze vaste vrijwillige bijdrage aan messiaans leven”.

Ja, je kunt de mooiste dingen over barmhartigheid zeggen. Je kunt er ook moe van worden, wie kan
dat opbrengen? Ik was daarom blij met de volgende onderscheiding die ik tegenkwam. Bij
barmhartigheid gaat het om een samengaan van drie dingen:

zien — bewogen worden - in beweging komen.

En dat gebeurt natuurlijk nooit de hele dag door! Ik krijg op een dag vaak té veel te zien.

Wil dingen even niet zien. Zie dingen zonder bewogen te worden. Ik kan bewogen raken maar er
vervolgens niets aan/mee doen. Ik doe/geef iets zonder echt bewogen te raken. Ik heb het te druk, te
veel andere dingen aan mijn hoofd, lui en gemakzuchtig. Te midden van dat lijden en alles wat scheef
is gegroeid, groeit er in mij een diep gevoel van medelijden, maar barmhartigheid is géén gevoel van
medelijden. Barmhartigheid verbindt aan dat gevoel van medelijden een daad. Ik doe iets.
Medelijden zonder actie is geen barmhartigheid maar blijft medelijden. Barmhartigheid is: ik zie de
ander, word bewogen en kom inderdaad(!) naar jou toe.. . ..
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In de gelijkenis van de verloren zoon zien we een barmhartige vader: hij zag hem in de verte
aankomen, werd door medelijden bewogen en snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste
hem. Zien, bewogen raken, in beweging komen! En dan is er natuurlijk de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan. Een schriftgeleerde gaat met Jezus in gesprek over het eeuwig leven, over
God en je naaste liefhebben, en wie is dan mijn naaste? Om te weten wie jouw naaste is, kan dit
verhaal jou misschien helpen om je bewust te worden hoe jij met het vreemde omgaat? Wie/wat
noem jij vreemd?? Heb jij een voorkeurslijstje van naasten, jou help ik wel, jou niet?

Op een dag valt ‘iemand’ in handen van rovers. In het Grieks staat er anthrépos, ‘mens’. Het kan ons
allen gebeuren! Priester, Leviet en Samaritaan worden onderweg naar hun dagelijkse werk plotseling
geconfronteerd met een onbekende mens in nood. Daar hadden ze niet om gevraagd. Dit ontregelt
hun dagelijkse route en routine en een eerste spontane reactie is dan ook: ‘Sorry, nu even niet.
Misschien komt er dadelijk wel iemand anders langs om te helpen, sterkte!’ Je inlaten met het
vreemde, onverwachte, brengt ongemak met zich mee. Het ontregelt mijn agenda, of zoals de
rabbijnen zeggen: ‘De vreemdeling die je in je huis binnenlaat, maakt jouw vloermat vuil.” Liever
houd ik mijn (!) straatje schoon om te doen wat ik (!) van plan was. En daarvoor kun je altijd wel
argumenten vinden. Misschien is ie wel dood, aanraken betekent onreine handen. Dan kan ik niet in
de tempel werken, helaas, ik kan vandaag niets voor u betekenen. Een beleefd excuus, daarvan zijn er
vele!

Jezus laat ons voelen dat barmhartigheid geen natuurlijke aanleg van de mens is. We zijn niet direct
enthousiast, dat doen we! De boog van het er omheen lopen, het wél zien en weten maar niet-willen-
zien-en-weten . . . dat zit in ieder mens. Het is z6 goed dat de gelijkenis ons dit moment van aarzelen
laat ervaren. Barmhartigheid gebeurt niet zo maar, spreekt niet vanzelf! Er gaat een lang en lastig
moment van aarzeling, huiver, niet-willen, aan vooraf. Ik moet eerst door dat ongemakkelijke gevoel
heen, dat het onzeker is wat er kan gaan gebeuren als ik nu iets doe.

De Samaritaan is daarin net als die andere twee. Hij stapt er niet zomaar op af, komt niet spontaan uit
zichzelf in actie. Let op hoe Jezus het vertelt: hij werd geraakt. Het werkwoord staat in de passieve
vorm. Het is geen eigen verdienste. Het appel van de ander is hem overkomen, hij werd met
ontferming bewogen. Wellicht overkwam de priester en leviet dezelfde bewogenheid, maar het
verschil met de Samaritaan is dat hij iets doet, niet naar zichzelf toe (doorlopen!), maar iets doet naar
die onbekende in nood. Ik loop niet door. Ik laat jou niet in de steek. Het oppakken van deze
verantwoordelijkheid noemt Jezus barmhartigheid. Hij stapt van zijn rijdier af en gaat naar de ander.
Hij wacht niet tot deze bij hem komt met een verzoek. Hij ziet de nood van de ander en neemt zelf
het initiatief. Hij giet olie en wijn op zijn wonden, geeft eerste hulp bij ongelukken. Het doen maakt
hem barmhartig. Ik zal er zijn voor jou.

Barmhartigheid is geen gevoel, maar een daad. Zien, bewogen worden én in beweging komen. Die
drieslag is geen vanzelfsprekend automatisme, een vaste medemenselijke bijdrage waar je altijd op
kunt rekenen. Soms gebeurt het, onderweg in het leven. Dat ik jou zie, geraakt word en iets doe.

Dat zijn vaak de hele kleine daden van liefde. Samen zwijgen. Jouw hand pakken. Bij iemand gaan
zitten. Die lastige vraag stellen. Mensen vallen soms in handen van rovers, van tegenslag. Nu jij,
morgen ik. Dat wij dan niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.
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Van de redactie

Bartje Abbo-Tilstra

Deze Sjaloom! staat boordevol leven en beleven.
Leven is verweven met onze jaartelling die begint
bij Jezus’ geboorte A.D. (Anno Domini) 0. Het
Paasgebeuren is hierin opgenomen (A.D. 33).
Maar Jezus zelf leefde nog vanuit een andere
jaartelling.

Vanaf 33, dus 1988 jaar, vieren christenen het
Paasfeest en leven vanuit een verwachting.

Leven is samen ons geloof beleven. Leven is
samen naar de toekomst kijken. Leven is nooit
opgeven, steeds weer oplossingen zoeken voor
vragen en problemen.

Leven is ook terugkijken. Oude gegevens in
herinnering brengen. Je erover verbazen dat
sommige problemen van zo’n vijftig jaar terug nu
nog springlevend zijn. Over ‘oud’ gesproken! Leven
is dus ook: bemoedigen, volhouden.

Lees deze Sjaloom! daarom van A tot Z.
Gezegende Paastijd en veel leesplezier.
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4. Van de redactie / Voorbij het moeten is het ...

Voorbij het moeten is
het zijn...

Adriaan Huson

Het is een mooie zaterdagmorgen. Winter met
nog besneeuwde paden. Prachtig weer om een
lange wandeling te maken. En als je onderweg
bent, dwarrelen allerlei gedachten door je hoofd.
En dan toch, vrij plotseling, schiet de gedachte in
mijn hoofd. Wie je ook bent of wat je ook doet,
jong of oud, we moeten zoveel. Althans dat
vinden we zelf. En vaak hebben we het idee dat
er ook veel van ons gevraagd wordt. Hoe kun je
je daaraan onttrekken? Jammer genoeg kan er
dit jaar maar zeer beperkt carnaval gevierd
worden. Wat wel doorgaat, is de kalender van
het echte leven. Want carnaval wordt immers
traditiegetrouw afgesloten met Aswoensdag. Het
begin van de vastentijd. Of de veertigdagentijd.
De tijd van bezinning en van inkeer. En als we in
onze drukke agenda tijd nemen om daarbij stil te
staan, kun je verrassend mooi perspectief voor je
eigen leven ontdekken. Het perspectief dat je
door stil te staan, vooruit gaat. Dat het inzicht
kan indalen dat je je leven alleen maar goed kunt
leven als je jezelf kent. En jezelf aanvaardt zoals
je bent. Met alle mogelijkheden en beperkingen.
En dat het belangrijkste in het leven is dat je
vanuit je eigen mens zijn jouw leven mag leven.
Je dus je eigen agenda mag invullen. Alleen is het
leven groter dan jezelf. Er komen ook veel dingen
op je pad waar je zelf nooit voor gekozen hebt.
Ook daar ben je als mens op toegerust om mee
om te gaan. Hoe? Door voldoende tijd te nemen
je te bezinnen op je eigen leven. En daar is de
veertigdagentijd een prachtige gelegenheid voor.
Want, voorbij het moeten, is het zijn...
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Ke rkd iensten Aanvang 10.00 uur

(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen te volgen via

Kerkomroep.nl of op www.pknhuissen.nl ‘Kerkdienst, uitzending met beeld'’

Zondag 28 februari

2e zondag 40-dagentijd

Reminiscere

Voorganger: Ds. L. van Laar
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 7 maart

Oculi

Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 14 maart

Laetare

Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 21 maart

Judica

Voorganger: Ds. P. D. Wolthaus
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 28 maart

Palm Pasen

Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Witte Donderdag 1 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. M. Glastra

Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. M. Glastra

Stille Zaterdag 3 april 22.00 uur
Voorganger: Ds. M. Glastra

Zondag 4 april

Eerste Paasdag

Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 11 april

Beloken Pasen

Voorganger: Ds. F. Leever

Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 18 april
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 25 april
Voorganger: Ds. D. Kruyt
Collectes: / Pastoraat en Eredienst

Zondag 2 mei
Voorganger: Ds. B. Grandia
Collectes: / Pastoraat en Eredienst /

“Zeven werken van barmhartigheid”

Agenda

Zie ook zondagsm@il

Stille week

29 maart Paasontmoeting 15.00 uur

1 april Kerk open 16.00 uur - 18.00 uur
1 april Witte Donderdag 19.30 uur

2 april Kerk open 16.00 uur - 18.00 uur
2 april Goede Vrijdag 19.30 uur

3 april Kerk open 16.00 uur - 18.00 uur
3 april Paaswake 22.00 uur
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40-dagentijd en Pasen
Ada van Arkel

Niets is zoals vorig jaar! We zitten — ook als diaconie — in een bijzondere tijd, maar we zitten zeker niet
stil. Plannen maken kan en moet altijd. Onze plannen hebben nu betrekking op de 40-dagentijd en
Pasen. We proberen onze betrokkenheid als diaconie zoveel mogelijk tot uitvoering te brengen. Het gaat
dan om mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeenschap. Ook op afstand kunnen we van
betekenis zijn.

Het thema voor dit jaar is ‘lk ben er voor jou’. Binnen het thema wordt gezocht naar woorden om

‘de 7 Werken van Barmhartigheid’ dichterbij te brengen in deze (Corona) tijd. Het 8e jongste Werk van
Barmhartigheid is liefde voor de aarde wat allesomvattend is.

Matthijs Glastra denkt na om afbeeldingen van 7 Werken van Barmhartigheid in de vorm van een
‘paaskruis’ weer te geven. Dit kruis kan leidend zijn in elke vorm; b.v. kaart om uit te delen of te
versturen, afbeelding in Sjaloom!, kerkposter. Het thema wordt ook inhoudelijk uitgewerkt in de 40-
dagentijd-kalender.

Onze plannen zijn afgestemd op onze hoop dat er weer 30 mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn. De
voorstellen/ideeén zijn altijd aan de dan geldende omstandigheden en regels aan te passen. We houden
u op de hoogte van de actuele stand van zaken via de Zondagsm@il.

Veertigdagentijdkalender 2021

leder jaar geeft de PKN een Veertigdagentijdkalender uit. De diaconie
heeft besloten om voor iedereen een Veertigdagentijdkalender
beschikbaar te stellen. Deze kalender wordt bij u thuisbezorgd samen met
het Paasnummer van Sjaloom!

De kalender daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar
Pasen op de 7 Werken van Barmhartigheid. U vindt voor iedere dag een
Bijbeltekst en een vraag om over na te denken, afgewisseld met een
recept, gedicht, lied of quote.

Paasontmoeting op de maandagmiddag ....
U bent welkom!

De paasontmoeting op de maandagmiddag in de week voor Pasen willen we graag door laten gaan. Voor
wie dat wil is er een viering in kleinere kring in de kerk en thuis te beluisteren en/of te bekijken via
Kerkomroep of website. Na de viering is er koffie met paasgebak. Daarna wensen we elkaar een mooie
paastijd toe en is de ontmoeting afgelopen. Een ontmoeting vanaf de zitplaats.

De viering is op maandag 29 maart 2021 en begint om 15.00 uur. Alle Corona-maatregelen die dan
gelden, gelden ook voor deze viering: hopelijk weer 20-25 personen, 1,5 m afstand, niet zingen en
blijven zitten bij de koffie.

Toch kan het samenzijn, met elkaar vieren, luisteren naar muziek en samen bidden een verdieping en
verstilling geven naar Pasen toe. U bent van harte welkom.

Voor de thuisblijvers die anders wel naar de ontmoeting op de maandagmiddag komen, komt er een
‘thuisbrengactie’. Het zal een vergelijkbare actie zijn als in de kerstperiode. De diaconie en het pastoraat
trekken dan samen op.

Collectedoelen in de 40-dagentijd

Eén van de werken van barmhartigheid is de zorg voor je naaste ver weg en dichtbij. In deze periode
besteden we extra aandacht aan bekende collectedoelen van de diaconie. In Cuba en Myanmar zijn .
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de ontwikkelingen in het land zorgelijk. Naast politieke belangen gaat het in beide landen om tekorten
aan eerste levensbehoeften van mensen. We willen door extra financiéle ondersteuning helpen om het
dagelijks leven dragelijker te maken.

Aly Boven is met een team van de Leprazending regelmatig naar Myanmar geweest om leprapatiénten te
‘helpen’. Aly heeft in die stad in Myanmar speciale contacten met een arts in het ziekenhuis waar de
Leprazending actief is. Deze arts kan met geld van ons extra fysiotherapie en materialen aan
leprapatiénten geven. Verder ondersteunt deze arts een gezin financieel zodat de kinderen naar school
kunnen gaan.

Hetzelfde geldt voor Rodolfo in Cuba. Hij kan direct financieel ondersteunen in de wijk waar hij
werkzaam is. In zijn laatste bericht aan Piet Knol schreef hij: ‘De prijzen van voedsel stijgen sterk door de
langdurige schaarste. Er staan lange rijen om ergens in de stad iets te kopen.” Rodolfo geeft ons
regelmatig een update over hoe hij onze gelden verdeelt.

Ons verzoek is om geld naar de diaconie over te maken nu collecteren niet mogelijk is. Graag onder
vermelding van het doel waarvoor uw bijdrage bestemd is.

Kerk open

In de Stille Week zal het kerkgebouw s middags open zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen
16.00-18.00 uur. Er is dan gelegenheid in alle rust er te zijn voor bezinning, een gesprek, een gebed of
het aansteken van een kaarsje. Matthijs en een ambtsdrager zullen aanwezig zijn.

Aansluitend is er voor wie dat wil soep met stokbrood. U kunt dan in de kerk blijven als voorbereiding op
de viering van die avond. De vieringen van donderdag en vrijdag beginnen om 19.30 uur en op zaterdag
om 22.00 uur.

Geloofshelijdenis van de oecumenische basisgemeente
De Duif Amsterdam.

Ik geloof in een God

die er altijd voor je is

in goede en in slechte tijden

die je steunt wanneer je het moeilijk hebt
en die je laat geloven in je eigen kwaliteiten.
Ik geloof in Jezus Christus zijn zoon

die mensen de schoonheid

van naastenliefde leerde kennen

en die ons leerde over het goede en het kwade.
Ik geloof in de heilige geest

die in ieder verborgen zit, hoe diep dan ook.
En ik geloof in de mens

die mag genieten van de mooie dingen

mag treuren als het leven tegen zit

Maar altijd mag blijven hopen en

het leven mag leven

zoals God dat heeft geschapen.

AFAE, ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van

Charlie Mackesy (vertaald door Arthur Japin).
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Passies en liederen van barmhartigheid

Herman Schimmel

Het blijft natuurlijk toch behelpen om wekelijks
muziek in de kerk te laten horen. We mogen nog
steeds niet zingen en als deze Sjaloom! uitkomt, zijn
de maatregelen nog van kracht. Ik moet eerlijk
bekennen dat ik het in het begin nogal ver vond
gaan. “Wat kan er nu gebeuren?”, dacht ik. Die
mening werd versterkt toen ik op TV in allerlei
praatprogramma’s mensen dicht bij elkaar zag zitten
en er in weer andere programma’s ook stevig
gezongen werd. Maar ja, dat zijn dan professionals
en die mogen het wel.

Maar via mijn contacten in het land hoor ik toch ook
andere verhalen. Droevige verhalen die tot
nadenken stemmen. Dan kun je beter geen risico’s
nemen. Via die contacten hoor ik ook hoe mensen
veerkracht tonen en op allerlei manieren toch met

elkaar zingen. Via Zoom, met oefenbandjes en video-

opnamen en ook met live-streams via YouTube.

De montage van de liederen bij Herman thuis

In Huissen lukt het ons gelukkig met behulp van
zingende gemeenteleden om liederen te laten
klinken. We kregen onlangs zelfs 16 zangers in een
opname bij elkaar. De technische mogelijkheden die
ons ter beschikking staan maken het mogelijk om
gemeentezang in de kerk te brengen. Dat mede
dankzij de ondersteuning van het studio-team van
Roelof, Gerdien, Wijchert en Herman J.

Ik ontdek zelf ook steeds nieuwe mogelijkheden en
hoop daar de komende weken nog voorbeelden
van te kunnen laten zien. Zo proberen we met
elkaar de verbinding te zoeken en meteen
ondersteunend te zijn in de liturgie. Daar is
behoefte aan. Dat blijkt wel uit de enthousiaste
medewerking van zangers om mee te doen.

Barmhartigheid en gerechtigheid

De veertigdagentijd staat dit jaar in het teken van
de ‘De werken van Barmhartigheid’. Matthijs schrijft
er elders in dit nummer over. Een van de liederen
die we daarbij zingen is Lied 1007. Bij dit lied is het
wel een voordeel dat we liederen vooraf opnemen
omdat het bij ons onbekend is. Het lied heeft zeven
coupletten en twee melodieén.

Het lied gaat over de
genoemde werken van
barmhartigheid. Zes van die
werken van barmhartigheid
zijn beschreven in Mattels
25,35-46. de hongerigen
voeden, de dorstigen te
drinken geven, de
vreemdelingen huisvesten,
de naakten kleden, de
zieken verzorgen en de
gevangenen bezoeken. De
zevende is terug te vinden
in het apocriefe boek Tobit
1,17: de doden begraven.
De compositie is van de
hand van Wim Ruessink,

Cantor-organist van de Jabobskerk in Winterswijk en
ook beiaardier aldaar. De melodie (A en B) lijkt moeilijk
maar met wat voorzingen en spelen pak je dat snel op.
We zingen niet veel uit de laatste liederen in het
liedboek. Een ander lied dat deze periode in de liturgie
opduikt is Lied 1005. Niet zo heel bekend maar wel
makkelijk mee te zingen.
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Het is een lied van de Engelse Bernadette Farrell en het is vertaald door Elly Zuiderveld (u weet wel van
Elly en Rikkert). Het lied is er in een Engelse en Nederlandse versie met een makkelijk refrein dat wel een
beetje blijft hangen. Wij zingen nu de Nederlandse versie maar misschien nog wel een keer de Engelse
variant.

Refrein van Lied 1005

Een Lied Voor Elke Tijd

Zoals sommigen wel weten maak ik, sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar, iedere week een
podcast met als titel “Een Lied Voor Elke Tijd”. Je kunt die podcast vinden op o0.a. Spotify. Voor de
veertigdagentijd laat ik de luisteraars de komende weken kennis maken met wat onbekendere
passiemuziek. In Nederland hebben we nogal een passie-traditie maar dat zijn dan toch voornamelijk
de Mattheus Passion van en de Johannes Passion van Bach. Maar er is nog heel veel meer andere
mooie muziek gemaakt voor die tijd. Dus als je wat meer wilt weten over muziek voor de laatste
week voor Pasen dan nodig ik je van harte uit om te luisteren.

melodie A van Lied 1007

melodie B van Lied 1007
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Uit de oude doos

Marja Huson — ter Avest

Omdat we de archieven opschonen heb ik een aantal ordners van het
scribaat mee naar huis genomen. Wat moeten we bewaren, d.w.z. digitaal
opslaan en wat kan weg? Makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is belangrijk,
maar ook, wat is leuk om te bewaren. Ik ben er nog niet uit, maar zeker is
dat er heel anekdotische stukken tussen zitten. De gemeentezondag in 1979
heeft als thema ‘Ontmoeting’. En een belangrijk onderdeel ervan betreft de
vacatures. Goh, herkenbaar?

‘VAKATURES:

Hier volgt een mededeling van de vakaturebank voor de provincie
Gelderland. De Protestantse gemeente Huissen vraagt met spoed enige
ouderlingen en diakenen. Diploma’s niet vereist alleen beschikkende over
veel tijd en geloof. In het bezit zijnde van een bijbel en deze gelezend
hebbende. Zwemdiploma strekt tot aanbeveling, want u wordt direkt in het
diepe gegooid. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dhr....

In deze tijd van grote werkeloosheid is het bijna ondenkbaar, maar er zijn
nog steeds zeer veel vakatures binnen onze gemeente. Wij hebben getracht
te analyseren waardoor dit komt en gezocht naar oplossingen. De oorzaak
van het tekort aan ouderlingen zit volgens ons in het woord OUDERLING
want wie wil er nu OUD ZIJN? We willen wel allemaal graag oud worden
maar beslist niet oud zijn en zeker niet zo genoemd worden. In het vervolg
kunnen dan ook jongelingen deze funktie bekleden.

Toch berust dit op een misverstand want het is niet OUDerling maar
OUDERIing. Men moet dus niet oud zijn maar ouder, van één of meerder
kinderen. Dus ook dames kunnen ouderling worden mits ze kinderen
hebben of ze vallen onder de jongelingen.

Nu de diakenen. Het is ons niet duidelijk geworden waarop dit tekort berust.
Een prachtige funktie zou je toch zeggen, geen diploma’s vereist, geen
belasting betalen (je verdient er nl. niet mee, krijgt geen salaris), geld van
anderen uitgeven en nog aan een goed doel ook. Om hier aan mensen te
komen is dus moeilijker. We kunnen natuurlijk de vrijwilligers aanwijzen.
Maar dat is niet onze WAY OF LIFE maar de kerk hoort wel tot onze WAY OF
LIFE en daar hebben we ook kandidaten voor nodig, want bij ons is het geen
show. Dus hebben we besloten om het probleem op een bijbelse manier op
te lossen. Net als in de dagen van Gideon. ledereen is geschikt maar dan
hebben we er teveel dus wie van u drinkt zwarte koffie? Graag opstaan. Dat
zijn er teveel. Wie van u drinkt de koffie ook nog zonder suiker? De rest kan
gaan zitten. Nog teveel. Wie van u drinkt koffie bij het ontbijt? De rest kan
gaan zitten. (Zo doorgaan tot er vier of vijf over zijn). Goed dit zijn er genoeg.
U kunt zich bij Jan Scholtens opgeven. Hiermee is dan het probleem van de
vakatures opgelost.

Ons geloof is onze WAY OF LIFE en daar moet voor gewerkt worden. Je kun
toch ook geen lid van de zwemvereniging zijn en nooit meezwemmen. Want
zo kan een team nooit winnen, als de leden niet zwemmen.’
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Tot slot willen we nog een lied voor u zingen.

DE KERK (melodie gezang 121), tekst Herman Delwig

De kerk, het gebouw van romantiek,
Van rijkdom, pracht en praal.

En met haar eigen stijl muziek.

Zij spreekt haar eigen taal.

De deuren en registers los.

De banken zitten hard.

Nog even, dan komt de kerkeraad,
Dan gaat de dienst van start

De psalmen klinken als een stem,
Achter het orgel aan.

Een vreemde die er komen zou

Hij zou er geen barst van verstaan.
Maar toch uit volle borst het lied
Dat hier al jaren klonk.

En wie op de kansel staat beziet
De kudde die alsmaar slonk.

De zonde, het kwaad, het slechte werk,
De uren zijn geteld.

De kogel moet nu maar door de kerk,
Zo wordt het daar nu nog verteld.
Maar wie de kerk in 't midden laat,

Er niet geboren is.

En volgens die kerk ten onder gaat,
Slaat hij de plank soms mis?

Maar tussen die muren zo hard als steen

En onder die hoge piek,

Daar komen de klanken van vromen doorheen
Nog steeds op diezelfde muziek.

En zo schrijft de kerk haar testament.

Traditie gaat stug door.

Alleen het geloof als eenvoud erkend
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Vanuit de kerkenraad

Marja Huson — ter Avest

ledereen thuis achter zijn eigen pc, laptop of tablet. En toch ‘bij elkaar’ met al die hoofden op dat
scherm. In het digitale welkom van Ynke Faber klinkt dankbaarheid over de adventskring van de vorige
vergadering. De toekomst tegemoet en hoe doen we dat met al die vacatures...?

Deze avond gebruiken we om erover door te praten aan de hand van een toelichting door Matthijs
Glastra. Het kerkgebouw als ontmoetingsplek. Kosters en (gast)predikanten zijn daarin cruciaal. En niet
te vergeten al die andere vrijwilligers. Voor gemeenteleden en huurders een toekomstbestendig,
verzorgd en aantrekkelijk huis dat helpt om (in mensen) te blijven geloven. Muziek, bezinning,
verdieping, omzien en delen zijn de ruggengraat van vieren en gemeente-zijn. Een open en gastvrij huis,
ook naar buiten toe, met vieringen en doordeweekse activiteiten. Dat roept de vraag op of we om onze
identiteit te tonen een naam aan ons huis, onze gemeente gaan geven. Suggesties en ideeén? We horen
het graag!

De tussentijdse evaluatie van het streamen is positief.
Besloten wordt om in de proefperiode tot aan de
eindevaluatie het wachtwoord te verwijderen.

Geen wachtwoord maar wel veilig! De beelden zijn
alleen toegankelijk via onze website. Ze worden nl.
uitgezonden via een beveiligd en afgesloten
YouTube-kanaal. De beelden zijn dus niet zichtbaar op
een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het
internet (bijv. via YouTube) te vinden. We laten de
beelden maximaal 7 dagen staan.

De agenda van de kerkenraadsvergadering bevat altijd een aantal vaste punten inclusief schriftelijke
rapportage vanuit colleges en werkgroepen. Voor de komende 40-dagentijd zijn een aantal opties
afhankelijk van de coronamaatregelen uitgewerkt. Daarover lees je elders in dit nummer. N.a.v. de
verkoop van de consistorie is de bouwgroep gestart met opruimen en (digitaal) archiveren. Een voorstel
voor (her)inrichting van de overige ruimtes volgt over enige tijd.

OPROEP “OPROEP |
Marja Huson — ter Avest ' OP .
Als Protestantse Gemeente Huissen vallen we onder de Classis Gelderland Zuid & Oost. Hieronder valt
ook het College voor de Visitatie (CVV). Het CVV bestaat uit twaalf leden plus de voorzitter. Op dit
moment zijn er twee vacatures en in de loop van dit jaar komen er nog twee vacatures bij. Binnen de
ringen Bommelerwaard, Tiel, Achterhoek Oost, Arnhem en West-Betuwe zoekt men twee predikanten
en twee andere (oud)ambtsdragers om visitator te worden. Tevens is er een vacature voor secretaris
CVV. Wij mogen vanuit onze gemeente personen voordragen voor het lidmaatschap van het CVV. Ben je
geinteresseerd? Laat het me weten via scriba@pknhuissen.nl of 06 20 53 59 46. |k stuur je dan het
‘profiel visitator’.
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Kerkbalans 2021, de stand van zaken

Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de toezeggingen voor Kerkbalans 2021 op dit moment al
€ 44.002,- bedragen. Dit is + 95% van de toezeggingen van vorig jaar. Voor de diaconie zijn de cijfers
€10.416,- en 98%

U beseft natuurlijk hoe belangrijk deze bedragen zijn voor de uitvoering van het werk van de plaatselijke
kerk. Het stelt ons in staat salarissen te betalen, gebouwonderhoud te plegen maar ook energiekosten,
bijdragen aan landelijke organen en de kosten van kerkdiensten te voldoen.

Het bedrag van € 44.002 aan toezeggingen is natuurlijk een mooi resultaat, maar toch wat minder dan
wat we nodig hebben om de jaarrekening over 2021 sluitend te krijgen. Ten opzichte van de begroting
missen we zo'n € 50.000. Bij de begroting hebben we er ook al over geschreven. Eénmalige inkomsten
zoals de verkoop van de consistorie en koerswinst op onze aandelenportefeuille buiten beschouwing
gelaten.

Weliswaar is de toezegging per lid in onze kerk hoger dan vorig jaar, maar toch blijven aanvullende acties
nodig om te voorkomen dat we dit jaar teveel onze reserves moeten aanspreken.

Het college van kerkrentmeesters bezint zich op oplossingen, maar we willen ook uw medewerking
vragen. Hebt u zelf een goed idee om inkomsten te genereren voor de kerk, dan horen we dat graag. Uw
creativiteit wordt van harte toegejuicht! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt, dan
hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen.

Hoe dan ook, € 44.002 aan Kerkbalans toezeggingen en € 10.416 voor de diaconie, zijn toch grote
bedragen waarvoor we heel dankbaar mogen zijn. Alle gevers (toezeggers) hartelijk dank voor jullie
bijdrage, en alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inspanningen!

Namens de werkgroep Kerkbalans 2021

Roelof Smelt
Tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Collecteontvangsten

In de periode 1 januari — 10 februari 2021 is aan Overige opbrengsten (€ 332,09) te verdelen tussen
collecteontvangsten binnen gekomen: diaconie en kerkrentmeesters in de verhouding

1. Via collecteschalen in de kerk: € 31,59 2:1. Dus diaconie € 221,39 en kerkrentmeesters

2. Collectebonnen € 305,50 €110.70.

3. Via bank diaconie € 205,-

4 Via bank kerkrentmeesters € 50,- Alle gevers heel hartelijk dank!

Totaal € 592,09
11 februari 2021

Roelof Smelt
Tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Van dit totale bedrag zijn een aantal bijdragen
specifiek genoemd voor:

Rodolfo € 40,-

Diaconie € 50,-

Kerkrentmeesters € 50,-

Lepra zending (Aly Boven) € 20,-

Werk aan de kerk € 100,-
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Archief opruimen saai ..... echt niet!!

Ada van Arkel

Omdat de consistorie leeggeruimd moet worden komt alle archief op tafel. In mappen, dozen en ordners
gaat de geschiedenis van onze kerk door onze handen. De mappen, dozen en ordners zijn onderverdeeld in
scribaat, kerkrentmeesters en diaconie.

De diaconie is mijn taak. Gelukkig is er door de jaren heen voldoende aandacht gegeven aan archiveren
van diaconale stukken. Per tien jaar is er keurig opgeruimd. Hoe verder ik in de tijd kom hoe interessanter
het wordt. ‘Oude’ stukken spreken nu eenmaal altijd tot de verbeelding.

Ik zie namen van mensen die in de diaconie zaten. Sommigen zijn vertrokken uit Huissen; anderen
overleden. De naam van de heer Slaghuis komt veel voor, maar in zijn tijd was er dan ook nog niets
digitaal. Jan Scholtens: oud penningmeester en vertrokken uit Huissen. De naam Maters en Sipman komen
voor in nog oudere stukken. Van recenter datum zijn er Jan Rietveld, Anneke Riezebos, Janny Nienhuis,
Nieske Visser, en heel veel anderen hebben hun steentje bijgedragen door de jaren heen.

Wat mij ook opviel is dat we als Hervormde Diaconie in de jaren ‘50 en ‘60 betrokken waren bij veel
maatschappelijke en sociale organisaties uit onze ‘zuil’. Hervormd regionaal maatschappelijk werk;
hervormde gezinszorg, maar ook allerlei ‘tehuizen’ op hervormde grondslag. Door de jaren heen is het
onderscheid naar zuil volledig verdwenen.

Nog meer interessants zag ik in de stukken uit de jaren vijftig. In 1952 werd ‘eindelijk’ — zo staat het in de
brief — bekend welk percentage vergoed werd door de verzekering voor de herbouw van het kerkgebouw:
75%. De resterende 25% moest uit eigen middelen betaald worden. Daarvoor vind ik de mogelijkheid om
obligaties te kopen voor de wederopbouw van de kerk. In de jaarrekening van de Kerkvoogdij van 1952 zal
daar vast iets over terug te vinden zijn.

Ergens in de jaren vijftig werd de diaconie aangeschreven door het
Nederlandse Consulaat in Dortmund. Er was een man naar het con-
sulaat gebracht met een Nederlandse nationaliteit en een vaste
verblijfplaats in Huissen. De man was met de trein naar Dortmund
gereisd en was in verwarde toestand. Hij had rondgezworven in de
stad. Of de diaconie de reiskosten voor de terugreis a fl. 5,75 voor
haar rekening wilde nemen en de man verder wilde begeleiden.

Uit de bijgevoegde nota’s blijkt dat de diaconie haar taak serieus
genomen heeft. Hij kreeg op alle gebied ondersteuning. Terug in
Nederland moest hij zich wekelijks melden.

Van voor de oorlog is er nog een notulenboek. Superinteressant
om te lezen - als het handschrift het toe laat - waar de heren
diakenen zich destijds mee bezig hielden. Beheer van grond en
onroerend goed was een belangrijk item in die tijd. Er worden
leningen en hypotheken uitgegeven. Het geld rolde wel in die tijd.

Als het weer kan en mag organiseren we een kleine tentoonstelling om alle echt oude stukken te bekijken
en in te zien voor zover mogelijk.

Foto's van enkele documenten uit het archief staan in kleur op blz 19.
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Paulus of Zeus? Of: Niets is wat het lijkt!

Mart Zijlema

De laatste maanden van 2020 hoorden wij in onze kerk (of thuis!) veel verhalen

van Paulus. Onze dominee, Matthijs Glastra, was gegrepen door deze apostel

Paulus. En wij kregen zo een andere kijk op hem. Als je beseft, dat hij in het

begin van onze jaartelling, dus zo’n 2000 jaar geleden (!), reizen heeft gemaakt

van duizenden kilometers. Grotendeels te voet!! Dat zijn ettelijke voetreizen

naar Santiago de Compostella! Paulus was een bevlogen man en wilde zoveel

mogelijk mensen over Jezus vertellen. In die tijd was reizen een opgave en niet

zonder gevaar. Mede daardoor reisde hij nooit alleen. Ze werden ook lang niet

overal met open armen ontvangen. Integendeel: ze werden vaak bedreigd, geslagen, mishandeld zelfs!

Ze vertelden over Jezus, maar in de landen waar ze kwamen, hadden de mensen in die tijd ook hun eigen
goden. Griekse, Romeinse, het waren er vele (de Griekse mythologie staat vol met verhalen).

Op één van de reizen kwamen Paulus en Barnabas (Handelingen 14) een keer in de stad Lystra (nu Turkije).
Daar stond een grote tempel voor oppergod Zeus. Naast deze tempel stonden twee in elkaar verstrengelde
bomen. Het verhaal ging dat Zeus met zijn helper Hermes, eens als mens was afgedaald van de berg
Olympus en door twee arme, oude mensen, Filemon en Baucis, gastvrij was ontvangen. Als beloning van
Zeus mochten de twee later als bomen, elkaar omarmend, verder leven. Onder die bomen gingen Paulus
en Barnabas zitten.

Nadat Paulus een arme bedelaar had geholpen, genezen zelfs, kwam er plots een priester uit de tempel
met een heel gevolg op hen af, boog diep en zei: “We zijn zeer vereerd, dat de machtige Zeus met Hermes,
weer bij ons op bezoek komt. Treed alstublieft binnen in de tempel aan u gewijd!” Stomverbaasd sprong
Paulus overeind en riep: “Nee, stop! Wij zijn niet wie u denkt! We zijn net als u, gewone mensen!”

De menigte, die eerst vol eerbied toekeek, keerde zich nu tegen hen. Ze scholden hen uit: “Bedriegers,
nepgoden!” Ze werden geslagen en moesten viuchten voor hun leven...: Niets is wat het lijkt!

Ondanks al die gevaren ging Paulus déér! Later werd hij zelfs hiervoor gedood.

Dan hebben de dominees het tegenwoordig toch gemakkelijker..!

Ledenmutaties periode
04-01-2021 t/m 13-02-2021

ledenadministratie@pknhuissen.n!

s

)
“ g
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Wij zoeken jou

Mart Zijlema en Matthijs Glastra

Ben JIJ onze nieuwe aanwinst . ..
Ben JIJ onze nieuwe collega . ..
Ben JIJ die enthousiaste . . .

Ben JIJ die ervaren . ..

Ben JIJ leuk genoeg . . .

Ben JIJ onze nieuwe star . ..

Ja, wie ben JIJ eigenlijk?? Waarvoor zouden wij JOU mogen vragen?
Veel advertenties worden geschreven vanuit een WIJ. Wij zoeken jou
Het gekke (mooie!l) van de kerk is dat JIJ en WIJ door elkaar heen lopen.
De WIJ die vraagt zijn dezelfde mensen die gevraagd worden.

We doen en zijn het samen. JIJ en JIJ maakt samen WIJ.

De 40-dagentijd kent momenten van bezinning op ons omgaan met onze tijd.
WIJ zouden JOU willen vragen om dat dit jaar ook te doen.

De kerk heeft jou nodig, net zo als jij de kerk nodig hebt.

We kunnen dat lief vragen met hele lieve hartjes,

of met priemende vingers en dwingende ogen

of het nog een keer gewoon uitspreken:

kerkenwerk is mensenwerk —we willen en zullen dat samen moeten doen.
En wat ons daarin beweegt is dat het om meer gaat dan ons eigen kerkje

het is geloofswerk, afstemmen op de bron van leven, God, deze wereld

IK BEN ER VOOR JOU!

JIJ bent vast degene die we nodig hebben! Waar kies JIJ voor??

- koster — misschien niet voor een hele week, maar een weekend? 1 dag in de week?
- penningmeester diaconie

- een nieuwe kerkrentmeester

- meedoen in de kerkenraad

- redactie zondagsmail , 1 x 3 week

- beamerteam verder gaan ontwikkelen

- opmaken en verzorgen van de liturgie

- iets wat wij nog helemaal niet van jou wisten : kom, vertel !!

WIJ zijn: Matthijs Glastra (06 2129 4143) en Mart Zijlema (026 — 325 0876) namens de
vacaturecommissie, en wij horen graag wat JIJ wilt en kunt doen !
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ASTERIX

Al eeuwen is onze streek overwegend katholiek. Héél de streek? Nee, een kleine
gemeente bleef moedig stand houden en maakte het leven van de katholieken en
wijd daaromheen jaloers.

Vele nederzettingen moesten hun have verkopen of werden zo klein dat ze bij de buren moesten
samenkomen. En door gebrek aan sestertién is daarna nooit meer iets van hen gehoord.

Niet in de kleine gemeente Heussenvivit waar de hoofdman, een blonde struise dame Ynkepakaan, de
zaken goed voor elkaar heeft. Samen met haar wijze raad heeft ze een klein stukje verkocht om nog
jaren door te kunnen gaan. Ondersteund door Marjapenstreek, Matthijsdepreker, Bernardus de smid,
Adageeftveel en Viétorix hebben ze de toekomst veiliggesteld.

Er gebeurt van alles in Heussenvivit zoals samenkomen in de dorpszaal waarbij de Bard
Schimmelophout blijk geeft van zijn muzikale talenten (nee ze hangen hem nooit in de boom).

Matthijsdepreker gaat rond het kampvuur regelmatig voor en vertelt de meest woeste verhalen van
vroegetr.

Een groep toegewijde stamgenoten onder de naam kosterixxen zorgt dat in het dorp alles op rolletje
loopt en er tijdens feestelijke bijeenkomsten genoeg everzwijn te eten is.

Ook banketten worden (Covid he) veel georganiseerd waarbij Ynkepakaan op een schild wordt
binnengedragen door haar onderdanen en de avondmaalswijn ruim vioeit.

In de verhalen die dan verteld werden kwam Smelteenkaas regelmatig voor, de grote kale strijder die
vroeger in een ketel 0,0 was gevallen.

De vertellingen van de vrouwen die naar de vismarkt gingen zoals Wilmynix, Riezebosvolhout,
Beltdeagent, Hiekeleestiets en Sipthevoice werden door de gemeente zeer gewaardeerd.

Ook Hubertus, een oude romeinse ambtenaar, werd gevierd omdat hij belangeloos de gemeente had
geholpen met vuur en zwaard.

De vele tochten met velo of kar en paard van de krijgers die de streek onveilig maakten wel tot in
Germania was een bron van plezier en vermaak.

De hele stam trekt regelmatig ten strijde om te kijken of ze samen met de buren in vrede kunnen leven
maar helaas komen ze van een koude kermis thuis. Samenwerken is een kunst en is moeilijker dan het
lijkt.

De Romeinse overheid probeert het dorp met belastingen en afdrachten van vele sestertién er onder te
krijgen, maar alle inwoners staan achter de hoofdman en dragen deze lasten trots en met elkaar.

Kortom, het dorp Heussenvivit houdt moedig stand en met de opbrengst van everzwanen, gastvrijheid
en samenwerking blijft het nog lang een doorn in het oog van de katholieke omgeving.

Gelukkig is er veel bewaard gebleven van deze moedige gemeente en de historie zal dan ook zeker
gedeeld gaan worden met eenieder die daar belangstelling voor heeft.

Hervé.
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Coordinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,-
Sjaloom! digitaal: opgeven:
sjaloom@pknhuissen.nl

Adressen

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson - ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viétor 06-15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl

Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Codrdinatie: Anja van Donselaar 3256232

Roosters kosters: (onder voorbehoud)
17/02-23/02 Yolanda de Wit
24/02 - 02/03 Daniélle en Jonathan
03/03-09/03 Ruud Viétor en Dirk Haasnoot
10/03 -16/03 Yolanda
17/03-23/03 Daniélle en Jonathan
24/03 -30/03 Ruud Viétor en Dirk Haasnoot
31/03-06/04 ???
07/04 ???

Kerkenraad
Scriba: Marja Huson - Ter Avest 3256250
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06-21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl

Diaconie: Willianne Langeweg 06-27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl

Collectebonnen:
per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-)
of €10,- (20 bonnen €0,50)

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:

o Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
o Bijdrage kerkbalans
o Bestellen collecte bonnen

NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
o Werk aan de kerk 2.0

NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor
o Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij:

Repetitie tijdelijk gestopt

Herman Schimmel 0481-37 61 25,
organist@pknhuissen.nl

Promises:

Repetitie tijdelijk gestopt

contact: Ruud Viétor 06-15858293,
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl

Naam telefoon mobiel

Yolanda de Wit 3252959 0654954070
Ruud Viétor 0615858293
Daniélle van Deutekom 0657214070
Jonathan van Deutekom 0645674960
Dirk Haasnoot 0654698106
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Archief

Afrekeningen van de nazorg van de diaconie voor de

. Jaarrekeningen van de
verwarde man/familie. g ,

diaconie met ‘oorlogsschade’,
1935, 1941, 1942 en 1944

Derde Advent.
De derde pijler is bekleed met mos.Dit staat voor een

Brief van verzekerings-
goed leven. f g

maatschappij met
vergoeding schade
kerkgebouw na oorlog

Geheugenzwakte.
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Veor glle keren
c¢alwe enze ceur gesleien hieléen
geen aendacht hadden,
viIggen wij
geel ens een nieuwe Lkans,
God.
Veor glle keren
¢atl we icmeand uitsluiten,
lruiten enze lving plaaisen,
viggen wij
coe ens epnicuw beginnen,
geel ens een nieuwe Lkans,
God.
Veor glle keren
¢zt enze weercen enherlergzzam zijn,
hare, minachiend en vereoidelend,
viggen wij:
geel ens een nieuwe Lkans,
God.
Veor glle keren
d¢at de vireemdeling in ens midden
gewene werét ceer muren
van wantreuwen en veereeicdelen,
ViIggen wij
coe ens epnicuw beginnen,
God.
Gij, greter éan ons hag,
geel ens een nieuwe reimte.,
Verieuw ens hait.
coe ons epengzan veor ellizar
in uw nzam.
Amen.

Werinvs ven cen Bere
vit: Meoemens 2






