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“Je moet véél geduld hebben” 
Matthijs Glastra

“Je moet véél geduld hebben”
Wat is het toppunt van geduld? Op de weegschaal gaan staan en wachten tot je een ons weegt. Corona 
is een tijd die veel geduld vraagt. Al meer dan een jaar lang wachten we op licht aan het eind van een 
tunnel die steeds maar weer langer blijkt te zijn. Geduld is een schone zaak. Geduld als Job. Paulus 
noemt het als één van de belangrijkste gaven van de Heilige Geest. Geduld heeft met wachten te 
maken, verwachten. Geduld is niet het wachten zelf, maar hoe ik omga met die tijd van wachten.

Wachten en geduld: niet alles is ‘zo maar’ kant en klaar, af, onmiddellijk gerealiseerd. Geduld heeft te 
maken met lijden, patience, ik kan het niet langer (ver)dragen. Hoe kun je de afwezigheid van iets 
verdragen terwijl je er zo naar verlangt?

Is geduld een activiteit van het IK? Kan ik mij erin oefenen? Als ik in de verkeerde rij voor de kassa sta? 
Als de receptioniste nog acht wachtenden voor mij meldt? Mijn pogen om geduldig te zijn prikkelt 
tegelijkertijd mijn ongeduld. Verzet en overgave ontmoeten elkaar. Vaak schuilt onder het geduld mijn 
ongeduld, mijn moeite en verdriet. Laat het gauw voorbij zijn!

“De kleine prins”
Er was eens een kleine prins die op een planeet woonde die niet veel groter was dan hijzelf – en hij 
verlangde er naar een vriend te hebben. Dat is het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen een 
piloot en de kleine prins, het ontroerende sprookje van Antoine De Saint‐Exupéry. Ik lees het nu als een 
Corona‐sprookje: wij leven op ons eigen kleine planeetje, verlangend naar onze vrienden. Wij verlangen 
net als de prins (weer) te ontdekken wat leven is! In de woestijn verschijnt dan plotseling de vos en hij 
vraagt de prins: wil je mij tam maken, dat betekent dat wij als vrienden verbonden zijn. Ja, dat wil ik 
wel, antwoordde de kleine prins, maar veel tijd heb ik niet. Ik moet nog allerlei dingen leren kennen

‐Alleen de dingen die je tam maakt, leer je kennen, zei de vos. De mensen hebben geen tijd meer iets te 
leren kennen. Ze kopen dingen kant en klaar in de winkels. Maar omdat er geen winkels zijn die vrienden 
verkopen, hebben mensen geen vrienden meer. Als je een vriend wilt, maak mij dan tam!

‐Wat moet ik doen? zei het prinsje. Je moet véél geduld hebben, antwoordde de vos. Kijk, je gaat eerst 
een stukje van me af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets. Woorden geven 
misverstand. Maar je kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten . . .

Hun vriendschap groeit, maar dan komt het moment dat de prins terug moet naar zijn planeet. 
Vaarwel, zei de vos. Ik zal jou mijn geheim van het leven meegeven, het is heel eenvoudig: Voor de 
ogen is het wezenlijke onzichtbaar, alleen met het hart kun je goed zien. De prins knikte, ik zal het 
onthouden. Dat is een waarheid, die de mensen vergeten zijn, zei de vos. Maar die moet jij niet 
vergeten. Je blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt. Je bent verantwoordelijk 
voor het leven waarmee jij je verbonden hebt. . .

Als wij met Pinksteren het feest van de Heilige Geest vieren, is dat een feest van blijvende 
verbondenheid én verantwoordelijkheid. God blijft trouw aan zijn verbond: de geest van liefde is het 
die ons verbindt. En wij mensen blijven verantwoordelijk voor onze roeping op de weg van Jezus: 
antwoord geven aan het appèl van de liefde. Pinksteren: Jezus’ afscheid en verbondenheid vloeien 
ineen. Want als Paulus kijkt en spreekt met zijn hart, dan ziet hij in deze wereld Jezus aanwezig 
komen als de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5: 22 en 23).

Ruimte van/voor de liefde
Geduldig? Ja, dat is de liefde. Dat is de hoop. Dat is leven en geloven. Ik wil proberen in mijn leven 
ruimte voor de liefde open te laten. De grootste zonde van ons leven en geloven is vaak ons 
ongeduld. Ik heb jou al ingevuld wie jij bent voordat ik jou echt ontmoet heb. Ik zit soms zo vol van 
mijn eigen agenda. O nee, o wee als dingen anders verlopen dan ik had gepland. Geduld is de ruimte 
hebben om te accepteren dat dingen in een andere volgorde gebeuren dan ik in gedachten had . 
Geduld is het kunnen verduren van uitstel. Aanvaarden dat de situatie is zoals zij is. Dat ik niet alles 
kan maken. Dat het in het leven anders gaat. Het leven volhouden zoals het komt, het dulden (dragen 
én lijden) van die onzekerheid, dat is geduld. Dat is een kracht, maar ook een lijden en verdriet aan 
het leven.

In het dulden van het leven kan de Geest van Liefde ruimte krijgen ons te (ver)vullen. Ruimte om niet 
in hokjes te denken van, om elkaar niet te snel in te vullen en vast te zetten, niet vol te zijn van ons 
eigen beeld. Het sprookje van de kleine prins lees ik vanuit bijbels perspectief als het verhaal van God 
die mij vraagt: Ik wil en kan geen God in mijn eentje zijn, wil jij mens je met Mij verbinden? Wil je Mij 
tam maken, vrienden worden? God tam maken zal niet lukken, al weet je het maar nooit met de 
Liefde. Maar mijn geheim, zegt God, verklap ik jullie van het begin af aan: leef met je hart, leef uit de 
liefde, deel de pinkstervlammetjes uit – de gaven van de Geest. Geduld is het geloof dat het heden 
niet van God los is, en dat de toekomst dat ook niet zal zijn. Dus houd vol, heb geduld, heb lief!
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Van de redactie
Herman Joling

Zondag 2 mei
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. B. Grandia
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 9 mei
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
Geen dienst

Zondag 16 mei
Voorganger: Ds. D. Kruyt
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 23 mei
1e Pinksterdag
 Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Maandag 24 mei
2e Pinksterdag
Geen dienst

Zondag 30 mei
Voorganger: Ds. B. Woord
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 6 juni
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 13 juni
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 20 juni
Voorganger: Pastor I. van Cuijk
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Vieringen Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen te volgen via 
Kerkomroep.nl of op www.pknhuissen.nl 'Kerkdienst, uitzending met beeld'

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Erratum / Inhoud
5.        Vieringen / De Herberg
6 .       De tweede belronde
7.        Team beeld en geluid
8.        Uit de kerkenraad
9.        Wij gedenken
10.      Collectenopbrengsten / ledenmutaties
11.      Bouwgroep
12.      Bedankt 
13.      Rodolfo
14.      Colofon / Adressen
15.      Uit de oude doos
16.      Gedicht

Zondag 27 juni
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 4 juli
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Tussen(half)jaar en vakantiewerk
Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen 
en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken 
en je te bezinnen op de toekomst. Met ingang van 
september 2021 is er weer plaats voor vier diaconaal 
werkers in de Herberg in Oosterbeek.  Aarzel niet en 
bekijk onze website voor meer informatie. 
www.pdcdeherberg.nl. 
Heb je geen vijf maanden de tijd, maar  wel een aantal 
weken tussen half juni en september? Denk dan eens 
aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van 
maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en 
samen met andere jongeren je inzetten voor de gasten 
van de Herberg. Samen veel plezier maken en 
tegelijkertijd kun je echt iets betekenen: 
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. 

Erratum:
In de vorige Sjaloom! Pasen 2021 is het lied ‘De 
Kerk’ van Herman Delwig opgenomen. Helaas 
ontbreken de laatste twee (essentiële) regels. Bij 
deze alsnog:
‘Alleen het geloof als eenvoud erkend
Vindt bij JAN publiek gehoor’.

Hoe ziet onze route kaart eruit met 
versoepelingen? Per week kunnen we de viering 
beluisteren via www.kerkomroep.nl of via 
www.pknhuissen.nl de uitzending volgen met 
beeld en geluid. Kunnen we straks weer naar de 
kerk want we missen de contacten en gesprekken. 
De tweede belronde (een contactmoment!) wordt 
als positief ervaren.
Wat kan er met Pinksteren en in de komende 
zomer? Hopelijk prikkelt Pinksteren onze geest 
om vol te houden om later elkaar weer te kunnen 
ontmoeten in onze kerk. 
Op dit moment is de bouwgroep druk bezig 
geweest met de herindeling van de pleinzaal en 
de kelder. Binnenkort zal de keuken aangepast 
worden. Dit alles door de verkoop van de 
consistorie.
Dit nummer is iets dunner dan u gewend bent, 
maar toch veel leesplezier.
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Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. B. Grandia
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 9 mei
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
Geen dienst

Zondag 16 mei
Voorganger: Ds. D. Kruyt
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 23 mei
1e Pinksterdag
 Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Maandag 24 mei
2e Pinksterdag
Geen dienst

Zondag 30 mei
Voorganger: Ds. B. Woord
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 6 juni
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 13 juni
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 20 juni
Voorganger: Pastor I. van Cuijk
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Vieringen Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen te volgen via 
Kerkomroep.nl of op www.pknhuissen.nl 'Kerkdienst, uitzending met beeld'

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Erratum / Inhoud
5.        Vieringen / De Herberg
6 .       De tweede belronde
7.        Team beeld en geluid
8.        Uit de kerkenraad
9.        Wij gedenken
10.      Collectenopbrengsten / ledenmutaties
11.      Bouwgroep
12.      Bedankt 
13.      Rodolfo
14.      Colofon / Adressen
15.      Uit de oude doos
16.      Gedicht

Zondag 27 juni
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 4 juli
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Tussen(half)jaar en vakantiewerk
Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen 
en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken 
en je te bezinnen op de toekomst. Met ingang van 
september 2021 is er weer plaats voor vier diaconaal 
werkers in de Herberg in Oosterbeek.  Aarzel niet en 
bekijk onze website voor meer informatie. 
www.pdcdeherberg.nl. 
Heb je geen vijf maanden de tijd, maar  wel een aantal 
weken tussen half juni en september? Denk dan eens 
aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van 
maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en 
samen met andere jongeren je inzetten voor de gasten 
van de Herberg. Samen veel plezier maken en 
tegelijkertijd kun je echt iets betekenen: 
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. 

Erratum:
In de vorige Sjaloom! Pasen 2021 is het lied ‘De 
Kerk’ van Herman Delwig opgenomen. Helaas 
ontbreken de laatste twee (essentiële) regels. Bij 
deze alsnog:
‘Alleen het geloof als eenvoud erkend
Vindt bij JAN publiek gehoor’.

Hoe ziet onze route kaart eruit met 
versoepelingen? Per week kunnen we de viering 
beluisteren via www.kerkomroep.nl of via 
www.pknhuissen.nl de uitzending volgen met 
beeld en geluid. Kunnen we straks weer naar de 
kerk want we missen de contacten en gesprekken. 
De tweede belronde (een contactmoment!) wordt 
als positief ervaren.
Wat kan er met Pinksteren en in de komende 
zomer? Hopelijk prikkelt Pinksteren onze geest 
om vol te houden om later elkaar weer te kunnen 
ontmoeten in onze kerk. 
Op dit moment is de bouwgroep druk bezig 
geweest met de herindeling van de pleinzaal en 
de kelder. Binnenkort zal de keuken aangepast 
worden. Dit alles door de verkoop van de 
consistorie.
Dit nummer is iets dunner dan u gewend bent, 
maar toch veel leesplezier.
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Team beeld en geluid
Marja Huson

DE TWEEDE BELRONDE 

We zijn er bijna? tussen zekerheid en vrijheid
Matthijs Glastra

Als je elkaar niet meer (zo vaak) ontmoet en toch wilt weten hoe het  gaat: dan bel je elkaar. 
In maart heeft een belgroepje een tweede belronde onder gemeenteleden gehouden met eigenlijk 
maar één vraag: ‘hoe gaat het met jou?’
Deze belronde is door velen als positief ervaren: dat mag nog wel eens gebeuren. Een deel is 
gevaccineerd en dat geeft wel meer zekerheid maar nog geen vrijheid. Men blijft voorzichtig en 
terughoudend in de contacten en is blij dat onze gemeente zich in het openstellen van het 
kerkgebouw ook zo voorzichtig en zorgvuldig opstelt. Er klinkt uit veel gesprekken een breed gevoel 
van aanvaarding, nuchter blijven, nog even volhouden! 

Heel veel positieve reacties zijn er voor de beeldregistratie van de zondagse viering (en dank voor de 
mensen die zich daarvoor inzetten). Deze vorm draagt veel meer bij aan het gevoelen van samen 
vieren en betrokkenheid dan men eerder gedacht had. Wat bij de zondagse vieringen gemist wordt is 
het even kunnen napraten. Dat raakt aan een breder gevoelen van het missen van bezinning en 
verdieping. Contacten en gesprekken blijven wat oppervlakkiger. Gesprekken met anderen maken mij 
bewuster van mijn eigen geloofsbeleving, spiegelen en delen geeft verdieping aan mijn geloof.
Het paaspresentje voor de 75‐plussers werd zeer gewaardeerd en ervaren als een teken van 
meeleven en verbondenheid.

Hoe lang nog? Wat gaat het worden, wordt het nog wat ?!!  Het woordje ‘wordt’ werd veel gebruikt. 
Daarom tot slot een samenvatting in twaalf punten: 

• er wordt meer gewandeld
• de zondag wordt een dag als alle andere
• mijn wereld wordt kleiner 
• fijn dat er naar elkaar wordt omgezien
• contacten en gesprekken worden oppervlakkiger
• het wordt wel moeilijker als je niet met z’n tweeën bent
• we proberen ons aan de regels de houden, dat wordt steeds lastiger
• ik word dat Corona‐leven spuugzat en word er hartstikke moe van
• wordt het nog wel wat? ik durf amper te hopen op betere tijden
• van al die praatprogramma’s op tv wordt het niet beter
• ik ben me bewust geworden dat vanzelfsprekende dingen heel bijzonder zijn
• wanneer word ik weer gebeld ? 

De kerkenraad heeft unaniem besloten om door te gaan met het uitzenden van de vieringen 
ook na corona. De statistieken geven aan dat de kijkcijfers op dit moment uitstijgen boven de 
normale bezoekersaantallen. Maar nog veel belangrijker is dat er heel positief wordt 
gereageerd op de online vieringen. Eén van de prettige uitkomsten van de twee belrondes van 
de afgelopen maanden. M.a.w. we gaan de apparatuur, die nu belangeloos beschikbaar is 
gesteld door Gerdine Dijkstra, vervangen. Er zullen twee camera’s en een regiemeubel met 
bijbehorende apparatuur worden aangeschaft om de kwaliteit van de uitzending te 
optimaliseren. De camera’s worden aan de muur bevestigd. Het regiemeubel zal in de achterste 
rij stoelen aan de oostkant/rechts worden geplaatst. 

Inmiddels is er een Team beeld en geluid ingericht die bestaat uit Wijchert de Wit, Gerdine 
Dijkstra, Jonathan van Deutekom, Herman Joling en Dirk van Embden. Totdat de installatie is 
gerealiseerd zal nog worden gewerkt met de bestaande camera’s (nog ong. 3 maanden). 
Binnenkort zullen de vieringen via kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden in plaats van via 
YouTube. Zodra dat gaat gebeuren, laten we dat weten. Dat geldt uiteraard ook voor evt. 
tussentijdse verbeteringen en/of wijzigingen. 

Het team realiseert zich terdege dat er nog diverse schoonheidsfoutjes zitten in de huidige 
uitzendingen. Sommige zijn niet te voorkomen helaas, andere storingen zullen zo goed als 
mogelijk is, worden verholpen. Helder is dat er een checklist zal worden opgesteld ter 
voorkoming van storende fouten o.a. rondom geluid. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt 
om deze in de toekomst te voorkomen. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop 
beeld en tekst de komende tijd zullen worden weergegeven. Per drie maanden zullen we dat 
evalueren en zo nodig bijstellen.

Dat betekent in ieder geval dat reacties n.a.v. de uitzendingen 
zeer waardevol zijn en dat dit het team helpt om de uitzen‐
dingen zo goed mogelijk te verzorgen. Al voordat de nieuwe 
apparatuur is geïnstalleerd, gaan we de reacties verwerken 
om de kwaliteit van de uitzending te optimaliseren. 
Reageren kan via reactieviering@pknhuissen.nl. 
Laat het ons weten...
.
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Team beeld en geluid
Marja Huson
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Vanuit de kerkenraad
Marja Huson – ter Avest

Opnieuw zijn we op 23 maart digitaal ‘bij elkaar’. Wijchert de Wit opent met ‘Zo menselijk als je bent’ 
van Hans Bouma. Fabian Polman bezoekt altijd de kerkenraadsvergaderingen. Nu zal hij dat ook 
digitaal gaan doen. Dat betekent dat we de link voor de online vergadering de volgende keer (11 mei 
a.s.) in de Zondagsmail zullen plaatsen. Dan kun je als gemeentelid, als je dat wilt, ook aansluiten.
De jaarrekeningen 2020 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden goedgekeurd en 
voorlopig vastgesteld. Met dank aan Roelof Smelt voor de leesbare en heldere verslaglegging. De 
jaarrekeningen zijn te raadplegen op onze website (pknhuissen.nl/anbi/). Reacties kunnen worden 
gestuurd naar Roelof Smelt, administrateur@pknhuissen.nl. In de vergadering van 11 mei a.s. worden 
ze bij geen bezwaar vanuit de gemeente definitief vastgesteld. 

Vanuit de colleges en werkgroepen:
• College van diakenen
We besluiten het verzoek van Vluchtelingenwerk Oost Nederland te honoreren met €1.000. Het gaat 
om een bijdrage voor reiskosten t.b.v. gezinshereniging. Omdat het een hardwerkende jongere niet 
lukt om met bijbaantjes het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. We spreken de intentie uit om het 
wel en wee van dit gezin blijvend ‘te volgen’. 
• College van kerkrentmeesters
De bouwgroep is voortvarend van start gegaan en krijgt het fiat van de vergadering. Elders lees je 
hierover.
• Team beeld en geluid
We besluiten unaniem op basis van zorgvuldige en volledige documentatie om door te gaan met 
online vieringen, ook na corona. Dat betekent dat er geïnvesteerd wordt in apparatuur voor optimale 
mogelijkheden. De opstelling van camera’s en bedieningsmeubel zal passend worden geïntegreerd in 
het ontwerp van de recente herinrichting. Meer informatie elders in dit nummer.
• Vacaturecommissie
Zorgelijk blijft de geringe respons op de oproep in Sjaloom! We zijn echter heel blij en dankbaar dat 
drie kerkenraadsleden hebben toegezegd nog aan te blijven. Willianne Langeweg zal nog een derde 
termijn als diaken in functie blijven. Wijchert de Wit blijft nog voor ongeveer 2 jaar ouderling 
pastoraat. Hoewel kerkordelijk is bepaald dat een ambtsdrager maximaal 3 termijnen (12 jaar) aan 
mag blijven, zijn we heel blij met de toezegging van Ruud Viëtor om na 3 ambtstermijnen aan te 
blijven als penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Heel spijtig maar met respect voor 
haar besluit zullen we deze zomer afscheid moeten nemen van Ynke Faber als (verbindend) voorzitter 
van de kerkenraad. 

De toekomst tegemoet:
Het onderwerp wordt i.v.m. de tijd doorgeschoven naar een ingelaste vergadering op 11 mei a.s. Het 
voordeel hiervan is dat we in de tweede belronde onder gemeenteleden (‘Hoe gaat het met jou?’) het 
onderwerp alvast aan kunnen stippen. En zal dus een uitnodiging volgen voor online gesprekken als 
Alternatief Gemeentecafé. Als kerkenraadsleden horen we graag hoe er gedacht wordt over onze 
onderlinge verbondenheid, ons huis en hoe we samen gemeente willen zijn. Nu en ook in de 
toekomst. Stel dat je 19 of 20 april niet hebt kunnen meepraten en ‐ denken. Geen nood, stuur je 
opmerkingen per mail scriba@pknhuissen.nl / predikant@pknhuissen.nl of bel (Marja 06 20 53 59 
46 / Matthijs 06 06 21 29 41 43). 

NB. Mocht je prijs stellen op een uitgebreid verslag van (een van de) kerkenraadsvergadering(en) dan 
kun je deze te allen tijde bij mij opvragen (scriba@pknhuissen.nl). 

Online kerkenraadsvergadering

WIJ GEDENKEN
Matthijs Glastra

Jan Dorotheus Roos
29 januari 1947 – 4 april 2021

Toen september vorig jaar duidelijk werd dat Jan ongeneeslijk ziek was, schreef hij al vrij snel de 
woorden op die bovenaan de rouwbrief stonden: “Mooi leven gehad;  tevreden: fijne kinderen, 
schoondochters en kleinkinderen, en lieve vrouw”. Kort en krachtig, want wie tevreden is hoeft 
niet veel te zeggen. Jan was oprecht gelukkig binnen deze drie levenskringen van zijn gezin.
Bij het afscheid hebben Corrie, Martin en Ronald het leven van Jan als man en vader met drie 
woorden getypeerd: trouw, zorgzaam en krachtig. En voor alle drie geldt: Jan deed dat op zijn eigen 
manier. Meestal met weinig woorden, maar volop aanwezig. 
Ook de laatste maanden van zijn ziekte bleef hij trouw aan wie hij was: niet te veel over praten, net  
of er niets aan de hand was. Daarin sprak zijn kracht, maar voelden we ook zijn onmacht en moeite 
met de steeds groter wordende afhankelijkheid die hij liever niet wilde laten zien. Psalm 139 gaf 
kracht bij het afscheid: God die ziet wat er in mij omgaat. Soms zijn er van die kleine openingen dat 
het licht erbij kan. Dan vertel je een beetje over zielepijn & hartzeer. Over de moeite van loslaten en 
daar woorden aan te geven. Veel lieve en kleine dingen van Jan hebben we genoemd bij zijn 
begrafenis, ze zijn gezien! We mogen ze meenemen als dankbare herinneringen die de komende tijd 
kracht mogen geven en troost aan Corrie en de (klein)kinderen.
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Vanuit de kerkenraad
Marja Huson – ter Avest
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Ledenmutaties periode
14‐02‐2021 t/m 17‐04‐2021 
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Collecte ontvangsten Bouwgroep
Ria berends

Eind december is onze consistorie verkocht aan onze nieuwe buren. Een ruimte waarin door onze 
gemeenteleden veel is gedeeld. Veel vertrouwelijke gesprekken gevoerd, gebeden opgezegd en lief en leed 
met elkaar gedeeld. Kortom een ruimte die voor ons erg belangrijk was.
Maar de wereld om ons heen is veranderd, de samenstelling van onze Gemeente is gewijzigd. We zijn met 
minder mensen en in het kerkgebouw vinden naast de dienst op zondag ook veel andere activiteiten plaats. 
Activiteiten die we (na corona) weer met veel enthousiasme willen oppakken.
Zoals het koffiedrinken na de kerkdienst (het meest door ons gemist), de vrijdagmiddag inloop,  de 
gemeenteavonden, live vergaderen met de kerkenraad en het college en natuurlijk de activiteiten van onze 
huurders.

Door de verkoop van de consistorie kregen we financiële mogelijkheden om ons kerkgebouw aan te passen 
aan de nieuwe situatie. De plannen, uitgewerkt door een groep vrijwilligers, zijn enthousiast ontvangen 
door alle leden van de kerkenraad en in een gezamenlijke vergadering kreeg deze Bouwgroep groen licht.
Het plan is om de muur tussen de keuken en de Pleinzaal open te breken en in de hoek waarin nu de koffie 
wordt geschonken de keuken uit te breiden. Dit schrijf ik nu heel simpel op (papier is geduldig) maar het is 
natuurlijk wel veel werk en vooral in corona‐tijd is het af en toe een beetje passen en meten.
Overleg via beeldbellen, zorgen dat bij opruimwerkzaamheden er niet te veel mensen tegelijk in de kerk 
aanwezig zijn, (moeilijke) beslissingen nemen over wat we wel en niet willen bewaren, een herbestemming 
vinden van dierbare spulletjes, rommel afvoeren naar de stort. Kortom eenieder die wel eens thuis heeft 
verbouwd of simpel weg de kamer moet schilderen kan zich een beetje een voorstelling maken wat hier 
allemaal bij komt kijken.

Maar de Bouwgroep is aan de slag gegaan en heeft al veel bereikt. Terwijl de aannemer nog moet 
beginnen! Maar de rommel is opgeruimd, de ruimtes (pleinzaal en kelder)zijn opnieuw ingedeeld en de 
plannen van de aannemer zijn klaar. Als het goed is kan hij eind deze maand beginnen.
Wanneer is het klaar? Dat weten we natuurlijk niet precies maar we houden u op de hoogte. We gaan ervan 
uit dat we eind augustus/begin september klaar zijn zodat we met frisse moed en heel veel zin kunnen 
beginnen aan een nieuw seizoen.
Natuurlijk was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder de enorme inzet van Wim en Dirk (dank voor het 
veelvuldig breken en sjouwen), Roelof (voor het beschikbaar stellen van de aanhanger) en de leden van de 
Bouwgroep: Marja, Ada, Ria, Wilmy, Ruud en Herman.
Op de foto’s ziet u alvast het voorlopige resultaat. 

In het volgende nummer hoop ik verslag uit te kunnen brengen van de vorderingen van de aannemer.
Mocht u naar aanleiding van dit stukje toch graag zelf eens een kijkje willen nemen in de kerk kan kunt u 
contact opnemen met de bouwgroep. Dan maken we een afspraak voor een kleine rondleiding in ons Huis.

Ria Berends (06‐46789669)

Pleinzaal

                                Kelder
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Bericht van Rodolfo
Ada van Arkel, namens de diaconie

Paasattentie bedankt!
Ada van Arkel, namens de diaconie 

In de week voorafgaand aan de Stille Week heeft de diaconie samen met pastoraat een paasattentie 
bezorgd bij onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Omdat we elkaar nog steeds niet fysiek kunnen 
ontmoeten vond de diaconie het nodig om ontmoeten en verbinden op een andere manier tot 
uitdrukking te laten komen. Dit keer hebben we een plaatselijke ondernemer gevraagd deze paasattentie 
voor ons samen te stellen. Ruim 100 attenties zijn door heel (protestants) Huissen bezorgd. 

Hieronder vindt u een greep uit de reacties die we gekregen hebben n.a.v. de bezorgde attentie. Ook het 
kaartje dat bij de attentie hoorde staat nogmaals afgedrukt.
• Hartelijk dank voor de leuke Paasattentie. E.e.a. werd zeer op prijs gesteld.
• Bedankt voor de smakelijke en heerlijke lokale paasattentie.
• Hartelijk dank voor attentie die we deze week mochten ontvangen.
• Een mooie en smakelijke Paasgroet.
• Na ons dagelijkse ommetje vonden we deze dubbele "omarming" voor de deur! Onze hartelijke
                   dank voor deze verrassing! Zo halen we de Paasdagen zeker. Dank voor deze onverwacht zorg.
• Gisteren werden wij blij verrast met een paaspresentje van de kerk. Dat was erg attent, mooi
                   verpakt, wordt door ons zeer gewaardeerd, heel leuk zo'n verrassing.
• Vandaag werden wij blij verrast met een paaspresentje van de kerk. Dat was attent en erg mooi
                   verpakt en wordt door ons zeer gewaardeerd, een fijne verrassing.
• Bedankt voor de mooie paasattentie. Ondanks dat we elkaar niet kunnen ontmoeten wens ik 
                   jullie hele fijne Paasdagen. 

We blijven openstaan voor ‘suggesties’ van HOOP. 
Heeft u een idee: laat het ons weten!! 

                                                     Paasgroet 2021
Op weg naar Pasen volgen we deze weken in onze vieringen de werken van barmhartigheid. Hongerigen 
voeden, naakten kleden, zieken bezoeken. Een prachtige samenvatting van barmhartigheid is: “de ander 
omarmen”.  Dát zouden we graag doen met Pasen, want we missen de ontmoetingen met elkaar. 
Daarom deze kleine paasattentie: niet alleen met woorden, maar een tastbare omarming, leeftocht 
voor onderweg. Voel het en proef het! 

Op het schilderij (foto: Michael O’Brien) zien we de engel Raphaël die Tobias begeleidt. Tobias is op zoek 
naar ‘nieuw licht’ voor zijn blindgeworden vader. 
Aan de horizon gloort hoop, we zien door het donker heen al een klein zonnetje. 
Houd vol, heb het leven lief ! 

       Gezegende Paasdagen 

       namens de diaconie en het pastoraat, Matthijs Glastra

engel Raphaël.

Via Jan Rietveld kwam onderstaande brief met foto’s binnen van Rodolfo. Een nieuw 
bedrijfje erbij in Matanzas.

My nice brother and friend Jan,

We have helped other poor family to start a small business with your nice money from 
the deacons. Jeremy is married with two children and his old parents. He had no way for 
living. 

So, we have helped Jeremy to get a nice equipment, almost fancy, to make Soda pop 
for selling it in the neighborhood. Our Summer time is arriving very hot and the scarcity 
is very tight. So, a sweet and cold drink is very requested. 
We helped Jeremy to get the equipment to make Soda pop
from the Bucanero beer factory. It is all about a barrel with a 
gasometer and a gas container to supply the barrel. We helped 
Jeremy to get gas, sugar and fruits for starting to work.
So, we received 707 CUCs from the deacons plus 97 CUCs I 
had from the contribution of the small bussineses, which is 
804 CUCs in total. That way, we spent your money for the 
English classes, 315 CUCs, and for the Jeremy's small 
business, 489 CUCs. 
As you can see, your money will follow fructifying in the 
community in the future although I leave Cuba. 

My nice friend, your money is empowering the poor families to come 
through in our tough life. 
Haleluhah.��
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Druk: BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo‐Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman 
Schimmel, Herman Joling.

De redactie van de Sjaloom! behoudt zich het recht 
voor artikelen wel of niet te plaatsen, dan wel 
aangepast.
Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 20 juni / 22 augustus
Verschijningsdata:  1 juli / 2 september
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,‐
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl
of op de site: www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom

Adressen

Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson ‐ Ter Avest 3256250 
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06‐21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl 

Diaconie: Willianne Langeweg 06‐27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl 

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,‐ (20 bonnen €1,‐) 
of €10,‐ (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
• Bijdrage kerkbalans
• Bestellen collecte bonnen
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij: 
Repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel 0481‐37 61 25, 
organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie tijdelijk gestopt
contact: Ruud Viëtor 06‐15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam                       telefoon mobiel
Yolanda de Wit 3252959  0654954070
Ruud Viëtor                                     0615858293
Daniëlle van Deutekom                 0657214070
Jonathan van Deutekom               0645674960
Dirk Haasnoot                                 0654698106
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Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson ‐ ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06‐15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek
Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Roosters kosters: (onder voorbehoud)  
         28/04 ‐ 04/05     Daniëlle en Jonathan
         05/05 ‐ 11/05     Yolanda de Wit
         12/05 ‐ 18/05     Daniëlle en Jonathan
         19/05 ‐ 25/05     Ruud Viëtor
         26/05 ‐ 01/06     ?
         02/06 ‐ 08/06     Yolanda de Wit
         09/06 ‐ 15/06     Dirk Haasnoot
         16/06 ‐ 22/06     Daniëlle en Jonathan
         23/06 ‐ 29/06    ?
         30/06 ‐ 06/07     Ruud Viëtor 

Uit de oude doos (vervolg)
Marja Huson

In de pleinzaal hangt een wandkleed. Het komt uit het stookhok in de kelder. Jarenlang heeft het 
er gehangen. Lang, lang geleden werden daar op zondagmorgen tijdens de viering de 12‐/13‐
jarigen bijeenkomsten gehouden en was het een passende wandversiering. Het doek hangt 
inmiddels in de pleinzaal. 

Mijn vraag is nu, wie kent de oorsprong van dit doek. Waar hing het eerder, wie heeft het 
gemaakt, gekocht, geschonken? Ter gelegenheid van wat? Etc. Ik ben benieuwd en ontvang de 
reacties graag met grote nieuwsgierigheid via scriba@pknhuissen.nl of 06 20 53 59 46. 

In het draaiboek van de Startzondag in 1979 stond het volgende lied (op de melodie van 
‘De Zevensprong’):

Heb je wel gehoord van de zeven de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven thema’s?
Ik wed dat U ze vast wel kent
Want de meeste zijn al heel bekend.
Dit is één       VACATURES
Dit is twee       GROOTHUISBEZOEK
Dit is drie       KOFFIE
Dit is vier       KERKBALANS
Dit is vijf       LEERHUIS
Dit is zes       D.D.R.
Dit is zeven     Jeugdwerk

Er is nog niet zo heel veel veranderd in die bijna 42 jaar….
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Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
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