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Roeien met de riemen die we hebben . . . 
Matthijs Glastra

aangepast. Gelukkig is het in het leven makkelijker om je plannen bij te stellen dan de boot te 
veranderen.

‘Roeien met de riemen die we hebben’. Ik herken in bovenstaande fragmenten onze gemeente in 
Huissen. In het jaarthema is er het besef van een verlies, dat het niet meer gaat en kan zoals het was 
– en tegelijkertijd het oprechte vertrouwen dat we samen blijven geloven in een leven met Christus 
en elkaar. Doorléven van een verlies – dóórleven met wat er nu is. Het officiële jaarthema van de PKN  
–“Van U is de toekomst”–  klinkt misschien wat vromer en geloviger dan ons lokale thema. Landelijk 
klinkt er iets meer in door van God die in de vaart van ons leven onze tijden stuurt en bewaart. Onze 
riemen mogen wij in zijn hand leggen. Voor mij voelt dat soms net iets te veel als een God die boven 
en buiten de boot staat – iets dichter bij ons leven zou ik liever zeggen dat God in het levensbootje 
van mensen stapt en meeroeit. Geloven als roeien en groeien – in alles wat er is. 

Je kunt het zinnetje op veel manieren zeggen. Berustend, gelaten, het is niet anders. Opbeurend, 
elkaar aanmoedigend, kom op en doe mee. Op de gemeenteavonden klonk sterk door: niet te veel 
gaan ronddobberen in ‘praten over’, de zoveelste enquête met gele briefjes op een bord plakken. 
Roeien is fysiek, kleine slagen maken die groots kunnen doorwerken. Roeien is SAMEN DOEN!
De zorg voor een gebouw, hier zijn we thuis. Een thuis voor kerkvolk en wie maar wil, voor zangkoren, 
toneelgroep, de inloop, ontmoetingsmomenten, vergaderingen. Samen leven en geloven, mensen die 
in hetzelfde levensschuitje zitten. Onze levensriemen: pijn en verlangen. Huilen en lachen. Vertrouwd 
en vreemd. Met de riemen van een lied. Stil zijn. Een woord van liefde. Mensen. En altijd maar roeien 
‐ roeien bij vloed én roeien bij eb! (Brigitte Kaandorp).

Ren je rot ‐ een jeugdprogramma van lang geleden. Ik kwam bij een adviesbureau voor 
veranderingsmanagement deze variant tegen: roei je rot! Na een tijdje van ploeteren en terugloop 
van resultaten gaan bedrijven onder ogen zien dat het niet gaat zoals ze willen. Dat ze de greep op 
hun voortbestaan aan het verliezen zijn. Je roeit je rot . . . maar er is geen beweging in de boot te 
krijgen. Dan bel je ten einde raad zo’n bureau. Help ons met roeien. Geef ons een paar nieuwe 
riemen. Maar een goed bureau slaat dan juist alle riemen uit handen. Dat blinde rennen en roeien 
werkt niet mee, maar werkt tégen je. Eerst maar eens een paar vragen stellen. Hebben jullie wel 
gezien dat terwijl jullie zo hard aan het ploeteren waren dat het waterpeil in de rivier langzaam is 
weggelopen? Dat hard(er) roeien dus niet meer zo zinvol is. Dat het verbazend is hoe vaak wij ons in 
ons handelen laten leiden door oude of eenzijdige of gewenste beelden van de realiteit. En 
ondertussen niet opmerken hoe de wereld veranderd is.

Stap eerst maar eens uit de boot. Ga eens ergens anders roeien. Misschien andere riemen nodig? Of 
een andere boot? Nieuwe schuitjes en andere tijden vragen om nieuwe ‘riemen’. Die oude wereld is 
voorbij, van een kerk waar vaart in zat, beweging, volle kerken, jeugd. Je kunt natuurlijk met je rug 
naar die nieuwe wereld gaan staan, vasthouden aan wat geweest is. Een kerk die kleiner wordt is een  
verlies en het verdriet daarover doet pijn. Roeien met de riemen die we hebben, zo lang mogelijk 
proberen vast te houden aan oude manieren die in het verleden gewerkt hebben? 
Roeien – dat is meestal een bootje met aan weerszijden een riem. Die twee riemen roepen nu iets op 
van het verleden en de toekomst, van loslaten én doorgaan. Aan de ene kant het doorléven van je 
verlies, het onder ogen zien en van binnen toelaten – aan de andere kant het dóórleven met alles wat 
er nu in ons bootje zich bevindt. Schipperen tussen het verleden en de toekomst, wat niet meer kan 
én wat er allemaal nog wél gebeurt (en op de laatste twee gemeenteavonden was er veel 
dankbaarheid en erkenning voor alles wat er nog wel is en waar we ons voor in willen zetten!).

Een klein gesprekje in de roeiboot met Susan, partner van Wilco. Wilco werd een jaar geleden 
getroffen door een herseninfarct. Hoe is het? Ach, alles blijft een beetje hetzelfde. Maar waar ik blij 
mee ben is dat we allebei de situatie zoals die nu is zijn gaan accepteren. 'Je moet roeien met de 
riemen die je hebt', zeiden mensen tegen ons. Een waarheid als een koe. Ik heb vaak gedacht dit jaar:  
wat zijn eigenlijk de riemen die ik gebruik? Wat is de boot waar ik in zit? 
Bij Susan veranderde alles. Haar stevige boot werd ineens een wiebelige kanootje. Ik ben nu een 
soort van riem voor Wilco  geworden. Ik probeer vanuit hem te denken en dat vraagt best veel  
roeitraining          . We zoeken andere vaarplekken op, minder onstuimig. We hebben onze riemen 

Zit je midden op het woeste water, van een wilde oceaan.
 In de gierende penarie, komt er ook nog een hele grote golf aan.
 De boot begint te zinken, als een lekke voetbalschoen.
 Je denkt: ik ben verloren ‐ weet je wat je dan moet doen?
 Dan moet je roeien, roeien, roeien met de riemen die je heb.
 Je moet roeien, altijd roeien, roeien bij vloed en roeien bij eb.
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Van de redactie
Ria Berends

Zondag 12  september
Voorganger: Ds. F. Leever
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost Nederland / 
Pastoraat en Eredienst

Zondag 19 september
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: / Kerk in actie Zending Syrië/
Rudolphstichting /Pastoraat en Eredienst 

Zondag 26 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kerk in actie Zending vrede Israël 
Palestina / Pastoraat en Eredienst

Zondag 3 oktober
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes: / Rudolphstichting /Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 10 oktober
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kinderhospice Binnenveld/Pastoraat 
en Eredienst 

Zondag 17 oktober
Voorganger: Ds. R. van der Waall
Collectes: / Kerk in actie Werelddiaconaat 
Kameroen/Pastoraat en Eredienst 

Zondag 24 oktober
Voorganger: Ds. Th. de Zwart
Collectes: / Stichting Het Kruispunt/Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 31oktober 
Scheppingsdienst
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Tent of Nations/Pastoraat en
Eredienst 

Zondag 7 november
Gedachtenisdienst
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kerk in actie Zending Kameroen/
Pastoraat en Eredienst 

Vieringen Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Te volgen via kerkdienstgemist.nl  Bezoeken kan: aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Inhoud / Vakantiewerk
5.        Vieringen / Papieren Liturgie
6 ‐ 7    "Huissens Compas"  
8.        Filmprogramma
9.        Kerk in beeld
10.      Uit de oude doos 
11.      Wandkleed
12.      Collectenopbrengsten / ledenmutaties 
13.      Kinderhospice / Verjaardagsfonds
14 ‐15 Kostersteam     
16.      Vervolg kostersteam
17.      Vanuit de kerkenraad
18.      Colofon
19.      Bouwgroep
20.      Gebed

Zondag 14 november
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kinderhospice Binnenveld/
Pastoraat  en Eredienst

Zondag 21 november
Voorganger: Ds. Bram Grandia
Collectes: / Leprazending/Pastoraat en 
Eredienst

5

Vakantiewerk.
Ruud de bouwer

In plaats van ver weggaan zijn wij deze vakantie 
bezig geweest met het ombouwen van onze 
oude blokhutschuur naar een lief klein 
schuurtje. Alle oude materialen zijn hergebruikt, 
zelfs de balklaag is gemaakt van oude 
uitkomende planken. Een likje nieuwe verf geeft 
een heel andere uitstraling.
Als volgend jaar alles weer “normaal” is gaan we 
extra genieten in het buitenland maar dit jaar 
was het ook genieten op onze eigen 
bouwplaats. 

Soms is er ruis over de papieren liturgie voor de 
zondagse viering. Met de aanschaf van het scherm in de 
kerkzaal is een nieuw tijdperk ingegaan. Er worden geen 
liturgieën meer geprint en uitgedeeld. In het kader van 
het verminderen van papiergebruik als Groene Kerk is dit 
weer een stap.

Deliturgie wordt iedere week naar de Zondagsmail‐lezers 
gestuurd. Voor degenen, die thuis de viering meebeleven 
en niet kunnen printen of mee kunnen lezen op telefoon 
of iPad is een regeling getroffen.

Bent u wèl in de kerk en wilt u een papieren liturgie dan 
kunt u die uiteraard zelf uitprinten en meebrengen. Tip: 
u kunt de liturgie ook via uw telefoon of iPad bekijken.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te printen dan kunt 
u bij het aanmelden aangeven dat u een geprint 
exemplaar van de liturgie wilt hebben. Dit ligt dan klaar 
in de kerk. We willen graag dat u terughoudend met 
deze mogelijkheid omgaat.

Papieren Liturgie
Mededeling

Net terug van vakantie, het vakantiewasje gedaan, 
de (klein)kinderen weer naar school of misschien 
wel de eerste oppasdagen weer achter de rug. De 
eerste live vergaderingen weer gepland in de 
agenda. Dat heerlijke gevoel aan een nieuwe start te 
mogen beginnen. Toch ook maar een nieuw schriftje 
gekocht voor het echte gevoel van een nieuw 
"schooljaar".  
Ook bij de redactie van Sjaloom! zijn er 
veranderingen. Bartje woont ergens anders, ook 
voor haar daar een nieuwe start.  
Maar gelukkig blijft ze onze ingezonden stukjes 
corrigeren op taal‐ en stijlfouten en blijft ze op die 
manier bij ons doen en laten betrokken. Onze 
correspondent "in den vreemde" zullen we maar 
zeggen. 
En omdat we elkaar (op zondag) weer mogen 
ontmoeten, samen mogen zingen (niet te hard), 
vergaderen, koffie mogen drinken, kortom weer 
voorzichtig gemeente zijn stellen we aan u voor "ons 
kostersteam". Zonder hen zouden al onze 
activiteiten niet mogelijk zijn. En laten we hopen dat 
we ze dit jaar weer hard nodig hebben.  
Namens de redactie veel leesplezier en een goede 
start van het seizoen.  
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Van de redactie
Ria Berends

Zondag 12  september
Voorganger: Ds. F. Leever
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost Nederland / 
Pastoraat en Eredienst

Zondag 19 september
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: / Kerk in actie Zending Syrië/
Rudolphstichting /Pastoraat en Eredienst 

Zondag 26 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kerk in actie Zending vrede Israël 
Palestina / Pastoraat en Eredienst

Zondag 3 oktober
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes: / Rudolphstichting /Pastoraat en 
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Zondag 10 oktober
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kinderhospice Binnenveld/Pastoraat 
en Eredienst 

Zondag 17 oktober
Voorganger: Ds. R. van der Waall
Collectes: / Kerk in actie Werelddiaconaat 
Kameroen/Pastoraat en Eredienst 

Zondag 24 oktober
Voorganger: Ds. Th. de Zwart
Collectes: / Stichting Het Kruispunt/Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 31oktober 
Scheppingsdienst
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Tent of Nations/Pastoraat en
Eredienst 

Zondag 7 november
Gedachtenisdienst
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kerk in actie Zending Kameroen/
Pastoraat en Eredienst 

Vieringen Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Te volgen via kerkdienstgemist.nl  Bezoeken kan: aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Inhoud / Vakantiewerk
5.        Vieringen / Papieren Liturgie
6 ‐ 7    "Huissens Compas"  
8.        Filmprogramma
9.        Kerk in beeld
10.      Uit de oude doos 
11.      Wandkleed
12.      Collectenopbrengsten / ledenmutaties 
13.      Kinderhospice / Verjaardagsfonds
14 ‐15 Kostersteam     
16.      Vervolg kostersteam
17.      Vanuit de kerkenraad
18.      Colofon
19.      Bouwgroep
20.      Gebed

Zondag 14 november
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: / Kinderhospice Binnenveld/
Pastoraat  en Eredienst

Zondag 21 november
Voorganger: Ds. Bram Grandia
Collectes: / Leprazending/Pastoraat en 
Eredienst

5

Vakantiewerk.
Ruud de bouwer
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Papieren Liturgie
Mededeling
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Heidelbergse Catechismus (HC) wordt 
Huissens Compas (HC)!
Matthijs Glastra

Roeien met de riemen die we hebben – maar waar roeien we eigenlijk naar toe? Bij het jaarthema 
zullen we elkaar ook moeten (mogen) bevragen over de richting, de koers. Dat zal niet een vaste 
route zijn die al klaarligt, maar een weg die we samen zullen zoeken, vinden en gaan. 
Het juiste kompas om de goede richting in het leven te vinden werd heel lang ingevuld met: dat is de 
Bijbel, Gods Woord. Dat was vaak de dominee die het voor het zeggen heeft als dienaar van dat 
goddelijke Woord. Nog steeds is de Bijbel er en nog steeds zijn er dominees (gelukkig!), maar er is 
niet meer één kapitein die het stuurrad vasthoudt en de beste stuurlui kunnen niet aan wal blijven 
staan: we roeien samen! We ervaren óók dat geloven niet alleen ontspringt aan een Bijbeltekst, maar 
ook aan ontmoetingen met mensen, de natuur, muziek, het leven in al haar breedte en diepte. Er is 
geen vaste weg – samen mogen we die weg vinden en gaan in onderlinge verbondenheid. En dan is 
het wel fijn om van elkaar te weten: welke kant ga/wil jij op? Hoe vaar jij door het leven, wat is voor 
jou belangrijk, wat houdt jou bezig?

Bij ‘roeien met de riemen die we hebben’ hoort een kompas. Wat ik voor me zie is dat we 1 x maand 
op een zondagmiddag tussen 16 en 18 uur daarvoor ruimte maken. Een eerste deel van de middag is 
er ruimte voor vragen die ons bezighouden, vragen waarover je graag eens met anderen van 
gedachten wilt wisselen. Het tweede deel is er een drankje en een hapje. Niet alleen maar praten 
over de toekomst van de kerk, maar veel meer over onze eigen levensvragen. Thema’s waar je tegen 
aan botst, die je wegduwt, best wel eens van een ander zou willen horen (en delen) . . . . Zulke 
ontmoetingen hebben altijd een aftrap nodig, iemand die de bal aan het rollen brengt. Ik heb er voor 
mijzelf een paar van die aftrapjes opgeschreven als mogelijke vertrekpunten voor een goed gesprek. 
Bijvoorbeeld samen luisteren/kijken naar de Preek van de Leek van bijvoorbeeld Sigrid Kaag. 
.

Of wat vind jij van de ‘tien tips voor een beter leven’ waarmee Willem Maarten Dekker zijn boekje 
“Domweg gelukkig” afsluit (o.a. Bedenk dat alles vruchteloos is ‐ Zoek God ‐ Ken de dieren bij name). 
Iemand vroeg onlangs of we een keer het thema ‘voltooid leven’ kunnen bespreken en dat verbinden met 
mijn eigen sterven. Een songtekst van een favoriete zanger(es) bespreken en er naar luisteren. Een 
Bijbelverhaal dat jou puzzelt. Een tv‐programma  samen terugkijken. Ongemakkelijke vragen die je bijna 
nooit hardop stelt tóch eens uitspreken. Genoeg mogelijkheden voor een moment van bezinning en 
verdieping, van vertrouwen en ontmoeting rondom levensvragen. 

Waarom noem ik dat Huissens Compas? Omdat ik het ‘wel grappig’ vind om anno 2021 als kerk op 
zondagmiddag met de HC bezig te zijn! De koers! HC staat in de protestantse traditie voor Heidelbergse 
Catechismus (ook voor Holy Christ?!), hét kompas voor de protestantse kerken. In 1563 geschreven en 
vervolgens opgenomen in de drie Formulieren van Enigheid (of juist onenigheid?). Kort na het verschijnen 
ervan besloot de Synode van Den Haag in 1568 dat de gemeente niet alleen op de zondagmorgen diende 
samen te komen rondom Gods Woord, maar dat zij ook zondagsmiddags werden uitgenodigd (verplichte 
vrijwillige aanwezigheid) voor de catechismus‐prediking. Een mogelijkheid en middel om in jouw 
geloofsleven te groeien. Wat zijn onze geloofsvragen, wat zijn de antwoorden? Wel een beetje anders en 
vooral eenzijdiger dan vandaag ‐ alles wás al bedacht: de antwoorden maar ook de vragen. Geen ruimte 
voor eigen vragen (veel verhalen over catechisatie vroeger gaan over boze dominees die het niet 
accepteerden als jij het waagde een eigen vraag te stellen. Pas op, mond houden en luisteren!) In Huissen 
herstellen wij op creatieve wijze een oude traditie: op zondagmiddag is er HC. Huissens Compas! Of een 
beetje Huissen Café, of Huissens Concilie , of . . . . . .
Dit jaar op de tweede zondagmiddag van de maand: 10 oktober – 14 november – 12 december , van 16.00 
– 18.00 uur. Suggesties voor gespreksonderwerpen hoor ik graag !
.

De Heidelbergse Catechismus (1563) is ontstaan in de Pfalz, een protestants gebied in het Duitse 
Roomse Rijk. De protestantse keurvorst Freederik III van de Palts verzocht een aantal theologen  
duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe protestantse leer, met name over het avondmaal 
(tegenover ‘die vervloekten paapse mis’).De Heidelbergse Catechismus werd vervolgens door 
Petrus Datheen in het Nederlands vertaald en hij voegde deze toe aan zijn psalmbundel.

De vorm is herkenbaar: door vragen en antwoorden ontdek je wat iets betekent. De HC telt 129 
vragen en antwoorden. Die zijn gegroepeerd in 52 hoofdstukjes, de zondagen, zodat de 
catechismus  precies in 1 jaar behandeld kan worden. De Synode van Dordrecht stelde dat 
verplicht, maar deze regel is in de loop van de tijd verruimd – het bleek in de praktijk niet 
haalbaar. Een andere verplichting was dat de HC door alle ambtsdragers en hoogleraren 
ondertekend moest worden.

Cathechismus, oft Christelicke Onderrichtinghe, 
ghelijck die in Kercken ende Scholen 
der Cheur Vorstelicken Paltz, ghedreuen oft gheleert wor
Wt de Hoochduydtsche sprake, 
in Nederduydtsch getrouwelick ouergeset.   
Ghedruckt, Anno 1563.   

HET  RIKE DER HEMELEN IS ALS EEN 
VERBORGEN    SCHAT IN DEN ACKER MATH 13.

Matthijsglastra@kpnmail.nl  06 2129 4143   
predikant@pknhuissen.nl
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HET  RIKE DER HEMELEN IS ALS EEN 
VERBORGEN    SCHAT IN DEN ACKER MATH 13.

Matthijsglastra@kpnmail.nl  06 2129 4143   
predikant@pknhuissen.nl
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FILMPROGRAMMA – DE KRACHT VAN LEVENSVERHALEN  Onze tweede vakantiedag bracht ons dit jaar in Abbeville, een stad in Frankrijk 
gelegen aan de rivier de Somme. We kampeerden daar als tussenstop op weg naar de 
Loire. Een van de bezienswaardigheden in deze historische stad is de Sint‐
Wulframkerk. De kerk is genoemd naar de heilige Sint Wulfram omdat het lichaam 
van deze in 703 overleden heilige in 1058 naar deze kerk is verplaatst.
De Sint Wulframkerk is een prachtige gotische kerk, zowel aan de buitenkant als de 
binnenkant. In de kleine straten rondom de kerk neemt het machtige front een 
imposante plaats in het stadsbeeld in. De bouw van de kerk duurde van 1488 tot 
1663. 

Herman Schimmel

Na een ingrijpende gebeurtenis hoor je mensen soms zeggen: ‘ik zag 
mijn leven als in een film aan mij voorbij trekken’. In een fractie van een 
seconde trekt het hele leven aan je voorbij. Films kunnen in twee uur 
een verhaal van vele jaren vertellen. Films nemen je mee in de tijd, in 
het leven van anderen, confronteren jou met jouw eigen levensverhaal. 
Films kunnen je raken, ondersteboven halen of ook geheel onverschillig 
laten. Het komend seizoen is er in de kerk op woensdagavond om 19.45 
uur in de Pleinzaal een programma met zes films waarin de rode draad 
is ‘de kracht van mijn levensverhaal’.

Soms wordt dat verhaal duidelijk uitgesproken en voluit geleefd, soms is zo’n levensverhaal verborgen en 
onzichtbaar. Het zijn verhalen over kracht en pijn, eenzaamheid en dingen die geheim moeten blijven. Over  
onverwachte vrienden en steun. Verhalen van pijn en verdriet en van volharding en toewijding. Er is een korte 
introductie – we kijken naar de film – na afloop is er  voor wie wil gelegenheid voor een nagesprek.

BABYTEETH, Australië 2019  –  20 oktober 2021
Mila is 16 jaar en ernstig ziek. Terwijl het verhaal van de dood zich om haar heen sluit wil zij genieten van het 
verhaal van het leven.

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI, Amerika 2017 –  17 november 2021
Het verdriet van een alleenstaande moeder wier tienerdochter verkracht en vermoord werd. Haar 
volhardende woede over het trage politieonderzoek. Luistert er niemand naar mijn verhaal?

SORRY WE MISSED YOU, Engeland 2019  –  8 december 2021
December is pakjesmaand. Snel en makkelijk thuisbezorgd. Rick droomt van een betere toekomst voor zijn 
gezin en gaat als zelfstandig pakketbezorger aan de slag. Deze droom wordt een steeds zwaardere 
molensteen om de nek van zijn gezin.

CORPUS CHRISTI, Polen 2019  –  12 januari 2022
Door toevallige gebeurtenissen wordt Daniel, een jongeman met een crimineel 
verleden, hulppriester in een Pools dorpje. Op geheel eigen wijze groeit de band 
met het geloof en deze geloofsgemeenschap. Maar steeds is er de dreiging dat het 
geheim van zijn crimineel verleden alles  teniet zal doen waarin hij begint te 
geloven.

BOMBSHELL, Amerika 2019  – februari 2022
‘Me‐too‐verhalen’ die niet worden geloofd. Een wereld van ontkenning en wegkijken, daardoor opgesloten 
blijven zitten in jouw beschadigd levensverhaal. De moeite en strijd van drie vrouwen om de macht van een 
Amerikaanse mediagigant te breken.

GREEN BOOK, Amerika 2018  –  16 maart 2022
                                                       Het levensverhaal van een zwarte pianist, in de jaren ’60 op concerttournee in 
                                                        het zuiden van Amerika. Zijn blanke chauffeur is zijn lijfwacht én tegnpool.
                                                        Het verhaal van groeiende vriendschap en respect in een door racisme 
                                                        gekleurde wereld.

Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl 06 2129 4143.
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Uit de oude doos ‐ het wandkleed
Marja Huson – ter Avest In de vorige Sjaloom! hebben we kunnen lezen dat ik een klein 

beetje verder ben gekomen voor wat betreft de creatieve geest 
achter het wandkleed. Een creatieve vrouw die lid was van een 
(vrouwen)handwerkgroepje en ook de bejaardenmiddagen 
bezocht. Haar naam…?

En toen werd ik begin juli gebeld door Ans Verkade. Opnieuw een 
gezellig en informatief telefoongesprek. En ja hoor, de maker en 
ontwerper van het wandkleed is bij haar bekend! Het is gemaakt 
door mevrouw Wierdeman. Zij woonde destijds in de 
Marshallstraat. Mogelijk is ze na het overlijden van haar man nog 
verhuisd binnen Huissen. 

Uit de oude doos
Marja Huson

In het vorige nummer gaf ik al aan dat in Sjaloom! 
steeds een stukje wordt opgenomen uit de 
inleiding van de ‘Inventaris van het archief der 
Ned. Hervormde Gemeente te Huissen. 
Samengesteld in opdracht van den Kerkeraad 
(1948).’ De inleiding in dit boek is in 1948 
geschreven door H.L. Driessen. 1 )

‐ Vervolg (2) ‐
‘Over Curtenius heb ik maar weinig biografische 
bijzonderheden kunnen vinden. Hij schijnt niet in 
Nederland te hebben gestudeerd, zijn naam komt 
t.m. niet voor in de naamlijsten der studenten van 
de verschillende Nederlandsche universiteiten. Hij 
was een zoon van Johannes Theobaldus 
Curtenius, moderator der scholen te Elberfeld, 
Harderwijk en Arnhem, 10 Oct.1668 te Huissen 
overleden. Engelbertus C. was de eerste maal 
gehuwd met Geesken van Wieringen, overleden 
te Huissen 20 Juni 1668, bij wie hij verscheiden 
kinderen had. Hij hertrouwde 23 Feb.1670 met 
Elisabeth Bonen, uit welk huwelijk, t.m. in 
Huissen, geen kinderen zijn geboren. Vader en 
echtgenoote zijn in de Huissensche kerk 
begraven. Op hun zerken, de eenige, die wij met 
zekerheid kennen, plaatste C. de volgende 
opschriften:
1. Requiescit hic Geeskens à Wieringen, Dni. 
Engelberti Curtenii Reform. Eccles. Huiss. Pastoris 
uor dilectissima: quae XX Jun. M.D.L.X.V.I.I.I. piam 
a(n)i(m)am in puerperio Deo reddidit relicto viduo 
moestissimo filiis quator totidemq(ue) filiabus 
orphanis.
2. Depositus hic Johannes Theobaldus Curteniues 
dum viveret et videret Elberfeld., Hardervic. Et 
Arnhemiens. Scholar. Moderator. Obiit ult. Sept. 
Anno Christi M.D.L.X.C.I.I.I., Aetat. Quiet. IV, 
coecitat. XII post labor. XLV.
C. werd te Huissen bevestigd 8 April 1657 (O.S.) 
en deed ’s namiddags zijn intrede met een 

 1) De gegevens zijn alle verzameld uit de acta van 
den kerkeraad en andere bestanddeelen van het 
kerkelijk archief.  

predikantie naar den tekst I Tess. 5.p.25. Hierna 
bevestigde hij den kerkeraad, bestaande uit 2 
ouderlingen, t.w. Stephen van Herwaarden, 
richter, en Bernt van Gheyn, en 2 diakenen, als 
Coendert Pieck en Geurt van Boetbergen. 
Dadelijk bij zijn optreden te Huissen had C. met 
moeilijkheden te kampen van de zijde van zijn 
voorganger, die zich zoo makkelijk niet ter zijde 
liet stellen. Nadat H. zijn emeritaat had gekregen, 
intrigeerde hij bij de regeering, om dit ongedaan 
te maken en in den dienst bevestigd te worden, 
waarbij dan C. als hulpprediker zou optreden 
tegen het aan H. toegekende emeritaats‐
tractement. Dit mislukte weliswaar, maar 
daarmede was de tegenwerking van H. nog niet 
ten einde. Op 30 mei 1659 delibereerde de 
kerkeraad over een verzoek van H. ‘dat hy nu off 
dan wanneer ’t hem luste ende geliefde soude 
mogen prediken” doch besliste, dat H. geduld zou 
hebben tot de synode te Wesel, waarop de 
Huissensche geschillen zouden afgedaan worden. 
Op 1 juni 1659 teekent C. in de acta aan: “des 
morgens omtrent 9 uren, so als ick gereedt 
stonde om te gaan prediken ende ’t Avontmaal te 
bedienen, quam bovengen. Hachin bij my, my 
aanseggende dat hy van sins was een reys off 
twee in dat Hoog‐tydt (Pinksteren) te preken als 
oock ten Avontmaal te gaan; hetwelck ick hem 
beydegaar afgeslagen hebbe. Het prediken uit 
reden, in ’t voorgaande gemelt, ende het 
Avontmaal omdat hy noch noyt ten tyde myner 
bedieninge in ’t gehoor was geweest, maar ’t 
selve altyt veracht ende smadelyck daarvan 
gesproken. Oock daarenboven omdat hy dien 
selvigen morgen ten huise van den Heer richter, 
ouderling der kercke, die toenmaals met het 
gehele huisgesin gereet en wel gemoet was tot 
het H. Avontmaal te gaan, oorsaack tot ontroernis 
der gemoederen gegeven hadde”.’ 
(Wordt vervolgd) Hoe dan ook, mevrouw Wierdeman maakte het wandkleed in de periode dat ds. Piet van de Beek in 

Huissen stond (1971 ‐ 1976).  Waarschijnlijk heeft ze het ook zelf ontworpen, ze was een creatieve 
vrouw en destijds ong. 60 jaar Ze maakte bijv. van regenjassen bijzondere dingen en ze kon prachtig 
handwerken. Het is waarschijnlijk dezelfde vrouw waarnaar al eerder werd verwezen maar waarvan 
men niet op de naam kon komen. 

Eindelijk, het ‘raadsel’ is opgelost met dank aan Ans Verkade. Toch goed om te weten. Mocht iemand 
nog meer informatie hebben…. Ik hou me aanbevolen.
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echtgenoote zijn in de Huissensche kerk 
begraven. Op hun zerken, de eenige, die wij met 
zekerheid kennen, plaatste C. de volgende 
opschriften:
1. Requiescit hic Geeskens à Wieringen, Dni. 
Engelberti Curtenii Reform. Eccles. Huiss. Pastoris 
uor dilectissima: quae XX Jun. M.D.L.X.V.I.I.I. piam 
a(n)i(m)am in puerperio Deo reddidit relicto viduo 
moestissimo filiis quator totidemq(ue) filiabus 
orphanis.
2. Depositus hic Johannes Theobaldus Curteniues 
dum viveret et videret Elberfeld., Hardervic. Et 
Arnhemiens. Scholar. Moderator. Obiit ult. Sept. 
Anno Christi M.D.L.X.C.I.I.I., Aetat. Quiet. IV, 
coecitat. XII post labor. XLV.
C. werd te Huissen bevestigd 8 April 1657 (O.S.) 
en deed ’s namiddags zijn intrede met een 

 1) De gegevens zijn alle verzameld uit de acta van 
den kerkeraad en andere bestanddeelen van het 
kerkelijk archief.  

predikantie naar den tekst I Tess. 5.p.25. Hierna 
bevestigde hij den kerkeraad, bestaande uit 2 
ouderlingen, t.w. Stephen van Herwaarden, 
richter, en Bernt van Gheyn, en 2 diakenen, als 
Coendert Pieck en Geurt van Boetbergen. 
Dadelijk bij zijn optreden te Huissen had C. met 
moeilijkheden te kampen van de zijde van zijn 
voorganger, die zich zoo makkelijk niet ter zijde 
liet stellen. Nadat H. zijn emeritaat had gekregen, 
intrigeerde hij bij de regeering, om dit ongedaan 
te maken en in den dienst bevestigd te worden, 
waarbij dan C. als hulpprediker zou optreden 
tegen het aan H. toegekende emeritaats‐
tractement. Dit mislukte weliswaar, maar 
daarmede was de tegenwerking van H. nog niet 
ten einde. Op 30 mei 1659 delibereerde de 
kerkeraad over een verzoek van H. ‘dat hy nu off 
dan wanneer ’t hem luste ende geliefde soude 
mogen prediken” doch besliste, dat H. geduld zou 
hebben tot de synode te Wesel, waarop de 
Huissensche geschillen zouden afgedaan worden. 
Op 1 juni 1659 teekent C. in de acta aan: “des 
morgens omtrent 9 uren, so als ick gereedt 
stonde om te gaan prediken ende ’t Avontmaal te 
bedienen, quam bovengen. Hachin bij my, my 
aanseggende dat hy van sins was een reys off 
twee in dat Hoog‐tydt (Pinksteren) te preken als 
oock ten Avontmaal te gaan; hetwelck ick hem 
beydegaar afgeslagen hebbe. Het prediken uit 
reden, in ’t voorgaande gemelt, ende het 
Avontmaal omdat hy noch noyt ten tyde myner 
bedieninge in ’t gehoor was geweest, maar ’t 
selve altyt veracht ende smadelyck daarvan 
gesproken. Oock daarenboven omdat hy dien 
selvigen morgen ten huise van den Heer richter, 
ouderling der kercke, die toenmaals met het 
gehele huisgesin gereet en wel gemoet was tot 
het H. Avontmaal te gaan, oorsaack tot ontroernis 
der gemoederen gegeven hadde”.’ 
(Wordt vervolgd) Hoe dan ook, mevrouw Wierdeman maakte het wandkleed in de periode dat ds. Piet van de Beek in 

Huissen stond (1971 ‐ 1976).  Waarschijnlijk heeft ze het ook zelf ontworpen, ze was een creatieve 
vrouw en destijds ong. 60 jaar Ze maakte bijv. van regenjassen bijzondere dingen en ze kon prachtig 
handwerken. Het is waarschijnlijk dezelfde vrouw waarnaar al eerder werd verwezen maar waarvan 
men niet op de naam kon komen. 

Eindelijk, het ‘raadsel’ is opgelost met dank aan Ans Verkade. Toch goed om te weten. Mocht iemand 
nog meer informatie hebben…. Ik hou me aanbevolen.
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Ontvangen collecten 
periode 20 juni t/m 22 augustus 2021

Verjaardagsfonds

                                            tekening Fiep Westendorp

Er is er één jarig .......................................

U weet het vast nog wel, als je jarig was kwam er 
een dame of heer van het Verjaardagfonds een 
felicitatiekaart brengen namens de gemeente met 
het gebruikelijke bruine envelopje om als jarige 
een donatie in te doen voor het fonds. Helaas zijn 
wegens gebrek aan menskracht deze bezoekjes 
gestopt maar het fonds bestaat nog wel degelijk.

In het verleden zijn hier diverse grootschalige 
projecten mee gefinancierd zoals de aanschaf van 
geluidsapparatuur. Daarom vragen we u om (als u 
nog geen toezegging heeft gedaan op het 
formulier van kerkbalans) een donatie te doen in 
het fonds. Misschien kunnen we dan weer met z’n 
allen een groot project (mee)financieren. 

N.B. de automatische incasso voor het 
verjaardagfonds wordt afgeschreven op 21 
september aanstaande.

Indien u een donatie wilt doen kunt u dit 
overschrijven op rekeningnummer NL23 RABO 
0124 0915 47 ten name van de Protestantse 
Gemeente Huissen onder vermelding van “bijdrage 
Verjaardagfonds”.

Ada van Arkel

De diaconie maakt het geld dat zij van u als 
gemeente ontvangt uiteraard over naar de 
collectedoelen waarvoor het geld bestemd 
is. Regelmatig krijgen we een bedankje van 
de betreffende organisatie. Deze keer willen
 we aandacht geven aan een vast collecte‐
doel van onze diaconie: Kinderhospice Binnenveld 
in Barneveld. Altijd krijgen we een kaart waarin ze 
aangeven blij te zijn met onze jaarlijkse bijdrage 
voor het werk van het hospice. 
Het hospice heeft een belangrijke functie in de 
regio – zie het persbericht wat we van hen 
ontvingen. 

“Voor je zieke kind zorgen, dat doe je toch gewoon 
zelf?!” U zult verbaasd zijn hoeveel ouders dit te 
horen krijgen. Maar niemand kan echt invoelen hoe 
het is om een ernstig ziek kind te hebben dat 24 uur 
per dag afhankelijk is van zorg. In de wetenschap 
dat die zorg ook niet minder zal worden. Met de 
kans dat je kind zal overlijden. 
Kinderhospice Binnenveld neemt voor deze 
kinderen, hun ouders en gezinnen, een plaats in 
tussen thuis en het ziekenhuis. Met onze 24 uurs 
verpleegkundige zorg in combinatie met 
pedagogische ondersteuning bieden we kinderen 
een veilige huiselijke omgeving met professionele 
zorg. Voor ouders en het gezin betekent dit dat ze 
even ‘bij kunnen komen’ om daarna de zorg weer 
zelf op te pakken. Terminale zorg voor kinderen, 
kortdurende verpleegkundige zorg en overbrugging 
van ziekenhuis naar huis en, sinds kort, 
gespecialiseerde verpleegkundige kinderdagopvang 
zijn onderdeel van ons zorgaanbod.
Dat Kinderhospice Binnenveld deze zorg kan geven 
en verder ontwikkelen op de landelijke locatie in 
Midden Nederland kan dankzij de steun van tal van 
donateurs, diaconieën en bedrijven.  
Hartelijk dank daarvoor!”
Meer nieuws van het hospice kunt u lezen in hun 
nieuwsbrief, zie: https://
www.kinderhospicebinnenveld.nl/wp‐content/
uploads/2021/01/
KH_Binnenveld_Nieuwsbrief_DECEMBER2020
_LR.pdf
.

foto Kinderhospice 
Binnenveld

foto Kinderhospice 
Binnenveld
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Ons kostersteam
Inleiding Ria Berends

Mijn naam is Jan Prent. Sinds 2008 woon ik samen met mijn vrouw Stevelien in 
Huissen. Nog maar kort loop ik mee als (leerling) koster. Het is niet de bedoeling 
dat ik full time mee ga draaien. Vanwege het 
feit dat het kosterschap toch veel tijd vraagt, wil ik proberen een bijdrage te 
leveren tot een stukje verlichting van de werkzaamheden. In hoeverre dat gaat 
lukken, zal nog moeten blijken."

Wie :
Ik ben Ruud Viëtor geboren in het mooie jaar 1954 en woon sinds mensenheugenis in Huissen. Sinds 
1977 getrouwd met Wilmy, onze kinderen Marieke en Wouter zijn al lang uitgevlogen. In 2009 ben ik lid 
geworden van de Kerkenraad en het college van Kerkrentmeesters. Heb eerst bouwzaken gedaan en ben 
later overgestapt op het penningmeesterschap en dat doe ik nog steeds. Samen met Herman en Erik 
zorg ik ook dat er iedere week een zondagsm@il bij iedereen in de postbus komt.
Wanneer :
Ik heb altijd gezegd dat ik na mijn pensionering koster wilde worden en ben dat in 2020 ook geworden, 
mede door de al lang openstaande vacature. Samen met Dirk zijn wij één kostersteam en verdelen de 
taken waardoor deze prima zijn in te plannen. 
Leuk/niet leuk :
Het in ons gebouw ontvangen van mensen geeft het kosterschap zijn charme. Niet alleen op zondag 
maar op de vele momenten door de weeks is het leuk om gastheer te zijn en het iedereen naar de zin te 
maken. Bij de verhuur aan externe partijen is het goed dat er een koster is die alles soepel laat verlopen. 
Niet alleen koffie en thee zetten maar ook de inrichting van de ruimten en waar nodig ondersteunen met 
apparatuur is dan onze taak. Ik kan zo niet iets bedenken wat het niet leuk zou maken!
Anders :
Door de verkoop van de consistorie en de verbouwing in de overige ruimten hebben we nu een 
inrichting die klaar is voor de toekomst. Meer opbergruimte en een pleinzaal met een eigen uitgiftebalie. 
Hierdoor kunnen we de ruimten nog beter verhuren wat financieel een goede zaak is.
Als de pandemie voorbij is wordt alles weer anders en kunnen we de 1,5 meter laten varen waardoor we 
ook weer meer mensen mogen ontvangen en we weer eens een knuffel mogen geven.
Leukste :
De leukste momenten vind ik die wanneer we Philadelphia als gast hebben 
met hun woongroepen. Enthousiaste en vrolijke mensen die onze ruimte en 
de kosters goed kennen en zich ook bij ons “thuis” voelen. Het afscheid van 
twee groepsleidsters die samen met hun groepen een gezellig samenzijn 
hadden in de pleinzaal vond ik fijn om te doen. Iedereen was heel tevreden 
en door de taart en koffie en thee is het een mooi afscheid geworden. 
Beide dames waren erg tevreden. 

Lees verder op bladzij 16

Als kind mocht ik vaak onze koster helpen met het klaarzetten van het waterglaasje voor de dominee, de 
boekjes voor de ouderlingen en diakenen klaarleggen, de bloemen op tafel zetten, de plantjes verzorgen 
etc. Dit kwam goed uit want mijn vader was afwisselend ouderling of diaken, dus altijd op tijd op zondag.
Bij ons in de kerk was er één koster, bij ons in Huissen hebben we een heel team.
Dat is fijn omdat de werkzaamheden ook veel complexer en uitgebreider zijn geworden. En veelal niet 
alleen meer op zondag maar ook op alles andere dagen (dus ook de avonden) van de week.
En dit veelal gecombineerd met werk‐ en gezin. En ook de “gepensioneerden” onder hen hebben het 
druk met veelal andere vrijwilligerstaken.
En koster zijn is een hele klus, daarom stel ik ze graag aan u voor. Ze verdienen onze waardering.
En mocht u na het lezen van hun enthousiaste verhalen denken dat dit ook iets voor u is neem dan 
vooral contact op. Extra handen zijn hard nodig.
Onze kosters opereren nu in 3 teams: te weten : Danielle en Jonatan, Dirk en Ruud,  Jan en Yolanda We 
zijn dan gemiddeld elke 3 weken aan de beurt en maken onderling uit, wie er wanneer aanwezig is. 

Wij zijn Jonathan en Daniëlle. Alweer een aantal jaren koster en dit 
doen we met veel plezier. We wonen tegenover de kerk in de 
voormalige pastorie van onze gemeente samen met onze 6 
dochters. In ons gezin is altijd reuring wat veel gezelligheid met zich 
meebrengt.  
Koster zijn betekent voor ons verbinding met de mensen om ons 
heen. Dienstbaar zijn en de ander ontmoeten. We waren het eerste 
echtpaar als duo‐ kosterschap. Dat bevalt goed. Fijn om het 
kosterschap te kunnen delen met elkaar naast ons gezin en ons 
werk.

Ik ben Dirk Haasnoot, 67 jaar oud; een JVV‐er dus (Jeugdige van vroeger!), 
vader van drie Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan bij de politie, gehuwd 
met Juliette Renaud en verhuisd van de westkust in Noord‐Holland naar het 
rivieren‐ en bos/heidegebied van Huissen in het oosten.
In de kerk van Huissen waren een aantal vacatures en die van koster sprak 
mij aan. Het is een mooie manier om met mensen om te gaan en hen beter 
te leren kennen. Bovendien help je mee om de continuïteit van de PKN 
Huissen in stand te houden.
Ruud Viëtor, die gepokt en gemazeld is in het kerkenwerk in de PKN Huissen, 
en ik vormen sinds vorig jaar augustus een kostersduo. Dit bevalt prima. 
Samen met Yolanda, Danielle en Jonathan, Ruud en Jan zijn we een prima 
stel mensen die met elkaar “de tent” mede draaiende houden.
We merken wel dat er eigenlijk meer kosters zouden moeten zijn.
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Ons kostersteam
Inleiding Ria Berends

Mijn naam is Jan Prent. Sinds 2008 woon ik samen met mijn vrouw Stevelien in 
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feit dat het kosterschap toch veel tijd vraagt, wil ik proberen een bijdrage te 
leveren tot een stukje verlichting van de werkzaamheden. In hoeverre dat gaat 
lukken, zal nog moeten blijken."
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1977 getrouwd met Wilmy, onze kinderen Marieke en Wouter zijn al lang uitgevlogen. In 2009 ben ik lid 
geworden van de Kerkenraad en het college van Kerkrentmeesters. Heb eerst bouwzaken gedaan en ben 
later overgestapt op het penningmeesterschap en dat doe ik nog steeds. Samen met Herman en Erik 
zorg ik ook dat er iedere week een zondagsm@il bij iedereen in de postbus komt.
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Lees verder op bladzij 16
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Vervolg ons kostersteam

Mijn naam is: Yolanda de Wit. 
42 jaar getrouwd met Wijchert, 
3 dochters, 2 schoonzoons, 2 
kleinzoons en 1 kleindochter. 
Ook best druk mee……
Ik werk sinds 45 jaar als 
verpleegkundige en ben daarvan 
13 jaar ook koster. Ik ben koster 
geworden, omdat ik als lid van 
de gemeente een bijdrage wil 
leveren aan waar we met elkaar 
mee bezig zijn. 

De laatste vergadering van de kerkenraad was op 8 juni jl. In de afgelopen zomerperiode hebben we niet 
vergaderd. De eerste kerkenraadsvergadering is op 7 september. Deze zal geheel in het teken staan van 
de procedure richting het emeritaat van Matthijs Glastra per 18 juli 2022. Aandachtspunten t.a.v. het 
proces zijn o.a. het tijdpad, de vacaturetijd, het horen van de gemeente en de financiële rapportage. 
T.a.v. de inhoud gaat het om de keuze voor een predikant dan wel kerkelijk werker, het percentage van 
de aanstelling, evt. samenwerking met omliggende gemeenten en het functieprofiel. Uiteraard maken 
we dankbaar gebruik van de uitkomsten van het Gemeentecafé van afgelopen jaar (‘Onze toekomst 
tegemoet’). Daarnaast maken we gebruik van de ‘Gids voor het beroepingswerk’ van de PKN 
(www.protestantsekerk.nl/zoeken?q=beroepingswerk).  Op 21 september komen we weer in een 
reguliere vergadering bij elkaar. 
Punt van aandacht: WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN VOORZITTER! En…. het College van 
Diakenen is nog steeds op zoek naar een PENNINGMEESTER. Wie oh wie komt ons team vrijwilligers 
versterken? Kom erbij, doe mee. Is je interesse gewekt, twijfel je nog een beetje? Of wil je wel iets doen 
maar anders dan als ‘ambtsdrager’? Het kan allemaal. Bel of mail gerust, ik informeer je graag….
scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46 (Marja Huson ‐ ter Avest) 

10

En ik wil graag een bijdrage leveren, 
omdat ik me daardoor meer 
verbonden voel met de gemeente.
Waarom dan juist het kosterschap?
Ik heb een ongelooflijke hekel aan 
vergaderen!!!  [werk‐/team overleg: 
geen probleem ] Lekker praktisch 
bezig zijn vind ik fijn. Wat is er leuk 
aan?  En ik wil graag een bijdrage 
leveren, omdat ik me daardoor 
meer verbonden voel met de 
gemeente.

Waarom dan juist het kosterschap?
Ik heb een ongelooflijke hekel aan vergaderen!!!  [werk‐/team overleg: geen probleem ] Lekker praktisch 
bezig zijn vind ik fijn. Wat is er leuk aan?  Je bent vaak aanwezig [niet alleen op zondag] en ziet/spreekt 
dan geregeld mensen. Ook weet je van veel dingen die er spelen, wat het gevoel van betrokkenheid 
vergroot. Werken in teamverband vind ik ook fijn. Dat is dan als er wat uitgebreidere bijeenkomsten zijn. 
Bv: Gemeente ‐café, trouw‐rouwdienst, Huissen bij kaarslicht….enz.
Wat niet leuk is, [en soms wel voorkomt] is als je als een soort Assepoester wordt beschouwd.
Iets anders wat beter zou kunnen is: de communicatie binnen de organisatie.  Daar mis ik nog weleens 
iets. 
Er zijn veel leuke/ mooie herinneringen van de afgelopen jaren, maar ook minder mooie en daar moeten 
we dan met elkaar mee dealen! Voor mij geen reden om te stoppen, maar ondanks alles opnieuw te 
beginnen en door te gaan.
Ik vond het tijdens de afgelopen [corona] periode minder leuk, omdat ik veel van bovengenoemde 
dingen gemist heb, maar hoop [net als veel anderen] dat het weer een keer “normaal” wordt en dan ga 
ik zeker nog een poosje door. 
Op voorwaarde dat er voldoende mensen zijn, die met mij het kosterschap invulling willen geven.

Koster (functie) bron: Wikipedia.

Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook 
sacrista geheten, is een functie die, al dan niet bezoldigd, 
belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het 
klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de 
liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas 
water op het spreekgestoelte.
De functie van koster bestaat zowel binnen het katholicisme 
als het protestantisme.
De koster is belast met diverse facilitaire taken om de kerk en 
de liturgie te ondersteunen. Hij regelt allerlei praktische 
aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, 
verwarming, en klein onderhoud.

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson – ter Avest
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Kosters
kosterteam@pknhuissen.nl
 Yolanda de Wit      0654954070
 Ruud Viëtor                         0615858293 
 Daniëlle van Deutekom     0657214070
 Jonathan van Deuteko       0645674960
 Dirk Haasnoot                     0654698106
 Jan Prent                              0615050768
Roosters kosters: (onder voorbehoud) 
         08/09 ‐ 14/09    Yolanda de Wit
         15/09 ‐ 21/09    Ruud en Dirk         
         22/09 ‐ 28/09    Daniëlle en Jonathan
         29/09 ‐ 05/10    Jan Pent
         06/10 ‐ 12/10    Daniëlle en Jonathan 
         13/10 ‐ 19/10    Yolanda en Jan
         20/10 ‐ 26/10    Dirk en Ruud
         27/10 ‐  02/11   Yolanda en Jan
         03/11 ‐ 09/11    Daniëlle en Jonathan
         10/11 ‐ 16/11    Ruud en Dirk
         17/11 ‐ 23/11    Jan Prent

Scribaat:
Marja Huson ‐ ter Avest      
Pastoraat: 
Ds. Matthijs Glastra            
Diaconie: 
Willianne Langeweg  
Kerkrentmeesters: 
Ria Berends

Ledenadministratie: 
Shelly Goes

Kerktaxi
Anja van Donselaar

06 20 53 59 46

06 21 29 41 43

06 27 13 19 10

026 325 4926

026 325 61 21

026 325 62 32 

(20 bonnen à €1,00)
(20 bonnen à €0,50)

scriba@pknhuissen.nl 

predikant@pknhuissen.nl 

diaconie@pknhuissen.nl 

ria.berends@planet.nl 

ledenadministratie@pknhuissen.nl 

van.donselaar@hccnet.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

 NL23 RABO 0124 0915 47

     NL57 RABO 0124 0698 86

Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen        026 325 34 21

Zondagsm@il: 
Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week. 
Aanmelden en/of kopij zondagsmail@pknhuissen.nl 

Website: 
www.pknhuissen.nl 
Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien‐
sten, etc.
Marja Huson ‐ ter Avest  06 20 53 59 46  webmaster@pknhuissen.nl 

Kerktelefoon: 
Ruud Viëtor     06 15 85 82 93
•     Kerkdienst thuis luisteren: 
•     Kerkdienst gemist: 
•     Kerkdienst online:

Cantorij: repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel    0481 37 61 25

Promises: maandag 20.00 uur
Ruud Viëtor   06 15 85 82 93

Financiën
Collectebonnen:
•     per kaart van €20 
•     per kaart van €10
Bestellen via Ruud Viëtor 06 15 85 82 93

Bericht van de bouwgroep augustus 2021.  
Ruud Viëtor  

Bankrekeningen:
Protestantse Gemeente Huissen 
•     Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
•     Bijdrage kerkbalans
•     Bestellen collecte bonnen
•     Werk aan de kerk 2.0
Diaconie Protestantse Gemeente Huissen
•     Alle betalingen aan en van de diaconie.

Voor de bouwvakvakantie is er al veel gedaan in ons gebouw. Er zijn nieuwe kasten gebouwd op de apsis, 
in de garderobe zijn twee kasten geïnstalleerd en in de oude hal is het oude gordijn vervangen door een 
mooie schuifwand. De desk voor het bedienen van de streaming is geleverd en de keukenkasten voor de 
pleinzaal zijn geïnstalleerd. Omdat inmiddels de vergunning rond is, kan de keuken verder worden 
afgemaakt. Er komt een doorgang zodat er aan twee kanten kan worden uitgeserveerd zonder om te 
hoeven lopen.
Er zijn kapotte vloertegels vervangen en in de pleinzaal is in het plafond een voorziening gemaakt zodat 
daar gordijnen kunnen worden opgehangen.
Ook is in de pleinzaal het toiletblok van de voormalige kinderopvang wc verwijderd zodat alle spullen van 
Promises daar kunnen worden opgeslagen.
Alle leidingen van de consistorie (elektra en verwarming) zijn afgekoppeld en de deur kan op korte 
termijn worden dichtgemaakt door de aannemer van de koper.
U ziet, het is een hele klus geworden maar we naderen het einde. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, 
zijn we (is het gebouw) klaar voor de toekomst waarin we nieuwe mogelijkheden zien voor eigen 
activiteiten in de pleinzaal en ook voor de verhuur biedt de verbouwing nieuwe kansen.
En, zoals het een goede penningmeester betaamt, wil ik nog aangeven dat giften van harte welkom zijn

Operators desk Streaming groep.

Kastenblok op de apsis.

Aanzicht keuken vanuit de pleinzaal.



Druk: 
BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 7 keer per jaar

Redactie: 
Bartje Abbo‐Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman 
Schimmel, Herman Joling.                             
De redactie van de Sjaloom! behoudt zich 
het recht voor artikelen wel of niet te 
plaatsen, dan wel aangepast.

Inleveren kopij 
•     Inleverdata: 10 oktober, 15 november
•     Verschijningsdata: 21 okt., 25 nov
Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge 
resolutie 2Mb) naar 
sjaloom@pknhuissen.nl 

Coördinatie bezorging 
Hans Hissink: 026 325 33 56 
hansenjanniehis@gmail.com 

Kosten
Vrijwillige bijdrage per jaar €15,‐ 
(richtbedrag) igitale versie Sjaloom! 
aanmelden bij sjaloom@pknhuissen.nl of 
via de website 
www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom
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Sjaloom! Kerkblad Protestantse 
Gemeente Huissen

Kosters
kosterteam@pknhuissen.nl
 Yolanda de Wit      0654954070
 Ruud Viëtor                         0615858293 
 Daniëlle van Deutekom     0657214070
 Jonathan van Deuteko       0645674960
 Dirk Haasnoot                     0654698106
 Jan Prent                              0615050768
Roosters kosters: (onder voorbehoud) 
         08/09 ‐ 14/09    Yolanda de Wit
         15/09 ‐ 21/09    Ruud en Dirk         
         22/09 ‐ 28/09    Daniëlle en Jonathan
         29/09 ‐ 05/10    Jan Pent
         06/10 ‐ 12/10    Daniëlle en Jonathan 
         13/10 ‐ 19/10    Yolanda en Jan
         20/10 ‐ 26/10    Dirk en Ruud
         27/10 ‐  02/11   Yolanda en Jan
         03/11 ‐ 09/11    Daniëlle en Jonathan
         10/11 ‐ 16/11    Ruud en Dirk
         17/11 ‐ 23/11    Jan Prent

Scribaat:
Marja Huson ‐ ter Avest      
Pastoraat: 
Ds. Matthijs Glastra            
Diaconie: 
Willianne Langeweg  
Kerkrentmeesters: 
Ria Berends

Ledenadministratie: 
Shelly Goes

Kerktaxi
Anja van Donselaar

06 20 53 59 46

06 21 29 41 43

06 27 13 19 10

026 325 4926

026 325 61 21

026 325 62 32 

(20 bonnen à €1,00)
(20 bonnen à €0,50)

scriba@pknhuissen.nl 

predikant@pknhuissen.nl 

diaconie@pknhuissen.nl 

ria.berends@planet.nl 

ledenadministratie@pknhuissen.nl 

van.donselaar@hccnet.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

 NL23 RABO 0124 0915 47

     NL57 RABO 0124 0698 86

Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen        026 325 34 21

Zondagsm@il: 
Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week. 
Aanmelden en/of kopij zondagsmail@pknhuissen.nl 

Website: 
www.pknhuissen.nl 
Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien‐
sten, etc.
Marja Huson ‐ ter Avest  06 20 53 59 46  webmaster@pknhuissen.nl 

Kerktelefoon: 
Ruud Viëtor     06 15 85 82 93
•     Kerkdienst thuis luisteren: 
•     Kerkdienst gemist: 
•     Kerkdienst online:

Cantorij: repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel    0481 37 61 25

Promises: maandag 20.00 uur
Ruud Viëtor   06 15 85 82 93

Financiën
Collectebonnen:
•     per kaart van €20 
•     per kaart van €10
Bestellen via Ruud Viëtor 06 15 85 82 93

Bericht van de bouwgroep augustus 2021.  
Ruud Viëtor  

Bankrekeningen:
Protestantse Gemeente Huissen 
•     Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
•     Bijdrage kerkbalans
•     Bestellen collecte bonnen
•     Werk aan de kerk 2.0
Diaconie Protestantse Gemeente Huissen
•     Alle betalingen aan en van de diaconie.

Voor de bouwvakvakantie is er al veel gedaan in ons gebouw. Er zijn nieuwe kasten gebouwd op de apsis, 
in de garderobe zijn twee kasten geïnstalleerd en in de oude hal is het oude gordijn vervangen door een 
mooie schuifwand. De desk voor het bedienen van de streaming is geleverd en de keukenkasten voor de 
pleinzaal zijn geïnstalleerd. Omdat inmiddels de vergunning rond is, kan de keuken verder worden 
afgemaakt. Er komt een doorgang zodat er aan twee kanten kan worden uitgeserveerd zonder om te 
hoeven lopen.
Er zijn kapotte vloertegels vervangen en in de pleinzaal is in het plafond een voorziening gemaakt zodat 
daar gordijnen kunnen worden opgehangen.
Ook is in de pleinzaal het toiletblok van de voormalige kinderopvang wc verwijderd zodat alle spullen van 
Promises daar kunnen worden opgeslagen.
Alle leidingen van de consistorie (elektra en verwarming) zijn afgekoppeld en de deur kan op korte 
termijn worden dichtgemaakt door de aannemer van de koper.
U ziet, het is een hele klus geworden maar we naderen het einde. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, 
zijn we (is het gebouw) klaar voor de toekomst waarin we nieuwe mogelijkheden zien voor eigen 
activiteiten in de pleinzaal en ook voor de verhuur biedt de verbouwing nieuwe kansen.
En, zoals het een goede penningmeester betaamt, wil ik nog aangeven dat giften van harte welkom zijn

Operators desk Streaming groep.

Kastenblok op de apsis.

Aanzicht keuken vanuit de pleinzaal.



Heer,

Als ik eerlijk ben: 
mijn leven lijkt zo vaak een doolhof. 

Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde 
paden 

en heb ik het gevoel terug bij af te zijn. 

Aan U de toekomst? 
Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van. 

Niet alleen in mijn eigen hart en leven, 
maar ook als ik de krant lees en het Journaal zie. 

Vol hartstocht bid ik:
‘Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag…’

Maar hoe lang bidden mensen dit al?
Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om dit 

te blijven bidden?
Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, 

bloeien en verzinken?
Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog’?
Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan 

vandaag? 

Vanuit mijn twijfel roep ik tot U: 
laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op 

mijn pad zijn
zodat Uw weg zichtbaar blijft 
ook al loopt die door de zee 

en kom ik steeds weer langs start. 

Houd mij gaande,
ga mij voor, Uw toekomst tegemoet. 

Amen. 

‐ Ds. René de Reuver
)

.


