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Van de redactie
Herman Joling

Sjaloom!

KERK OPEN zaterdag 13 mei

Het is open kerkendag. Onze gemeente is 
aangesloten bij Wegen met Zegen. 
(https://www.wegenmetzegen.nl/ )
Een aantal kerken in de gemeente Linge‐
waard zullen deze dag open zijn.
Onze kerk is open van 10.00‐16.00.
Een gastheer of gastvrouw is aanwezig, die 
zorgt voor de koffie en thee. Er is 
gelegenheid om een kaarsje te branden.
Ook is er een kleine presentatie van alle 
activiteiten bij ons in de kerk‐gemeente.
Posters met meer informatie zullen eind 
april in de kerk opgehangen worden.

Peter Aagenborg en Mariette van 
Herwijnen
info 06‐23317190

Voor u  ligt het  Lentenummer  van  Sjaloom! 
Vanuit  de  veertigdagen  tijd  zijn we  via  de 
Goede Week op weg naar Pasen. We mogen 
hier in vrijheid vieren dat Jezus uit de dood is 
opgestaan, op de  zondag na  zijn kruisiging. 
Die vrijheid  is niet overal vanzelf  sprekend. 
Daarom  iedere woensdag de avondwake  in 
onze  kerk.  Bij  het  samenstelling  van  dit 
nummer  liep de redactie wel tegen het  feit 
aan dat ook Sjaloom! mensenwerk  is en  te 
maken  kreeg  met  vakanties  en  ziekte.
Een  artikel  over  het  bezoek  aan  de 
tentoonstelling  Gospel  in  het  Catha‐
rijneconvent  is  niet  gemaakt.  Ondanks  de 
oproepen  van  Heleen  en  Ria  ging  is    het 
bezoek niet doorgegaan door allerlei agenda 
perikelen en afzeggingen. 

Wel kunnen wij u deelgenoot maken van het 
bezoek  van  Promises  aan  Brandenburg. 
Herman  Schimmel  heeft  wel  e.e.a.  ge‐
schreven over gospel en kerkmuziek. 
En  leest  u  vooral  het  interview met  onze 
nieuwe predikant ds. Jan Bos. We kijken uit 
naar zijn intrede 14 mei!

Wie durft het aan een stukje te schrijven 
met als onderwerp: De kerk van.....

Wij wensen u goede Paasdagen en veel 
leesplezier.
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Vieringen Aanvang 10.00 uur
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Inhoud

blz. 2  Van de redactie ‐ kerk OPEN
blz. 3  Vieringen ‐ Inhoud ‐ Agenda
blz. 4 ‐ 6  Kennismaking Jan Bos
blz. 6  Duuzaamheid
blz. 7  De Kruisweg van Heiloo
bz.  8 ‐ 9  Gospel
blz. 10 Leprazending ‐ De Herberg
blz. 11 Thema middagen
blz. 12 Wolkenwagen
blz. 13 Een maandje weg
blz. 14 Vanuit de kerkenraad
blz. 15 De kerk van....
blz. 16 ‐ 17 Promises
blz. 18 colofon
blz. 19 Collecteopbrengsten ‐ ledenmutaties
blz. 20 Gedicht

Agenda
20 april      Thema middag 14.30 u ‐ 17.00 
13 mei de kerk is OPEN
14 mei       10.00 uur intrede dienst ds. Jan Bos
Volg ook de informatie van de Zondagsm@il met 
aanvullingen op de agenda.
22 mei         Thema middag 14.30 u ‐ 17.00 u

Brandenburg, 
place you mus 
have seen !
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Kennismaking met Jan Bos
De redactie van Sjaloom! stelde onze nieuwe predikant Jan Bos een aantal vragen ter kennismaking.

Wie is Jan Bos en waarom is hij predikant 
geworden?

Ik ben opgegroeid in Zwolle (Berkum) als oudste in een 
gezin van vijf kinderen. Mijn ouders Kees en Riek Bos 
leven gelukkig nog en wonen nog steeds in Berkum. 
Mijn jongste zusje Elske is in september 2021 helaas 
overleden aan een auto‐immuunziekte. Ik ben in 1989 
getrouwd met Marjolijn Zwolsman en vader geworden 
van  drie  volwassen,  inmiddels werkende  kinderen: 
Corine, Erik en Bram. Corine gaat in april in Arnhem 
wonen, Erik woont in Zwolle en Bram in Nijmegen. Na 
mijn opleiding theologie in Kampen ben ik in de kerk 
van  Almelo  gaan  werken.  In  1997  zijn  wij  naar 
Oldenzaal verhuisd waar  ik  twee periodes dominee 
ben geweest van de protestantse gemeente van de 
Hofkerk. Tussen die periodes in heb ik een mooie en 
leerzame uitstap van zeven jaar naar het voortgezet 
onderwijs gemaakt, waar ik leraar levensbeschouwing 
was. Naast mijn baan als dominee werkte ik ook acht 
jaar lang als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis 
in Oldenzaal. In 2013 heb ik met Marjolijn een fietsreis 
van drie maanden naar Istanbul gemaakt en in 2021 
een fietsreis naar Helsinki. In 2016 ben ik naar Rolde 
verhuisd  en  heb  daar  met  plezier  gewerkt.  Mijn 
grootste hobby is sport: voetballen, mountainbiken en 
tennis.

Ik ben predikant geworden omdat ik bezig wilde zijn 
met de diepste drijfveren van een mens. Met de ‘ziel’.  
Er zit bij mij een grote ‘drang’ om de wereld mooier 
en beter te maken. Ik denk dat de mentaliteit van een 
mens  een  zeer  grote  rol  speelt  in  het  gedrag  van 
diezelfde mens. Die mentaliteit is de innerlijke motor 
van  een mens.  Die motor moeten  we  dus  onder‐
houden en trainen en dat kan heel goed in de kerk. Al 
in mijn vroege  jeugd was  ik  sterk geïnteresseerd  in 
bijbel, geloof en kerk. 
Ik ging graag mee met mijn vader mee naar de tweede 
kerkdienst ’s avonds. Thuis las ik de bijbel van A tot Z 
en  deed mee  aan  bijeenkomsten  van  de  Youth  for 
Christ. 

De studie theologie lag daarom voor de hand maar 
of ik dominee wilde worden, dat wist ik lange tijd 
niet: geloofde ik daar wel genoeg voor en kon ik dat 
wel?

Wat trok je aan om op onze advertentie te 
solliciteren?

Toen ik de advertentie las en de profielschets en het 
DNA van de gemeente werd  ik getroffen door de 
openheid  van  de  gemeente  richting  de 
maatschappij.  De  wakes  voor  Oekraïne,  de 
maaltijden, de  inloopmiddagen, het Groene Kerk 
zijn. Zorg voor de ziel, de aarde en de medemens. 
Wat  mij  ook  opviel  was  de  eerlijkheid  en  de 
realiteitszin: we  zijn  een  kleine  kwetsbare  groep 
mensen, het is moeilijk om vrijwilligers te vinden, 
er is geen jeugd meer en we zullen moeten zoeken 
naar  samenwerking met andere gemeenten. Dat 
vind  ik  eerlijk  en  realistisch. Maar  er  sprak wel 
degelijk geloof en zin uit  om nog steeds kerk te zijn 
in deze tijd! 
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Wat mij ook aantrok was de inrichting van het gebouw 
en het liturgisch centrum: als dominee sta je midden 
tussen de mensen en niet op afstand. Er is een beamer 
en  ook  een  goede  camera‐verbinding  voor  de 
livestream. Bovendien is er een keuken en een mooie 
zaal bij het plein. Dat geeft mogelijkheden! Een laatste 
reden  om  te  solliciteren  was  dat  Huissen  dichtbij 
Nijmegen en Arnhem  ligt en daar wonen  twee van 
onze kinderen.

Wat was je eerste indruk na de gemeenteavond 
van 26 januari?

Die  energie  voelde  ik  ook  op  de  gemeenteavond. 
Mensen  stelden mij  en Marjolijn  goede  vragen  en 
vertelden ook graag wat zij zelf deden in de gemeente. 
Het gaf mij de  indruk dat er heel veel gebeurt, ook 
zonder dat de predikant daar meteen veel voor moet 
doen.  Zelfstandigheid dus.  Er werd op de  gemeen‐
teavond ook veel gelachen en ik voelde me direct op 
mijn gemak. Na afloop werd er geproost op een nieuw 
begin! Het  leven werd gevierd en dat hoort wat mij 
betreft erg bij het geloof. Wat mij verder opviel is dat 
iemand zei: ‘de mensen hier luisteren vaak slecht, ze 
praten veel’. Of dat zo is moet blijken...

'Ik voel me diep 
van binnen 

geroepen om 
dingen te doen die 
ik zelf niet bedenk'

Welke uitdaging zie je voor je in Huissen?

Ik zie verschillende uitdagingen. Hoe kunnen we gaan 
samenwerken met andere  gemeentes? Hoe  kunnen 
we als gemeente verbindingen leggen met de stad en 
het ‘geloof’ dat ieder mens naar mijn mening in zich 
heeft aanspreken? Hoe zal ik dominee zijn voor u en 
voor de mensen  in de  stad? Zijn er verbindingen  te 
leggen of uit te breiden met de rooms‐katholieke kerk 
en het Dominicanenklooster? 

Het eerste jaar zal wat mij betreft de nadruk liggen op 
kennismaken  met  mensen  en  groepen  en  het 
pastoraat. 

Huissen, een protestantse enclave in een 
overwegend RK dorp. Hoe kijk je daar tegenaan?

Dat  zal  waarschijnlijk  lijken  op  de  tijd  die  wij  in 
Oldenzaal woonden want Oldenzaal  is ook een zeer 
katholieke stad met een bourgondisch en carnavalesk 
leven. Daar heb ik geleerd om wat ‘losser’ te leven en 
hoe  leuk het  is om op een  terras  te  zitten en daar 
mensen  te  ontmoeten  en  te  spreken. Mijn  eerste 
indruk van Huissen is dat de mensen open, gezellig en 
toegankelijk zijn. Zit ik er ver naast? We zullen het gaan 
meemaken!

Verhuizen van Rolde naar Huissen. Wat zijn je 
plannen?
Op 9 mei gaan wij verhuizen naar de Gladiusstraat 1 
in  Huissen.  We  zijn  nu  al  druk  met  opruimen  en 
inplannen. Wat een verandering! En we moeten ook 
nog afscheid nemen in april van dorp en kerk. Het zijn 
emotionele tijden. In Huissen gaan we de omgeving 
verkennen  en  ga  ik  ook  kijken  of  ik  me  weer  ga 
aansluiten bij een voetbalclub. Marjolijn is momenteel 
werk aan het zoeken in Huissen of omgeving. Ze gaat 
misschien  werken  in  de  gehandicaptenzorg  of  de 
ambulante  begeleiding  van  kinderen  en/of 
volwassenen. Ze heeft verschillende sollicitaties lopen 
op het moment dat ik dit schrijf.

Marjolein Zwolsman

lees verder op blz 6
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Lijfspreuk

Op de gemeenteavond heb ik ook iets verteld over een 
lijfspreuk die ik altijd bij me draag. Deze spreuk is van 
de Zweedse politicus Dag Hammarskjöld. Hij was in de 
jaren  zestig  een  gevierd  secretaris‐generaal  van  de 
Verenigde Naties. Hij was een mens die hield van kunst, 
natuur en  religie. De zin die hij ooit  in zijn dagboek 
opschreef luidt: 

“Ik weet niet wie ‐ of wat ‐ de vraag stelde. 
Ik  herinner me  niet  dat  ik  antwoordde. 
Maar eens zei ik ja tegen iemand of iets. 
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat 
het  leven  zinvol  is  en  dat mijn  leven  in 
onderwerping een doel heeft" 

In dit citaat komt het woord  ‘God’ niet voor maar  ik 
hoor die er wel in. Ik voel me diep van binnen geroepen 
om dingen te doen die ik zelf niet bedenk. En ik geloof 
dat ieder mens die stem zou kunnen horen. Voor mij 
is die roeping het fundament en de bron van mijn leven. 
Die stem stelt tot veel in staat!

Marjolijn en ik verheugen ons op een nieuw begin en 
een nieuw avontuur met u in het mooie Huissen!

Het gezin van Jan en Marjolein

Het thema duurzaamheid is 
een hot item, leuke beeldspraak
trouwens.

In de kranten wordt volop geschreven over duur‐
zaamheid zoals terugdringen van stroomverbruik, 
het scheiden van afval en het nut van dikke truien 
dragen. Alhoewel  ik daar uiteraard ook alles aan 
doe gaat dit artikel over zaken die niets te maken 
met watts, PET flessen of CO2 uitstoot.

Nee ik ga voor de duurzaamheid van onze gemeente 
maar  dan  vooral  op  het  persoonlijke  vlak.
Want duurzaamheid heeft ook te maken met het 
aangaan van relaties en het in stand houden ervan 
dus  hoe  kunnen  we  met  elkaar  een  duurzame 
gemeente zijn. Zeker in deze spannende tijd van een 
nieuwe predikant. Onze nieuwe dominee wil met 
veel energie samen met ons op weg en wij met hem. 
Wil  je  samen  een  duurzame  gemeente  zijn  en 
blijven dan moeten wij gemeenteleden meedoen 
en die acties oppakken die wij belangrijk vinden om 
te doen.Maar u snapt het al, dat kan onze dominee, 
de kerkenraad en de diverse commissies natuurlijk 
niet alleen.

Alle gemeenteleden kunnen hun steentje bijdragen 
door  zaken  op  te  pakken  en  mee  te  denken.
Heeft u een ideeën of heeft u tijd om u in te zetten 
voor acties laat het dan weten aan iemand van de 
kerkenraad of  stuur een email of  reageer  via de 
website. Door met elkaar te denken en uit te voeren 
bouwen we niet alleen aan de persoonlijke relaties 
maar  ook  aan  het  voortbestaan  van  onze 
waardevolle  gemeente. Mijn  visie  is dat we met 
elkaar  nog  heel  lang  door  kunnen  gaan met  de 
energie die we hebben en door meer mensen te 
motiveren wordt  die  energie  alleen maar  groter 
zodat we er samen iets moois van kunnen maken.  

Een  energiecentrale  (  hoe  groen  ook  )  kan  niet 
zonder brandstof en een duurzame gemeente kan 
niet zonder U !

( 1e versie van dit artikel stamt uit april 2013 toen 
Matthijs onze nieuwe dominee werd )

Ruud Viëtor, Koster en verhuurzaken.

Duurzaamheid.
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Door  de  sluiting  van  veel  kerken  zijn  diverse 
kruiswegen  letterlijk  en  figuurlijk  uit  het  zicht 
geraakt. Zelf ben ik in Jerusalem geweest en heb 
over  de  Kruisweg  gelopen.  Maar  ook  op  de 
Kruisweg in Heiloo. Deze kruisweg is in vroeger 
tijd ook uit het zicht geweest door de reformatie.

De Runxputte van Heiloo was al  in 1409 bekend als 
geneeskrachtige bron. De overlevering  leert ons, dat 
er in die tijd nabij de Runxput een houten beeld van 
Maria  werd  gevonden.  Reden  om  er  een  kapel  te 
bouwen. Tijdens het beleg van Alkmaar werd de kapel 
vernield. De ruïne werd in 1637 op last van de Staten 
van Holland met de grond gelijk gemaakt en ook de put 
werd  vernield  om  een  einde  te  maken  aan  de 
voortdurende komst van (roomse) pelgrims.

Veepest was  in  1713  reden  om  de  put weer  op  te 
graven. Er werden weer grote ceremonies gehouden, 
tot  ergernis  van  de  politie, maar  een  deel  van  de 
opbrengst  voor  de  lokale  overheid  maakte  veel 
mogelijk. In 1786 werden alle cafés in de buurt gesloten 
en  het  terrein  vlak  gemaakt  en  beplant.  De  anti‐
katholieke burgemeester van Alkmaar kocht  in 1817 
het terrein om aan dit gedoe een eind te maken.  Rond 
1832 kwam aan individuele om‐gangen een einde en 
raakte de devotie in vergetelheid.

In 1902 werd de grond door Pastoor Geene gekocht. 
Toen in 1905 de vermoedelijke restanten van de kapel 
en  de  put werden  ontdekt  begonnen  er  ook weer 
bedevaarten.  De  bedevaartkerk  Onze‐Lieve‐Vrouwe 
ter  Noord  werd  in  1913  gebouwd.  Op  het  terrein 
bevinden zich verder een kruisweg uit 1911, een vijver 
met rustaltaar en een Calvarieberg. In 1914 kwam er 
zelfs een  speciale halte  voor  stoptreinen die enkele 
keren per  jaar daar een stop maakten. De halte  is  in 
2013 opgeheven.

Meer weten? : https://olvternood.nl

De kruisweg van Heiloo
Jan Willem Faasse
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Statie 2, Kruiswegpark Heiloo

Mariabeeld in de kapel Onze‐Lieve‐Vrouwe ter Noord 
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My home is over Jordan

Naar aanleiding van het bezoek van enkele gemeenteleden aan de tentoonstelling Gospel in het 
Catharijne Convent in Utrecht, schreef Herman Schimmel een artikel over deze muziek.

teskt: Herman Schimmel

Omdat ik zelf vroeger lid was van een koor dat de 
Spritual Singers heette, gebruik ik liever het woord 
‘spiritual’  dan  het  woord  gospel.  Dat  komt 
misschien  ook  omdat  ik  dan  denk  aan  die  tra‐
ditionele liederen die zwarte Amerikanen zongen in 
die 17e en 18e eeuw op de katoenplantages en in 
hun,  vaak  geheime,  kerken.  Het waren  liederen 
gebaseerd  op  Bijbelse  verhalen,  liederen  over 
onderdrukking  en  vertrouwen  in  het  geloof. 
Tegenwoordig  is  gospelmuziek naar mijn mening 
meer een verzamelnaam geworden van Engelse of 
Nederlandse  opwekkingsliederen  met  een 
swingende en sterk ritmische begeleiding. 
De  Verenigde  Staten  was  de  17e  eeuw  nog 
grotendeels onontgonnen. In wat nu Kentucky en 
Tennessee heet, ontstonden nederzettingen. Het 
was een hard bestaan om nieuw land te ontginnen, 
te  jagen  op  wild  en  om  te  gaan  met  vijandige 
Indianenstammen.  Drankmisbruik,  schiet‐  en 
vechtpartijen waren de orde van de dag.

Door  rondtrekkende  predikanten  ontstond  er  in 
Amerika de Methodistenkerk, overgewaaid vanuit 
de  Anglicaanse  kerk  in  Engeland.  Vanwege  het 
gebrek  aan  kerken  en  gebouwen  hielden  zij 
openluchtdiensten,  een  zogenaamde  camp‐
meeting.  Zo’n  Camp‐meeting  duurde  vaak meer 
dagen en daaromheen ontstond een tijdelijk camp‐
meeting‐dorp  met  tenten.  Rondom  de  ‘Camp‐
ground’ ontstonden liederen om de saamhorigheid 
te  bevorderen.  “I  want  to  cross  over  into 
campground” uit het lied ‘Deep River”.

Die camp‐meeting is voor slaven aanleiding om ook 
samen  bij  elkaar  te  komen.  Ze  gebruiken 
opzwepende  liederen  gericht  op  geloofs‐
vertrouwen  in  een  betere  toekomst.  Omdat  de 
blanke bevolking maatschappelijk snel vooruitgaat 
en de, veelal zwarte, slaven achtergesteld worden, 
blijft die behoefte aan een religieuze bijeenkomst 
groot. 

De  onontwikkelde  slaven  hadden  behoefte  aan 
eenvoudige  teksten bij aansprekende Bijbelverhalen 
zoals  de  slavernij  van  de  Israëlieten  in  Egypte,  het 
beloofde  land  en  de  moeilijkheden  op  de  tocht 
daarnaartoe.  “Gimme that ol’time religion, it’s good 
enough for me. It was good for the Hebrew children, 
an it’s good enough for me.”

Leden van een pinkstergemeente in Chigago prijzen de 
Heer (Russel Lee, Chicago 1941, Library of Congress)

Lied 757 Swing Low Sweet Chariot
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Een thema dat regelmatig terugkomt in spirituals is de 
verwijzing naar de rivier de Jordaan. In het lied ‘Swing 
Low, Sweet Chariot’ (Lied 757) uit ons Liedboek, wordt 
ook naar de rivier de Jordaan verwezen. “I looked over 
Jordan, and what did  I  see,  coming  for  to  carry me 
home, a band of angels coming after me, coming for 
to carry me home.” De Jordaan wordt dan gezien als 
de doodsrivier die overgestoken moet worden om in 
het paradijs bij God te komen. Liederen werden ook 
gebruikt  om  onderling  in  geheime  taal  te 
communiceren. Zo verwees Jordan River ook naar Ohio 
River. Deze  ruim 1500 km.  lange  rivier was  toen de 
grens tussen de zuidelijke staten en het vrije noorden. 

Leden Holland Methodist Church zingen gospel. Still uit de video‐installatie Halleluja, Emma Lesuis, 2022

    In ons Liedboek zijn de volgende spirituals   
    opgenomen:

    168 Go down Mozes
    249 All night all day
    484 Go tell it on the mountain
    757 Swing Low, Sweet Chariot
    915 Nobody knows the trouble I ‘ve seen

Meest  bekende  spiritual  is misschien wel  ‘Deep 
river, my home is over Jordan’. Andere voorbeelden 
zijn ‘I stood on the river of Jordan’ en ‘Roll, Joran, 
roll, I want to go to heaven when I die to hear the 
Jordan roll.’
De slaven gebruikten zo code om te verwijzen naar 
“The Promised Land’, (het Beloofde Land). Zo was 
“The  Gospeltrain”  een  verwijzing  naar  The 
Underground  Railroad,  een  geheime  vluchtroute 
voor slaven naar vrije staten of zelfs naar Canada.

'I looked over 
Jordan, and 
what did I see'
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Graag hadden we u ons nieuwe project feestelijk willen presenteren 
op Zondag 26 februari, maar helaas door te weinig belangstelling (er 
waren maar 5 aanmeldingen) hebben we deze bijeenkomst afgelast.
Toch willen we U bekend maken met ons nieuwe project nu Rodolfo’s 
project  in  Cuba  is  afgelopen met  de  verhuizing  van  Rodolfo  naar 
Spanje.

We steunen nu de Leprazending in Apeldoorn. We hebben gekozen 
voor het bekostigen van minimaal  twee protheses per  jaar  in het 
Mawlamyine ziekenhuis in Myanmar en proberen door extra acties 
en collectes geld voor nog een extra prothese bij elkaar te krijgen.
De kosten zijn 500 euro per prothese. Dit jaar hebben we ook een gift 
ontvangen  van  de  stichting  SOL  (Stichting  Ontwikkelings‐
samenwerking  Lingewaard)  en  kunnen  van  dit  geld  ook  twee 
protheses bekostigen.

U kent de Leprazending vast al wel want Ali Boven is een paar keer 
mee geweest naar Myanmar om daar hersteloperaties te doen en 
heeft ook een paar keer daarover verteld in de kerk. Door Corona en 
de huidige moeilijke situatie in Myanmar is ze nu al een paar jaar niet 
geweest maar ze hoopt nog een reis te kunnen maken naar Myanmar.

Even in het kort iets over de Leprazending.

Leprazending (The Leprosy Mission) is de oudste en grootste op lepra 
gerichte organisatie in de wereld. Ze zijn opgericht in 1874 door de 
Ier Wellesley Bailey. Hij werkte als pionier onder  leprapatiënten  in 
India.De organisatie is uitgegroeid tot een groot netwerk, werkzaam 
in meer dan dertig landen met 2.000 medewerkers, 200 projecten, 
16  ziekenhuizen,  eigen  onderzoekscentra  en  vakscholen.
Het verhaal van de Leprazending van bijna 150 jaar is het verhaal van 
leprapatiënten, artsen, verpleegsters, onderzoekers, medewerkers, 
advocaten,  donateurs  en  supporters;  miljoenen  mensen  die 
toegewijd zijn om lepra te verslaan. Sinds 1980 werkt Leprazending 
ook  vanuit  Nederland.  Stichting  Leprazending  Nederland  is  een 
zelfstandig partner in het netwerk van The Leprosy Mission.

Elke 2e zondag van de maand zullen we bidden voor het werk van de 
Leprazending en er staan een aantal collectes ingepland dit jaar voor 
Protheses voor Myanmar. Ook zullen we d.m.v. acties proberen extra 
geld bij elkaar te krijgen, we hopen op uw steun.

Namens de diaconie Gerdine Dijkstra Pauwels

Van de diaconie 
Project Protheses 
voor Myanmar

Kom‐op‐adem  in  de  Herberg 
In  de  prachtige  omgeving  van 
Oosterbeek  drie  dagen  samen 
optrekken  om  stil  te  staan  bij  je 
(dreigende) burn‐out of bij het verlies 
van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal 
Diaconaal  Centrum  de  Herberg  te 
Oosterbeek.  In  april  vinden  de 
volgende  twee  Kom‐op‐adem 
arrangementen plaats:
Van  19‐21  april:  In  balans  –  voor 
mensen  met  burn‐out  klachten
Van 24‐26 april: Leven met verlies – 
voor wie een dierbare moet missen 
door overlijden

Met een kleine groep lotgenoten kom 
je  samen  onder  deskundige 
begeleiding. Er  is een  luisterend oor 
voor je verhaal. Het samen in gesprek 
zijn geeft herkenning en erkenning. Bij 
een  open  Bijbel  bespreek  je 
onderwerpen  die  passen  bij  je 
situatie. Je hoeft een paar dagen niet 
te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Je 
hebt een eigen kamer. Maaltijden en 
activiteiten zijn in groepsverband. In 
je  vrije  tijd  kan  je  ontspannen  en 
genieten van de mooie omgeving van 
de Herberg.
Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor 
meer informatie ga naar
www.pdcdeherberg.nl  of mail  naar 
komopadem@pdcdeherberg.nl.  
Aanmelden kan tot en met 10 april. 

Deze  Kom‐op‐ademweken  biedt  de 
Herberg  naast  het  herstel‐
arrangement van 2‐6 weken.
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Thema‐middag
Maandagmiddag 22 mei is alweer de laatste
middag van dit seizoen.
We hebben vier zeer afwisselende middagen 
gehad. De laatste middag heeft een oerhollands 
thema: SJOELEN!
Sjoelen altijd gezellig om te doen.
Ook zullen we deze middag de andere thema‐
middagen even evalueren.
Om de zomer in te luiden, drinken we nog een 
glaasje en eten een hapje.

De middag begint om 14.30.
De middag zal eindigen rond 17.00.
Gezelligheid kent geen tijd,daar gaan we voor.

Emma Bongers en Mariette van Herwijnen.
info 06‐23317190

De kroning van Richard I op 3 september 1189 in de 
Westminster Abbey

De kroning 
van 
een 
koning
De  voorlaatste  themamiddag  is  op  donderdag  20 
april  om  15.00  uur.  Dan  geeft  cantor/organist 
Herman Schimmel een  lezing over de geschiedenis 
van  Engelse  kroningen  ter  voorbereiding  op  de 
kroning van Charles III tot koning van Engeland op 6 
mei.
Hij  vertelt  je  over  de  rituelen,  de  Pump  and 
Circumstance (de pracht en praal) en natuurlijk over 
de bijbehorende muziek. Hij zal je ook wat van deze 
muziek  laten  horen.  Ook  vertelt  iets  over  de 
geschiedenis  van  de  Chapel  Royal,  de  muzikale 
hofhouding van de koning.
De inloop is die middag vanaf 14.30 uur met koffie en 
thee.
De toegang is vrij.

Tijdens  de  hiernaast  genoemde  lezing  vertelt 
Herman Schimmel  iets over het ontstaan van de 
Coronation Anthem: Zadok the Priest van George 
Frideric Handel, die tijdens de kroning van Charles 
III ook zal klinken. 

De tekst is uit 1 Koningen 1:38: 

De priester Sadok, de profeet Natan en Benaja met 
de Keretieten en Peletieten begeleidden Salomo, die 
op  het muildier  van  koning David  reed,  naar  de 
Gichonbron. 
De priester Sadok nam de hoorn met olie, die hij uit 
het heiligdom had meegenomen, en zalfde Salomo. 
Toen werd er op de ramshoorn geblazen en iedereen 
riep: ‘Leve koning Salomo!’ De hele menigte volgde 
hem terug naar het paleis. Ze bliezen op schalmeien 
en juichten zo luid, dat de aarde ervan dreunde.
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Op een lichte wolkenwagen
tekst: Herman Schimmel

Hemelvaart.  In mijn  jeugd betekende dat  vroeg 
opstaan.  Er moest dauw  getrapt worden  en mijn 
vader had daarvoor een traditionele route. Vanuit 
ons huis in het centrum van Velp liepen wij naar de 
Rozendaalse heide en uiteindelijk kwamen we dan 
uit bij de Koningsberg  in Rozendaal. Daar speelde 
dan  de  Koninklijke  Rozendaalse  Kapel  geestelijke 
liederen  en  koralen.  Dat  doet  deze  harmonie 
overigens nog steeds. 

Ik  kan me  niet meer  zo  goed  herinneren  welke 
liederen ze speelden. Maar het klonk altijd wel heel 
vertrouwd. Mij schiet nu het lied te binnen: “Op een 
lichte  wolkenwagen  wordt  de  Heer  van  d'  aard 
gedragen. Vaart Hij op naar 's hemels troon.” Het is 
een lied dat ik waarschijnlijk op school heb geleerd. 
In de kerk zongen we het nooit. 
We zijn die traditie van Hemelvaart denk ik langzaam 
kwijtgeraakt. Toen ik probeerde een hemelvaart lied 
op te noemen, schoot me  spontaan alleen deze te 
binnen. Toch staan er in het liedboek acht liederen 
voor deze dag vermeld. 

Al in de vroegchristelijke traditie werd er op die dag 
de antifoon Viri Galilaei gezongen, een antifoon op 
de  tekst  van Handelingen 1:11. Viri Galilaei, quid 
admiramini  aspicientes  in  caelum? Mannen  uit 
Galilea, wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? 
O.a. Jan Pietersz. Sweelinck, Giovanni da Palestrina 
en William Byrd maakten hier prachtige composities 
op. 

Ook  in  ons  liedboek  is  er  een  introïtusantifoon 
gemaakt op deze tekst. Zo’n introïtus of intochtslied 
wordt  gezongen  tijdens het binnentreden  van de 
priester en zijn assistenten. In figuurlijke zin gaat de 
gemeente zingend op naar het huis van de Heer. 
In de vroege middeleeuwen zong men deze antifoon 
gevolg door enkele psalmverzen of de hele psalm, 
het Gloria Patri (Eer aan de Vader) en dan weer de 
antifoon. Alle kerkgangers zongen dan de antifoon 
en het koor zong de psalm. Bij de antifoon van lied 
660  hoort  dan  psalm  47: Volken wees  verheugd, 
jubel, toon uw vreugd”.  Lied 660

Hemelvaart
Rembrandt van Rijn
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag
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Een maandje weg …….

Soms daalden zij 
af naar zee,

gingen scheep en 
bevoeren het 
wijde water,
ze zagen de 

daden van de 
HEER,

zijn wonderen op 
de oceaan.

Psalm 107: 23 en 24

tekst: Ria Berends

Ontstaan   in  “corona‐t i jd”  een  maandje  naar    Bonaire  om  ons  thuiskantoor  te  
verwisselen  voor  een  klein  appartementje  met  (essentieel)  een  keukentafel  waar  
we  aan  kunnen  werken.  Zo  ook  afgelopen  weken.

Na  wat  hectische  maanden   in  huize  Hermans‐Berends  (z iekte  van  Ria,  nemen  van  
besl iss ingen  voor  de  toekomst)  bijkomen  op  ons  gel iefde  ei land.
Nadat  we   in  de  ochtend  hebben  gewerkt  gaan  we   in  de  middag  duiken  (Peter)  en  
snorkelen  (Ria).

Dan  zi jn  we  dus  te  gast   in  de  onderwater  wereld.  Een  wereld  waar  we  al leen  maar  
in  verwondering  naar  kunnen  ki jken  en  ons  real iseren  hoe   inmens  groot  de  
schepping   is .  Nou   ja   ik  ben  natuurl i jk  op  pad  met  een  bioloog  dus   laten  we  het  
houden  op  een  combi  tussen  schepping  en  evolutie.
Dit  bewustzi jn  van  de  aanwezigheid  van  God   leeft  op  Bonaire  veel  meer  dan  bij  
ons.  Ti jdens  de  kerkdiensten  moeten  er  stoelt jes  worden  bijgezet,  er  zi jn  
bijeenkomsten  zondagmiddag  op  het  strand  met  zang  en  natuurl i jk  een  BBQ ,  
doordeweeks  nog  een  opwekkingszangdienst  op  het  plein.  Kortom  het  geloof  en  
vooral  het  uitdragen  van  het  geloof  hoort  er  gewoon  bij .

En  dan  kan  het  dus  gebeuren  dat   je  met   iemand  praat  en   je  zorgen  deelt  dat  het  
enige  commentaar   is  “kind,  vertrouw  eens  wat  meer  op  de  Heer ”.
En  met  die  boodschap  ben   ik  dus  thuisgekomen.
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Vanuit de Kerkenraad
tekst: Marja Huson

Commissie 'Vieren'
Op  31  januari  2023  gaan we  aan  het  begin  van  de  vergadering  in  gesprek met  leden  van  een  van  de 
werkgroepen. Dit keer is ‘vieren’ uitgenodigd. Vanuit de werkgroep zijn Adriaan Huson en Elly Morelissen 
aanwezig. Paul Ballhaus schuift aan i.v.m. zijn inbreng t.a.v. liturgie bij bijzondere vieringen. Het uitgangspunt 
van de werkgroep  is het vieren  in den brede bekijken door terug en vooruit te blikken. Een greep uit de 
onderwerpen: organistenrooster en alternatieven, advent/kerst; Epifanie; 40‐dagentijd, Stille Week en Pasen, 
Pinksteren, etc.; inzet andere vormen van vieren; gebruik andere liedbundels. Gesproken wordt o.a. over:
• Tafelviering in de kring: als proef geïntroduceerd. Ondanks schoonheidsfoutjes hier en daar zal deze 
vorm worden aangehouden tot en met de komst van onze nieuwe predikant ds. Jan Bos.
• Liturgie: er vindt een gedachtewisseling plaats over hoe ver je moet gaan in het aanreiken van een 
format voor gastpredikanten met onze specifieke wensen. In  ieder geval zal er worden gekeken naar een 
opzet voor de specifieke hoogtijdagen en ‐periodes. Ook hier is t.z.t de inbreng van Jan Bos belangrijk. 
Kortom, de inbreng en motivatie van de leden is groot, vanuit de kerkenraad wordt goede aandacht voor de 
liturgie gevraagd en wordt het belang van gezamenlijk optrekken met de nieuwe predikant genoemd. Aan 
de werkgroep wordt gevraagd een keuze te maken voor de Paaskaars 2023. De bestemming van de ‘oude’ 
Paaskaars zal door de werkgroep pastoraat worden bepaald. 

Nieuwe predikant
Alle formaliteiten rondom het beroepen van ds. Jan Bos zijn inmiddels afgehandeld. Jan Willem van Donselaar 
en Wijchert de Wit hebben de beroepsbrief persoonlijk afgegeven. Jan zal op 16 april afscheid nemen in Rolde 
en op 14 mei zijn  intrededienst bij ons houden. Vanaf die datum  is hij onze predikant.  Intussen hebben 
Marjolijn en Jan een huis in Huissen gekocht (Gladiusstraat 1). 

Vertrouwenspersoon
Op de vergadering van 14 maart jl. is Yolanda de Wit te gast. We zijn dankbaar en blij dat zij gehoor heeft 
gegeven aan de oproep vanuit de regio om zich beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon. Ze volgt 
hiervoor met een aantal anderen uit omliggende gemeenten een pittige cursus o.l.v. Matthijs Glastra. Het 
gaat er in deze rol met name om hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Alle gemeenten uit de ring 
zullen een beroep kunnen doen op een van deze vertrouwenspersonen. Het accent ligt op ondersteuning en 
doorverwijzing. De vertrouwenspersoon is een contactpersoon, geen hulpverlener. 

Vacaturecommissie
Van de vacaturecommissie krijgen we het verheugende bericht dat Ruud Viëtor toetreedt tot het college van 
kerkrentmeesters, technische zaken. Ook zal hij het penningmeesterschap op zich nemen tot de overdracht 
op 1 januari 2024 naar Roelof Smelt. Deze stopt dan als administrateur en neemt deze taak dan op zich. De 
bevestiging van Ruud zal in de viering van 7 mei a.s. plaats vinden. Ikzelf heb aangegeven dat ik nog een derde 
termijn als ambtsdrager/scriba vol wil maken. Eventuele bezwaren  tegen de kandidatuur van genoemde 
personen kunnen via de scriba worden ingebracht.  

Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of de agenda dan kun je me mailen of bellen.
scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46 
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1

De kerk van 
door Jan Willem Faasse

Ik ben in Schiedam geboren en getogen in een Gereformeerd gezin.
Op zondag gingen we naar de Julianakerk. Deze kerk is in 1931 gebouwd en vanaf 1932 tot 1988 in 
gebruik geweest. 

Vanaf de hoofdingang bekeken zaten we rechts bovenin. Opa en oma Den Hond zaten rechtsonder. 
Vanaf boven had je een goed gezicht op het gebeuren beneden. En op het orgelfront. De kansel had 
twee trappen, maar de linker (voor de kijker) werd het meest gebruikt. De ouderling van dienst zat 
links. Het was extra leuk als vader Jan dienst had. De diakenen zaten rechts. Voor de ingewijden onder 
ons, de kluis ‐ met o.a. het avondsmaalzilver en de collecteopbrengsten ‐ zat onder de kansel. Het was 
een kluis met een dikke deur en een grote pooksleutel.

Er was een Standaard‐orgel. Gebouwd in 1932. De fabriek was gevestigd aan de Nieuwe Haven 83 in 
Schiedam. De speeltafel stond rechts achter het gordijn. Later is deze naar ‘onze’ galerij verplaatst, 
zodat de dienstdoende organist kon zien wanneer hij moest inzetten. 
Achter de preekstoel was de consistorie. En linksachter het zaaltje waar catechisatielessen werden 
gegeven en de jongelingenclubs bijeen kwamen. 
Tegenover de preekstoel, onder de galerij zat overgrootvader Marcus. Toen er minder kerkbezoekers 
kwamen is dit deel omgebouwd tot koffieruimte. Koffiedrinken na de dienst werd een goede gewoonte.

In welke kerk bent u groot geworden?
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Promises naar Brandenburg: Choriole 2023
Ruud Viëtor

In 2022 is het idee ontstaan om in de kerk in onze partnergemeente Brandenburg te gaan zingen. Na vele 
jaren van uitwisseling was de tijd rijp om met het hele koor af te reizen en het werd het weekend van 24‐26 
maart. In oktober van dat jaar kwam Ulrike met de melding dat er in datzelfde weekend een internationaal 
korenfestival plaatsvond. 
Het festival heet Choriole 2023. Iedereen was meteen enthousiast en na veel overleg over hotels en kleding, 
oefenen en mailverkeer waren we klaar om deel te nemen. Deelnemers waren 6 koren, één uit Denemarken, 
één uit Estland, één uit Litouwen, twee uit Duitsland en Promises uit Nederland. Alhoewel een reporter de 
volgende dag in de krant schreef dat we uit Denemarken kwamen.

Er werd met eigen auto’s gereden en de 
koorleden uit Veenendaal hadden een busje 
gehuurd. Sommigen reisden af op 
donderdag, anderen gingen vrijdag naar 
Brandenburg. In totaal waren we met 26 
koorleden aanwezig.
Vrijdagmorgen stond een bezoek aan het 
boomkronenpad in Beelitz‐Heilstätten op 
het programma, heel indrukwekkend. Zie 
https://berlijn‐blog.nl/boomkronenpad‐
beelitz‐heilstatten/ voor een impressie.
Daarna was het vanaf 15.00 uur oefenen in 
het Sankt Paulikloster voor het concert van 
de volgende dag en er was kaffee mit 
kuchen. Na een gezamenlijk avondeten 
waarbij ieder koor zijn landsspecialiteiten 
( wij – kaas, rookworst, boterkoek, 
huzarensalade en amsterdamse uitjes) had 
meegebracht werd het gezamenlijke lied 
Together geoefend.

Zaterdag begon om 10 uur met het repeteren van Together en nadat alle koren op de Neustadt Markt 
een flashmob hadden gedaan en een stukje eigen repertoire, werd de lunch geserveerd in een 
nabijgelegen zaal van de Katholische Heilge Dreifaltigkeit.
Het grote concert begon om 15 uur in het Sankt Paulikloster.

Promises tijdens het buitenoptreden op de Neustadt Markt.
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Promises was als 3e koor voor de pauze aan de beurt en tijdens ons optreden stonden alle 600 
toeschouwers op de banken en gingen de telefoonlampjes aan !
Nadat alle koren hadden opgetreden werd er gezamenlijk gegeten en was er kaffee mit kuchen. Als 
afsluiting werd er gedanst op de muziek van een Bigband. Rond 21.30 uur blies de band zijn laatste 
nummer en gingen we moe maar voldaan terug naar het hotel. 

Zondagmorgen was Promises weer om 9.45 uur paraat om te zingen tijdens de dienst in de winterzaal 
van de St. Katharinakerk waar veel bekenden uit de Brandenburggroep aanwezig waren.
Nadat we samen met onze Brandenburgse gastvrouwen – en heren hadden gelunched en kaffee mit 
kuchen hadden gegeten gingen de meeste koorleden rond 15 uur weer terug naar huis.
Het was voor iedereen een fantastische ervaring en leuk om te zien dat onze muziek zoveel vreugde 
kan brengen. En een weekend met heel veel kaffee mit kuchen  Jammer alleen dat de zomertijd 
inging en we dus een uur korter konden genieten van deze bijzondere koorervaring.
Onze dank gaat uit naar Ada en Wijchert voor alle voorbereidingen en uiteraard naar MARIEKE die 
ons naar grote hoogte heeft gebracht ( You raise me up ) ! 

Kleurrijk Promises bij het 
concert op het grote podium in 
het Sankt Paulikloster.

Zondagmorgen St. Katharinakerk 



Druk: 
BladNL Utrecht Oplage 260 exemplaren.
Verschijnt 4 keer per jaar

Redactie: 
Ria Berends, Jan Willem Faasse,  Herman 
Schimmel, Herman Joling.                             
De redactie van de Sjaloom! behoudt zich 
het recht voor artikelen wel of niet te 
plaatsen, dan wel aangepast.

Inleveren kopij 
•     Inleverdata: 4 juni / 10  september
•     Verschijningsdata:   6juli / 5  okto‐   
ber

Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge 
resolutie 2Mb) naar 
sjaloom@pknhuissen.nl 

Herman Joling 0657533655
hermanjoling@hetnet.nl

Coördinatie bezorging 
Hans Hissink: 026 325 33 56 
hansenjanniehis@gmail.com 

Kosten
Vrijwillige bijdrage per jaar €15,‐ 
(richtbedrag) igitale versie Sjaloom! 
aanmelden bij sjaloom@pknhuissen.nl of 
via de website 
www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom
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Kosters
kostersteam@pknhuissen.nl

Aanspreekpunt kosters:
Yolanda de Wit      0654954070

Roosters kosters:  
Zie:  https://pknhuissen.nl/agenda/

Scribaat:
Marja Huson ‐ ter Avest      

Diaconie: 
Willianne Langeweg  
Kerkrentmeesters: 
Ria Berends

financiële‐ en 
ledenadministratie : 
Roelof Smelt

06 20 53 59 46

06 27 13 19 10

026 325 4926

06 203 914 82     

 scriba@pknhuissen.nl 

diaconie@pknhuissen.nl 

ria.berends@planet.nl 

administrateur@pknhuissen.nl
ledenadministratie@pknhuissen.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

 NL23 RABO 0124 0915 47

     NL57 RABO 0124 0698 86

Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen        026 325 34 21

Zondagsm@il: 
Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week. 
Aanmelden en/of kopij zondagsmail@pknhuissen.nl 

Website: 
www.pknhuissen.nl 
Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien‐
sten, etc.
Marja Huson ‐ ter Avest  06 20 53 59 46  webmaster@pknhuissen.nl 

Cantorij: repetitie vrijdag 19.00 uur
Herman Schimmel   06 34 89 53 60

Promises: maandag 20.00 uur
Ruud Viëtor   06 15 85 82 93

Financiën
Collectebonnen:
•     per kaart van €20 
•     per kaart van €10
Bestellen via Roelof Smelt 06 20391482

Bankrekeningen:
Protestantse Gemeente Huissen 
•     Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
•     Bijdrage kerkbalans
•     Bestellen collecte bonnen
•     Werk aan de kerk 2.0
Diaconie Protestantse Gemeente Huissen
•     Alle betalingen aan en van de diaconie.

Pastoraat, Contact en Hulp
Als er contact met een predikant gewenst is en/of je hebt even iemand 
nodig om jou met iets te  helpen (bijv. iemand die een keer met je naar het 
ziekenhuis rijdt. Of boodschappen doet. Een schilderij ophangen...). 
Mariette en Wijchert kunnen je verder helpen en zijn als volgt te bereiken:
....

Mariette van Herwijnen 06 23 31 71 90 mariettevanherwijnen@gmail.com 
Wijchert de Wit                06 13 13 77 83 wijchert@pknhuissen.nl
Ds. Wilma Hartogsveld    06 53 6 384 70  consulent
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Collecten en ledenmutaties
Collecteopbrengsten periode 24 december 2022 t/m 19 maart 2023 via collecten in de kerk of 
rechtstreeks op bankrekening gestort



Pasen 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula's verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het 's nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt (1905‐1997)




