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van de reactie
Sjaloom! Leven uit vertrouwen

tekst Johan Wijers

Onderstaande woorden had ds. Johan Wijers, uit willen spreken bij 
de  bevestiging  van  Jan  Bos  op  14 mei. Maar  door  een  hevige, 
gelukkig kortstondige ziekte, was Johan Wijers niet in staat om die 
dag te komen. De tekst van zijn toespraak drukken we daarom hier 
af.

Hartelijk gefeliciteerd. Deze gemeente met deze predikant; 
deze  dominee met  deze  kerkgemeenschap!  Bij  de  goede 
chemie  (werking  van  Gods  Geest)  kunnen  wonderen 
gebeuren! Als vanzelf probeer je in de toekomst te kijken: Hoe 
en wat ….over nog weer zeven jaar. Je zou voor dan graag wat 
nieuwe aanwas kunnen melden in plaats van uitschrijvingen!
Maar, eerlijk gezegd, dit ligt niet in de lijn der verwachting. 
En toch ga je dit avontuur beginnen: het avontuur van deze 
dominee met deze gemeente!

Ik kan uit ‘hier en nu’ het antwoord niet destilleren maar kijk 
wel even terug op de negentiger jaren van de vorige eeuw. 
Het  kerkgebouw  was  aan  renovatie  toe.  Op  een 
gemeenteavond zou hiertoe het besluit moeten vallen. En de 
verbouwing zoals voorgesteld zou, vele duizenden guldens 
kosten.
Om  tot  een  goede  afweging  te  komen,  had  de 
bouwcommissie twee financiële overzichten voor de  lange 
termijn gemaakt: het ene voor het geval het geld voor de 
verbouwing  moest  worden  onttrokken  aan  de  kerkelijke 
gelden  en  middelen,  het  andere  om  te  tonen  hoe  het 
financieel zou gaan zonder verbouwing. Welnu, verbouwen 
zou  leiden  tot  faillissement  ergens  rond  2010. Want  dan 
zouden financiële reserves uitgeput zijn en de kosten van de 
predikant en van gebouwen en veel andere dingen, niet meer 
op te brengen.
Doorgaan zoals we toen gingen zou betekenen dat we veel 
langer zouden teren op de reserves; pas rond 2018 zou het 
spaak lopen. En dus en dus, stelde de commissie voor, “let 
op”, dus moet de verbouwing doorgaan!

Hoezo dan?   Antwoord: omdat  je de christelijke gemeente 
bent  die  heeft  geleerd  te  leven  uit  vertrouwen,
Vertrouwen in de een nieuwe wending en hernieuwd elan. 
En dat nieuwe elan, dat kwam er!
 Bij het bekend worden van de bouwplannen, werd hier en 
daar wel gezegd: “Durf je dat wel aan, deze actie, de kerk is 
toch voorbij! Je krijgt die investering van z’n leven niet terug!”
Maar deze bewering is gelogenstraft, dat zie je aan het feit 
dat we hier vandaag samenzijn rond de intrede van Jan Bos. 
“Leve  de  kerk,  een  plek  om  te  hopen,  leve  de  kerk,  de 
toekomst blijft open!”

Het is zomer en voor u ligt de nieuwste editie 
van Sjaloom. Hier is weer hard aan gewerkt 
met  name  door  Herman  en  Herman. 
Waarvoor heel hartelijk dank. Het lukt jullie 
toch maar weer  elke  keer  om  een  editie 
samen te stellen en dat mag u wel weten is 
een hele klus. Daarom toch nog maar weer 
een oproep. Oproep voor het inleveren van 
kopij en een oproep voor hulp.

Lijkt het u  leuk om plaats  te nemen  in de 
reactie neem dan gerust contact met ons op, 
wij vertellen u graag meer over ons werk.
Maar  ondertussen  hopen  wij  dat  u  de 
ingezonden  artikelen  leest,  de  foto’s met 
plezier  bekijkt  en  vooral  geniet  van  deze 
prachtige zomer.

Namens de gehele redactie, Ria Berends

Vakantie activiteit in Erquy.
Voor allen die steun nodig hebben.
Jan Willem Faasse
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Vieringen Aanvang 10.00 uur
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Inhoud

blz. 2  Van de redactie ‐ Leven uit vertrouwen
blz. 3  Vieringen ‐ Inhoud ‐ Agenda
blz. 4 ‐ 5  Verkennen column Jan Bos
blz. 6  Ankerpunten
blz. 7  Dementievriendelijke samenleving
bz.  8 ‐ 9  Brandenburg
blz. 10‐ 11 terugblik Intrede
blz. 12 Die fröhliche Sommerzeit
blz. 13 De kerk van....
blz. 14 Vanuit de kerkenraad ‐ Myanmar
blz. 15 Kerkbalans
blz. 16 ‐ 17 Jaarrekeningen
blz. 18 colofon
blz. 19 Collecteopbrengsten ‐ ledenmutaties
blz. 20 Gedicht

Agenda
Iedere woensdag om 17.30 uur Avondwake
Iedere vrijdagmiddag 14.00 uur Kerkinloop 

Verdere data zijn bij de redactie nog niet bekend, 
maar wat komt er nog uit de hoge hoed? 
Activiteiten worden vermeld in de Zondagsm@il.

Hoedjes in de kerk

Naamgenoot met een andere roeping
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Verkennen
tekst: ds. Jan Bos

Als een kat in een vreemd pakhuis. Zo voel je je als je 
net bent verhuisd, zoals wij op 8 en 9 mei. We hebben 
ook duidelijk gemerkt waar die uitdrukking over die kat 
vandaan komt. We hebben namelijk zelf een kat (Saartje, 
zie  de  foto). We moesten  haar met  ‘geweld’  in  een 
afgesloten reismand stoppen toen we voor het laatst uit 
Rolde wegreden. De hele weg zat ze angstig te mauwen 
achter in de auto. Toen we haar loslieten op de zolder 
van ons nieuwe huis kroop ze meteen angstig weg achter 
één van de knieschotten op zolder en verstopte zich in 
het uiterste hoekje van het huis. Pas na een dag kwam 
ze voorzichtig  tevoorschijn om  te eten en  te drinken. 
Langzamerhand  kwam  ze  treetje  voor  treetje  naar 
beneden. Ze rook en snoof en scande haar omgeving. 
Na twee weken pas durfde ze de tuin  in en zelfs daar 
buiten...

Zoals het onze kat verging zo verging het ons zelf ook 
een beetje. We voelden ons als katten  in een vreemd 
pakhuis. Alles nieuw en onbekend. Waar is de bakker, 
de dokter, hoe zit het met de afvalcontainers? Pas later 
stelden we  ons  voor  aan  de  buren  en  pas  toen  alle 
verhuisdozen waren uitgepakt sprongen we op de fiets 
om de omgeving te scannen. Het is leuk om aan nieuwe 
dingen te beginnen, maar ook spannend. Velen van u 
zijn op vakantie nu en dan is het leuk om nieuwe dingen 
te ontdekken, maar iedereen is blij als je weer thuis bent. 
“Het  leukste van op vakantie gaan  is het thuiskomen” 
zei ooit iemand tegen mij. We hopen dat ons huis snel 
een thuis wordt.

Als kat en als mens ga  je pas op verkenning als  je  je 
gedekt voelt, als je vertrouwen voelt, als er een thuis is. 
Als dat vertrouwen er niet is blijf je zitten waar je zit en 
verroer je je niet. Dan leef je in angst. De Duitse theoloog 
Eugen Drewermann die heel veel heeft geschreven over 
de bijbel, zegt dat het leven uiteindelijk draait om leven 
in vertrouwen of om leven in angst. Jezus probeerde de 
mensen die hij  tegen  kwam  altijd  te brengen bij het 
diepste vertrouwen, bij God. Hij wilde hen weghalen uit 
hun angst om werkelijk en vrij te leven. 

Ik herken dat wel. Bij mezelf en bij anderen. Als  je 
angstig bent dan blijf je zitten waar je zit en sluit je je 
leven af. Oud vertrouwd. Dan is er geen ruimte voor 
andere mensen en andere meningen. Dan moet het 
gaan zoals het altijd ging. En dan kun je ook wild om 
je heen gaan slaan als mensen je te na komen. Een 
kat in het nauw....

Het mooie en vervelende van de bijbelse verhalen 
vind  ik  dat  ze  altijd  oproepen  tot  een  beweging 
vooruit.  Abraham  werd  weggeroepen  uit  zijn 
comfortzone, en  later ook Mozes, het volk  Israël  in 
Egypte, Jona, en al die andere profeten. En was het 
niet Jezus die de discipelen wegriep bij hun netten? 
En was het niet de Geest van God die met Pinksteren 
mensen in vuur en vlam zette en in beweging en in 
verwarring? De lijn in de bijbel is een evoluerende en 
uitdijende  lijn.  Een  lijn  naar  buiten.  Een  onzekere 
stippellijn richting beloofd land, Koninkrijk van God. 
Maar wel vanuit een bron, een fundament, een basis.

Verspieders  mogen  wij  zijn!  Verspieders  van  een 
beloofd  land  waar  gerechtigheid  woont.  Wat  dat 
betreft  vind  ik  altijd  zo  schrijnend dat  juist  kerken 
zulke bevestigers van de status quo zijn. Bevestigers 
van het vertrouwde plaatje waarin wit, hetero, rijk, 
fatsoenlijk,  kerkelijk de norm  is. Waar mensen die 
buiten de lijnen kleuren of buiten de lijntjes leven niet 
worden getolereerd. 
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Kennismakingsmomenten

Het is erg leuk om de gemeente langzamerhand te leren 
kennen. De mensen met hun huizen en verhalen, de 
werkgroepen, de zalen en gebouwen, de bakker etc. Ik 
schreef er al over in de overdenking. Als u (of: jullie) dit 
lezen  zijn  er  al  een  aantal  kennismakingsmomenten 
geweest  in een grotere groep.  Ik weet niet of het zal 
werken  maar  dat  merken  we  wel.  Ik  heb  er  wel 
vertrouwen in. Los van deze georganiseerde momenten 
zoek  ik  zelf  mensen  op  omdat  ik  hun  namen  heb 
doorgekregen  van  de werkgroep  pastoraat  of  omdat 
mensen mij zelf vragen om langs te komen. Aarzel niet 
om dat aan mij te vragen! Vaak zeggen mensen: ‘je zult 
het wel  druk  hebben’. Of:  ‘anderen  hebben  het  vast 
meer  nodig  dan  ik’.  Dit  is  het  bekende  NIVEA  (niet 
invullen voor een ander). Mijn moeder zou zeggen: “NEE 
heb je, JA kun je krijgen”. Dus vraag gerust aan mij of ik 
een  keer  langs  kan  komen, dan  kan  ik  zelf  aangeven 
wanneer dat kan. Ik doe het graag!

Het  geloof  in  God  helpt  ons  in mijn  ogen  om  in 
vertrouwen een stap te zetten. Over grenzen heen. 
Over  onze  angst  heen,  onze  wrok  en  onze 
vooroordelen. Op zoek naar al het moois dat er in het 
leven en in anderen is, ook al zijn ze anders.

Onze Saartje is inmiddels de schutting al over... Het 
was onwennig voor haar en we zijn haar zelfs een dag 
kwijt  geweest...  Maar  nu  durft  ze  wel  vaker  de 
schutting over omdat ze weet waar haar Thuis is. Zo 
mogen wij  de  boer  op,  als  verspieders  van  Gods 
nieuwe wereld waar liefde en gerechtigheid woont. 
Geborgen in Gods fundamentele vertrouwen in ons.

Terugblik intrededienst en Pinksteren

De mensen  die  bij mijn  afscheid  in  Rolde  waren 
zeiden tegen mij: “we zullen jou net zo warm welkom 
heten als de mensen hier afscheid van jou genomen 
hebben”. En dat is ook zo gegaan! Wat was het mooi 
om als gemeente samen te beginnen aan een nieuwe 
samenwerking. Wat mooi om ingezegend te worden 
door Matthijs, Mariëtte  en  Anneke.  Het was  een 
prachtige,  ontspannen  en  zonnige  dag  in  allerlei 
opzichten. Een goed begin  is het halve werk! Dank 
aan alle mensen van de organisatie! 

Twee weken later was het ook feest in de kerk toen 
we met elkaar Pinksteren vierden.  Ik hoop dat de 
Geestkracht van die twee dagen ons mag vergezellen 
in  de  komende  jaren.  Ook  in  de  kleinere 
bijeenkomsten.  En  ook  als  de  zon  wat  minder 
uitbundig schijnt in ons leven.

Gedicht Waterbekken
Tijdens mijn  intrededienst ging het over Wegen met 
Zegen, bronnen en afwateringskanalen. 
Het gedicht dat ik toen gebruikte staat ook hieronder 
omdat het zo mooi en zo waar is. We hebben bronnen 
nodig om water door te kunnen geven.

Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken 
en niet tot een afvloeiïngskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Het loost het water onmiddellijk zodra het water 
binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.
Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is.
Dan pas begint het over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl 
het zelf gevuld blijft ….

Liefde stroomt over. 
Je laten leeglopen is niet wat de liefde vraagt.
Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent?

Zie naar de bron van het leven.
Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen.
Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.

Bernard van Clairvaux (1090‐1153)
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Ankerpunten bij de stroom van de tijd.
Op 29 april is ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de ERN Paris deel 2 verschenen van Uitzicht – 
Ankerpunten bij de stroom van de tijd.

Veertig  ‘uitzichtjes’  geschreven  door  Ruth  van  der Waall  vanuit  Parijs,  die  levendige  boeiende  stad  vol 
historische gebouwen en moderne architectuur. En in die stad een kleine kerkelijke gemeenschap met een 
eigen gezicht: de Église Réformée Néerlandaise (ERN). Een gemeente met een open klimaat, geen dogmatische 
hokjes, maar waar met elkaar gezocht wordt naar vorm en kleur, waar gevierd en geleerd wordt.

Ze houdt het klein, ds Ruth van der Waall, in de uitzichtjes die ze vanuit haar pastorie in Parijs wekelijks met 
haar  gemeente  deelt.  Voor  haar  geen  Grote Woorden,  geen  vaste  zekerheden,  geen:  het  zit  Zus  of  Zo.
Het zijn kleine gebeurtenissen: een flard van een gesprek, een wandeling met haar hond, een schilderij, een 
duik in het zwembad, een jeugdherinnering, een treinreis, een zingende vogel, een poes in het raam, een stil 
gebaar, het  vroege  lentelicht –  ze  zijn  zomaar  voorbij  en  vergeten. Maar Ruth houdt  zich  in, maakt  zich 
ontvankelijk en gaat voor een moment aandachtig in het hier en nu voor anker. Zo “ongeprogrammeerd om 
zich heen kijkend” ontdekt ze dat “zomaar uit het raam kijken opeens waardevol wordt, omdat je oog getroffen 
wordt door iets, iets van betekenis.”
De ene keer komt er dan weer een Bijbels verhaal tot leven, een andere keer is het pure poëzie die uit haar pen 
vloeit. Maar elk uitzichtje biedt steevast een verrassend doorzicht op het gewone  leven; dat het anders  is, 
grootser, mysterieuzer, liefdevoller, intenser en mooier dan op het eerste gezicht lijkt. Dat cadeautje weet Ruth 
van der Waall telkens weer verrassend in woorden te vangen, net als het je dreigt te ontglippen.

Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek PThU en oud‐predikant ERN.

De verkoopprijs is € 10 (excl. eventuele verzendkosten)
De opbrengst is ten behoeve van de voortgang van het kerkelijk werk van de ERN.

Bestellen: Uitgever Stichting Docete, Houten
email : info@docete.nl
tel. +31 30 293 6807
ISBN 9789078477471
of via uw boekhandel
Ook kunt u ‘Uitzicht’ bestellen via Ruth van der Waall
predikant.ern@gmail.com
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Dementievriendelijke samenleving en dus ook kerk
tekst: Wijchert de wit

Wij organiseren in onze kerk op donderdag 28 
september van 19.30 tot 22 uur een training 
met als titel: Samen Dementievriendelijk  .Er 
zijn geen kosten aan verbonden. Er kunnen 
maximaal 20 mensen mee doen. Dus geeft je 
zo snel mogelijk op.

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen 
met dementie. Omdat we  steeds ouder worden, 
stijgt dat aantal  in 2040 naar meer dan een half 
miljoen, waarvan de meeste mensen thuis wonen. 
Daarom  werken  we  actief  aan  een 
dementievriendelijke samenleving. 

Wij  (gaan)  in  onze  kerk  te  maken  krijgen  met 
mensen met dementie. Wil  je weten hoe  je goed 
met hen kunt omgaan? Samen dementievriendelijk 
biedt speciaal voor organisaties een gratis training 
aan onder de naam GOED. Deze bijeenkomst geeft 
ons laagdrempelige en makkelijke handvaten, zodat 
iedereen mee kan blijven doen. Ook mensen met 
dementie.

In deze training leer je hoe je iemand met dementie 
herkent. En wat je het beste kunt doen om iemand 
te  helpen.  Deze  training  is  voor  iedereen. Want 
iedereen kan op straat,  in de buurt of  in het café 
iemand met dementie tegenkomen die jouw hulp 
nodig heeft. Doe GOED!

Praktische info

Deze bijeenkomsten zijn belangrijk zodat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen 
in de maatschappij en dus ook onze kerk.
Volg een gratis online training en word ook dementievriendelijk!
Op de website samendementievriendelijk.nl of samendementievriendelijk.nl/training/basistraining‐goed 
vind je alle informatie en trainingen. Samen zorgen we dat mensen met dementie langer kunnen meedoen. 
Hier vind je al ook de gratis online trainingen. De 'GOED omgaan met dementie'‐ en de 'In je buurt' training, 
zijn trainingen die iedereen kan volgen. Hier leer je hoe je dementie herkent en lastige situaties goed oplost. 
Doe dan gewoon één van de basistrainingen! Druk op de button en vul je e‐mailadres in, dan start de 
training direct.

Er liggen al folders van dementievriendelijk in de hal van de kerk

Opgeven bij Wijchert de Wit via mail; wy.dewit@hccnet.nl of tel: 0613137783
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Uitwisseling Brandenburg ‐ Huissen

Maandag 19 juni vertrok er 
weer een groep gemeenteleden 
uit Huissen naar Duitsland voor 
een uitwisseling met leden van 
de Auferstehungsgemeinde uit 
Brandenburg. Deze keer 
logeerden we in de 
Familienferienstätte St. Ursula 
in Kirchmoser, vlakbij 
Brandenburg.

Het was een enthousiast 
weerzien met zoveel, inmiddels, 
vrienden uit Duitsland. ‘s 
Avonds was het meteen een 
gezellig weerzien met spellen, 
lekker bier en goede 
gesprekken. 

Uwe Gau had veel energie 
gestoken in deze ontmoeting. 
Zo had hij iedere morgen om 
7.45 uur (ja,ja!) een 
ochtendgebed voorbereid. Op 
dinsdagmorgen spraken we 
eerst over het thema: Du bist 
ein Gott, der mich sieht. ‘s 
Middags maakten we een 
wandeling in Kirchmoser en 
kregen we een rondleiding in de 
kerk van Plaue. Voor sommigen 
was dit een leuk weerzien in 
het kerkje waar Herman al een 
keer een dienst begeleidde op 
het orgel en waar ook de 
cantorij al eerder meewerkte in 
de dienst.

Ada brengt de groeten van Jan Bos over aan de gemeente in Brandenburg.

Als Duitsers en Nederlanders een 'fluisterspel' 
spelen, komt er aan het eind iets compleet 
anders uit.

Thema‐bespreking Du bist ein Gott, der mich 
sieht.

Samen de omgeving verkennen.

Tekst en foto's: Herman Schimmel

Een hernieuwde kennismaking met de kerk in Plaue.
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Hilarisch was de avond waarin we via een memoryspel en 
een kwartetspel de verschillen ontdekten tussen de 
Nederlandse en de Duitse taal.

Op woensdagochtend werden we creatief met wol en 
maakten stenen van vilt. ‘s Middags bezochten we de 
Katharinenkerk in Brandenburg waar organist Fred 
Litwinski speciaal voor ons uitleg gaf over het orgelprojekt 
en ook nog een fraai concert gaf.

Deze dag stond in het teken van de Sonnewende (21 juni) 
en dat werd begin van de avond gevierd met een 
Sommergottesdienst in de Auferstehungskirche in 
Brandenburg.

Op donderdagochtend na het ochtendgebed en ontbijt 
was het al weer voorbij een namen we weer voor een jaar 
afscheid van elkaar.

Stenen maken door het vilten van wol.

Duitsland en Nederland met elkaar vergelijken met behulp van een 
Memoryspel.

Fred Lutwiski bespeelt de vier orgels in de Katharinenkirche vanaf 
dezelfde speeltafel.

De langste dag eindigde met een gezellig samenzijn bij de Auferstehungskirche in Brandenburg



Sjaloom! Zomer 202310

Terugblik Intrede Jan Bos
foto's Herman Joling
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Die fröhlich Sommerzeit
tekst: Herman Schimmel
Ik was bezig om het rooster te maken voor de organisten 
voor de  tweede helft van dit  jaar en noteerde op enig 
moment – 25 juni – 1e van de zomer. En bij de volgende 
zondagen staat er dan 2e,3e,4e enz. De zondagen hebben 
dan niet meer van die prachtige namen zoals bijvoorbeeld 
zondag  Cantate  of  zondag  Jubilate  maar  gewoon  de 
zoveelste van de zomer. In sommige roosters staat er nog 
wel de ‘zoveelste’ na Trinitatis. 
Toen ik daar mee bezig was, moest ik denken aan het lied 
“Eens komt de grote zomer”. Johann Walter, een vriend 
van Martin Luther, dichtte dit vrolijke volksliedje over de 
zomer  met  bloesem,  zingende  leeuwerikken  en 
nachtegalen. 

Herzlich tut mich erfreuen 
die fröhlich Sommerzeit, 
all mein Geblüt verneuen,
der Mai viel Wollust geit.
Die Lerch tut sich erschwingen
mit ihrem süssem Schall,
lieblich die Vöglein singen,
voraus die Nachtigall.

Wat volgt is een lied met maar liefst 34 coupletten. Johann 
Walter liet zich inspireren door deze vrolijke melodie. Hij 
was eigenlijk geen dichter maar meer muzikant en cantor 
in  Torgau.  Het  lied  kreeg  pas  later  een  plek  in  de 
gezangboeken van de kerk, wellicht door de lengte maar 
ook  door  het  luchtige  karakter.  In  het  Evangelisches 
Gesangbuch blijven er van de 34 coupletten slechts acht 
over. Die acht coupletten zijn vertaald door Jan Willem 
Schulte Nordholt en staan in ons Liedboek. Als je niet van 
zingen of muziek houdt dan ontkom je met deze melodie 
en teksten er toch niet aan om vanzelf mee te doen. “Dan 
breekt muziek van snaren aan alle kanten uit”. 
Als je dit lied zingt gaat het vanzelf in je lijf zitten. Dat komt 
ook door het aanstekelijke ritme. Je ziet in gedachten de 
leeuwerikken  dansen  in  de  lucht  en  gaat  vanzelf 
meedoen. 
Toen Johann Walter met het  lied begon was het al een 
bekende melodie  die  in  1544  door  Georg  Rhau werd 
gemaakt. Walter heeft nog wel geprobeerd er een eigen 
melodie  voor  te  schrijven  maar  die  is  niet  bewaard 
gebleven.  Deze  sterke  melodie  van  Rhau  inspireerde 
bijvoorbeeld ook Samuel Scheidt (1587‐1654) voor een 
Konzert mit 6‐stimmigem vokalem und  instrumentalem 
Capellchor  und  Basso  continuo  en Michael  Praetorius 
maakte een fraaie vierstemmige zetting, ook zeer geschikt 
om met koperblazers uit te voeren. Ik wens u een vrolijke 
zomer

Bronnen: Jan Willem Schulte Nordholt, Evert Westra, Willen Vogel, Pieter 
Endedijk.

Lied 747

Johann Gottfried Walter
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De kerk van .......
Henriëtte en Peter Aagenborg

In het begin van ons trouwen (1971) woonden we in Meppel en kerkten wij in de Ned. Hervormde 
kerk aldaar. Meppel met haar gezellige binnenstad en met haar oude havens gaf ons een thuisgevoel 
en net als in Huissen werden wij daar door de kerkelijke gemeente op een prettige manier opgevangen. 
Het gaf ons een dusdanig warm gevoel dat wij samen in die kerk belijdenis gedaan hebben.

Het zandstenen blad naast de preekstoel is afkomstig 
van  een  van  deze  altaren  en  wordt  momenteel 
gebruikt als offertafel.
De noordelijke beuk van de kerk stamt uit 1518 en is 
veel later in 1780 verder uitgebouwd. In 1598 ging de 
kerk met de toren in verband met de reformatie over 
in protestante handen. Tijdens de tachtigjarige oorlog 
heeft de kerk erg geleden onder de  legering van de 
troepen van Prins Maurits.
In 1775 moest de kerk vergroot worden omdat men 
geen ruimte meer had om alle welgestelden binnen 
de muren  van  de  kerk  te  begraven.  De  vloer was 
inmiddels  al  driemaal  opgehoogd.  In  1780 was  de 
uitbouw klaar. Korte tijd later verbood Napoleon het 
begraven  in de  kerk. Alle werk was dus  voor niets 
geweest.

Het naast de toren gelegen en uit de periode 1760 
‐1795  stammende  waaggebouw  kreeg  bij  de 
restauratie van de kerk een verbinding met de kerk 
en doet nu dienst als predikantenkamer.
In de "gerfkamer" aan de Hoofdstraat die na 1780 
op  de  plaats  van  het  oude  kerspelhuis  werd 
gebouwd hangt een kroonluchter van Venetiaans 
glas.
Het  orgel  telt  thans  38  sprekende  stemmen 
verdeeld over Hoofdwerk van 12‐, Rugwerk van 10‐, 
Borstwerk van 7‐ en Pedaal van 9 stemmen.
Op het Rugwerk prijkt het wapen van Meppel en op 
de wimpel  onder  het  Rugwerk  de  naam  van  de 
oorspronkelijke bouwer Jan Harmenszn. Kamp.

De toren van de kerk stamt uit de vijftiende eeuw 
en  is vermoedelijk tegelijk met de kerk gebouwd, 
zoals  dat  in  de Middeleeuwen  gebruikelijk  was. 
Twee  kogels  in  het  front  van  de  toren  worden 
toegeschreven aan "Bommen Berend", de bisschop 
van Munster,  die  in  1672  samen met  Engeland, 
Frankrijk en de bisschop van Keulen oorlog voerden 
tegen de Verenigde Nederlanden.
De preekstoel dateert van 1696. Het doophek werd 
geplaatst na de uitbouw van de kerk in 1782. In de 
twee grote panelen zijn de  lijdenswerktuigen van 
Christus  te  zien,  in  de  kleine  vakken  de 
zinnebeelden van tijd en eeuwigheid. 
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Vanuit de Kerkenraad
tekst: Marja Huson

Op 9 mei  jl.  zijn we weer bij elkaar geweest. De 
jaarrekeningen 2022 van de gemeente en van de 
diaconie staan op de agenda. In dit nummer vindt 
u een samenvatting. Op de website onder het  kopje 
ANBI is de volledige rapportage te vinden. 
Als  kerk  zijn we open op  13 mei  i.v.m.  de Open 
Kerkendag die georganiseerd wordt vanuit ‘Wegen 
met zegen’. Ook tijdens de Vierdaagse en ‘Huissen 
bij  kaarslicht’  zal ons  kerkgebouw open  zijn. Het 
moderamen  werkt  aan  een  nieuwe  ‘Plaatselijke 
Regeling’. De vorige dateert uit 2019 en klopt niet 
meer  met  de  veranderende  ‘bestuursstructuur’. 
Onze  kerkenraad  wordt  steeds  kleiner….  Via 
Sjaloom! en gemeenteavonden houden we u op de 
hoogte. Zo ook over de ontwikkelingen binnen de 
commissie samenwerking die door de kerkenraad 
is ingesteld (zie elders in dit nummer). 
Een belangrijk agendapunt is de besteding van het 
legaat. Uitgangspunt  is dat het bedrag niet  in de 
exploitatie  mag  verdwijnen.  Met  een  grote 
meerderheid  van  stemmen besluiten we over  te 
gaan tot aanschaf van een groter beeldscherm. Dit 
zal  op  zo  kort  mogelijke  termijn  worden 
gerealiseerd. Een aantal andere suggesties wordt 
nog nader onderzocht. Ook daarvan houden we u 
op de hoogte.   
De laatste kerkenraad van dit seizoen is op dinsdag 
27 juni a.s. Dat zal ook de eerste keer zijn dat Jan 
Bos aanwezig is op de kerkenraad. Het moderamen 
heeft geregeld contact met hem over zijn start  in 
onze gemeente. De eerste ervaringen zijn over en 
weer  positief,  Jan  is  enthousiast  en  voortvarend 
gestart. 

Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of 
de agenda dan kun je me mailen of bellen.
scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46 

Myanmar
tekst: Peter Aagenborg

Myanmar  wordt  ook  wel  ‘Het  Gouden  Land’ 
genoemd.  Het  telt  vele  gouden  pagodes  en 
tempels.  Toch  is Myanmar,  het  vroegere  Birma, 
geen  toeristenparadijs. De militaire dictatuur die 
het  land sinds 1962  in zijn greep hield, heeft zijn 
sporen nagelaten  in het  economische  en  sociale 
leven.  Tegenwoordig  is  er  een burgerregime. Dit 
Aziatische land ligt naast Thailand, Laos, China en 
Bangladesh,  en  telt  55  miljoen  inwoners.  In 
Myanmar  heeft  de  bevolking  een  zeer  laag 
inkomen; een derde van de mensen leeft onder de 
armoedegrens. Volgens gegevens van de Verenigde 
Naties heeft 10% van de bevolking niet genoeg geld 
om dagelijks aan voedsel te komen. In dit land geeft 
Leprazending medische zorg aan mensen met lepra 
en een handicap, waaronder kinderen.

 Hulpmiddelen zoals een prothese worden verstrekt 
en door middel van onderwijs kunnen mensen zelf 
een inkomen verwerven. De diaconie in Huissen zet 
zich  in om mensen op  te  leiden om 3D geprinte 
protheses te maken voor de burger bevolking die 
de  dupe  zijn  geworden  van  de  door  het  regime 
geplaatste  landmijnen.  Mede  door  bemiddeling 
van Aly Boven uit onze gemeente zijn de lijntjes erg 
kort  en  staat  de  diaconie  in  contact  met  het 
hoofdkantoor in Apeldoorn. 

Mede door het project van de diaconie en giften 
van  u  en  van  Stichting Ontwikkeling  Lingewaard 
(SOL)  is de diaconie  in staat om de opleiding van 
prothesemakers waar te maken en we leggen ons 
vast om voor de Lepra stichting twee protheses per 
jaar te financieren.
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Op 14 januari 2023 zijn wij gestart met de Actie Kerkbalans. Via mail of brief bent u daarvoor 
benaderd. Dit jaar echter wel op een andere manier. 
Wij hebben in de brief of mail opgegeven wat uw toezegging van 2022 was en zonder uw 
tegenbericht hebben wij deze overgenomen voor 2023. Indien u het daarmee niet eens was 
verzochten wij u om contact op te nemen. 
Achteraf gezien was deze formulering niet correct en hadden we u opnieuw uw toezegging 
moeten laten ondertekenen. Onze excuses hiervoor. Gelukkig waren er voor het merendeel 
positieve reacties (“lekker makkelijk en vooral zo door gaan”) en voor ons scheelde het heel veel 
werk.  
Maar wij hebben hier weer van geleerd en zullen voor volgend jaar correcter formuleren.

Op basis van de toezegging in 2022 en de door u opgegeven aanpassingen kunnen wij nu melden 
dat is toegezegd voor College van Kerkrentmeesters een bedrag van € 45.733,‐ (180 deelnemers) 
voor 2022 was dit € 45.999,‐ (183 deelnemers).
Voor de diaconie is toegezegd € 12.050,‐  (122 deelnemers) en in 2022 € 11.920,‐. (125 
deelnemers).
U ziet het resultaat is vrijwel gelijk gebleven. Wij zijn dan ook heel blij met dit resultaat.
Per eind mei is voor de kerkrentmeesters 47,3 % van de toezeggingen al ontvangen; voor de 
diaconie is dat 36,2 %

De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze 
kerk.

Roelof Smelt
Tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Samen voor de kerk van nu en morgen

De resultaten.
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Jaarrekeningen 2022
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Druk: 
BladNL Utrecht Oplage 260 exemplaren.
Verschijnt 4 keer per jaar

Redactie: 
Ria Berends, Jan Willem Faasse,  Herman 
Schimmel, Herman Joling.                             
De redactie van de Sjaloom! behoudt zich 
het recht voor artikelen wel of niet te 
plaatsen, dan wel aangepast.

Inleveren kopij 
•    10  september
•      5  oktober

Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge 
resolutie 2Mb) naar 
sjaloom@pknhuissen.nl 

Herman Joling 0657533655
hermanjoling@hetnet.nl

Coördinatie bezorging 
Hans Hissink: 026 325 33 56 
hansenjanniehis@gmail.com 

Kosten
Vrijwillige bijdrage per jaar €15,‐ 
(richtbedrag) igitale versie Sjaloom! 
aanmelden bij sjaloom@pknhuissen.nl of 
via de website 
www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom
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Colofon
Nr 4  Zomer 2023 jaargang 44
Sjaloom! Kerkblad Protestantse 
Gemeente Huissen

Kosters
kostersteam@pknhuissen.nl

Aanspreekpunt kosters:
Yolanda de Wit      0654954070

Roosters kosters:  
Zie:  https://pknhuissen.nl/agenda/

Scribaat:
Marja Huson ‐ ter Avest      

Diaconie: 
Willianne Langeweg  
Kerkrentmeesters: 
Ria Berends

financiële‐ en 
ledenadministratie : 
Roelof Smelt

06 20 53 59 46

06 27 13 19 10

026 325 4926

06 203 914 82     

 scriba@pknhuissen.nl 

diaconie@pknhuissen.nl 

ria.berends@planet.nl 

administrateur@pknhuissen.nl
ledenadministratie@pknhuissen.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

 NL23 RABO 0124 0915 47

     NL57 RABO 0124 0698 86

Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen        026 325 34 21

Zondagsm@il: 
Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week. 
Aanmelden en/of kopij zondagsmail@pknhuissen.nl 

Website: 
www.pknhuissen.nl 
Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien‐
sten, etc.
Marja Huson ‐ ter Avest  06 20 53 59 46  webmaster@pknhuissen.nl 

Cantorij: repetitie vrijdag 19.00 uur
Herman Schimmel   06 34 89 53 60

Promises: maandag 20.00 uur
Ruud Viëtor   06 15 85 82 93

Financiën
Collectebonnen:
•     per kaart van €20 
•     per kaart van €10
Bestellen via Roelof Smelt 06 20391482

Bankrekeningen:
Protestantse Gemeente Huissen 
•     Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
•     Bijdrage kerkbalans
•     Bestellen collecte bonnen
•     Werk aan de kerk 2.0
Diaconie Protestantse Gemeente Huissen
•     Alle betalingen aan en van de diaconie.

Pastoraat, Contact en Hulp
Als er contact met een predikant gewenst is en/of je hebt even iemand 
nodig om jou met iets te  helpen (bijv. iemand die een keer met je naar het 
ziekenhuis rijdt. Of boodschappen doet. Een schilderij ophangen...). 
Mariette en Wijchert kunnen je verder helpen en zijn als volgt te bereiken:
....

Mariette van Herwijnen 06 23 31 71 90 mariettevanherwijnen@gmail.com 
Wijchert de Wit                06 13 13 77 83 wijchert@pknhuissen.nl
Ds. Jan Bos                   06‐12 25 65 88  Predikant 
predikant@pknhuissen.nl. 
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Collecten en ledenmutaties



Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.
De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn.
Dat mensen mensen doden,
en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld.
Wij die God weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard.
Dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.
                                                                                          Huub Oosterhuis


