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DE VOORBEREIDING 
 
De klok luidt – het wordt stil 
 
Welkom en begroeting   

 

Wij bidden samen:  
 

God, 

we zijn bij elkaar 

 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

 

naar onszelf 

naar U 

 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

                                 
Het koor zingt: Draw me close 

 
Draw me close to you. 
Never let me go. 
I lay it all down again 
to hear you say that I'm your friend 
You are my desire, 
no one else will do. 
‘Cause nothing else can take your place 
to feel the warmth of your embrace. 
Help me find the way, 
bring me back to you. 
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Refrein: 
You're all I want. 
You're all I've ever needed. 
You're all I want. 
Help me know you are near. 
 

(de gemeente gaat staan) 
 
Bemoediging en groet  
           v:    Wij dragen ons samenzijn op aan God 
           a:  DE ONUITPUTTELIJKE BRON VAN LEVEN, LICHT EN  
                                                                                         LIEFDE. 
 v:  De Eeuwige die naar ons omziet 

a:   IN ZIJN LIEFDE MOGEN WIJ LEVEN 
v:   Wij groeten elkaar  
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
         
Zingen: lied 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
      (de gemeente gaat zitten) 
 
Gebed om de nood in de wereld 
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Het koor zingt het glorialied: How great is our God 
 

Refrein: 
How great is our God 
How great is our God 
How great, how great is our God 
 
The splendor of a King clothed in majesty. 
Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. 
He wraps Himself in light and darkness tries to hide. 
It trembles at His voice, it trembles at His voice 
 
Refrein 
 
Age to age He stands and time is in His hands. 
Beginning and the end, beginning and the end. 
The Godhead Three- in- One, Father Spirit Son, 
the lion and the lamb, the lion and the lamb. 
 
Refrein 
 
Then sings my soul my Savior God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
Then sings my soul my Savior God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
 
Refrein 

 
Muziek: One day 
  
(In het muzikale Koolulam-project van 4 februari 2020 zingen ± 3000 
moslims, joodse en christelijke mensen een lied van vrede en hoop) 
 
https://youtu.be/RjPpMXMjIj0?si=7RHTwzuVO8Gx-LLT 
 
   

 

https://youtu.be/RjPpMXMjIj0?si=7RHTwzuVO8Gx-LLT
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DE OPENING VAN DE BIJBEL 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Gebed om de heilige Geest: 
  
Het koor zingt: We are here, Lord 
 
We are here, Lord, waiting to hear your word,   
We are here, Lord, waiting to sing your praise. 
We are here, Lord, in this holy place, 
We are here, Lord, a waiting your embrace. 
Come, fill us with your grace. 
  
Lezen:  Mattheus 22: 1-14 
 
Zingen: lied 840 Lieve Heer 
 
1 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
2 O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3 Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Lezen:  Romeinen 12: 9-21 
 
Zingen: lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken 
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1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
3 Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
Overdenking  
 
Zingen: lied 568a Ubi caritas (5x) 
 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 
                         
Collecte: Stoelenproject de Duif en Pastoraat en Eredienst 
 
Het koor zingt ondertussen: O love 

 
O love, O love, O love that will not let me go  
O love, I rest my weary soul in Thee.  
I give Thee back the life I owe,  
That in Thy ocean depths its flow may richer, fuller be.  
 
O joy that seeks me through the pain,  
I cannot close my heart to thee  
I trace the rainbow through the rain,  
And feel the promise is not vain…  
that morn shall tearless be.  
That morn shall tearless be.  

2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
 4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
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O love, O love, O love that will not let me go  
O love, I rest my weary soul in Thee.  
I give Thee back the life I owe  
I give Thee back the life I owe,  
And in Thy ocean depths its flow shall richer, fuller be.  
That morn shall tearless be.  
 
O love, O love, O love that will not let me go  
O love, that will not let me go. 

 
Gebeden  - stil Gebed   (Gideon, Marianela, Jan) 
 
Het koor zingt: The prayer 
 

We pray You'll be our eyes, and watch us where we go, 
and teach us to be wise in times when we don't know. 
 
Refrein:  
Let this be our prayer when we lose our way. 
Lead us to a place, guide us with Your grace 
to a place where we'll be safe. 
We pray we'll find Your light, (we pray we'll find Your light) 
and hold it in our hearts (and hold it in our hearts) 
as darkness falls each night, (as darkness falls each night) 
remind us where You are (remind us where You are) 
 
Refrein:  
Let this be our prayer (let this be our prayer) 
when shadows fill our day. (when shadows fill our day.) 
Lead us to a place, guide us with Your grace. 
Give us faith so we'll be safe. 
 
Lead us, Lord, lead us in Your righteousness; 
make Your way plain for us to see. 
Lead us, Lord, lead us in Your righteousness; 
make Your way plain for us to see. 
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We pray we'll find Your light, and hold it in our hearts 
as darkness falls each night, remind us where You are. 
 
Refrein: 
Let this be our prayer, just like ev'ry child 
needs to find a place, guide us with Your grace. 
Give us faith so we'll be safe. 
 
Lead us to a place, guide us with Your grace, 
to a place where we'll be safe. 
Lead us, Lord. 

       
      (de gemeente gaat staan)
  
Zegen 
 
Zingen: Vrede wens ik je toe 
 

 
 
      (de gemeente gaat zitten) 
 
Marianela en Gideon stellen zich voor 
 
Het koor zingt: City of Joy 
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Well, I’ve heard aboue a place, not made by any man 
Gates of pearl, streets of gold, where the rescued love ot dance 
And I’ve heard about the angels singing to the lamb 
We are bound for, we are bound for the City of Joy  
 
Well I’ve heard about a place, where there’s no mor night 
Where the Lion and the lamb are sleeping side by side 
And I’ve heard that there are colors that no one can describe 
We are bound for, we are bound for the City of Joy 
 
O What a day that it’s gonna be, when our Savior we shall see 
And the curse of sin and suffering is finally destroyed 
Ware bound for the City of Joy 
 
Well I’ve heard about that day, when that trumpet sounds 
The sky will crack wide open, and our feet come from the ground 
And I’ve heard thea we will see him als all the saints bow down 
We are bound for, we are bound for the City of Joy 
 
O What a day that it’s gonna be, when our Savior we shall see 
And the curse of sin and suffering is finally destroyed 
Ware bound for the City of Joy 
 
When we all getto to heaven,  what a day of rejoicing that will be 
When we all see Jezus, we’ll sing and shout the victory 
We’ll sing and shout the victory 
 
O What a day that it’s gonna be, when our Savior we shall see 
And the curse of sin and suffering is finally destroyed 
Ware bound for the City of Joy 
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                    * * * * *  

 
Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het 

adres:   reactieviering@pknhuissen.nl. 
In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er 
gekeken hoe we daarmee onze vieringen kunnen ‘verbeteren’. 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl

