


Sjaloom!
van de redactie

Terwijl ik dit schrijf klettert de regen tegen
mijn zolderraam. Heel toepasselijk voor een
voorwoord van ons herfstnummer.

Tijdens de redactievergadering hebben we
ook de “toestand in de wereld” besproken.
We voelen ons klein en machteloos bij al het
(natuur)geweld. We staan erbij en kijken
ernaar. Laten we daarom klein beginnen om
onze wereld een beetje beter te maken. Heb
respect voor elkaar, wees lief en vriendelijk en
laten we vooral onze zegeningen tellen en
dankbaar zijn. Zo alleen kunnen we een
zaadje platen voor een betere en gezondere
wereld.

Namens de redactie, Ria Berends

Onder de bomen

Vrienden zijn het, bomen

Die gesprekken met je voeren
Je gedachten laten gaan

Als hun bladeren

Het licht laten schommelen.

Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
Als een arm om je heen
Als je alleen wilt zijn

En niet alleen wilt zijn.

Fetze Pijlman

Helma Gerrits in de schaduw van de boom

Sjaloom!
van de dominee

Vrije dag

Wat aardig dat veel mensen mij als part-timer
adviseerden om goed op mijn wekelijkse vrije dag te
wijzen. Ik heb besloten om woensdag als vrije dag te
zien. Dus op die dag ben ik alleen bereikbaar in
dringende gevallen.

Vakantie
Van 19-24 oktober heb ik samen met Marjolijn een
weekje herfstvakantie.

Meeleven

Wat mooi dat er zoveel mensen met elkaar meeleven
in onze gemeente. Ik hoor dat van veel mensen bij
wie ik op bezoek kom. Ook kaartjes doen heel goed.
Onderstaande kaart had een gemeentelid gekregen
en liet die aan mij zien. Een mooie bemoedigende
tekst, vind ik. We kunnen elkaar helpen bij de stand

van onze zeilen (en zielen).
ds. Jan Bos

Sjaloom! Najaar 2023

>



Vieringen Aanvang 10.00 uur

(wijzigingen via de zondagsm @il)

Inhoud

blz. 2 van de redactie - van de dominee -
Onder de bomen

blz. 3 Vieringen - Inhoud - Agenda

blz. 4 -5 column Jan Bos - In een ander licht
blz. 6 - 7 Intervieuw met Helma Gerrits

bz. 8 Een ontmoeting met.....

blz. 9 Groter scherm - De gevreesde oproep
blz. 10 Het irritante gezoem van een mug
blz. 11 - 12 De kerk van .......

blz. 13 Film middagen

blz. 14 Vanuit de kerkenraad

blz. 15 In Memoriam

blz. 16 Myanmar

blz. 17 Scheppingszondag - Boekenmarkt
blz. 18 colofon

blz. 19 Collecteopbrengsten - ledenmutaties
blz. 20 Gedicht
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Agenda

8 okober 10.00 uur viering in het teken van
Myamar met lunch

15 oktober  10.00 Bridging Gaps

26 oktober 15.00 film: The Quiet Girl

5 november 10.00 Gedachtenisdienst
7 november In een ander Licht (zie blz 4)
9 november 15.00 - 16.30 Lezing Huub Wiskerke
16 november 19.30 - 21.00 gmeente avond
21 november In een ander Licht (zie blz 4)
30 november 15.00 film: Zee van Tijd
9 december 18.00 Huissen bij Kaarslicht
28 december 15.00 film: Pinokkio




De namiddag van het christendom

tekst: ds. Jan Bos

Herfst in de kerk

Als ik deze overdenking voor het kerkblad schrijf is het
prachtig nazomer-weer, maar ik weet dat de herfst er
aan komt. Vol goede moed ben ik begonnen aan mijn
werk in de gemeente, maar diep van binnen knaagt
het: hoe zal het de komende jaren gaan met de kerk
in Huissen en in Nederland? Ik lees het schokkende
bericht in de Gelderlander: de Huissense rooms-
katholieke kerk gaat in 2025 dicht en wordt
overgenomen door de burgerlijke gemeente voor het
bouwen van een multifunctioneel centrum. Ik denk
dathetvoorveel Huissenaren een enorme schok moet
zijn, zelfs al gaan ze niet meer zo vaak naar de kerk.
Voor mij als kersverse geloofsgenoot is het al een
schok....

Het is herfst in de kerk. Veel kerken hebben het
moeilijk. Gebouwen sluiten. In de krant staat: ‘vroeger
gingen mensen naar de kerk, nu zoeken ze een coach’.
Als dominee en kerkmens raakt mij dat. Mijn hele
beroepsleven werk ik in een bedrijf met ‘dalende
omzet”. Dat doet pijn. Ik ken ook collega’s die het niet
meer volhouden en zich laten omscholen

De namiddag van het christendom

De Tsjechische theoloog Thomas Halik (1948) weet
maar al te goed wat die herfst in het christendom
betekent. Dit jaar verscheen een nieuw boek van hem
met de titel: de namiddag van het christendom. In dit
boek stelt Halik dat de neergang in het christendom
ook anders gezien kan worden: als een noodzakelijk
proces om tot een volwassener christendom te
komen. Net zoals het seizoen van de herfst bij de gang
van de natuur hoort, zo hoort ook deze fase van het
christendom erbij. Ochtend, middag en avond. Het
christendom is in de fase van de namiddag gekomen
en dat is niet alleen maar pijnlijk. Het christendom is
langzamerhand teveel een politiek en leerstellig
bolwerk geworden, schrijft hij. De kerk is teveel een
machtsfactor geweest en is teveel bezig geweest met
de ratio, de leer en het dogma. De essentie is verloren
gegaan.

De teloorgang van dat christendom kan juist een
overgang betekenen naar de kern van het geloof. Halik
hoopt op een rijker, diepzinniger en

volwassener christendom. Speerpunt is een
drievoudige samenwerking (oecumene): christenen

onderling, godsdiensten onderling en
verbondenheid met het humanisme in al zijn
vormen. Belangrijkste aandachtspunt daarbij:

verantwoordelijkheid voor de natuur.

Het christendom heeft, naast veel schade, ook heel
veel goeds gebracht in onze wereld. Dat is niet weg
nu de kerk in het Westen lijkt te verdwijnen. Halik
spreekt van een religieloos christendom en
‘anonieme christenen’: mensen die leven vanuit
menselijkheid, maar zichzelf niet gelovig noemen.

Greenwashing?

Is dit niet een te positief beeld van de tijd waarin
wij leven? Maakt Halik het niet al te mooi? Als
gemeenten en als dominees voelen we elke dag de
herfst die is ingetreden in de kerk. Kunnen we hier
een positieve draai aan geven, net als Halik?
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Als ik voor mezelf spreek wel. Als we de
krampachtigheid loslaten kunnen we ons richten op
al die menselijkheid en al het idealisme dat er in de
hele samenleving is. Mensen blijven ook
‘ongeneselijk religieus’ in hun verlangen naar
verdieping, bescherming en zin. Niet voor niets ging
oud-partijleider van de Partij voor de Dieren
Marianne Thieme theologie studeren (Trouw,
29-8-23): daar kon ze bezig zijn met de diepste
vragen naar zin en betekenis, de trage vragen van
de ziel. lkzelf vind de kerk nog steeds een mooie
plek om met die diepere laag van de ziel bezig te
zijn. Ook al ben ik misschien wel de laatste dominee
in Huissen...

.. misschien wel de
laatste dominee In
Huissen...

Een klein voorbeeld tot slot. Op een
zaterdagmorgen kwam ik in gesprek met mensen
van de ‘zwerfafvalbrigade’ in Huissen. Elke eerste
zaterdag van de maand gaat deze brigade
zwerfafval rapenin de stad zodat deze weer schoon
is. Daar word ik vrolijk van en ik ga meedoen. Zijn
dit ‘anonieme christenen’? Zo zou ik dat niet tegen
hen zeggen, ik zie hen in eerste instantie als lichtend
voorbeeld. En daarnaast ook als bondgenoten op
weg naar een schonere wereld, in allerlei opzicht!

Als kerk en als dominee mogen en ‘moeten’ we
bezig zijn met een schone wereld. Je kunt dat
‘Koninkrijk van God’ noemen, maar ook dat hoeft
niet. Als het maar een paradijs op aarde is!
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de bijbel in twaalf liedjes

De bijbel is een boek dat ontzettend veel kunstenaars,
dichters en liedschrijvers heeft geinspireerd. De
bekende singer-songwriter Stef Bos behoort tot deze
groep kunstenaars en heeft ook veel liederen
geschreven rond personen en thema’s uit de bijbel.
Dominee Jan Bos gaat dit seizoen aan de hand van
twaalf liederen van het album “In een ander licht”
door de bijbel heen, samen met mensen die meer van
de bijbel willen weten en van de liedjes van Stef Bos.
Twaalf liederen, twaalf avonden. Wie mee wil doen
kan dat per avond bekijken. De eerste avonden zijn op
7 en 21 november. Voor opgave en het volledige
programma kun je mailen naar
predikant@pknhuissen.nl.

ds.Jan Bos




De bekende Huissenaar....... Helma Gerrits

door Ria Berends

We kennen elkaar al lang. Het is nu achttien jaar
geleden dat Helma voor het eerst bij mij op de stoep
stond met een collectebus. Ik was blij een mens te zien,
woonachtig net in Huissen in Loovelden. We raakten
in gesprek, ik vroeg haar of ze een kopje koffie wilde.....

Ruim tien jaar later was de volgende ontmoeting. Ik als
kersverse coordinator van de Vrijwilligers Palliatieve
Zorg, Helma als vrijwilliger. Het voelde als het
ontmoeten van een goede vriendin. En ik mag me
gelukkig prijzen dat ze dat tot heden ook is.
Voor mij een baken in Huissen. Dus tijd om haar als buur
van onze kerk eens te vragen hoe zij tegen onze kleine
gemeenschap aankijkt.

Ik zal haar eerst even nader voorstellen. Haar naam is
Helma Gerrits-Hendriks, 70 jaar jong en al bijna 40 jaar
getrouwd met Ben Gerrits. Ja, U weet het vast wel. Van
fotograaf Gerrits. Samen hebben zij de zaak bijna 35 jaar
gerund.

Helma komt uit een katholiek middenstandsgezin en
groeide op in de Langestraat. Ze ging in Huissen bij de
nonnen naar school, deed als kind de communie (van
haar Oma kreeg ze de jurk) en ging elke dag naar de kerk
(schoolmis). En grappig dat ze vertelt van het vechten
op straat met de Nederlands Hervormde school-
kinderen. |k deed dat vroeger met de Katholieke
schoolkinderen. En samen vroegen we ons direct af
waarom eigenlijk.

Nadat ze toch naar de MULO mocht (hier waren diverse
gesprekken voor nodig want zo logisch was dat vroeger
niet) en na een werkzaam leven gevuld met diverse
banen (administratief, uitvaartbranche), heel veel
vrijwilligerswerk en zorgtaken moet Helma het nu in
verband met haar gezondheid iets rustiger aan doen.
Al is dat voor haar moeilijk.

Haar eerste kennismaking met onze kerk was al als jong
meisje. Omdat ze zich als kind niet gehoord en gezien
voelde in haar kerk ging ze op zondagmiddag stiekem
naar onze kerk voor de kinderkerk. Ze vertelde dan thuis
dat ze ging buiten spelen. In de kinderkerk was ze van
harte welkom en dat voelde veiligen goed. En daar werd
tenminste met je gepraat en kon je vragen stellen.

Helma gelooft in verbinding met mensen en in de
kracht van liefde waarin je kunt vertrouwen. God
vind ze dus in de mens. De natuur en muziek geven
haar inspiratie en energie. Samen met Ben danst ze
nog steeds door de woonkamer en als je hen beiden
ziet voel je de liefde voor elkaar. Ook in haar
vrijwilligerswerk bij de palliatieve zorg zoekt Helma
de verbinding met de patiént en diens naasten. Net
dat extra beetje zorg en aandacht. Ze is een goede
luisteraar en in gesprekken zegt ze niet veel maar
wat ze zegt is meer dan de moeite waard. Oprecht
en direct.

‘Het gaat erom
dat je Lééft. Dat
je danst tot de
dag dat je
sterft.”

Helma bij de 1e Heilige Communie
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Kernwaarden voor Helma zijn authenticiteit (doe je
niet anders voor dan je bent), wees behulpzaam en
zet door. Wees eerlijk, oprecht, vriendelijk (kost
niks), heb respect voor eenieder en leef in vrede.
Helma waardeert onze open houding richting de
maatschappij, voelt zich welkom bij ons.

De twee kerken in Huissen moeten wat haar betreft
blijven als middelpunt van onze stad. Het is een
tweede huis voor velen. Kerken moeten de taak
hebben mensen te verbinden en te luisteren naar
kleine en grote problemen en zorgen.

Helma heeft voor ons het advies om tijdens ons
leven meer te kijken naar de natuur. Deze laat zich
in al zijn pracht en praal steeds van een andere kant
zien. Alsvoorbeeld geeft ze hetleven en werken van
de bijen. Hoe zij samenwerken en een prachtig
resultaat neerzetten.Zij hoopt dat wij steeds meer
de verbinding aangaan met elkaar en andere
kerkgemeenschappen om zo samen sterk te staan
in geloof en liefde. Het moet samen want we
kunnen het niet alleen.

Fotozaak Gerrits, Langestraat Helma als vrijwilliger

Geluk

Geluk ligt in een schouderklopje, wat woorden, een toegereikte hand.

Geluk is de zon zijn in jouw schaduw, de scherven begraven onder het zand.
Geluk is verliefdheid op kleine dingen, geduld hebben en alle tijd.

Je verloren moed hervinden, vriendschap en genegenheid.

Geluk is de zon zien achter de wolken, een kus, een hartelijke lach.

Een veilig plekje om te schuilen.

Geluk is kunnen genieten van elke dag.



Een ontmoeting met......Johannes

door Jan(Johannes) Willem Faasse en Imme Johanna Chantrel

Aangezien wij beide dezelfde voornaam hebben,
vonden wij het een leuk idee om een ontmoeting met
Johannes te hebben. Maar welke Johannes dan?
Johannes de Evangelist of Johannes de Doper? Beide
hebben een belangrijke rol gespeeld in de Bijbelse
geschiedenis.

Johannes, jij en je broer Jacobus waren vissers. Van de
eenopanderedagliepenjullie metJezus mee. Waarom
durfden jullie dit avontuur met Jezus aan? Van een
vaste baan naar een situatie waarin je niet weet waar
je vanavond zal slapen? Is dat niet spannend?
Waarschijnlijk had je vertrouwen in Jezus. Hoe hielp dit
je?

Hoe heb je de verhalen doorgegeven? Was dit
bijvoorbeeld mondeling of op schrift door een van uw
volgelingen?  Tegenwoordig zijn er namelijk
verschillende meningen over wie nou het evangelie
vanJohannes heeft geschreven, of dat ze anoniem zijn.

Jan Willem en zijn kleindochter Imme

Je bentin Rome en Izmir geweest. Had je daar geen
taalprobleem? Hoe communiceerde je daar? lJe
sprak West-Aramees; in Rome sprak men Latijn en
in Izmir lonisch. Of gebruikte je Hebreeuws en liet
je landgenoten voor je vertalen?

Nadat Jezus voor onze zondes gekruisigd werd, nam
je Maria bij je in huis (Johannes 19:27). Hoe zou je
jou band met Maria omschrijven?

Zeg Johannes, je was dus een evangelist. Ook nu
nog leren veel mensen dankzij jou over Jezus. Hoe
ervaarde je het om een leraar te zijn voor jou
leerlingen? Het moet toch wel mooi zijn om je
kennis over Jezus gedeeld te mogen hebben.

En om met een mooie vraag af te sluiten, vroegen
wij ons het volgende af. Wat vond je het
allermooiste moment dat je samen met Jezus hebt
kunnen beleven in de tijd die je hebt doorgebracht
met hem aan je zijde?

Johannes de Evangelist
schilderij van Jan van Bijlert (ca 1625),
Centraal Museum Utrecht
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Tweede scherm

Als uin de kerk bent geweest hebt u vast gezien dat er een
tweede scherm bijgekomen is.Deze hangt aan de muur en
is wat groter dan het ‘eerste’ scherm. Ook hebben we hem
wat hoger laten hangen zodat de zichtbaarheid wordt
vergroot. Voor mensen die aan de rechterkant zitten is het
‘eerste’ scherm naast het orgel gezet, zodat zij ook een goed
zicht hebben op de tekst en na de dienst niet met pijnlijke
nekspieren de kerk verlaten. We waren eerst van plan dit
tweede scherm deels te bekostigen uit het legaat dat
Liesbeth van Rees ons geschonken heeft. Daarnaast zijn we
op zoek gegaan naar sponsoren die ook een deel van de
kosten voor hun rekening wilden nemen. Een van die
verzoekenin verstuurd naar de stichting Huissens Weldoen.
Zij kwamen met de voor ons zeer verassende mededeling
dat zij het HELE bedrag dat de aanleg zou kosten voor hun
rekening wilden nemen.

Een prachtig geschenk waar we heel blij meer zijn. (Dit
betekent dat we het legaat van Liesbeth voor andere, ook
heel nuttige zaken kunnen besteden.)

Verder zijn we nu twee maanden bezig met de nieuwe
software (die nog steeds in ontwikkeling is!) van
Kerkbeamer.

De mensen die vanuit huis kijken zullen gemerkt hebben dat
we zo veel mogelijk alles ondertitelen. We blijven leren en
proberen alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We
horen graag wat u van een en ander vindt. Hebt u een vraag
over iets of mist u iets, dan horen we dat graag. Indien
mogelijk zullen we verbeteringen aan brengen.

Echter niet alles kan, Maar wel veel.

Hartelijkegroet,

Het beamerteam
beamerteam@pknhuissen.nl
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De gevreesde oproep

Lezing van Huib Wiskerke -
De gevreesde oproep

Van Huib Wiskerke hoorden wij dat hij een
lezing had gehouden voor de Probus over zijn
boek “De gevreesde oproep”, datin mei 2022
verscheen. Dat boek gaat -kort gezegd- over
zijn militaire dienstplicht en over de gevolgen
daarvan in zijn verdere leven. In deze lezing
vertelt hij daarvan en gaat hij ook in op
allerlei andere factoren die hetleven van een
mens bepalen. Huib is gevraagd om deze
interessante lezing ook voor onze gemeente
te houden en dat wil hij.

Welkom op
donderdag 9 novembervan 15.00-16.30 uur
in de Pleinzaal van onze kerk.

Huib Wiskerke

DE

GEVREESDE
OPROEP
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Het irritante gezoem van een mug

tekst: Herman Schimmel

ZOndag 24 september begint in ons kerkelijk jaar
de herfsttijd. Het gebruik van het woord "herfsttijd"
in het zondagsrooster van de protestantse kerken in
Nederland is niet gebonden aan een specifieke
datum of jaar. Het is een algemeen gebruikte term
om het liturgische seizoen van de herfst aan te
geven. Het begint meestal in september en loopt
door tot aan de Advent.

Voor die zondag wordt de suggestie gedaan om bij
de lezing, uit Jona 3 en 4, Lied 177 te zingen met als
titel “Daar komt een man uit Anatot”. Niet iedereen
zal dan meteen denken aan de profeet Jeremia.
Anatothis de geboorteplaats van de profeet Jeremia
die ongeveer 600 jaar voor Christus leefde. De plaats
was onbeduidend en juist vanuit die plaats kreeg
Jeremia de opdracht om aan het volk Israel te
vertellen dat ze zich vrijwillig aan Nebukadnezar
moesten te onderwerpen.

Centraal in het lied komt steeds de regel voor:

'hoor het woord
des Heren: wij
moeten ons
bekeren'

e

Lied 177

Het lied komt uit het tweede deel van de serie “Alles
wordt nieuw” van Hanna Lam en Wim ter Burg. Het lied
begint met een grote sprong van een kleine sext en
klinkt daardoor erg theatraal en dramatisch. De eerste
twee regels beginnen met een opmaat maar op de
derde regel en vierde regel beginnen ze op de tel.
Daarmee krijgen die twee regels, die in ieder couplet
terugkomen, de vorm van een proclamatie.

Je hoort zo letterlijk de profeet die tot het volk spreekt.
Het lied moet niet te snel worden gezongen. Om die
proclamatie extra onder de aandacht te brengen kun
je die twee regels als beurtzang zingen, bijvoorbeeld
door de mannen in de kerk of door een solist. Als je
deze twee regels uit het couplet zou halen, loopt de
tekst gewoon door. Daarmee krijgt dit keervers het
karakter van storing, of zoals kerkmusicus Anje de Heer
het schrijft “als het irritante gezoem van een mug, het
storende geluid van buren die aan boren zijn”.

Bronnen: Wikipedia, Anje de Heer.
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De kerk van ....... Ds. Roelie Reiling:

“Maar kleine aanpassingen nodig voor een inclusieve kerk”

Bronvermelding https://protestantsekerk.nl/verdieping/ds-roelie-reiling/

Ze werkte bijna 20 jaar met
mensen met een verstandelijke
beperking. Nu heeft ze tijd om
plaatselijke gemeenten bij te
staan met een vraag op dit
gebied. Roelie Reiling (1955): “Er
zijn maar kleine aanpassingen
nodig om een inclusieve kerk te
zijn.”

o sociale academie, daarna studie theologie in Kampen

o 12,5 jaar als predikant-geestelijk verzorger gewerkt in een psychiatrische instelling, daarna bijna
20 jaar in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

o staat dogmatisch gezien in het middenveld maar heeft altijd oecumenisch gewerkt. “lk voel me

op mijn plek bij de pioniers én in de gevestigde kerk.”
Hoe ervaar je je roeping?

“Ik heb gaven en talenten gekregen die ik delen mag. Die talenten liggen op het gebied waar ik heb mogen
werken: pastoraat aan mensen met een verstandelijke beperking. Ik wilde hen laten ervaren dat zij ook
naar Gods beeltenis geschapen zijn en onmisbaar zijn in Gods kerk. Dat heb ik wel als roeping ervaren,
zeker in moeilijke tijden waarin het soms een kwestie van gewoon volhouden was.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Onder meer die ervaring van roeping: dat het niet afhangt van je bui, of van de goedkeuring en het
applaus van anderen. Maar vooral: de ervaring om samen met mensen een verstandelijke beperking een
geloofsgemeenschap te zijn. Als het lied ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ voor deze mensen mooi is, dan zing ik
het duizend keer, al is het niet direct mijn lievelingslied.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Ik ben al heel jong overspannen geweest, en daar heb ik enorm van geleerd. Je kunt en hoeft niet alles, ik
kan goed grenzen trekken. Bescheiden zijn over je eigen rol helpt ook, evenals niet alles perfect willen
doen. Ik doe wat ik kan, God doet de rest. Het hangt niet van mij af”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

“Vieren! Er wordt oneindig veel gevierd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat
betekent onder meer met muziek bezig zijn, met gebeden, met gebaren, met kaarsen aansteken, met echt
contact maken met de mensen.”

Lees verder op blz 12.
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Welke scholing heb je voor het laatst gevolgd?

“De leergang Geestelijke Verzorging Buitengewoon, een opleiding van Reliéf, een christelijke
vereniging van zorgaanbieders. Het leidt geestelijk verzorgers op om te werken in de thuissituatie.
Ik heb er veel aan gehad. Nu ik met pensioen ben, heb ik tijd om plaatselijke gemeenten bij te
staan als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb samen met een collega de
website ‘Onbeperkt geloven’ gebouwd en ben op sociale media actief. Ik wil op dit gebied graag
iets betekenen, er is zo veel mogelijk.”

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

“Met de beleidsmakers van de Protestantse Kerk. Ik zou hen ervan willen doordringen dat er in
Nederland meer dan 2 miljoen mensen met een handicap zijn, en dat ik dat niet terugzie in de
kerk. Qua verstand zijn deze mensen misschien anders, maar qua diepgang zijn ze net zoveel
broeder en zuster. Er zijn maar kleine aanpassingen nodig om een inclusieve kerk te zijn.”

Welk boek, welke serie, film of podcast raad je collega’s aan?

“Het boek ‘Liturgie van het alledaagse’ van Tish Warren, over haar zoektocht als Anglicaans
priester hoe we het heilige omarmen in het gewone, en het gewone in het heilige. Een prachtig,
doorleefd boek. En de podcast ‘Levend verlies’, over terugkerende gevoelens van rouw en
verdriet bij ouders van een kind met een beperking en hun naasten. In de podcastserie vertellen
deskundigen en ervaringsdeskundigen daarover. Heel waardevol!”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“lk vind Efeziérs 3:16-19 heel erg mooi, waar geschreven wordt over de lengte, breedte, hoogte
en diepte van Christus. Gods liefde is zo veelomvattend, dat gaat alle cognitieve kennis te boven.
Mensen met een verstandelijke beperking leren mij minstens zoveel over Christus’ liefde als
mensen zonder die beperking.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Heel veel. Dat ze bescheiden en nuchter blijft, een rol blijft spelen in heling, verzoening en
ondersteuning van mensen. Dat ze Gods grote droom overeind blijft houden dat vrede, recht en
liefde heersen op aarde. En dat ze blijvende openheid ontwikkelt voor wat deze tijd van ons

vraagt.”

Kom in contact met Roelie Reiling via onbeperktgeloven.nl.

Zondag 10 december 2e Advent om 10.00 uur
gaat ds. Roelie Reiling voor bij ons PKN Huissen.
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Filmrooster najaar 2023

Donderdagmiddag aanvang 15.00 uur

A CURFET P

Donderdag 26 oktober - '"i;“'“)
The Queiet Girl sl g
lerland 1981. Met opnieuw een kind op komst, is :::::
er voor de jonge, introverte Cait (Catherine ‘;1‘-*.**

ek e

Clinch) niet voldoende plek bij haar ouders. Ze
wordt voor een zomer naar familie op het
platteland gestuurd, waar ze liefdevol wordt
opgevangen door tante Eibhlin (Carrie Crowley).
Cait's stugge oom Sean (Andrew Bennett) heeft
meer moeite met haar aanwezigheid.
Langzamerhand ontdekt Cdit dat er ook in dit huis
geheimen zijn. Toch bloeit ze open, maar aan elke
zomer komt een einde.

Donderdag 30 november
Zee van Tijd

Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de
jaren '80 met hun zoontje Kai de wereld rond:
stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen en
idealen. Midden op de Atlantische Oceaan
verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie
van de jonge ouders werkelijkheid wordt. Het
abrupte einde van de reis is het begin van
innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om

B e e uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de
;’f— EE VAN TI]D vroegere geliefden elkaar weer en blijkt dat de
(12) e tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld.

Donderdag 28 december
Pinokkio

Het wereldberoemde sprookje van Pinokkio nu eindelijk
echt verfilmd. De houten marionet komt in de werkplaats
van poppenmaker Gepetto tot leven. Eindelijk heeft de
eenzame Gepetto een zoon! Pinokkio is dol op zijn vader,
maar ook erg ondeugend en eigenwijs. Die eigenschappen
brengen hem in grote moeilijkheden, zelfs in levensgevaar.
Verweg van zijn lieve vader is er nog één die hem op het
goede pad probeert te houden: Jopie Krekel. Als Gepetto na
vele angstige avonturen zijn zoon weer in de armen kan
sluiten, blijkt dat Pinokkio veranderd is: hij is eindelijk
verstandig geworden! Nu kan hij een echte jongen worden...

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen.

overeind te blijven, drijven de twee steeds verder
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Vanuit de Kerkenraad (juni en september2023)

tekst: Marja Huson
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De laatste vergadering voor de zomerperiode verwelkomen we Jan Bos in de kerkenraad. Fijn om
samen verder te mogen en te horen dat hij goed is gestart. Zijn werkwijze zal hij met ons afstemmen
en tegelijkertijd kan hij een beroep doen op twee gemeenteleden. Hieke de Boer en Leo Scheltinga
zijn bereid om als coach voor Jan op te treden bij zijn start in onze gemeente.

Een belangrijk deel van de juni- en septembervergadering staat in het teken van Veilige Gemeente
(zie ook https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/. Wij nemen deel aan het team
vertrouwenspersonen in de Ring Lingewaard — Over Betuwe. Uit onze gemeente is Yolanda de Wit
een van de 7 vertrouwenspersonen die zich hiervoor heeft aangemeld. De PKN heeft een uitgebreid
meldprotocol opgesteld dat goede handvatten geeft voor hoe te handelen. De PKN geeft tevens een
gedragscode die we zullen volgen. We volgen het advies om voor vrijwilligers een VOG aan te vragen.
Dat vraagt overigens nog wel om een inventarisatie. Op 4 oktober 2023 zal de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst Veilige Gemeente en de overeenkomst aanstelling en opdracht team
vertrouwenspersonen in Elst plaats vinden. Op de gemeenteavond op 16 november a.s. volgt meer
informatie over het team vertrouwenspersonen.

De jaarrekeningen 2022 worden vastgesteld en zijn inmiddels ook door het CCBB (Classicale College
voor de Behandeling van Beheerszaken) goedgekeurd.

Vervolgens stemmen we na bespreking in met de door de classis aangereikte 5 kerkordewijzigingen:
de samenstelling ambtelijke vergaderingen; beéindiging dienstverband bij het justitiepastoraat;
beroepen over kerkgrenzen heen; veilige kerk en aanvragen VOG; instelling van een interclassicaal
college voor het opzicht.

Dit voorjaar ontvingen we een legaat. Een van de belangrijkste bestemmingen op veler verzoek gold
de aanschaf van een groter beeldscherm. Hoe geweldig is het dan dat we via de Stichting Huissens
Weldoen over kunnen gaan tot aanschaf en installatie. Op ons verzoek om een bijdrage kregen we
het verheugende antwoord dat zij het volledige bedrag van ruim €5.000 vergoeden. We zijn dankbaar
en blij met dit genereuze gebaar. In de vergadering van oktober worden de overige voorgestelde
legaatbestemmingen besproken.

Dit seizoen zullen we ons ook met inzet van een aantal gemeenteleden buigen over het beleidsplan
voor 2024 — 2028. Als vertrekpunt kiezen we het document ‘Profiel PGH — DNA, wie wij zijn’ om te
kunnen bepalen welke richting we op gaan, wat onze visie is. De Plaatselijke Regeling 2017 is
noodgedwongen aangepast en zal op de gemeenteavond van 16 november a.s. worden voorgelegd.

M.a.w. om te noteren! Gemeenteavond donderdag 16 november a.s. van 19.30 — 21.00 uur. Van
harte welkom om elkaar te ontmoeten en mee te praten en te denken. De onderwerpen zijn ‘Veilige
gemeente’, Plaatselijke Regeling 2023 en ‘samenwerking’.

Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of de agenda
dan kun je me mailen of bellen.
scriba@pknhuissen.nl /06 20 53 59 46
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Nieuwe gebedenboek

tekst: Yolanda en Wijchert de Wit

Het huidige gebedenboek is sinds eind oktober 2012
in gebruik. Het begint vol te raken. Er moest gezocht
worden naar een nieuwe. Op een markt In
Oberstaufen in Duitsland, met veel handwerkstands
kwamen we een stand tegen met houten
boekomslagen. In overleg met Anneke Riezebos, die
het op zich genomen had om een nieuwe te zoeken,
zijn we tot de keuze gekomen van de het boek op de
foto.

Voor ons
symboliseert hij
onze gemeente als
boom waarin de
onderlinge
samenhang via de
vertakkingen wordt
gesymboliseerd. Dit
nieuwe boek zal
vanaf 1le advent als
nieuw gebedenboek
in gebruik worden
genomen, op de
eerst dag van het
nieuwe kerkelijk jaar.
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In memoriam
Martina Lucassen - Kip

tekst: ds. Jan Bos

Op maandag 26 juni overleed Martina Lucassen-
Kip. Ze woonde de laatste vijf jaar van haar leven in
Sancta Maria en werd 97 jaar. Martje Kip werd
geboren in een christelijk gereformeerd gezin in
Kampen, maar groeide op in Hillegom. Ze
ontmoette Jan Lucassen in Ede en trouwde al snel
met hem. Het werd een zeer gelukkig huwelijk dat
56 jaar lang duurde. Samen kregen ze twee
kinderen: Gerrit en Riet.

Martje heeft een tijdje ‘in betrekking’ gewerkt bij
eentandarts en ook als kassiere in een winkel, maar
het grootste deel van haar leven was ze thuis om
voor haar kinderen te zorgen. Daarnaast deed ze
veel vrijwilligerswerk voor vv Reden, waar Gerrit
voetbalde.

Martje was een sociale en zorgzame vrouw die geen
blad voor de nam. Ze hield enorm van mensen om
zich heen, feestjes, spelletjes, vakanties en uit eten
gaan. Martje genoot van het leven. Ze is eigenlijk
nooit ziek geweest. We kunnen daarom zeggen dat
ze eenzeer gezegend envoltooid leven heeft gehad!

Het overlijden van haar man Jan in 2003 was een
groot verlies, maar ze pakte de draad van het leven
weer op. Na zijn overlijden ging ze ook weer elke
zondag naar de kerk. De laatste jaren werd ze elke
zondag gehaald en gebracht door Janny Nienhuis.
Ook kwam ze bij alle Kerst- en Paasvieringen in de
kerk.

Inde laatste dagen van haar leven, toen contact met
haar eigenlijk niet goed mogelijk was zong ze de
hele dag “De Heer is mijn Herder”. Die psalm 23
hebben we natuurlijk gelezen en gezongen in de
uitvaartdienst in de kerk, voorafgaand aan haar
crematie. Blijkbaar heeft ze God ervaren als haar
Herder en Begeleider door het leven heen. We
hebben haar in grote dankbaarheid teruggegeven
aan die God, de Bron van alle leven, haar goede
Herder. Wij wensen haar kinderen en klein- en
achterkleinkinderen vrede toe in de tijd die kom




Myanmar, zondag 8 oktober 2023

Peter Aagenborg

Levensveranderende zorg in Myanmar

In Myanmar zijn vrijwel geen gespecialiseerde ziekenhuizen op het gebied van leprazorg. Mawlamyine
Christian Leprosy Hospital biedt als enige ziekenhuis in Myanmar complexe medische zorg aan deze
patiéntengroep. Door de militaire coup moest veel reguliere zorg uitgesteld worden. Dit heeft het
ziekenhuis en het werk hard geraakt. Maar ondanks alles zijn de artsen in het ziekenhuis ook in 2023
doorgegaan met hun zorg voor de meest kwetsbaren. Leprazending Nederland (en onze kerk )steunen het
ziekenhuiswerk in Mawlamyine al een lange tijd. Niet alleen door het werk financieel mogelijk te maken,
maar ook door het delen van expertise en het geven van training door Nederlandse chirurgen. Het doel
van het project is: Het geven van toegang tot goede leprazorg, met name hersteloperaties aan ruim 1000
(lepra)patiénten in Myanmar. De gezondheidszorg in Myanmar is in slechte staat. Het land staat, volgens
de World Health Organization, op de 190ste plaats wat betreft de kwaliteit van zorg. Er zijn over het
algemeen weinig goede ziekenhuizen of medische hulpdiensten. Dit betekent dat het voor mensen met
lepra of mensen met een handicap erg moeilijk is om de noodzakelijke zorg te krijgen voor hun wonden
en handicaps. De huidige combinatie van crises in Myanmar, de pandemie en de militaire coup, hebben
desituatie nogverslechterd. Leprazendingis al sinds het einde van de 19e eeuw actiefin Myanmar. Ondanks
de recente coup is Leprazending doorgegaan met het werk. Als enig specialistisch ziekenhuis heeft het een
heel belangrijke plek in de leprazorg in Myanmar. De gespecialiseerde en toegewijde artsen van het
ziekenhuis verlenen complexe zorg aan leprapatiénten. Naast een basisbehandeling van lepra met
medicijnen, worden mensen behandeld voor de gevolgen van lepra. Dit omvat behandeling van zweren
enwonden, hersteloperaties aan handen en voeten, en fysiotherapie voor het leren gebruiken van handen
en voeten na operaties. Ook worden protheses aangemeten en andere hulpmiddelen verstrekt. Tevens
functioneert het ziekenhuis als expertisecentrum voor leprazorg. Verpleegkundigen en
gezondheidswerkers worden getraind door personeel van Leprazending Myanmar om lepra te herkennen
en te behandelen. In 2020 heeft het Mawlamyine ziekenhuis zorg kunnen bieden aan 1136
(lepra)patiénten. Dit omvatte 409 leprabehandelingen en 320 (herstel)operaties, doorzettingskracht,
innovatie (0.a. door digitale communicatie) en inventiviteit lukt het Leprazending Myanmar om geld en
middelen op de juiste plek te krijgen en de nodige gehandicapten- en leprazorg aan te blijven bieden.

Graag nodigt de diakonie u uit om aan deze zondag invulling te geven door de intekenlijst in te vullen en
uw vrijwillige bijdrage te geven voor dit project van de diakonie.

prothesewerkplaats.
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Boekenmarkt 2023

Joje en Everdien

De zon scheen stralend op 2 september, de dag van de
boekenmarkt. Met hulp van diverse gemeentleden
begonnen we om 8.00u onze kraam in te richten. Een &
uurtje later hadden we de eerst honderd euro al binnen.
Een goed begin is het halve werk.

De hele dag hadden we veel aanloop, zowel bij de kraam ™
als ook in de hal van de kerk, voor koffie. Het gaf veel '
gezelligheid, maar ook hele mooie ontmoetingen tussen
onze vrijwilligers en de bezoekers.

Het tellen van de opbrengst, aan het einde van de dag,
is altijd een spannend moment. Heel blij zijn we met een
eindbedrag van 500 euro voor Myanmar, het protheses
project.

Opmerking ds. Jan Bos: "lk geniet er van dat de kerk
ondertussen aan alle kanten open was en dat er koffie
kan worden gedronken en dat mensen naar de w.c.
kunnen. Weer een mooi staaltje “kerk-in-de-stad”!

Dit allemaal dankzij de ingebrachte boeken en de vele
vrijwilligers. Scheppingszondag.
Frans van Herwijnen

Op zondag 29 oktober a.s. vieren we de
Scheppingszondag. We staan dan stil bij de kwaliteit
van leven, de Aarde, planten, dieren, al haar
bewoners en de kwetsbaarheid van ecologische
: systemen. Meer dan ooit een actueel thema, waar
N £EN wij als Groene Kerk niet alleen ons bewust van zijn,

0 B maar ook een actieve rol in willen spelen. Als
G Ro E r"' =n Groene Kerk willen we gastvrij zijn naar buiten,
| KERK

midden in de samenleving staan en oog hebben
voor wat er in de samenleving gebeurt. Niet alleen
door te kiezen voor Fair Trade producten die
geproduceerd zijn met oog voor het welzijn van
mens, dier, natuur of milieu, of door zorgvuldig om
te gaan metvoedsel, water, energie enschone lucht.
Maar ook door als Groene Kerk een levenshouding
uit te dragen van verwondering, respect en actieve
zorg voor de schepping en onze medemens. Als
plaatselijke geloofsgemeenschap willen we samen
vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en
rechtvaardig gemeente zijn. Maar we willen ook
verbindingen leggen met  kerken, groepen of
organisaties buiten de kerk, die samen met ons
willen werken aan duurzaamheid. Ons doel is dat
het thema duurzaamheid in de volle breedte van
het leven en werk van de PKN Huissen wordt
verankerd. 17
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Kosters
kostersteam@pknhuissen.nl

Aanspreekpunt kosters:

Yolanda de Wit 0654954070

Roosters kosters:
Zie: https://pknhuissen.nl/agenda/
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Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen

Scribaat:

Marja Huson - ter Avest 06 20 53 59 46 scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat, Contact en Hulp

Als er contact met een predikant gewenst is en/of je hebt even iemand
nodig om jou met iets te helpen (bijv. iemand die een keer met je naar het
ziekenhuis rijdt. Of boodschappen doet. Een schilderij ophangen...).
Mariette en Wijchert kunnen je verder helpen en zijn als volgt te bereiken:

0263253421

Mariette van Herwijnen 06 23 31 71 90 mariettevanherwijnen@gmail.com

Wijchert de Wit 06 13 13 77 83 wijchert@pknhuissen.nl
Ds. Jan Bos 06-12 25 65 88 Predikant
predikant@pknhuissen.nl.

Diaconie:

Willianne Langeweg 06 27 13 19 10 diaconie@pknhuissen.nl
Kerkrentmeesters:

Ria Berends 026 3254926 ria.berends@planet.nl

financiéle- en
ledenadministratie :
Roelof Smelt

administrateur@pknhuissen.nl
06 203 914 82 ledenadministratie@pknhuissen.nl

Zondagsm@il:
Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week.
Aanmelden en/of kopij zondagsmail@pknhuissen.nl

Website:

www.pknhuissen.nl

Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien-
sten, etc.

Marja Huson - ter Avest 06 20 53 59 46 webmaster@pknhuissen.n/

Cantorij: repetitie vrijdag 19.00 uur
Herman Schimmel 06 34 8953 60

Promises: maandag 20.00 uur
Ruud Viétor 06 15 8582 93

Financién
Collectebonnen:

e per kaart van €20
e per kaart van €10
Bestellen via Roelof Smelt 06 20391482

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

Bankrekeningen:

Protestantse Gemeente Huissen

e Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
e Bijdrage kerkbalans

e Bestellen collecte bonnen

e Werk aan de kerk 2.0

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen
e Alle betalingen aan en van de diaconie.

NL23 RABO 0124 0915 47

NL57 RABO 0124 0698 86
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Collecten en ledenmutaties

Collecteopbrengsten periode 5 juni 2023 t/m 6 augustus 2023
via collecten in de kerk of rechtstreeks op bankrekening gestort

Diaconie
Diaconie algemeen
KIA -Werelddiaconaat Columbia € 31,50
KIA -Werelddiaconaat Indonesié € 86,81
Kruispunt Arnhem € 40,00
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland € 47,70
Lepra zending € 39,00
Stichting De Duif € 56,90
Voedselbank € 111,70
Kinderhospice Het Binnenveld £ 54,50
Tent of Nations £ 112,70
€ 580,81
Kerkrentmeesters
Algemeen - Pastoraat en Eredienst € 506,95
Bijdragen Sjaloom £ 45,00
Bijdragen solidariteitskas € 675,00
Gedachtenishoek £ 17,40
€ 1.244,35

Alle gevers heel hartelijk dank!

Buiten deze collecten om heeft de Diaconie een speciale gift van € 2.500 voor het Lepra project
Myanmar (Aly Boven) ontvangen. Heel veel dank hiervoor.

Ledenmutaties periode 12 juni 2023 t/m 24 augustus 2023
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