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DE VOORBEREIDING 
 

De klok luidt - het wordt stil 
 
Welkom en begroeting 
 
We bidden samen: 

Eeuwige God,  

oorsprong van Licht, leven en liefde    

hier zijn we,  

met alles wat we hebben  

en met alles wat we missen 

 

Zie ons aan, wek ons op,  

doe ons weer leven naar U toe 

Amen 

 (gemeente gaat staan)   

Zingen:  lied 103: 1,3 Zegen mijn ziel 
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103:3 

Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
Begroeting 
 

v. Wij dragen ons samenzijn op aan God, 
de onuitputtelijke bron van leven, licht en liefde. 
 
a. De God die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
en van onze Heer Jezus Christus 
in verbondenheid met de heilig Geest. 
 
a. AMEN 

 (gemeente gaat zitten) 

Gebed voor mensen in nood 
 
Zingen:   lied 705: 1,4 Ere zij aan God de Vader 



          4 
 

 
 

705:4 
 
Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 

 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 
Waar gaat het over vandaag? 
 
Gebed om de heilige Geest. 
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De tafelkaarsen worden aangestoken 

 
Lezen:  Mattheus 18: 15-35 
 
Muziek: Als er vergeving is (Opwekking 629) 

Hoe kan ik verder leven 

Hoe moet ik verder gaan 

Kan ik ooit vergeven 

Wat mij is aangedaan 

De woorden in mijn ziel 

De haat en bitterheid 

Lijken niet te helen 

Niet door woorden niet door tijd 

 

Maar als er vergeving is kan er genezing zijn 

Van de pijn en het verdriet diep van binnen 

Als er vergeving is kan er genezing zijn 

En de weg van herstel kan beginnen 

 

O God ik heb U nodig 

Ik kan het zelf niet 

Ik lijk haast te verstikken 

In angst en in verdriet 

Hoe kan ik ooit vergeven 

Zoals U mij vergeeft 

Dwars door alles heen 

Wat mij beschadigd heeft 

 

Maar als er vergeving is kan er genezing zijn 

Van de pijn en het verdriet diep van binnen 

Als er vergeving is kan er genezing zijn 

En de weg van herstel kan beginnen 
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Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan 

Ook al zal er een litteken blijven bestaan 

Want is Uw liefde niet sterker dan de dood 

En Uw vergeving niet dieper dan mijn nood 

 

Want waar Uw vergeving is zal genezing zijn 

Van de pijn en het verdriet diep van binnen 

Waar Uw vergeving is zal genezing zijn 

En de weg van herstel kan beginnen 

 

 

Lezen:  Romeinen 12: 9-21 

 

Zingen:  lied 463: 1,2,5 (LB) 

 

O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld. 

 

Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is. 

 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ‘t hart. 

 

Overdenking 
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Muziek 

 

Zingen:  lied 834 Vernieuw gij mij 

  
834:2 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

834:3 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Ruimte om verdriet of dankbaarheid te delen 
 
Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 
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Collecte  Diaconie: Binnenlands Diaconaat 
   Kerkrentmeesters: Pastoraat en Eredienst 

 
Zingen:  lied 978: 1,4 Aan U behoort o Heer der heren 
 

 
978:4 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
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Zegen 
a. Amen 

 

Zingen:  Vrede voor jou 
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Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het adres::    
reactieviering@pknhuissen.nl 

   
In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt er gekeken 

 hoe we daarmee onze vieringen kunnen ‘verbeteren’. 
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