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Thema: 
Oefenen in vrede! 
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Voorgangers: Macair Wegman ofm. cap  

en ds. Jan Bos (Huissen) 
Dirigent:    Elske te Lindert 
Orgel/vleugel:   Irene Gootjes 
Lector:    Joke van de Belt 
Zang:    Cantorijen van het klooster  

en de protestante kerk 
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Muziek Diapason movement  -  J.Bennett 
 
Stilte 
 
VOORBEREIDING 
 
Aansteken kaars 
 
Bemoediging en groet 
V: Wij dragen ons samenzijn op aan God 
A: De onuitputtelijke bron van leven, licht en liefde. 
V: De Eeuwige die naar ons omziet 
A: In zijn liefde mogen wij leven 
V: Wij groeten elkaar  
A: In de naam van de vader, de zoon 
 en de heilige geest. Amen. 
 
De Vreugde voert ons naar dit huis  

t: S. de Vries m: W. Vogel 
 
De vreugde voert ons naar dit huis  
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie waar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
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Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel opengaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Welkom 
 
Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam die met ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van ’t woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Voorstellen en vredewens 
 

 
 
Kyrie-gebed 
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Om de mensen godverlaten 
t: Margreet Spoelstra m: Love Divine 

 
Om de mensen, godverlaten, 
vluchtelingen, doodswoestijn  
om de woede, om de tranen 
roepen wij: Je zou er zijn 
 
Om de haat en om de oorlog 
de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul jij er zijn? 
 
In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in 't verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn 
 
Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn , 
vieren wij de hoop op morgen, 
vragen wij: Zul jij er zijn ? 
 
In de mensen die volharden 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Je zult er zijn. 
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 
Inleiding op de lezingen: oefenen in vrede 
 
Gebed om de heilige Geest 
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       m: M. Blyth

 

Psalm 133 
 
Ubi caritas 
 

 
 
Het Heilig Evangelie volgens Johannes 4,1-26 
 
Die chaos schiep 
 

t. H. Oosterhuis  m. A. Oomen  
 
Die chaos schiep tot mensenland 
die mensen riep tot zinsverband 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming, 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensen oorsprong schrijft 
Woord dat trouw blijft. 
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Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde 
hun overgaande liefde 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft, 
Licht dat aan blijft. 
 
Zijn onvergank’lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft, 
Naam die trouw blijft. 
 
Overdenking: Oefenen in vrede 
 

 
Beeld voor de Brictiuskerk in Schöppingen (Duitsland) 
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Oefenen van vrede 
Goede gesprekken in tweetallen over de vraag? 
 
• Waar en hoe bevorder ik de vrede? 
• Waar laat ik de vrede liggen? 

 
Zoek iemand in jouw buurt op die een vreemde is. Stel jezelf 
kort aan elkaar voor. Ga in gesprek over de bovenstaande twee 
vragen en oefen in het goede gesprek 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Zie ons jouw mensen 
 

t. M Steehouder m: A vd Heide 
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Onze Vader  
m: T Goedhart 

 
 
Mededelingen over kerkasiel door Els van de Nouland en 
Ellen Westerveld 
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Collecte 
 
Muziek  Bourree  -  J.S.Bach 
 
Zal er ooit een dag van vrede 
                 t: H. Jongerius  m: Church Hymnal 

 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredebloesem ruikt. 
 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
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De Levende zegene en behoede u 
        m: G. Bremer 

 
 
Muziek Fuga a 3 voci  -  J.S.Bach 
 
Koffie, thee, ontmoeting 
 
Vredesactiviteiten: 

• Elke woensdag is er een vredewake in de protestantse kerk 
(Raadhuisplein 35) van 17.30-18.00 uur. Welkom! 

• De kloostergemeenschap en de protestantse kerk doen 
gezamenlijk mee aan het kerkasiel in Kampen. Wil je een keer 
mee? Informatie bij Els van den Nouland 
(elsvandennouland@kloosterhuissen.nl) of Ynke Faber 
(y.faber@pknhuissen.nl kerk). 


