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DE VOORBEREIDING 
 

De klok luidt - het wordt stil 
 

Welkom en begroeting 
 
We bidden samen: 

 
v:  God - Liefde is het licht waarmee Jij ons vandaag wakker kust  
 de nacht van dood en donker voorbij  

 wij mogen leven in het licht  
 

 Licht is liefde, liefde is licht  
 een nieuw begin , opnieuw geboren  
 

a:  God, wij danken U voor het leven. 
 Wij danken U voor Jezus Christus, 

 opgestaan uit de dood,  
 dat Hij leeft in ons  
 en wij gaan leven in zijn Licht en Liefde.  

 Amen. 

 

 (gemeente gaat staan)  
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Zingen:  lied 632: 1,3 Dit is de dag 

 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 

eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 

Begroeting 

v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft! 
v. U die ons kent, U die ons hoort en weet wat in ons leeft 
a. U die ons geschapen hebt naar uw beeld 

v. leid ons weg uit het donker van angst en schuld 
a. breng aan het licht de mens die wij kunnen zijn 

   Amen. 
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(gemeente gaat zitten) 
 

De nieuwe Paaskaars!  
 

                                 
 
Zingen:   projectlied 
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Gebed om ontferming, eindigend met: 
 

Zingen:   lied 547:1,2 Met de boom des levens 
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2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
Loflied:   lied 624: 1,2 Christus, onze Heer, verrees 

 
 

2 Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 
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DE DIENST VAN DE SCHRIFT 
 

Gesprek met de kinderen 
 

Inleiding op de lezingen 
 
De cantorij zingt: lied 604 De eerste dag der week 

 
1 De eerste dag der week,   
de wereld is begonnen. 

De baaierd raakt van streek, 
de hemel staat vol zonnen. 

Wat ons het oog bericht 
staat in ons hart te lezen. 
Wij zien het levenslicht, 

nu Christus is verrezen, verrezen, 
verrezen, verrezen. 

 
3 Wij delen brood en wijn. 
Al waren onze zonden 

zo rood als karmozijn, 
ons beeld blijft ongeschonden. 

Het graf, de moederschoot 
zal niet het einde wezen. 
Wij leven uit de dood 

nu Christus is verrezen, verrezen, 
verrezen, verrezen. 
 

De tafelkaarsen worden aangestoken 

 

Lezen:  Mattheus 28: 1-10 

 

 
 

 
 
 

2 Het water van de vloed 
stond ons al aan de lippen, 

het wrakhout van de moed 
brak krakend op de klippen, 

toen steeg de vogel hoop 
op vleugels hooggeprezen; 
wij vieren onze doop 

nu Christus is verrezen, verrezen, 
verrezen, verrezen. 
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Zingen:  lied 637 O vlam van Pasen 

2 De Vader laat niet in het graf 

zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 

Hij tilt het uit de kille grond – 

het loopt als vuur de wereld rond. 

 

3 De oude nacht voorgoed gedood, 

de toekomst kleurt de morgen rood; 

ziehier hoe God vergevend is 

en hoe zijn liefde levend is. 

 

4 Ziehier het licht van lange duur, 

ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

o vlam van Pasen, steek ons aan – 

 

de Heer is waarlijk opgestaan! Kolossenzen 3: 1-11 
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Zingen:  lied 834 Vernieuw gij mij 

 
 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Overdenking 
 
De blazers spelen: Prelude uit Te Deum van Marc Antoine 

Charpentier 
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Zingen:  lied 620 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 
cantorij: 1,4,7,8,9, 10 / vrouwen: 2,5 / mannen: 3,6 / allen: 11,12 

 
 cantorij 

 
 

2 vrouwen 
De drie Maria's daalden af 

vroeg in de schemer naar het graf, 
met zalf, waar elk haar liefde in gaf. 
Halleluja. 

 
4 cantorij 

Johannes is over het veld 
sneller dan Petrus voortgesneld, 
om zelf te zien wat werd gemeld. 

Halleluja. 
 
 

3 mannen 
Door Magdalena's angstig woord 

zijn twee discip'len aangespoord 
en haastten ademloos zich voort. 

Halleluja. 
 
5 vrouwen 

De vrouwen naar het graf gegaan, 
zegde een witte engel aan, 
dat nu de Heer was opgestaan. 

Halleluja. 
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6 mannen 
Aan de discipelen bijeen 

was 't Christus zelve die verscheen 
en vrede wenste als voorheen. 

Halleluja. 
 
8 cantorij 

- Zie Thomas, mijn doorboorde zij, 
mijn handen, voeten allebei, 
en twijfel niet, geloof in Mij. 

Halleluja. 
 

10 cantorij 
Zalig wie niet getwijfeld heeft, 
niet ziet en toch zich overgeeft, 

zijn deel is dat hij eeuwig leeft. 
Halleluja. 

 
12 allen 
Voor alles wat Hij heeft gedaan, 

roepen wij God ootmoedig aan 
nu onze Heer is opgestaan. 

Halleluja. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

 
Gebeden 
Stil gebed 

Onze Vader 
 

Collecte  D: Hope4ukraine  / K: Paascollecte 

 

 
 
 

 
 

7 cantorij 
t Bericht werd Thomas ook gedaan. 

Hij hoorde het vol twijfel aan 
dat Jezus zou zijn opgestaan. 
Halleluja. 

 
9 cantorij 
De wond van spijker en van speer 

zag hij en twijfelde niet meer, 
maar stamelde: Mijn God en Heer. 

Halleluja. 
 
11 allen 

Wij vieren 't feest van Pasen weer, 
en brengen alle lof en eer 

aan onze opgestane Heer. 
Halleluja. 
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Zingen:  lied 634 U zij de glorie 

 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Zegen 

Een oud christelijk gebruik. 

 
 


